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Önsöz 


İngilizce konuşulan ülkelerde, XVII. yüzyılı konu alan eserlere bakarsak, Viyana'nın 1683'te Türkler tarafından kuşatılmasının çok önemli bir kriz olarak algılandığını görürüz. Çağdaş Avrupa tarihini derinden etkilemesine rağmen olayın İngilizcede bugüne dek kapsamlı bir incelemesi yayımlanmamıstır. Kitabımla bu bosluğu doldurmaya çalıştım. Değişik dönemlerde ve muhtelif dillerde kuşatmayla ilgili olarak yazılmış pek çok eser vardır. Ben ancak bulduklarım ve okuyabildiklerimle yetindiğimi burada belirtmek isterim. 

Bana çeşitli konularda yardımları olan Mrs.I. M. Brown, Mr. 
Richard Ollard ve Mr. Nicholas Henderson'a; Viyana'daki Avusturya Devlet Arşivleri'nden Dr. Anna Coreth ve Dr. J. C. Allmever Becke: St. Antony's College'dan Mr. Albert Hourani, Bodleian Kütüphanesi'nden Mr. Giles Barber ve Oxford'da Magdalen College'dan Mr. Austin Gill'e; Southampton Üniversitesi'nden Prof. 
John Bromley, Cambridge'de Newnham College'dan Dr. Margaret Aston ve Londra'da Inner Temple'dan Mr. Eric Falk'a teşekkür etmekten mutluluk duyarım. 


Magdalen College, Oxford 
25 Kasım 1963 


Çevirenin önsözü 


1683 Viyana bozgunu gerek Osmanlı İmparatorluğu gerekse 
Avrupa için çok önemli sonuçlar doğurmuş bir olaydır. Hıristiyan devletlerin orduları kazanılan bu zaferin ardından Türkleri doğuya sürmek gayesiyle Osmanlı kalelerine saldırırlar. 1683'ü izleyen yıllarda Orta Avrupa'da pek çok Osmanlı kalesi düşer, önemli müstahkem mevkiler ve topraklar el değiştirir. Osmanlı orduları 1699 Karlofça Antlaşması'na kadar Avusturyalılar, Lehler, Venedikliler ve Ruslarla dört cephede çarpışmak zorunda kalır. Avrupa'nın ortalarına kadar ilerlemiş ve hükmetmiş Osmanlılar böylece geri çekilmeye başlar. Üç kıtaya yayılmış imparatorluk artık inişe geçmiştir. 

Savaşlar yapılır, insanlar ölür, yaşamlar altüst olur. Ancak geride kalanlara, Hıristiyan orduların ele geçirdiği kalelerde ve topraklardaki Türklere, savaşlarda tutsak edilen askerlere, kadın ve çocuklara ne olur? Bu konuyu hep merak ettim. 

Çevirdiğim bu kitabı bana Macar dostum Kont Jânos Palffy ölümünden kısa süre önce hediye etmişti. Kendisi geçmiş yüzyıllarda Osmanlı ordularıyla savaşmış Palffy ailesindendi. Kitapta Palffylerden de söz edildiğini söylemiş, ayrıca Viyana bozgunun- dan sonra Orta Avrupa topraklarında kalmış Türklerin soyundan gelen aileler olduğundan bahsetmişti. Osmanlılar çekildikten sonra geride kalanlara duyduğum ilgi böyle başladı. Bir Çek dostum- dan da Moravya'da bazı aile isimlerinde Turek (Türk) sözcüğüne rastlandığını ve bunların oraya yerleşmiş yeniçerilerin soyların- dan geldiğini duymuştum. Sonra bir gün iş nedeniyle bir Alman'- la tanıştım. Bana verdiği kartında Othman adını görünce bunun Osman'a benzediğini söyledim. “Doğru” dedi, “asıl adımız Osman. 
Ailemin kökleri birkaç yüzyıl eskilere, Osman adında bir yeniçeri 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subayına kadar gidiyor. Ama şimdi Alman ve Hıristiyan'ım.” 

Herhalde daha ne aileler, ne tutsaklar vardı Osmanlı'dan geride kalan. Yazgıları onları nerelere sürüklemişti kim bilir! O dönemde Orta Avrupa'da yaşayan Türklerin çoğu ilerleyen Hıristiyan orduların önünden kaçıp güvenli topraklara göç etmişti kuşkusuz. Ama kaçamayanlar da olmuştu. Savaşlarda tutsak edilen Türk askerlerinin ağır inşaat işlerinde çalıştırıldığını, gemilerde forsa olarak kullanıldığını ya da savaş ganimeti olarak hizmet etmek üzere subayların ve soyluların yanına verildiğini bir kitapta okumuştum.” Öte yandan tutsaklar vaftiz edilip Hıristiyanlığı kabul ederlerse yaşamları daha olumlu yönde değişebiliyordu. Aynı kitapta Burgenland kasabasındaki bazı kiliselerin kütüklerinde böyle vaftiz edilmişlerin kayıtları bulunduğundan bahsediliyordu. Özellikle 1683 ile 1699 yılları arasında sadece Viyana'da 
651 Türk'ün Hıristiyanlığı kabul ettiği belirtiliyordu. 

İlgimi çeken bu konuyu elimdeki kısıtlı kaynaklarda araştırırken ilginç bulduğum bazı öykülere rastladım ve birkaçını okurlara aktarmak gayesiyle aşağıda kaleme aldım. 

Bunlardan biri Temeşvarlı Osman Ağa'nın öyküsü. © Osman Ağa o yıllarda Osmanlı topraklarında bulunan Temeşvar'da. kalenin azap bölüğünde kethüda olan Ahmed Ağa'nın üç oğlundan ortancasıdır. 1671'de dünyaya gelir. Genç yaşında ağa unvanıyla kalenin süvari birliğine katılır ve bir gün özel görevle Lipova Kalesi'ne gönderilir. Viyana bozgununun ardından, 1688 yılında Avusturya orduları kaleyi alınca tutsak edilir ve Badenli bir teğmene savaş ganimeti olarak verilir. Yıllar boyu soyluların hizmetinde 
çalışır, büyük sıkıntılar çeker, türlü olaylar geçer başından. 1699 
Karlofça Antlaşması'ndan sonra kaçarak ailesinden kalanlarla İstanbul'a varır. Odönemde Osmanlılarda anı ve otobiyografi türün- den eserlere kolay rastlanmazken böyle bir kitabın kaleme alınmış olması ilginçtir. Temeşvarlı Osman Ağa bu anılarını İstanbul'a döndükten sonra yazmış ve başka eserler de vermiş. 

Bir diğer öykü de 1686'da Budin düştüğünde bu kaleye komuta eden paşanın yaveri Cenga (ya da Сопка) Bey'e ait.” Kendisi Novigrad komutanıyken Budin'in Avusturyalılara karşı savunulmasında büyük başarılar gösterir. Budin ele geçirildiğinde ailesiyle birlikte tutsak olur. Ancak Avusturyalılar tarafından büyük saygı görür ve Neustadt'ta enterne edilir. Sonraları Hıristiyanlığı 


* Georg Schreiber, Türklerden Kalan, Milliyet Yayınları, 1982. 
Yk Temesvarli Osman Ağa, Gövurların Esiri, Milliyet Yayınları, 1971. 
*** Georg Schreiber, Türklerden Kalan. 
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kabul ederek Zungenberg adıyla vaftiz olur ve kendisine kont unvanı verilir. Cenga Bey'in küçük oğlu Viyana'da Hıristiyan olarak yetişir ve subaylık eğitimi görür. İspanya'yla yapılan savaşlarda gösterdiği başarılar üzerine 1730 yılında bir husar alayının komutanlığına getirilir, ancak dört yıl sonra Korgeneral Baron von Zungenberg olarak İtalya'da savaşırken yaşamını yitirir. 

Geride kalan Türklerle ilgili en ilginç bulduğum öyküyü bir tesadüf eseri Fransa'da davetli olduğum bir avda Kont Alexander zu Castell-Castell’den dinledim. Av sonrası kendisiyle tarihte Türk-Alman savaşları üzerine sohbet ettik. Viyana Kuşatma- s? kitabımın çevirisini yeni bitirmiştim. Bu kitaptan ve içindeki bazı şahsiyetlerden bahsederken Waldeck adı geçince kont, “Ben de Waldeck'im” dedi, “ailemde Osmanlı ordularına karşı savaşmış komutanlar var. Hatta tutsak edilen ya da savaşta ölen bir Türk paşasının Fatma adındaki kızı ecdadımdan bir kontla evlenip Kontes Castell-Remlingen unvanıyla ailemizde özel bir yere sahip olmuş, Hıristiyanlığı kabul etmesine rağmen aldığı diğer Hıristiyan isimler arasında Fatma adını hep korumuştur.” Çok ilgimi çekmişti anlattıkları. Sohbetimizin ardından, bana vaat ettigi üzere, bu konuya ait bazı notların ve belgelerin fotokopilerini gönderdi. Bu notlardan bazı bölümleri ve Fatma'nın ilginç yazgısını naklediyorum: 


XVI. ve ХУП. yüzyıllar ile ХУШ. yüzyıl başlarında Avrupa'nın yaşadığı en büyük olayların ve değişimlerin başında Türk savaşları kuşkusuz en üst sırada yer alır. Bunun göstergelerinden biri de dönemin savaslanm, savaş kahramanlarını ve Osmanlıların yaşam biçimini anlatan ve “Türk Kitapçıkları” olarak adlandırılan binlerce yayındır. Sadece Nürnberg'de XVI. yüzyılda bu konuda 142 kitap basılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri düzeni sürekli olarak ele alınan konulardan biriydi. Dönemin yazarlarından çoğunun üstünde durduğu bir diğer husus da sultanın askerlerinin savaş meydanlarındaki ordugâhlara ailelerini de beraberlerinde getirmiş olmalarıydı. 

Bu birliktelik kadınlar ve çocukların çoğu için sonunda felake- te dönüşüyordu. Hıristiyan orduların 1683'te Viyana'da kazandığı zaferden sonra askeri başarılarda talihin değişmesiyle Macaristan'dan Balkanlar'a ve Peloponesos'a kadar birçok Türk kalesi ele geçirildi. 
(1685 Uyvar, 1686 Budin, 1687 Mohaç, 1688 Belgrad, 1691 Salankamen, 1697 Zenta...) Sanatkâr Romeyn de Hooghe'nin yaptığı bir bakır gravürde Viyana önlerinde yenik düşen Sadrazam Kara Mustafa'nın ve haremindeki cariyelerin, görkemli çadırlarına giren muzaffer 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imparator I. Leopold'dan merhamet dilemeleri tasvir edilmiştir... Budin düştüğünde Türk kadın ve çocuklarının son aşamada çaresizce silaha sarılıp savaştıklarını görgü tanığı Johann Dietz şöyle anlatır: 

“Tepelerden inip de açılan bir gedikten şehre girdiğimde ölmüş kadınların ellerinde patlamış tabancalarla, bazılarında da kılıçlarla nerdeyse çıplak olarak yerlerde yattıklannı gözlerimle gördüm. Vücutları partizanlar tarafından mızraklarla delinmiş, doğmamış bebekler dışarı fırlamış, bir iki yaşındaki çocuklar parçalanmış ve duvarlara fırlatılmıştı. İnsanların birbirlerine canavarlardan daha vahşice davraruşı ve burada yaşananlar karşısında şaşkına dönmüştüm.” 

Sağ kalanlar ise tutsak ediliyordu. Hıristiyan ordusu muhtelif bölgelerden gelen askerlerden oluştuğu için Türk tutsaklar bu savaşın sonunda Avrupa'nın dört bir yanına dağılmıştı. 1699 Karlofça Antlaşması'ndan sonra bunlardan çoğunun kendi topraklarına dönebilme imkânı olmuştu. Bir kısmı ise yeni bir yaşam arayışı, yapılan baskılar ya da yazgıları gibi nedenlerle kalmayı tercih etmişlerdi. Yabancı topraklarda yerleşmeyi seçmelerinin nedenleri hakkında bilgi sahibi değiliz. 

Tutsakları ganimet olarak sahiplenmenin 1680-1690 yılları arasındaki dönemin bir özelliği olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bunun devlet düzeyinde değil de savaşın galibi askerlerin kişisel isteklerine bağlı olduğunu belirtmek gerekir. Seçimde öncelik hakkı soylu komutan ve subaylara veriliyordu. Elde konuyla ilgili belgeler olmadığından Türk savaş tutsaklannı sahiplenmenin nedenleri bilinmiyor. 
İnsanların ganimet addedilmesinin her şeyden önce gösterilen cesaretin kanıtı olarak görüldüğünü sanıyoruz. Bazı kimselerin fidye elde edebilmek gibi düşünceleri de vardı herhalde. Dikkate alınması gereken bir husus da o dönemde başlayan barok akımıydı. Yaşanan mekânları Çin gibi Doğu ülkelerinden gelen egzotik eşyayla dekore etmek, hatta bir Müslüman Doğulu'yu da bunların arasına katmak pek modaydı. Ancak hepsinin üstünde Hıristiyanlık kuralları ve tutsakların vaftiz edilerek ruhlanrın kurtarılması düşüncesi ağır basıyordu. 
İnanç değiştirmeyi kabul etmek ise vatandaşlığa geçiş için en önemli adımdı. 

Fatma soylu bir aileden geliyordu. Büyük olasılıkla bir paşa kızıydı, hatta sultan torunu olduğu da söylenirdi. Olağanüstü güzeldi. Yaşlı dük Theodor von Sulzbach onun için “Gördüğüm en güzel kadın” demişti. Aynca keskin zekâsı vardı. 1686'da Budin'in fethi sırasında tutsak olur ve nadide bir savaş ganimeti olarak Kont Hermann von Badene verilir. О da Fatıma'yı hemen vaftiz ettirir. İsmi artk Maria Anna Augusta Cölestina olmuştur. Ancak çok ilginçtir ki kendi Müslüman 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adı olan Fatma'yı bu isme ekleyerek yaşamı boyunca kullanmış, hatta belgeleri “Fatma” olarak imzalamıştır. Kont Hermann von Baden daha sonra onu “Türkenlouis” (Türk Louis) lakabıyla tanınan yeğeni Prens Ludwig von Baden'e hediye eder. Ardından, Fatma üstün niteliklerinden dolayı süvari generali Kont Friedrich Magnus von Castell-Remlingen'in himayesine verilir. Onun arzusu dışında metres olarak elden ele dolaşmaktan duyduğu rahatsızlığı tahmin etmek zor değildir. Ancak kendisinin bu konumu ve yaşamı zamanla inanılmaz şekilde değişir. Kont o dönemde Kontes Oettingen'le evlidir ve bir de oğlu vardır. Ancak kısa süre sonra Augsburg'da yaşayan bu Doğulu sevgilisine açıkça yönelir. 1708 yılında ona Augsburg şarap pazarı yalanın- da lüks döşeli bir ev satın alır, emrine bir Türk hizmetkâr ile yardımcılar verir. Eşi 1713 yılında ölünce Fatma'yla resmen nikâhlanır. Fatma artık elli yaşına gelmiş ve 1714'te Kontes Castell olmuştur. Hatta çok borcu olan kocasına nereden temin ettiği bilinmeyen 3.000 florin drahoma vererek karşılığında Remlingen am Steigerwaldrand köyünün yarısı için yazılı miras hakkını elde eder. 

Öte yandan yüksek soylu akrabaları hâlâ akıcı bir Almanca konuşmayan, üstelik Katolik olan bu Doğulu gelini dışlarlar ve kontun 1717 
yılında ölümü üzerine mirastan pay almasına itiraz ederler. Bu arada Fatma Bavyera Elektörü Maximilian Emanuel'in eşiyle şaşılacak kadar yakın bir ilişki kurmuştur. Hatta düşes ona Fugger ailesinin ve Viyana Sarayı'nın nedimesi olmasını teklif eder. Fatına bütün bu ilişkiler sayesinde Remlingen toprakları üzerindeki haklarını yıllık gelire çevirebilir. 1726'da Markdorf am Bodensee'deki Kapuçin Manastırı'na kapanıp kendini koyu Katolik inançlarına adar. Bunun yanı sıra, yangın tehlikesi nedeniyle yasaklanana kadar simya araştırmaları yapar. Giderek mükemmel bir Almancaya sahip olmuştur. Aileden sadece genç kont Lutz von Castell-Rehweiler’le mektuplaşır. Aralarındaki bu dostluk yaşlılığında ona büyük mutluluk vermiştir. Fatma Kapuçin Manastırı'nda yirmi dokuz yıl yaşadıktan sonra 1755'te doksan üç yaşında ölür ve Martina Sunağı'na gömülür. 


Bir zamanlar egemen olduğumuz topraklarda kalanların yazgıları başlı başına araştırma yapılacak bir konudur sanınım. 


Derin Türkömer 


Başlıca kişiler 


IV. Mehmed: sultan. 

Kara Mustafa Paşa: sadrazam. 
Mihâly Apafi: Erdel prensi. 

Şerban Kantakuzenos: Eflâk prensi. 
Ш. Gheorghe Duka: Boğdan prensi. 
Murad Giray: Kırım hanı. 

İmre Thököly: Macaristan “kralı”. 


XIV. Louis: Fransa kralı. 
III. Jan Sobieski: Lehistan kralı. 
XI. Karl: İsveç kralı. 


I. Leopold: imparator. 

Neuburglu Eleanore: imparatoriçe, Leopold'un üçüncü karısı. 
Mantualı Eleanore: dul imparatoriçe, Leopold'un üvey annesi. 
Eleanore: Leopold'un üvey kardeşi, Lorraine Dükü Karl'ın karısı. 


Friedrich Wilhelm: Brandenburg elektörü. 

II. Johann Georg: Saksonya elektörü. 

Maximilian Emanuel: Bavyera elektörü. 

V. Karl: Lorraine dükü. 

Hermann von Baden: Viyana'da Savaş Meclisi'nin başkanı. 
Levi von Baden: Hermann von Baden'in yeğeni. 

Philipp Wilhelm: Pfalz-Neuburg prensi. 

Ernst August: Hannover-Kahlenberg dükü. 

Georg Friedrich: Kont Waldeck. 


Abele: Viyana'da Hazine'nin başkanı 
Borgomanero: Viyana'daki İspanyol elçisi. 
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Buonvisi: Viyana'daki Papalık elçisi. 

Caplirs: Savaş Meclisi başkan yardımcısı. 

Caprara: Leopold'un Osmanlı İmparatorluğu'ndaki elçisi. 

Königsegg: imparatorluk şansölye yardımcısı. 

Kuniz: Leopold'un Osmanlı İmparatorluğu'ndaki elçisi. 

Johann Maximilian Lamberg: Viyana Sarayı'nda kıdemli bir görevli. 

Johann Philipp Lamberg: Maximilian Lamberg'in oğlu, Leopold’ un Berlin ve Dresden elçisi. 

Montecuccoli: 1680 yılına kadar Savas Meclisi baskanı. 

Nostitz-Reineck: Bohemya sansölyesi. 

Pallavicini: Varsova’daki Papalık elcisi. 

Rebenac: Berlin'deki Fransız elçisi. 

Schwarzenberg: İmparatorluk Konseyi başkanı. 

Sinelli: Viyana piskoposu. 

Hans Zinzendorf: 1680 yılına kadar Hazine'nin başkanı. 

Konrad Starhemberg: Aşağı Avusturya statthalteri. 

Ernst Rüdiger von Starhemberg: Konrad Starhemberg'in oğlu, Viyana garnizonu komutanı. 

Stratmann: Avusturya saray şansölyesi. 

Zierowski: Leopold'un Lehistan elçisi. 

Albert Zinzendorf: Viyana Sarayı'nda kıdemli bir görevli. 


1 


Osmanlı taarruzunun başlangıcı 


Osmanlı ordusu Macaristan'a giriyor 


6 Ağustos 1682'de İstanbul'da, Sultan IV. Mehmed'in sarayında 
devletin yüksek kademesinin katıldığı önemli bir toplantı yapıldı. 
Sadrazam Kara Mustafa Paşa'ya kişisel nedenlerden ya da devlet yönetimindeki saldırgan tutumundan dolayı muhalefet edenler susturulmustu. Artık bunlar da İmparator I. Leopold'la yapılnuş olup 1684'te sona erecek barış antlaşmasına itibar edilmemesi görüşünü kabul ediyor ve 1683 yılında büyük bir orduyla Macaristan'a sefere çıkılması teklifinde bulunuyorlardı. 

Divan üyeleri böylece sadrazamın halen uyguladığı politikayı daha da güçlendirme kararını resmen kabul etmiş oluyorlardı. Öte yandan bu teklifin boyutlarının ve kapsamının neler gerektireceğinin de farkındaydılar. Macaristan'ın Türk işgali dışındaki topraklarında Habsburglara başkaldıran İmre Thököly'yi takviye için Tuna'nın kuzeyindeki Osmanlı birliklerinden bir kısmı 1681 yılında oraya sevk edilmişti. 1682 başlarında, Sırbistan ve Bosna'yı da içine alan, daha geniş bir bölgeden çok sayıda askeri birlik yine aynı amaçla gönderildi. Bunlara komuta eden Budin Beylerbeyi İbrahim Paşa'nın Thököly'ye verdiği büyük destekle Slovakya'daki bazı önemli Habsburg kaleleri ele geçirilmişti. Bu noktaya kadar esnek bir politika uygulanmıştı ama bunda değişiklik yapmak, hatta geri dönmek mümkündü. Ancak sultan şimdi, sadrazamın etkisiyle daha da ileri gitmek kararındaydı. 
Thököly'yi Osmanlı İmparatorluğu himayesinde Macaristan “krah” olarak tanıdı. Gereken talimatları verip kendi askerinin tüm noksanlarını tamamlayarak kış aylarında Edime’de konuslamasını emretti. Uzak eyaletlerdeki birliklerini de çağırmaya başladı. 
Ertesi yılın ilk aylarında kuzeye, genelde ordunun sefer için toplandığı Belgrad'a hareket edileceği anlaşılıyordu. 
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İstanbul'daki toplantıdan beş gün sonra, 11 Ağustos 1682'de I. Leopold Türklerle barış ya da savaş konusunda görüşlerini almak üzere danışmanlarını Viyana yakınındaki Laxenburg'a davet etti.! Danışmanlar barış antlaşmasının yenilenmesine çalışmasını önerdiler. İstanbul'daki Habsburg elçileri Georg Kuniz ve Albert Caprara'dan gelen kötümser haberleri ve Macaristan'daki endişe veren durumu önemsemiyorlardı. XIV. Louis'nin Flandre, Almanya ve İtalya'ya yönelik saldırgan tutumuyla ve Leopold ile Louis'nin rakibi İspanya Kralı II. Carlos'un çocuğu olmadan ölmesi halinde tahta kimin geçeceği konusuyla daha fazla mesguldüler. Avrupa'da yedi yıl süren savaşlara son vermek gayesiyle Hollanda'da Nijmegen'de' 1678 ve 1679 yıllarında imzalanan antlaşmalardan sonra Fransız dış politikasının daha da güçlendiği kanısındaydılar. Dolayısıyla IV. Mehmed'den çok XIV. Louis'den korkulması gerektiğine inanıyorlardı. Fransa'ya daha fazla taviz verilmesinin Habsburg gücünü ve şöhretini yok edeceği ancak sultana bazı tavizler tanınması gerekse bile bunların zaman içinde geri kazanılabileceği kanısındaydılar. Caprara'nın Türklere hemen bir teklifte bulunması yerine görüşmeleri uzatmasının daha uygun olacağı görüşündeydiler. Gerekirse Türklerin elindeki Budin ile Habsburg hâkimiyetindeki Bratislava arasında bulunan bazı kaleleri de ileride taviz olarak Türklere verebilirlerdi. Kaldı ki 1670'lerdeki kritik dönemde Leopold'a karşı Hıristiyan Macaristanı'nda ayaklanmalar başlamasına rağmen sultan kımıldamamıştı bile. Bu tutumunun 1680'li yıllarda da değişmeyeceği konusunda kendi kendilerini ikna etmeye çalışıyorlardı. 

Oysa Avusturyalı danışmanlar yanılıyorlardı. Viyana'nın inatla izlediği batıya yönelik politika uzun yıllardan beri bir tür gelenek halini almıştı. XVI. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı baskısı pek fazla hissedilmemişti. Bu nedenle görüşlerine hâkim olan düşünce Müslümanlarla yumuşak ilişkiler yürüterek ellerindeki gücün büyük kısmını Batı Avrupa'daki düşmanlarına karşı kullanabilmekti. 1664'te Râba Nehri boylarındaki Szent-Gotthârd zaferinden sonra Habsburglar verdikleri (bazılarına göre gereksiz) sayesinde birtakım tavizler 1684 yılında sona erecek yirmi yıllık bir mütareke yapılmasını sağlamışlardı. Almanların “İslam'ın hilali gökyüzüne tırmanırken Fransız horozu uyumaz” sözü o dönemde pek popülerdi. I. Leopold Fransa sarayından yükselen horoz ses- 


* XIV. Louis başlıca düşmanları olan Hollanda, imparator, İspanyol Hollandası'na hükmeden İspanya kralı, bu antlaşmayla kaybettiği Franche-Comte, Milano, Napoli ve Sicilya'yla ayrıca antlaşmalar yapmıştı. 
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lerini Hofburg'da gayet bariz bir şekilde duyuyor, çevresindeki devlet adamlarının çoğu gibi o da XIV. Louis'den nefret ediyordu. 
Hilal ise gökte nispeten sessizce yükselmekte ve sultan en azından 1682-1683 öncesindeki, uzak bir dünyanın kötülüklerini simgeliyordu. Hofburg'da, Hıristiyanlığın savunulmasını ve yayılmasını isteyen dindar çevreler, Viyana'nın karmaşık diplomasisi karşısında boş bir mücadele veriyorlardı. 

Ağustos 1682'de Türkler yakın bir tarihte Habsburglara karşı güçlü bir sefere girişmek, Habsburglar da savaştan olabildiğince kaçınmak kararı aldılar. Bu nedenle Osmanlı ordusunun on iki ay sonra Viyana surları önünde ordugâh kurmasına şaşmamak gerekir. Aslında Habsburg hükümeti, ileride bazı kanıtların da göstereceği gibi, tamamen hazırlıksız yakalanmamıştı. Habsburg politikasının hatalı olan ve sorun yaratan yönü Türklerin vurucu gücünün gereğince önemsenmemesiydi. 

Sultanı simgeleyen tuğ İstanbul'da sarayın önüne dikildi. Bu resmi tören kendisinin yakında kentten ayrılacağına işaret ediyordu. Daha önceleri de olduğu gibi IV. Mehmed sonbaharı avlanarak geçirip Edirne'ye gidecekti. Gerçekten de 8 Ekim'de, ramazan ayını izleyen bayramdan sonra yola çıkarak? Trakya'da gönlünce avlanıp aralık başlarında Edirne'ye geldi. Haremi ve saray halkı da onun ardından gidiyordu. Ancak bazı keskin gözler sultanın bu her zamanki eğlence yolculuğunu dikkatle izliyordu. Genelde İstanbul ve yakınında konuşlanan muvazzaf ordunun şimdi kent surları dışında kurulmuş tören otağının çevresinde bölük bölük toplanmakta olduğu görülüyordu. Otağ sultanın sahra karargâhı ve devletin simgesiydi. Yeniçeriler, yayalar, sipahiler, hassa askeri ve ordunun tamir, bakım ve iaşe ihtiyacını karşılayacak ustalar ve tacirler burada konuşlanıyordu. Sultan kentten İslami geleneklere uygun görkemli bir törenle uğurlanmıştı. Ordunun büyük kısmı da ondan bir hafta sonra yola çıkarak hiçbir yerde uzun süre konaklamadan Edirne'ye ulaştı ve burada dört ay kaldı. Bu süre içinde orduya diğer vilayetlerden gelen birlikler de katılmıştı. İmparatorluğun Avrupa ve Asya'daki en uzak köşeleri- ne, hatta Mısır'a kadar haberciler gönderilmiş, beylerbeyi ve sancakbeylerinin kendilerine tahsis edilen araziler karşılığı temin etmeleri gereken tüm askerle birlikte harekete geçmeleri emredilmişti. Bütün bu kuvvetler Edirne'ye ve Belgrad'a ya da ikisi arasındaki toplanma yerlerine doğru yola çıktılar. 

Bu arada Kuniz ve Caprara İstanbul'dan getirildi. Diğer ülkelerin elçileri de hükümetin geçici merkezi Edirne'ye vardılar. 
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1681'de Moskova çarıyla yapılmış antlaşma Moskova'dan gelen elçiyle yenilenerek Karadeniz'in kuzeyinde uzanan geniş topraklar güvence altına alındı. Erdel prensinin yolladığı heyet görkemli şekilde ağırlandı. Bunun bazı özel nedenleri vardı: Osman-Шаг Prens Mihäly Apafi'nin birliklerini ordunun emrine vermesini ve yeni yılın vergilerini zamanında ödemesini bekliyordu. Ayrıca Apafi yeni Macar “kralı” Thököly'ye karşı bir güç dengesiydi. 
Caprara'yla yapılan toplantıda, Avusturyalılar ile Osmanlılar arasındaki eski görüşmelerde tartışılan konular tekrarlandı. Leopold yeni tekliflerde bulunmuyor, Kara Mustafa Paşa da ordunun Macaristan'da bütünüyle toplanarak güç üstünlüğü sağlamadan önce fazla ileri gitmek istemiyordu. Bu yüzden toplantılar boş bir gösteriden öteye geçmedi. Caprara barışa giden yolu açmak için ödenmesi gereken bedelin Yanık” kalesini vermek olduğunu anlamıştı. Tuna üzerinde, Bratislava'nın seksen kilometre güney do-Éusundaki bu kale Habsburg savunması için büyük önem tasıyordu. Türkler onun bu tavizi verebilecek yetkisi olmadığını biliyorlardı. Caprara, tarihte Osmanlıların Hıristiyan devletlerle ilişkisinde yadırganmayan konumunun bilincindeydi: Türkler tarafından gerektiğinde kullanılmak üzere alıkonan tutsak bir diplomat. 
Sonunda Edirne'de çok daha önemli bir karar alındı ve IV: Mehmed vezirleriyle de anlaşarak ordusunun başında Belgrad'a gitmeyi kabul etti. Buradan öteye askerin komutasını sultan adına sadrazam üstlenecekti. 

Bir süredir dikkatler Balkanlar'ı aşacak yolun durumuna çevrilmişti. Meriç ile Morava nehirleri üzerindeki köprülerin onannuy- la uğraşıldı. Kötü bir şans eseri olağanüstü yağış Rodop ve Balkan dağlarından akan suları büyük ölçüde şişirmişti. Başı çeken birliklerin geçişiyle de yol aşılmaz hale gelmiş ve arkadan gelen askerin, araba ve hayvanların yığılmasına sebep olmuştu. Öncü yeniçeri kolları 30 Mart'ta yola koyulabildi. Onları sultan ile maiyeti, ana birlikler, Avusturya ve Polonya elçileri ile ordunun peşine takılan ayaktakımı izliyordu. Yaklaşık 100.000 kişi yoldaydı. 

Ordunun Belgrad'a nasıl gittiğini Caprara'nın kâtibinden, 1683 
Nisanı'nda tuttuğu kayıtlarından öğreniyoruz.? Askerin bir kısmı yaya ve atlı olarak bütün gün yol alıyor hatta geceleri de yürüyordu. Uyumaya çalışan kâtip, gece karanlığında sayısız meşalenin aydınlığında ilerleyen ordunun gürültüsünden uyandığını da yazmıştı. Birlikleri yüzlerce araba izlemekteydi. Bunlar sık sık yolu kaybediyor ya da gerilerde kalıyordu. Büyük sürüler halinde gü- 


* Györ kentinin Osmanlı kaynaklarındaki adı. (ç.n.) 
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dülen koyunlar ve sığırlar askerin ana gıdasıydı. Caprara'ya göre günde 15 ton et ve 60.000 somun ekmek tüketiliyordu.3 Levazım işleriyle uğraşanların aralarındaki rekabet yüzünden fiyatlar inip çıkıyordu. İmtiyazlı kişiler kapalı ve at koşulu arabalarda yol alıyor fakat arabaları çamurlara saplanıyordu. Yağmur korkunçtu. 
Askerin çoğu geceyi çadırlarda geçiriyordu. Yüksek rütbeliler ise (bunların arasında oldukları için Avusturyalı diplomatların kendilerini şanslı saymaları gerekirdi) varlıklı dindar Müslümanların yol boyunca kurdukları misafirhanelerde geceliyorlardı. Filibe ve Sofya gibi kentlere varıldığında bir ya da iki günlük mola veriliyor, asker kent surlarının dışında konaklıyordu. İçeri giriş hakkı sadece siviller ile yüksek rütbelilere tanınmıştı. Asker için öncü yeniçeri kollarının ardında sabırla gitmekten başka yapacak şey yoktu. Bu öncüler başı çekiyor, mesafeleri işaretliyor ve arkalarından gelen birlikler için her akşam fırınları hazırlıyordu. Rumeli askerinin ardından Anadolu ve Asya birlikleri geliyordu. Niş'te Selanik'ten gelen diğer anayolla birleşildi. Bu güzergâhta Ege ve Afrika askeri yol almaktaydı. Ordunun esas birlikleri 3 Mayıs'ta Belgrad önlerine ulaştı. Kentteki şarap dükkânlarını kapatmak için buraya önceden subaylar gönderilmişti. Birkaç gün sonra da sultan görkemli bir törenle Belgrad'a girdi. Baharla birlikte savaşın ve ciddi işlerin mevsimi de yaklaşıyordu. Aslında bahar aylarına girilmiş olmasına rağmen orduyla birlikte gelen büyük hayvan sürüleri için gereken taze otlakların yeşermesi gecikmişti. 
Belgrad'da, Tuna'ya boşalan Sava boyundaki Zemun'da, 4 Mayıs günü büyük bir ordugâh kuruldu. Değişik yönlerden gelen askerler burada toplanıyordu. Topçu birlikleri denetlendi. Türklere ait kayıtlara göre top ve havan adedi altmışı geçmiyordu. Cephane, erzak ve sair levazım malzemesi burada Tuna'dan akış yukarı sevk edilmek üzere 150 gemiye yüklendi. IV. Mehmed her gün Belgrad'dan gelerek orduyu denetliyordu. 13 Mayıs günü “Muhammed'in sancağını” sadrazama teslim ederek onu seferin 
başkomutanı tayin etti. Irak valisi beraberindeki askerle 18 ile 20 
Mayıs arasında ordugâha varmıştı. Yeniçeriler yola çıktıktan birkaç gün sonra da sadrazam diğer birliklerle hareket etti. Sultan ve maiyeti küçük fakat yeterli bir hassa gücüyle Belgrad'da kaldı. 
Türkler hâlâ ağır bir tempoyla ilerliyordu. Osijek'e 2 Haziran'- dan önce ulaşamadılar. Gecikmelerinin iki nedeni vardı: Yağmur ve Tuna'ya boşalan bir diğer akarsuyun, Drava'nın üzerindeki büyük köprünün onarımı için geç kalınması. Macaristan'a giden yol Osijek'te Drava'yı aşan uzun bir yüzer köprüden geçerek bu nehrin yukarılarındaki bir diğer köprüye ulaşıyordu. Büyük kütükler- le inşa edilmiş bu köprüde kısa aralıklarla yer alan görkemli ahşap kuleler vardı ve köprü yaklaşık 8 kilometre ya da 6.060 adım uzunluğunda bataklık bir araziyi kat ediyordu. Kanuni Sultan Süleyman döneminden beri çürüdükçe onanlan bu mühendislik harikası, Macaristan topraklarına güneyden giren ana yolun başlangıcıydı. Geçmişte Hırvatlar ve Macarlar köprüyü çok kez tahrip etmeye uğraşmışlardı. 1683'te Caprara'nın kâtibi 1664 yılındaki yakma girişiminin izlerine rastladığından bahsetmektedir. Türk kayıtlarına göre köprünün onarımına altı ay önceden baslarmustı. Buna rağmen Kara Mustafa Paşa'nın ordusuna yetiştirmek- te geç kalınmıştı. Onarım işleri büyük hızla yürürken, Osijek yogun bir iş merkezine dönüştü. Arnavutluk, Əpeiros. Tesalya hətta Mısır'dan gelen birlikler de orduya katıldı we Veszprem'deki paşa emrindeki askerle güneye inerek sadrazarıun komutası altına girdi. Bunların yanı sıra Thököly de bizzat gelmiş ve krallara yepılan bir törenle karşılanmıştı. 

Osmanlı ordusu 14 Haziran'da Osijek'ten hareket etti. Avnıpa, Asya ve Afrika'dan beklenen birliklerin çoğu buraya varnusa. 
Köprü geçildikten sonra daha sıkı bir yürüyüş düzeni uygulandı. 
Diyarbakır Valisi Kara Mehmed Paşa komutasındaki öncü kuvvet 3.000 yeniçeri, 500 cebeci ve yaya ile Halep. Diyarbakır, Sivas ve Mısır'dan gelen süvarilerle 20.000 kişiye ulaşıyordu. Macar ovalarını aşıp Tuna boylarına inen 8.000 Tatar atlası da bunlara katıldı. Öncülerin ardından ordunun ana birlikleri, geriden de artçılar geliyordu. Bunların sayısı hakkında elde kesin kayıtlar bulunmamaktadır. Osmanlı ordusu toprağı ayakları ve nallarıyla döverek böylece yol aldı. Asker yağan yağmurdan değil de susuzluktan yakınıyor, her zamanki gibi etrafta düşmanın kuyulara zehir attığı söylentileri dolaşıyordu. Osmanlılar tarafından vergiye bağlanmış Eflàk voyvodası olan Prens Serban Kantakuzenos. toplaması gereken asker ve arabalarla gelip orduya katıldı. Türkler Kantakuzenos"un sağladığı desteği yetersiz kalan levazım işlerinde kullandılar. On gün sonra İstolni Belgrad'a ulaşıldı. Askerin izleyeceği güzergâh hakkında son karar burada verildi, Hıristiyan ve İslam dünyalarını ayıran uzun hudut boyunca ulaşılması gereken seçenekli hedefler belirlendi. 

26 Haziran cumartesi günü sadrazam savaş meclisini topladı.9 Yapılan görüşmelerin içeriğini anlatan kayıtların doğruluğu pek güvenilir olmamasına rağmen sonuçları kesindi. Türkler düşman topraklarına 29 Haziran'da kuzeybatıdan girerek Habsburglara ait Yanık kalesine doğru hareket ettiler. Esirler güçlü düşman kuvvetlerinin toplanmakta olduğunu söylüyordu. Komutanlar ordunun yürüyüş düzenini yeniden gözden geçirdi. Tatarlar ve başıbozuklar yelpaze gibi açılarak ileri hatlara yayıldılar. Bunları öncüler izliyor, ardından Macaristan'da konuşlandırılmış birlikler ilerliyordu. Ana ordu, üç kola ayrılmıştı: sağda Anadolu süvarisi, solda Rumeli süvarisi, ortada ise yayalar ve topçular. Levazım birlikleri bunların ardındaydı. Artçılar ise oldukça geriden geliyordu. 1 Temmuz perşembe günü Türkler Râba Nehri'nin sağ yakasına ulaştılar. Yanık kasabası ve müstahkem mevkileri buraya yakındı. Türklerin ilerlediği haberi çok geçmeden bütün Avrupa'ya yayıldı; hesaplaşma günlerinin uzak olmadığı anlaşılmıştı. 

Ağustos 1682 ile Temmuz 1683 arasındaki döneme ait bu bilgiler sağlam kaynaklara dayanmaktadır. Olayların ardındaki konulara ışık tutan tarihçe ise oldukça belirsizdir. Unutmamak gerekir ki böyle büyük bir ordunun Balkanlar'daki ilerleyişini anlatmak, neden bu güzergâhın bu tarihte tercih edildiğini açıklamakla aynı şey değildir. XVII. yüzyıl Osmanlı tarihi, bazı cesur girişimlere rağmen, henüz yazılmayı bekliyor. Herhalde İstanbul'da bu döneme ait, incelenmesi gereken yığınlarla devlet tutanağı ve arşivleri mevcuttur. Ancak İslamiyetin kültürel ve siyasal gelenekleri sultanın çevresindeki devlet adamlarında, bunları Batı modelinde derlemek ya da alınan kararların nedenlerini açıklayan ve savunan anılar yazmak isteği yaratmamıştır. Hatta Kara Mustafa Paşa'yla Viyana kapılarına kadar giden Padova'da eğitim görmüş Rum asılli tercüman Aleksandros Mavrokordato bile, bir Batı kitapları koleksiyoncusu olmasına rağmen 1683'teki olayların pek azını kâğı- da dökmüştür.7 Oysa İstanbul'da, Edirne'de ve sadrazamın karargahı olan o görkemli otağlarda Türklerin izlediği gizli politikaları ondan daha iyi gözlemleyip yorumlayacak kimse yoktu. 


II 


Osmanlıların yapısı 


XVII. yüzyılda birkaç ileri görüşlü Müslüman yazar Osmanlı kurumlarının o dönemdeki işleyişini, daha sağlıklı olduğuna inandıkları eski dönemlerdeki düzenle kıyaslayarak eleştirmişlerdi. Ancak zamanın yaygın görüşlerini dikkate almak daha önemlidir. Toplumun o günkü yapısını sorgulamadan onaylayan sıradan insan için büyük Osmanlı sultanının yönetimi, mevcut düzenin yok edilemez bir parçası olarak kabul ediliyordu. Bu yönetimin ihtişamı ve gücü, bu dönemde yaşanan sıkıntıları gölgelemekteydi. Örneğin, gezgin Evliya Çelebi'nin yazdıklarını gözden geçirenler, bu güçlü güven duygusunu hissederler. İstanbullu bir kuyumcunun oğlu olan Evliya Çelebi 1640-1670 yılları arasında yaptığı gezilerle İslam dünyasını defalarca kat etmişti. Ona göre başka hiçbir kent coşkuyla anlattığı İstanbul'un görkemine erişemezdi. Neler yoktu burada: saraylar, ibadethaneler, eğitim kurumları, hastaneler, hünerli zanaatkârların oluşturduğu çeşitli loncalar. Kendi dönemindeki Sultan IV. Murad'ın ve onu izleyen iki sultanın yaptığı olağanüstü fetihlerin şanına hiçbir şey gölge düşüremezdi. Bunlar Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ınkilerle ölçülecek başarılardı. İstanbul'daki tophane, çalışan işçiler ve topçular hakkında yazdıklarına bakın: Bunları benzerleriyle kim kıyaslayabilirdi? Türklerin 1640'ta Azak'ı kuşatmasını anlatan satırlara bir göz atın: Savaşta İslamiyetin yarattığı cesaret böyle büyük bir askeri güçle birleştiğinde buna geçmişte olduğu gibi gelecekte de hiçbir düşmanın galebe çalması mümkün değildi. Gözü pek gezgine bu zaferlerin yararı da olmuştu. Evliya Çelebi dağıtılan ganimetleri, kendi payına düşen esirleri, kürkleri ve diğer değerli eşyaları da anlatıyordu. Osmanlı askeri düzeninde ganimetin, sultan ve sadrazamdan başlayarak ordunun peşin- 


32 


de giden herkese paylaştırılması geleneksel bir uygulamaydı. Bu değerli ve muhafazakâr görüşlü yazarın anlattıklarında İslamiyetin zayıflamakta olduğu ve eski başarılarının gölgesinde yaşadığına dair en ufak bir belirtiye rastlanmaz. 

Evliya Çelebi'ye karşı söylenecek şudur: Ordunun ve hükümetin yapısı, Osmanlılara ilk dönemlerindeki büyümeyi sağlayan düzenden uzaklaşmıştı. IV. Murad dışında, XVII. yüzyılda tahta geçen sultanlar ya saraydaki özel dairelerine ya da av köşkleri- ne çekilmişlerdi. Rekabetin yarattığı korku yüzünden kendi soylarını siyasal ve bilimsel eğitim ile yetki kullanmaktan men etmişler, hatta onlara kişisel özgürlük bile tanımamışlardı. 1617'de alınan bir karar bu hatalı tutumu daha da pekiştirdi.? Yaşça küçük olanların yaratacağı tehlikeleri önlemek için, boş kalan tahta en yaşlı hanedan mensubunun geçmesi kuralı kondu. Böylece Osmanlı tahtına oturacak kişi yaşamının büyük bir kısmını selefi- nin güvenliği açısından sarayın bir köşesinde adeta “kafes”te geçirmek zorunda bırakılıyordu. Güç hâlâ sultanın elindeydi ancak sorumluluk giderek sadrazama yüklendi. Öte yandan sadrazamın makamını koruyabilmesi, sarayda ya da av köşkündeki gizli entrikalardan kolayca kuşkulanan sultanın iyi niyetine dayanıyordu. 
Önemli siyasi kararlar alan bu sultanlar, bir önceki yüzyılda Yavuz Sultan Selim ile Kanuni Sultan Süleyman'ın tam aksine zayıf ve savunmasızdılar. 

Muvazzaf ordu da artık eskisi gibi güçlü ve iyi eğitimli değildi. 
Sultana kayıtsız şartsız sadakati ve bağlılığı da zayıflamıştı. Yaya askerler ulan yeniçeriler ile kapıkulu süvarileri -sipahiler- geçmişte Balkanlar'daki Hıristiyan ailelerden devşiriliyordu. Devletin yüksek mevkilerinde bulunan üstün yetenekli yöneticiler de Hıristiyan kökenliydi. Bunlar İslami eğitimden geçtikten sonra orduda ya da devlet yönetiminde yüksek maaşlarla görev alıyor ve imparatorluğun olağanüstü gücünü tüm ihtişamıyla en üst düzeyde koruyorlardı. Ancak hükmettikleri kitlenin sosyal düzenin- den kopuktular. Müslüman halk, daha XVI. yüzyılda devşirilmiş Hıristiyan “kulların” hâkim olduğu muvazzaf askeri güce ve debdebeli yönetim düzenine tepki duymaya başlamıştı. Önde gelen pek çok devlet adamı ve komutan arkalarında doğuştan Müslüman çocuklar bıraktılar. Bunlar da, doğal olarak, kendi çıkarlarının korunması için baskı yapıyorlardı. Özellikle İstanbul'da ve Kahire gibi büyük kentlerde Yeniçeri Ocağı'na eski yeniçerilerin oğulları ve Müslüman halktan kimseler alınmaya başlandı. Emekli olmadan evlenmeyi ya da ticaretle uğraşmayı yasaklayan kurallar da bozuldu. Emekli yenicerilerin imtiyazları evli tüccarlar ve baskaları tarafından satın alınabiliyordu. Yabancı gözlemciler XVI. yüzyıl sonlarına doğru tuttukları notlarda bu gibi davranıslardan söz ediyorlardı. Giderek, saray okullarında eğitilenlerin arasına seçkin Müslüman ailelerin çocukları da alınmaya başlandı.10 Bütün bunlar yönetici sınıfta köklü bir değişime neden olmuştu. Tanınmış Köprülü ailesinden gelen vezirler bu değişimin göze çarpan bir örneğidir. Köprülü Mehmed Paşa'nın oğullarının ve yeğenlerinin sahip olduğu servet ve etkinlik Fransa'da Le Tellier ve Colbert ailelerinin sahip olduklarından az değildi. 

Bu değişimin sonuçlarından biri de, rejimin İslam dünyasının sorunlarına giderek daha büyük bir hassasiyet göstermesi oldu. 
Dervişlerin tarikatları ile ortodoks” İslam'ı uygulayanlar arasındaki kaçınılmaz gerginlikler, güçlü Bektaşi tarikatının Yeniçeri Ocağı'ıu etkisi altına almasıyla orduya da sıçradı. Bu bağlantı 
1594 yılında resmen kabul gördü. Bir diğer tarikat olan Mevlevilik de elli yıl sonra elit kesimde etkili olmaya başladı. Bektaşi ve Mevlevilerin, evliyaları kutsallaştırmaları, şarap içmeye ve Hıristiyanlığın bazı düşüncelerine kendilerini yakın hissetmeye kadar pek çok konudaki görüşleri, ortodoks İslam'ı uygulayanlar tarafından onaylanmıyordu. Öte yandan başkentteki yeniçeriler, akçenin sürekli değer kaybetmesinden dolayı ulufelerinin eksiksiz verilmesinde ısrar ediyorlardı. Kısmen de bu nedenle giderek siyasete bulaştılar. Muvazzaf ordu birlikleriyle aralarında sürtüşmeler başladı. Sarayda birbirine rakip gruplarla işbirliği yapmayı öğrendiler ve imparatorluğun başkentinde zaman zaman büyük ayaklanmalar yaşandı. Ardından, 1656'da Köprülü Mehmed Paşatüm yetkilerle sadrazamlığa getirildi. Uyguladığı yönetim tarzı devleti eski yapısına kavuşturmadı ama tutucu İslam'ı güçlendirdi. Radikal tarikatların faaliyetleri bastırıldı. Yeniçeriler ile diğer paralı birlikler düzene sokuldu. Ayıu aileden gelen Köprülü Fazıl Ahmed Paşa'nın en güçlü destekçileri arasında katı bir din adamı olarak bilinen Vani, tüm dervişleri ve şarap içenleri lanetledi. 1! 

Ortodoks İslam'ın yeniden güçlenmesi, Hıristiyan kiliseleri- ne yönelik düşmanlığı körükleyebilirdi. Roma'ya bağlı kiliselerin hızla çoğalmasından endişe duyan Ortodoks Hıristiyan din adamları, Katolik Kilisesi'nin yayılmasına karşı Osmanlı hükümetinden yardım umuyorlardı. Aralarından bazıları da bu Katolik tehdidine, 1638'de öldürülen büyük liderleri İstanbullu Kirillos Lukaris önderliğinde canlı bir reform hareketiyle karşılık vermişti. 


* “Kabul edilmiş dinsel inançlara sadık” anlamında. (ç.n.) 
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Bunlar aynı zamanda Moskova Patriği Nikon'un çabaları sayesinde Yunan Kilisesi'nin uygulamalarına yakın bir çizgiye gelen Moskova Kilisesi'ni ve Ortodoks Rus carin dikkatle izlemeye ve onlara sempati duymaya başlanuşlardı. Sultana bağlı Romanya prenslikleri olan Eflâk ile Boğdan'ın din adamları ve prensleri de aynı yolu izliyordu. Ancak bütün bu gelişmeler İstanbul hükümetinin Ortodoks tebaasına karşı katı bir yönetim uygulamasına yol açtı. 
Öte yandan Batı Avrupa'nın Hıristiyan devletleri de Osmanlı topraklarında ekonomik baskılarını artırdılar. Sultanların eskiden uyguladığı bir taktik vardı: Protestan Hollanda ve İngiltere'nin elçilerini Katolik Fransa'nın elçisine karşı kullanmak. Bu taktik çogu kez yararlı sonuçlar vermişti. Şimdiyse bu ülkelerin sultandan sağladığı kapitülasyonlar onlara Levant'ta ticari üstünlük sağlamanın zeminini hazırlıyordu. Müslümanlar haklı olarak, özellikle Türklerin hâkimiyeti altındaki topraklarda kullanılmak üzere de- geri düşük paraları piyasaya süren bu zengin yabancı tüccarlara güven duymuyordu.!2 Yabancı Hıristiyanların öncelikle yerli Hıristiyanlarla iş yapmaya çalışmaları bir diğer hata oldu. !> Fransız Amirali Duguesne'nin 1681 Haziranı'nda gemileriyle Ege'de korsan avlamak için sinsice dolaşması ve bu sularda dokuz ay kalması duyulan hoşnutsuzluğu ve endişeyi artırdı. Batılı tüccarlar “Sadrazam tehditler yağdırıyor” diyerek şikâyet ediyorlardı ama sadrazamın haklı nedenleri vardı. 

Devlet genel görüntüsü ve yöneticileriyle giderek daha koyu bir İslami hüviyete bürünüyordu. Evliya Çelebi'nin, Osmanlı İmparatorluğu'nun devam etmekte olan ihtişanuyla ilgili görüşüne karşı bu yorum yapılabilir. Ancak onun anlayamayacağı başka köklü değişimler de yaşanmaktaydı. 

Güçlü bir hükündar olan IV. Murad 1640 yılında öldüğü zaman sarayın demirbaşı haline gelmiş olan maiyeti, İstanbul ve çevresindeki askeri birlikleri kontrol altında tutabilmek için en kolay yolun savaş olduğunun farkına varmıslardı. Girit'i fethetmek için 1645'te Venedik'e gelişigüzel açılan savaşın uzamıasındaki neden buydu. O dönemde sarayda birbiriyle çekişen hizipler, ordu- daki rakip birlikler arasında kendilerine taraftar buluyordu. Venedik'le girişilen deniz savaşının Çanakkale ve İstanbul'u da savunmayı gerektireceği ortaya çıktı. Bu nedenle çok sayıda asker hükümet merkezine yakın konuşlandırılınca saraydaki hiziplerin askeri, askerin de onları kullanması kaçınılmaz oldu. Çoğu zaman imparatorluğa karşı sorumluluklarını bilen sadrazamlar ba- 


* Ortadoğu ülkeleri için Avrupalıların kullandığı deyim. (ç.n.). 
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zen birlikleri saraya karşı kullanıyor, bazen de askerin huzursuzluğunu öncelikle bastırılması gereken bir numaralı felaket olarak görüyorlardı. Öte yandan Anadolu'da giderek büyüyen ayaklanmaları asker kullanmadan sindirmek mümkün olamıyordu. Anarşik ortamlarda durumu en çok etkileyen husus sultanın mizacıydı. Deli İbrahim (1640-1647) maiyetine ve vezirlerine can güvenliği açısından korku saldığı için izlenen politikalar beklenmedik değişikliklere uğrayabiliyor ve kişiler çıkarlarına göre taraf değiştiriyorlardı. 1640'ta doğan IV. Mehmed'in annesi etrafında hizipleşmiş iki grup birbiriyle boğuşuyordu. Sonunda valide sultanlar- dan yaşlı olanı 1651'de öldürüldü. Ancak çocuk sultan yakın çevresinin o kadar etkisi altındaydı ki, peşi sıra atanan sadrazamlar- dan hiçbiri tutunamadı. 1651'de sadrazamlığa getirilen Siyavuş ve Köprülü Mehmed Paşa'nın hamisi olan İpşir paşalar hiç kuşkusuz yetenekli devlet adamlarıydı. 14 IV. Mehmed büyüdükçe kendine güveni arttı. Köprülülerden vazgeçmemek konusundaki kararlılığı her şeyden önce istikrarı sağlıyordu. Böylece devletin geliri artarak askere maaş ödenmesi mümkün olabildi, bu da orduyu yeniden disipline soktu. 

Köprülü Mehmed Paşa düzeni bozanların acımasızca üstüne giderek hükümetin ve haremin içindeki hiziplerin etkisini, maaşlı askerin büyük kentlerde yarattığı huzursuzluğu ve dervişlerin kundakçılığa kadar varan eylemlerini bastırdı. Elde ettiği başarılar Evliya Çelebi'nin Osmanlı devlet yapısına duyduğu güveni kanıtlıyordu, her ne kadar bu yapı farkına varılmadan değişiyor olsa da. 

Köprülü Mehmed Paşa 1661'de, sadrazamlıgı sırasında ölünce yerine oğlu Fazıl Ahmed Paşa geçti ve 1676'da ölümüne kadar on beş yıl bu görevde kaldı. Ardından sadrazamlık makamına damadı Kara Mustafa Paşa getirildi. Yönetimin uzun süre aksamadan kolayca devredilmiş olması, merkezi yönetime süreklilik ve sağlamlık kazandırmış, devlet XVII. yüzyıl başından beri hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Bunun nedeni sultanın, makamında kaldıkça giderek güçlenen sadrazamlara hoşgörüyle davranmasından kaynaklanıyordu. IV. Mehmed, kendi dönemindeki XIV. Louis gibi tahta geçmeden önce büyük sıkıntılarla dolu mutsuz yıllar geçirmiş, fakat Louis'nin aksine devlet yönetiminde hiçbir zaman ön plana geçmeyi düşlememişti. Sarayda hanedan mensuplannın özellikle siyasal konularda eğitilmesini engelleyen uygulama bu tür bir beklentiyi zaten imkânsız kılmıştı. Ancak olağanüstü yetenekleri olan biri bunu aşabilirdi. Oysa veliaht Mehmed'in özellikleri sıradandı: çocukluk dönemini aşabilmek, avcılığı siyasete tercih etmek ve uzun süre hayatta kalabilmek. Kötü huyları ise zaman zaman geçirdiği laskançlık krizleri ve haris olmasıydı. 

Baba-oğul Köprülüler düzeni sorgulayacak kimseler değillerdi. İçinde bulundukları şartların değiştirilmesi mümkün olmayan gerçeklerini görerek adım adım yol alıyorlardı. Her ikisi de ender rastlanır, tutarlı devlet adamlarıydı. Öncelikle sultanın tatmin edilmesi şarttı. Bu nedenle ona arzuladığı zengin yaşamın, başta büyük tutkusu olan avcılığı en mükemmel düzeyde yapabileceği maddi olanakların sağlanması gerekiyordu. Bunun yanı sıra başkentin huzura kavuşturulması ve geçmişte sarayda yaşanan kargaşanın kaynağı olan unsurların kontrol altına alınması zorunluğu vardı. IV. Mehmed'in 1666-1676 arasındaki on yıllık sürede bir kez olsun İstanbul'a gelmemesi dikkat cekicidir.!? Sonuçta Köprülüler eyaletlerdeki paşaları, hudut boylarında imparatorluğa bağlı voyvodaları ve bu bölgeleri tehdit altında tutan komşu prensleri hizaya getirebilmek için imparatorluğun bütün yükünü omuzladılar. Bunların üstesinden gelmek azimli ve atılgan bir devlet adamlığı gerektiriyordu. Eğitimi açısından askerlikten çok yöneticilik niteliği olan Köprülü Fazıl Ahmed Paşa'nın yönetimi altında bu üç katmanlı soruna en uygun çözümün yoğun askeri harekât olacağı anlaşıldı. 

Savaş masraflı bir işti. Ancak ağır vergiler koymak için haklı bir neden oluşturuyor ve sultan da bu vergilerden payını alıyordu. İslam'ın davulu İslam olmayan dünyaya karşı çalmaya başladı. Devletin İslami görüşüyle ayrılıkçılar arasındaki çekişmelerin doruğa tırmandığı bir dönemde toplumdaki dini heyecan böylece kontrol altına alınmış oluyordu. Ayrıca savaş durumu huzursuzluk yaratan yeniçerilerin ve onlara bağlı lonca esnafının başkentten uzaklaşması demekti. Daha da önemlisi kapsamlı bir sefer, ordunun azami oranda büyütülmesine yönelik geçerli bir neden oluşturacak, geliştirilen askeri kuvvetlerin içinde bir güç dengesi sağlanarak bozguncu unsurları sindirmek mümkün olabilecekti. Köprülüler muvazzaf ordunun yeniçerileri ile süvarilerini (kapıkulu askeri olan sipahiler 1650'lerde kontrolü en güç olan gruptu) disiplin altına alarak topçuları ve cebecileri düzene soktular. 
Bu muvazzaf orduya karşı tımar ve zeamet sahiplerinin eyalet askeri, paralı askerler ve valilerin emrindeki kuvvetler iç dengeyi sağlıyordu. Sadrazam, imparatorluğun tüm askeri gücünü verdigi kesin emirlerle bir araya toplamıştı. Bu dev ordu savaş alanına giderken yolu üzerindeki tarım alanlarına zarar verdiyse de buralara istikrar ve disiplin getirdi. Bu harekât, doğal olarak, asker arasında homurdanmalara sebep oluyordu. Yeniçeri ortalarının İstanbul'daki loncalar ve zanaatkârlarla ilişkileri arttıkça, askerliğin sağladığı haklar ve imtiyazlardan vazgeçmeden sivil yaşama özenmeye başlamışlardı. Kendilerini ortadan kaldırmaya yönelik art düşüncelerle planlanmış gibi gördükleri bu savaşa gönüllü degillerdi. Eski tımar ve zeametler giderek saray ve devlet adamlan tarafından pazarlık edilebilir gelir kaynakları haline geldikçe, bunları yöneten beyler de savaşa olan şevklerini kaybediyorlardı. 
Aslında, uygulanan politika eski askeri kuruluşların sürekliliğini sağlıyor, ayrıca imparatorluk için kısmen de yararlı oluyordu. 

Uzaklardaki savaş, sadrazamların saraydaki konumunu güçlendiriyordu. IV. Mehmed çıkarları açısından, namına devleti yönetecek güçlü bir sadrazamın gerekli olduğunu anlamıştı. Yine de saray dedikodularını kulak ardı edemiyordu. Köprülülerin giderek kendisine rakip bir güce sahip olabileceğinin de farkındaydı. 
Entrikalar her zamanki gibi sürüyordu ve sultanın bir gün “kul” konumundaki sadrazamını azletme tehlikesi mevcuttu. IV. Mehmed'in önceliği ve üstünlüğü sarayda sadrazamın gücüne gölge düşürüyordu. Sultanın saraydan uzakta yaşaması bu gücü artıracak bir faktördü. Düşmanları onu ne kadar gözden düşürme- ye çalışırlarsa çalışsınlar, savaş döneminde sadrazamla uğraşmak sultan açısından zararlı olabilirdi. Ve eğer sonunda zafer kazanılırsa, onu bu itibarlı döneminde azletmek hiçbir anlam taşımayacaktı. Sultan istese de artık çok geç kalmıştı: Sefere girişilmiş ve sadrazamı iktidarda tutacak ve düşmanlarını kısmen susturacak olaylar dizisi başlamıştı. 


III 


Osmanh Ímparatorlugu'nun savunma düzeni 


Bu nedenlerle Viyana kuşatması, bu seferler dizisi içinde sadece biriydi ve kısmen Osmanlı saray politikasının kendine özgü yapısından kaynaklanıyordu. Ancak zamanlamayı ve hedefleri tayin eden hususlar imparatorluğun Avrupa'daki hudut topraklarının karmaşık tarihine kadar iniyordu. Bu hudutlar Adriyatik Denizi'nden Azak Denizi'ne kadar 1.900 kilometrelik geniş bir kavis çiziyordu. Üzerindeki kaleler ve müstahkem mevkiler, şaşırtıcı bir ustalıkla uygulanan politikalar ve sağlanan dengeler sayesinde bir savunma zinciri oluşturmuştu. Böylece Dalmaçya, Slovenya, Macaristan, Erdel, Boğdan, Podolya, Ukrayna ve Kırım'daki savunma tesisleri Balkanlar'ı ve Karadeniz'i koruma altında tutuyordu. Bunlar, Osmanlıların düşmanı Venedik, Avusturya, Lehistan ile Kazakları ve Rusları göğüsledikten başka imparatorluktaki Hıristiyan halkı çevreleyerek denetimini de sağlıyordu. 
Bazılarına göre Kara Mustafa Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun iki yüz yıllık tecrübesiyle kurduğu bu mükemmel savunma düzeninin mirasına konmuş ve bundan yararlanmıştı. Bir diğer bakış açısına göre de bu mirası iyi yönetememesi sonucu Lehler ve Avusturyalılar kendisine karşı birleşmeye mecbur kalmışlardı. 

Macaristan topraklarındaki hudut bölgesi 1541'den beri doğrudan Osmanlı işgali altındaydı. Bosna ve Kanije'deki paşaların karşısında Graz'da bulunan Orta Avusturya hükümetine ve Hırvatistan genel valisine bağlı birlikler, başıbozuk çeteler ve soyluların askerleri vardı. Budin'deki paşa ise Bratislava'nın altında, Tuna'ya yakın Habsburg kalelerine ve Budin'in kuzeyi ile kuzeydoğusunda uzanan dağlık bölgeye karşı tetikte bekliyordu. Buraları büyük bir Hıristiyan saldırısının çıkış noktalarıydı. Temeşvar'da bulunan paşa da buradaki geniş hudut bölgesine hükınediyor ve 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Tisza vadisinde konuşlanmış komutanlarla birlikte Macaristan'ın doğusuna düşen Erdel'i ve buradaki Osmanlı çıkarlarını kontrolü 
altında tutuyordu. 16 

Budin paşasının emrindeki kuvvetler, bölgede bulunan Habsburg birlikleri ve Orta Tuna'daki Macar akıncılarıyla boy ölçüşebilecek durumdaydı. Burası uzak bir hudut bölgesiydi ve güçlü Hıristiyan devletlerinden birine yakındı. Zaman zaman büyük askeri destek alması gerekiyordu. Acil durumlarda sultanın muvazzaf birlikleri ve imparatorluğun büyük insan gücü Balkanlar ile Asya'dan Belgrad ve Budin'e sevk edilebilirdi. Bu kuvvetler, ХУП. 
yüzyıl ortalarına kadar hemen hemen tüm Hıristiyan devletlere sultanın gücünü hissettirmisti. 1659 ile1664 arasında Erdel ve Macaristan'a açılan seferler bu gücün etkisini hâlâ sürdürmekteydi. 

Üstelik uzun süredir Türk egemenliği altındaki Macaristan'da yerli halk bu yönetime boyun eğmiş ve uyum sağlamıştı. Osmanlılar ağır baskı uygulamalarına rağmen sorun yaratacak büyük hatalardan kaçınmışlardı. Türkler çoğunlukla kentlerde oturma- yı tercih ettiklerinden Macarlar dış mahallelere itilmişler, surlarn içine Türklerden çok Müslüman olmuş Sırplar ve Bosnalılar yerleştirilmişti. Bunlar için camiler inşa edildi, çoğunlukla da eski kiliseler camiye dönüştürüldü. İslam hâkimiyetiyle birlikte hamamlar, çeşmeler ve hanlar yapıldı. Türk yöneticilerle halk arasındaki ilişkiler, hem Hıristiyan hem de İslam okullarında yetiştirilmiş Macar kâtipler tarafından yürütülüyordu. !7 Türkler kırsal kesimde ziraatle uğraşmıyordu. Bu nedenle, daha önceleri ve aynı dönemde Anadolu'dan Bulgaristan'a yapılan göçlerin benzerleri Macaristan için söz konusu olmadı. Türkler buradaki eski düzenin yeni toprak sahipleri konumuna geldiler. Arazilerden alınan vergilerle diğer gelirlere sahip çıkarak bunları tımar ve zeamet düzeni içinde askerin, hayır kuruluşlarının ve özel vakıfların ihtiyaçlarına aktardılar. İstanbul'daki hazine, Macaristan gelirlerinin harcandığı yerlere ait kayıtları tam anlamıyla kontrol altında tutmakta zorluk çekiyordu. İşin garibi, Habsburg Macaristanı'ndaki birkaç yörede uzun süredir yerleşik olan bazı aileler Türklere rağmen gelirlerini kısmen koruyabilmişlerdi. Bunun nedenlerinden bazıları çift vergilendirme ve birlikte yapılan akınlar ve yağmacılıktı - hudut boylarındaki ülkelerin kaçınılmaz kaderi. Bu istisna dışında veraset esasına dayanan ve köklü Hıristiyan toprak sahiplerini oluşturan sınıf ortadan kalkmıştı. Bu durum Osmanlı düzeninin istikrarını sağlayan garantilerinden birini oluşturuyordu. Halkın ekonomik gücü giderek zayıflıyordu. Sağ- 


41 


lanan istikrar pek parlak sayılmazdı ancak Tuna, Drava ve Tisza gibi kontrolü zor üç büyük nehirle korunan bölgenin kuzeyi için askeri açıdan yeterliydi. Her üç nehir bataklık bir arazide kilometrelerce yol alarak bu bölgede birleşiyordu. 

Türkler dini konularda da çok zekice davranıyorlardı. Kimseyi din değiştirmeye zorlamadılar. Hedefleri Müslümanları çoğaltmak değil, kendilerine bağlı tebaa edinmekti. Balkanlar'daki uygulamanın aksine Macaristan'daki Hıristiyan çocuklar İstanbul'da askeri eğitim görmek üzere hiçbir zaman devşirilmedi. Hıristiyanların kiliselerini onarmasına ya da yenilerini inşa etmesine ciddi sınırlar getirmelerine rağmen Habsburglar ve Bourbonlar gibi baskı ve zulüm uygulamadılar. Ayrıca Katolik papazların halk üzerindeki otoritesini kısıtlayarak Macaristan'ın Türk egemenliğindeki bölgesinde Kalvenizm'in yayılmasını kolaylaştırdılar. Böylece bu iki rakip Hıristiyan mezhebi Osmanlı pasalannın gözetimi altında birbiriyle uğraşıp durdu. Öte yandan Sırpların ve Rumenlerin yaşadığı yörelerde Ortodoks gruplar çoğaldı. 

Bu düzenlemeler hududun diğer tarafında yer alan Habsburg Macaristanı'ndaki Osmanlı çıkarlarına da uygun düşüyordu. Buradaki Macarlar kendi yasa ve geleneklerinin içinde bulunduğu anarşiden felce uğramışlardı. Macarları 1526'daki Mohaç yenilgisine götüren kendilerine özgü inançları ve sadakat duyguları, onlan tam bir çöküntüye sürüklemişti. Yüz elli yıl sonra bile hâlâ bunun etkisi altındaydılar. Habsburg hanedanını Macaristan'ın krallan olarak kabul etmelerine rağmen aralarında birlik sağlayamamışlardı. Habsburg baskısının zayıfladığı ya da dayanılamayacak kadar sertleştiği dönemlerde vatansever ve isyancı grupların Türk desteği aramaları olağan hale gelmişti. Habsburgların Türklerle savaştığı dönemin (1660-1664) ardından 1668-1670 yıllan arasında Zrinyi, Nadasdy ve Wesselényi'nin Leopold'a karşı düzenlediği büyük komplo bastırıldıktan sonra 1672”de çıkan ayaklanma Viyana hükümetince uygulanan mutlak yönetimin artan baskısından kaynaklanmıştı. Her iki hareket de XVII. yüzyıldaki Macaristan politikası açısından şu katı gerçeği ortaya koyuyordu: Habsburg egemenliği altındaki Macarların özgürlüğü, ülkenin diğer bölümünde Türklerin var olmasına bağlıydı. Katolikler ile Protestanlar arasında doğan yeni düşmanlıklar, eskiden beri süregelen yapısal zayıflığı artırıyordu. Türklerin dini konularda yürüttüğü baskıyla karışık tarafsızlık politikası nedeniyle Protestanlar destek için onlara yanaşmak zorundaydı. Aksi halde Katoliklerin baskısını engelleyerek uğradıkları kayıpları yeniden elde etmeleri mümkün değildi. Katolik Kilisesi 1648'den sonra Avrupa'da en yoğun baskıyı Habsburg Macaristanı'nda uyguladı. Trnava'daki ilahiyat. okulu 1649 yılında Cizvitlerin eline geçti. 
Doğu Macaristan'da en önemli Protestan kenti olan Kosice'deki Cizvit akademisi 1660'ta üniversite oldu. 

Katolik inançlar en başta bu iki önemli merkezden yayılarak çevreyi etkilemeye başladı. Papazlar güçlü ve şevk dolu bir topluluk oluşturdular, başlarına da 1665'i izleyen yıllarda Estergonlu Başpiskopos György Szelepcsenyi geçti. İmparator II. Ferdinand ve halefleri en sağlam siyasi sadakat ölçeği olarak Katolikligi gösterdiği için bunlar sırtını Viyana hükümetinin desteğine dayadı. Bütün bu gelişmeler doğal olarak Protestanların tepkilerine yol açmıştı. 

Budin'de konuşlandırdığı askeri güçle Macaristan'a her zaman hâkim olacağından kuşku duymayan Türkler, hududun öte yanındaki Hıristiyanların içinde bulunduğu kötü durumu dikkat ve memnuniyetle izliyorlardı. Doğal olarak Osmanlı komutanları uzak diyarlardaki bu hudut bölgesine sakin ve huzurlu bir yaşam için gönderilmemişlerdi. Viyana ve İstanbul hükümetleri 1606 ile 
1663 ve 1665 ile 1688 yılları arasında barış içinde olmalarına rağmen, iki imparatorluğu ayıran hudut bölgeleri süregelen yağmacılık yüzünden huzursuzdu. Her iki taraf da karşılıklı olarak birbirlerinin topraklarına akınlar düzenliyordu. Türkler hudut köylerinden aldıkları esirlerden, sığır, öküz, inek ve at gibi hayvan-Jardan ve uyguladıkları vergilerden yıllık gelir saglıyorlardı. Merkezi hükümetin, aynı mevkide uzun süre kalmalarına izin vermediği eyalet yöneticilerinin böylece gelirleri artıyor, devlet de bunun karşılığında onlardan ağır vergiler alıyordu. Ancak bu gibi ufak çapta kanundışı olaylar ve şiddet, Sava ile Drava ortaların- dan kuzeye, Budin ile Estergon'a, oradan da doğuya ve güneyde Erdel hududuna ulaşan topraklardaki Türk hâkimiyetini ve itibarını zedelemiyordu. 

Öte yandan Don havzasının uzak steplerine kadar uzanan Osmanlı savunma düzeni büyük ölçüde politik manevralarla yürütülmekteydi. Erdel, Fflâk ve Boğdan prenslikleri, Lehistan'ın Aşağı Dinyester ve Dinyeper vadileri üzerindeki talepleri, farklı Hıristiyan Kazak boylarının birbirleriyle ve aynı bölgedeki Tatarlarla (Dobruca'dan güneydeki Tuna deltasına uzanan yörenin Tatarları ve Kırım hanının düzenli birlikleri) aralarındaki çekişmeler, bütün bu sorunların koskoca bir yapboz bulmacasının parçaları gibi yerlerine oturtulması gerekiyordu. Ayrıca bu parçaların şekli 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ve önemi de sürekli olarak değişiyordu. Türklerin genel stratejisi bunları birbirleri vasıtasıyla kontrol altında tutmak, kendi güçlerini mümkün olduğu kadar az harcamaktı. XIV. Louis'nin krallığı döneminde Kuzey ve Doğu Avrupa'daki Bourbon siyasetine benzeyen bu olağanüstü düzen, önceleri Karadeniz çevresine ve giderek batıya doğru yayılarak uzun bir süre içinde geliştirilmişti. 

II. Mehmed Kırım Tatarlarının başındaki Giray hanedanına 1478'de imparatorluğa bağlı bir statü tanımıştı. Karadeniz Batılı devletlerin ticaret filolarına kapalıydı. Kırım'ın faal bir ticaret limanı olan Kefe'nin sağladığı gelir, XVII. yüzyılda Osmanlıların eline gecti.18 Buraya yerleştirilen askeri birlikler Balaklava'nın tepelerindeki Bahçesaray'da debdebeli bir yaşam süren ve yarımadanın geri kalan kısmında hâkimiyetlerini sürdüren Kırım hanlarını hem kontrol altında tutabiliyor hem de destekliyordu. Kırım hanının uyumlu davranmasını sağlamak ve gerektiğinde yerine bir başkasını geçirmek üzere Giray hanedanından bazıları İstanbul'daki sarayda rehin olarak bulundurulurdu. Hanlara sağlanan mali destek kısmen batıya -Lehistan ile Erdel topraklarına ya da başka bölgelere— yapılan seferler için veriliyordu. Sultan zaman zaman Tatarların da bu seferlere katılmasını emrederdi. 
Yapılan harcamalar elde edilen ganimetlerle ve özellikle Kefe'deki köle satışlarıyla karşılanırdı. Bütün bunlar ve Osmanlıların rıza göstermemesine rağmen ya da İstanbul'a hiç sorulmadan yapılan akınların ve Rus topraklarından güneye akan ticaretin sağladığı kârlar, Kınm limanlarından elde edilen gelirleri giderek artırmıştı. Aslında üst düzeyde yürütülen bu politikanın vardığı sonuç, istendiği yere sevke hazır seyyar bir göçebe süvari gücünü sultanın emrine tahsis etmekti. Tatarların 1657-1658'de Lehistan, 1660-1662'de Erdel, 1664'te Moravya ile Macaristan ve 1683 sonrasındaki Macaristan seferlerinde gösterdiği başarı olağanüstüydü. Batıdaki topraklara, Balkanlar üzerinden gelen ordudan önce varabilmek gayesiyle stepleri karla örtülüyken asarlardı. Güneyde Türklerle buluşmak için Karpat Dağları'ndaki geçitleri zorlar ya da Boğdan ve Eflâk topraklarını kat ederlerdi. Kırsal kesime düzenli Osmanlı birliklerinden daha çok zarar verdikleri ve tahrip edici oldukları öne sürülebilir. Kumanda edilmeleri zordu ama etkin bir destek sağlarlardı. Disiplinli olmamalarına rağmen çokiyi eğitimliydiler. 

Sultan Karpatlar'ın doğu eteklerinde uzanan toprakları sıkı bir denetim altında tutuyordu. Büyük zorluklarla karşılaşmadan Yaş'taki Boğdan ile Targovişte ya da Bükreş'teki Eflâk tahtlarına, 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buraları yönetebilecek itaatkâr prensler oturtulmuştu. Yunan, Arnavut, Leh ve Rumen karışımı köklerden gelmelerine rağmen bu prensler ya da “voyvodalar” hükmettikleri yörelerdeki milliyetçi eğilimlerle ilişki içindeydi. Yerli soylulardan kimselerle evliydiler. Rumen ve Yunan edebiyatına önem veriyor ve destekliyorlardı. Ancak egemen olan Osmanlılardı ve bu iki eyaletin başındaki prenslerden vergi, askeri malzeme ve bağış şeklinde büyük gelir sağlıyorlardı. Önde gelen soylu aileler bu yükü, durumu giderek kötüleşen köylünün omuzlarına aktarıyordu. Türkler Tuna üzerinde Demirkapı'nın aşağısındaki güçlü garnizonlarına da güveniyorlardı. Acil bir durumda buradaki kuvvetlerden büyük ölçüde yardım almak mümkündü. Bu amaçla düzenlenen bir seferde birlikler Belgrad yolu yerine Romalılardan kalma ve Balkan dağlarını en doğusundaki geçitten aşan eski bir güzergâlu izleyerek harekâta hazır duruma gelmişti. 

Türkler daha kuzeyde Dinyester üzerinde Hotin ve Akkerman'da, Dinyeper'in denize kavuştuğu yerlerde, Azak Denizi'ne açılan boğazda ve Don Nehri ağzında yeni kaleler inşa ettilerse de çoğunlukla eskilerini kullandılar. Zaman zaman buralarda askeri birlikler de konuşlandırıldı. Karadeniz'deki donanma da ayrıca bir güvence sağlıyordu. Devletin politikası, Azak’tari Bükreş'e kadar yayılan büyük bir askeri gücün verdiği destekle hiç aksamadan uygulanıyordu. 

Erdel'in Türkler için önemi büyüktü. Bu prensliğin Osmanlı buyruğuna uyması ya da başkaldıran bir tutum izlemesi, batıya ve doğuya uzanan hudutların güvenliğini temelde etkileyecek kadar ciddi bir faktördü. Ülke topraklarının ortasında yer alan geniş düzlükler, ormanların örttüğü yüksek dağlarla çevriliydi. Bu dağlardaki geçitlerden yararlanarak Erdel'i istila etmek (ya da cezalandırıcı akınlar yapmak) mümkündü ancak oldukça güç ve masraflıydı. Burası ortaçağ boyunca Macaristan Krallığı'na âit olmasına rağmen XVI. yüzyıl başlarında ülkeyi yönetenler oldukça geniş yetkilere sahipti. Macaristan Türk baskısı altında çökünce Erdel prensleri ve soylular tehlikeye düşen özgürlüklerini korumak için büyük mücadele verdiler. Dolayısıyla ne İstanbul'un ne de Macaristan'ın yeni kralları olan Habsburgların isteklerine bütünüyle boyun eğdiler. Ancak sultanın egemenliğini kabul ederek vergi ödemek zorunda kaldılar. 

Doğu Avrupa'nın 1648'e kadar genel durumu buydu. Yirmi beş yıl sonrasında da Osmanlı İmparatorluğu'nun hudut boylarındaki politikası aksamadan, gayet iyi yürümekteydi. 1683'te sultarın 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görkemli ordusu Macaristan'daki paşaların kuvvetlerini takviyeye geldi. Kırım hanı, Erdel, Eflâk ve Boğdan prensleri aldıkları emre uyarak Kara Mustafa Paşa'yla Tuna düzlüklerinde buluşmak üzere dağları aştılar. Habsburg imparatoruyla savaşılırken doğu hududu oldukça sakindi. Ancak peşi sıra meydana gelen karışıklıklar ve şiddet hareketleri bunu giderek adım adım değiştirdi. 


IV 


Batı Avrupa'da Osmanlı politikası 
(1656-1682) 


Bu uzunca dönemde olaylar, bir mıknatısla çekiliyormuş gibi Orta Avrupa'da yoğunlaşıyordu. 1683'te kuşatma için Osmanlı ordusunu, kenti kurtarmak için de Alman ve Leh askerlerini Viyana'ya yönlendiren bu çekim en etkin noktasına ulaşacaktı. Ancak Fransızlar ve Litvanyalılar ile Kuzey Almanya prenslerini de içine alacak kadar güçlü değildi. Türklerin askeri gücü, zaten daha önceleri doğudan batıya kaydırılmıştı. Erdel, Lehistan ve Ukrayna'daki krizleri Macaristan'da oluşan karışıklık izlemiş, Kara Mustafa Paşa da bu nedenle ilk olarak Avusturya'ya saldırma- yı planlamıştı. Avrupa'nın ortasında yoğunlaşan bu çekim gücüne Fransa perde arkasından katkıda bulunuyordu. XIV. Louis'nin İstanbul, Varşova ve Erdel'deki tahrikçileri Osmanlı kuvvetlerini Karpat Dağları ötesindeki bölgelerden uzaklaştırarak Yukarı Tuna boylarına yöneltmek için şeytani taktikler uyguladılar. 

Lehistan'ın Ukrayna'yı sömürgeleştirme girişimi, Lehlerin çağdaş tarihindeki en ilginç olaydı. Bu hareket XVII. yüzyılın ikinci çeyreğinde hız kazanarak doğuya, Dinyeper havzasına doğru genişledi fakat büyük zararlara sebep oldu. Ukraynalıların Lehlere ve Ortodoksların Katoliklere duyduğu düşmanlık, özgür halkın büyük arazi sahipleri tarafından toprağa bağlı köleliğe zorlanmasının yarattığı tepkiler ve göçebelerin Lehlere karşı koyması, 1648'deki büyük Kazak isyanına ve Ruslar ile İsveçlilerin Lehistan'a saldırmasına neden oldu. Komşu ülkelerde oluşan karışıklıklar Türklerin işine geliyordu. Ancak bütün bu olaylardan cesaret alarak Osmanlı boyunduruğuna başkaldırmak isteyen Erdel Prensi Il. György Râköczy, Boğdan ve Eflâk'ta entrikalar çevirerek Lehistan konusuna bulaşmaya çalıştı. 1656'da Lehistan topraklarını paylaşmayı amaçlayan İsveç, Brandenburg ve Kazaklar 


48 


arasındaki işbirliğine katıldı. Râköczy giderek öyle güçlü bir tehdit oluşturdu ki, sultanın hiç vakit kaybetmeden onu ezmesi gerekti. Tam o sıralarda Köprülü Mehmed Paşa sadrazamlığa getirilmişti. Süratle harekete geçmezse makamını kaybedebilirdi. 
Türkler ve Tatarlar, Köprülü'nün komutası altında Karpatlar'daki bu üç prensliğe şiddetli akınlar düzenlediler. Râköczy azledildi ve hükümdarsız geçen bir dönemden sonra Erdel'in başına 1662'de sultanın sözünden çıkmayan Mihâly Apafi getirildi. Apafi için önde gelen iki şey vardı: Kalvenist kitaplar ve içki şişesi. Politikadan da nefret ediyordu.1? 

Ancak Ukrayna'da düzeni yeniden kurmanın sadece Lehistan'a değil aynı zamanda Moskova çarına da bağlı olduğu anlaşılmıştı. 
Pazarlıklar başladı ve 1667'de ünlü Andrusovo Antlaşması'yla sonuca bağlandı. Buna göre Dinyeper Nehri'nin her iki yakasındaki geniş topraklar Leh ve Rus etki alanı olarak kabul edildi. Yine de, buralarda özgürce dolaşan Kazakların Osmanlı sultanını, uzaklarda bir hükümdar da olsa, Rus çarına ve Leh kralına tercih ettiklerine dair belirtiler de vardı. Kazak Hetmanı Pyotr Doroşenko Osmanlı hâkimiyeti altına girmek istediklerini 1669 yılında resmen bildirdi. Sadrazam bu fırsatı kaçırmadı. Uzaklardaki sürekli bir askeri harekât, imparatorlukta uyguladığı düzene destek olabilirdi. Prensliklerde yeniden kuracağı hâkimiyeti, daha kuzeydeki bölgelere doğru genişlemek için bir üs olarak kullanması damümkündü. Köprülü Fazıl Ahmed Paşa ile halefi Kara Mustafa Paşa kısa süre sonra ucu bucağı görünmeyen Lehistan ve Ukrayna topraklarında seferlere giriştiler. Türkler Dinyester vadisindeki güçlü Kamaniçe Kalesi'ni 1672'de ele geçirdi. Burası Güney Lehistan'ın güvenliği açısından önemli bir kilit noktasıydı. 1673 yılında karşı saldırıya geçen Lehler bazı başarılar sağladılarsa da Osmanlı ordusu tüm gücüyle yüklenerek yeni Leh kralı III. Jan Sobieski”yi” mütareke yapmaya zorladı. Bu mütarekeyle Osman-Шаг Kamaniçe”nin yanı sıra başka topraklara da egemen oldular. 
Ne yazık ki bu zaferler Kazakları endişeye sevk etmişti. Doroşenko taraf değiştirerek Moskova'ya sığındı ve çar da böylece işe karışmış oldu. Bu sırada Köprülü Fazıl Ahmed Paşa ölmüş ve yerine Kara Mustafa Paşa geçmişti. 

Kara Mustafa Paşa hakkında pek az bilgi mevcuttur. Dolayısıyla Avrupa tarihinde büyük bir yer işgal eden bu önemli kişinin doğru dürüst bir biyografisini derlemek mümkün olamamak- 


* Sobieski'nin 1674 yılında Lehistan kralı seçilmesinin nedenlerinden biri de bir yıl önce gösterdiği askeri başarılardı. 
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tadır.29 Kendisinin 1620 ile 1635 yılları arasındaki bir tarihte Kuzey Anadolu'da doğduğu, babasının Oruç ya da Hasan adında bir asker olduğu ve Köprülü Mehmed Paşa'nın maiyetinde eğitim gördüğü sanılmaktadır. Bu arada Köprülü ailesine damat giren Kara Mustafa Paşa 1659'da önemli bir makama, Silistre valiliğine getirildi. 1660'dan itibaren birtakım etkin mevkilerde görev aldı. 
On yıl sonra Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa'ıun vekili olarak kendisi olmadığı zamanlar divanda onu temsil etti. 1675 yılında sultanın kızlarından biriyle evlendi. Bir süre sonra da herhangi bir sorunla karşılaşmadan sadrazamlığa getirilip yönetimi bütünüyle eline alması kimseyi şaşırtmadı. Esmer tenli oluşu nedeniyle “Kara” lakabıyla anılıyordu. Hakkındaki diğer bilgiler oldukça çelişkilidir. Diplomatlar zaman zaman gösterdiği nezaketten övgüyle bahsetmelerine rağmen genelde resmi toplantılardaki sert ve kibirli davranışlarıyla onları korkutup şaşkına çeviriyordu. Kızgınlığını kontrol altında tutmasını bilirdi; yıldırabilmek de politikada önemli bir husustu. Kara Mustafa Paşa'nın harisliği, sahibi olduğu varlığın boyutları, cariyelerinin adedi, ahırlarının ve atlarının ihtişamı hakkında bir hayli bilgi mevcuttur. 
1676'da İstanbul'da yaşayan bir İngiliz sadrazamdan “büyük asker, büyük saray politikacısı ve çok etkin bir deha” diye bahsetmişti.21 Venedik ve Fransız elçileri Kara Mustafa Paşa'nın sahip olduğu nitelikleri incelemişler ancak onu en iyi tanıtan bu birkaç sözcükten daha derine inememişlerdi. Aslında bu Osmanlı devlet adamının kişiliği hakkında en güvenilir kaynak başkaları- nın anlatılarından çok yaptıklarıdır. Bunlar hiç değilse bir insa- nın ihtirasından öte daha kalıcı ve önem taşıyan tarihi olgularla şekillenmiştir. 

Kara Mustafa Paşa, 1676'yı izleyen birkaç yıl içinde kuzeydeki olayların gidişatını beğenmemeye başlamıştı.22 Bazı kaynaklara göre Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın Dinyester boylarındaki savaşlara niçin yoğunlaştığını ve Leopold'a başkaldıran Macarlar kendisine yardım için başvurduğunda onlara neden soğuk davrandığını anlayamamıştı. Kara Mustafa Paşa'nın sadrazam oldugunda Habsburg topraklarına yakın bir gelecekte taarruz etmeyi düşündüğüne dair ortada herhangi bir kanıt yoktur. Ancak Ukrayna'yla ilgisini kesemezdi. Lehistan, Türklerin Karadeniz sahillerinde ve aşağı Dinyeper üzerindeki bir iki yerde garnizon bulundurmasını kabul etmişti. Böylece Kırım'la karayolu bağlantısı güvence altına alınıyordu. Kendini sorumlu hisseden hiçbir Türk devlet adamı bu imkânın sağladığı avantajdan yararlanarak Ka- 


50 


zakları ve Moskova Çarlığı'nı aynı derecede tatmin edici bir anlaşmaya zorlamaktan vazgeçemezdi. Ayrıca hetmanın başkaldınsı, Köprülülerin yeniden disiplin altına soktuğu bağımlı prenslik düzenine ağır bir darbeydi. Böylece Ukrayna'da çar ve Kazaklarla savaşlar sürüp gitti. Türkler hetmanlık makamına uygun bir namzet bulmuşlardı. Her yeri korkunç şekilde yakıp yıkan olaylar, aileleri kitleler halinde Dinyeper'in sağ yakasından sol yakasına göç etmek zorunda bıraktı. Kara Mustafa Paşa zafere ulaşmak için yeniçerileri ve diğer muvazzaf birlikleri acımasızca harcayarak büyük bir insan gücü kaybını göze almıştı. Bu arada Kazak başkenti olan Çehrin'i, Moskova'daki bir İngiliz elçisinin deyimiyle “adına Cehrin denen o tahammül edilemez уегі”23 ve nehir boyunca 300 kilometre aşağıda Kazaklara ait ileri mevzileri almaya çalıştı. Türkler 1677 yılında herhangi bir başarı elde edemediler. Kara Mustafa Paşa'nın bizzat komuta ettiği ordu 1678'de Çehrin'i zapt ettiyse de ertesi yıl geri çekilmek zorunda kaldı. 
Geniş bir alana yayılan çarpışmalar, başroldekiler için anlamsızlaşan bir çıkmaza sürükleniyordu. Bu duruma son verme isteği her iki tarafça giderek ağırlık kazandı ve Moskova'nın gönderdiği elçi 1680 Martı'nda İstanbul'a gelerek görüşmelere başladı. 

Olayları yakından izleyenler son iki sadrazamın girisimlerini ve kurduğu düzeni yaşatmak için Osmanlıların “yeni ormanlar, yeni otlaklar” arama zamanının yaklaştığı kanısındaydılar. 
Lehistan, Kara Mustafa Paşa'nın 1678'de barış için ileri sürdüğü ağır talepleri kabul etmişti.24 Buna rağmen Lehler Lvov ve Kraköw'un yeni bir Osmanlı saldırısına açık olduğu görüşündeydiler. 
Güneyde ise Venedik, Adriyatik Denizi üzerindeki egemenliğin- den arda kalanların geleceğine endişeyle bakıyordu. Bundan dolayı her onur kırıcı davranışı yutmaya ve Dalmaçya'daki en ufak bir hudut olayında talep edilecek ağır tazminatları ödemeye hazırdı. Ancak Venedik ve Lehistan'ın şansına Macaristan sadrazama daha cazip geliyordu. 

Viyana sarayı ise 1670'ten sonra Macaristan'da çok katı bir yönetim uygulanmıştı. Huzursuzluk kargaşaya, kargaşa da baskının giderek artmasına sebep oldu ve sonuç ayaklanmaya kadar vardı. 
Bu nedenle ülkeden sürülenler “Hoşnutsuzlar” doğuya, Erdel'e yerleşerek terk ettikleri Macar topraklarına 1672'den itibaren akınlar düzenlemeye basladilar.25 Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa bu saldırılara destek olmayı reddettikten başka Apafiye de konuya bulaşmamasını emretti. Fakat asilerin bir kısmı Macaristan'ın Türk egemenliği altındaki topraklarına sığınmıştı. 
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Buradaki Osmanlı komutanlarının verdiği askeri destekle Habsburg bölgelerine akınlar yapıyorlardı. Kuzey Macaristan toprakları kısa sürede bir tür gerilla savaşına sürüklendi. Her yılın bir kısmı gelişigüzel oluşan vahşi çarpışmalarla geçiyor, ilkbahar ve kış aylarında ise asiler ile Viyana arasında sonuç alınamayan görüşmeler yapılıyordu. 

Etkili bir Macar soylusu olan İstvan Thököly 1672 yılında ölünce Habsburg birlikleri kuzeybatı Macaristan'ın en uç noktası olan Orava'daki kalesini ve topraklarılu işgal ettiler. Thököly'nin Erdel'de büyüyen oğlu İmre'ye büyük gelir sağlayan bir miras kalmıştı. İmre uyanık ve etkileyici biriydi. Hayli iyi eğitim görmüştü. Bir lider için gerekli yetenek ve içgüdüye sahipti. Hiçbir zaman ürkeklik göstermemiş ve kararsız olmamıştı. İnsanları akıl- dan çok kurnazlık yoluyla peşinden götürmesini biliyordu. Hoşnutsuzlar yirmi beş yaşındaki Thököly'yi 1678'de başlarına getirerek birkaç ay içinde olağanüstü başarılar elde ettiler. Önemli noktalar olan Murâny, Orava ve Banskâ Bystrica'yı aldılar. Slovakya'daki madenlerden para olarak basılmış ve ayrıca henüz paraya dönüşmemiş değerli metaller başta olmak üzere büyük miktarda ganimet elde ettiler. Thököly giderek büyük bir üne kavuştu ve Macar milliyetçilerini tamamen komutası altına aldı. İki yıl boyunca Macaristan'daki Habsburg birliklerine karşı koyarak onları tedirgin etti ve zayıflattı. Erdel'de Apafi'nin başdanışmanını itibardan düşürdü.26 Varşova ve Paris'in temsilcileri bile onun desteğini alabilmek için kendisine hatırı sayılır tekliflerde bulundular. Kara Mustafa Paşa bütün bu olayları İstanbul'da sessiz ve sakin izlemekteydi. Thököly'nin yarattığı sorunların, pek az tanıdığı Karpatlar'daki karmaşık düzene sağlayacağı yararı fark etmeye başlamıştı. Yeni parlayan bu yıldızı nasıl kullanması gerektiğini hesaplıyordu. 

Leopold nihayet 1681 başlarında düzenli şekilde tertiplenen Macaristan Dieti'ni topladı.27 Bakanları, geç olmakla birlikte, bölgede uyguladıkları sert baskılar yüzünden Leopold'un Avrupa'daki etkisinin, özellikle XIV. Louis'nin giderek gelişen gücüne karşı koydukları bu dönemde, zayıfladığını fark ediyorlardı. Eski Macar yapısal düzeninin sağlayacağı avantajları kabul etmek zorundaydılar. Ancak Kara Mustafa Paşa Macaristan Dieti'nin mayıs ayında Neusiedl Gölü kıyısındaki Sopron'da yapacağı toplantıdan çok önce gereken karşı tedbirleri almıştı bile. Boğdan, Efläk ve Erdel prensleri ile Macaristan'daki Türk komutanlarına, milliyetçilere ciddi destek sağlamaları yolunda emirler vererek 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Thököly'yi diete katılmaması için ikna etti.28 Thököly de Sopron'a gelmeyeceğini Leopold'a bildirdi. Anlaşma zemini aramaya çalışan Macarlar ile Habsburg devlet adamları arasındaki görüşmelerin yaz ayları boyunca devam etmesine rağmen Thököly gelmemekte diretti. Yukarı Macaristan'da Leopold'un birliklerine karşı Thököly'ye destek verecek Hıristiyan ve Müslüman savaşçılardan oluşan kuvvetler kuzeydoğuda toplanmıştı. Bir süre sonra da Erdel birlikleri Apafi'nin komutasında buraya ulaştılar. 
Ancak bölgedeki Osmanlı paşalarının bunlara hissettiği husumet ve Apafi'nin Thököly'ye destek vermekte gösterdiği isteksizlik apaçık ortadaydı. Bu gergin ortamda Apafi askerleriyle birlikte geri döndü ve düşünülen girişim, sefer mevsiminin de bitmesiyle herhangi bir sonuca varmadan son buldu. Macaristan'ın bazı yapısal ve dini sorunlarını çözümleyerek durgun bir hava içinde geçen Sopron Dieti'nin birtakım Hoşnutsuzlara çekici gelmesi hâlâ mümkündü. Thököly tutumunu değiştirmiyordu. Osmanh hükümeti, en azından bu kez tedbirli davranarak gerçekte vermek istediği desteğin çok üzerinde vaatlerde bulunmuştu. Güneyde ise, Temmuz 1681 ile Mart 1682 arasında Amiral Duques- ne'nin Ege'de Fransız deniz gücünü sergileyen onur kıncı davranışını Kara Mustafa Paşa hazmetmek zorunda kaldı. 
İstanbul'daki Habsburg elçisi Kuniz kış ayları boyunca Osmanlılar ile Habsburglar arasında aktedilmiş olup 1684'te sona erecek antlaşmasının yenilenmesi için ciddi girişimlerde bulundu. 
Bu arada kendisinin hasmı olan Fransız elçisi Guilleragues, Amiral Duguesne'nin cüretkâr davranışını düzeltmesi için Osmanlıların yaptığı baskıya direniyor ve sadrazamı Habsburg imparatoruna savaş açmaya kışkırtıyordu. Öte yanda da Türkler Dinyeper boylarında saldırıya geçtiği takdirde Fransa kralının Lehistan'a yardımcı olacağını, fakat sultan imparatora savaş açarsa Habsburglara hiçbir destek vermeyeceğini Louis'den aldığı talimatlar gereği öne sürüyordu.2? Gizli yapılan bu ciddi görüşmelerin sadrazam üzerindeki etkisi tartışılabilir. Doğu Avrupa'daki siyasi durum, Macaristan'a geniş çapta müdahale için Türklerde istek uyandırıyordu. Ne Fransız elçisinin ne de Kuniz'in ileri sürdüğü iddialar bu konuda caydırıcı oluyordu. Kuniz barış antlaşması hususunda sadrazamın görüşmeyi dahi reddettiğini Viyana'ya üzülerek bildirdi. Yazdığı mektuplarla da Leopold'u İstanbul'a ikinci bir heyet gönderip yeni bir hamle yapmaya ikna etti. Bu karar 
1681 Ağustosu'nda alınmasına rağmen yollanan özel elçi Albert 
Caprara' ne yazık ki Viyana'dan ancak Şubat 1682'de ayrılıp nisan ayında İstanbul'a varabilmişti. 

Bu uyuşuk davranış kısmen Thököly'nin ustaca uyguladığı taktiklere de bağlanabilir. Habsburg sarayında ve Viyana'da Macaristan'daki tehlikeleri önemsemeyen etkili çevrelerde kendisi için uzlaşılması imkânsız bir izlenim yaratmamıştı. Böyle dolambaçlı bir politika uygulaması için gerçekten de sağlam nedenleri vardı. Her şeyden önce Osmanlı hükümetini daha büyük çapta destek vermeye zorlaması akıllı bir hareketti. Sonra da Habsburglara karşı kazandığı askeri zaferlerin karşılığını almanın yanı sıra prenslere ve Osmanlı yanlılarına açık olan imkândan yararlanarak topraklarını genişletmek istiyordu. Kuzeydoğu Macaristan'daki en büyük araziler ve gelirler hâlâ Räköczi ve Bäthory ailelerine aitti. Bu araziler her iki aileye de müşterek miras olarak intikal etmişti. Habsburg hükümeti II. György Râközci'nin dul eşi Zsöfia Bâthory'nin iyi niyetine güveniyordu. Koyu bir Katolik olan Zs6fia aynı zamanda militan bir kadındı. Muhalifleri ise, babası 1670 komplosundan sonra idam edilen İlona Zrinyi'den destek görüyordu. Ilona 1676'da ölen I. Ferenc Râköczi'nin dul eşiydi. Thököly bu nedenle İlona Zrinyi'yle evlenmeyi tasarlıyordu. 
Ancak Zsöfia Bâthory değerli pek çok malını vasiyetinde bağlayıp Leopold'u da Ferenc Râköczi'nin küçük çocukları için vasiyetini uygulayacak kişi ve vasi tayin ederek bu planı bozdu. Zsöfia 
1680 yılında ölünce Thököly çocukların annesi İlona'yla evlenebilmek için Leopold'un onayını istemek zorunda kaldı. 1680-1681 ve 1681-1682 kış aylarında yaptığı girişimler, diplomasinin önemli gündemlerinden biri haline geldi çünkü iki taraf da konuyu digerine baskı uygulayabilmek için kullanıyordu. Ancak Viyana'nın hesabı yanlış çıktı: Düşmanını ne korkutabiliyor ne de dostluğunu kazanabiliyordu. Sonunda Leopold evliliği onayladı ve Haziran 1682 de Mukaçevo Şatosu'nda yapılan düğüne temsilcisini gönderdi. Ancak Thököly düğünün ardından maskesini düşürerek yeniden sultanın resmi ve sağlam müttefiki oldu. 

Caprara uzun yolculuğunun son durağı olan Edirne'ye vardığında İstanbul'dan dönen Macar heyetiyle karşılaştı. Macarlar Kara Mustafa Paşa'yla anlaşmaya varmışlardı. Böylece Thököly de yeni bir seferin hazırlıklarına başladı. Türkler bir kez daha prensliklerden ve Bosna ile Sırbistan'dan asker ve erzak talep 


* Bologna Üniversitesi'nde ahlaki felsefe profesörü olan Albert Caprara (16277-1691) Ezop Masalları hakkında pek hoş bir kitap yazmıştı. Usta bir politikacı olmaktan çok edebiyatçı ve saraylar arasında başsağlığı ya da tebrik mesajları getirip götüren bir “hatip”ti. Kendisini Habsburg generallerinden kuzeni Aeneas Caprara'yla karıştırmamak gerekir. İstanbul'a elçi olarak gönderilmesi tuhaf ve hatalıydı.?0 
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ettiler. Osmanlı paşaları Macarlarla temmuzda sıkı bir işbirliğine girdi, ağustos ayında da İstanbul'da divan toplandı. Bu toplantı ertesi yıl yapılacak çok daha büyük çaptaki bir savaşın habercisiydi. Divanda İmre Thököly'yi sultanın himayesi altında “Orta” Macaristan prensi olarak kabul eden berat da hazırlandı.3! Bu berat, Kosice kenti ile kalesi Hoşnutsuzlar tarafından ele geçirildikten ve Macarlar, Türkler ve Erdellilerden oluşan kuvvetler Budin'in altmış beş kilometre kuzeybatısındaki Filakovo'yu yerle bir ettikten sonra savaş alanına ulaştı. Sultanın gönderdiği nişan da Budin valisi tarafından Thököly'ye verildi.32 Macarların Habsburg garnizonlarının bulunduğu yörelere saldırıları birkaç hafta daha sürdü. Bu saldırılar Karpatların öte yanındaki Lehleri oldukça tedirgin etmişti. Yapılan akınlar, sultan ordusuyla birlikte İstanbul'dan Edirne'ye doğru yola çıktığında sona erdi.33 


V 


Kara Mustafa Pasa'nin hedefleri 


Sadrazam Macaristan ile komşusu olan topraklarda ciddi degişiklikler yapmak zamanının geldiği kanısına varmıştı. Macaristan'daki ayaklanma uzun yıllardır devam etmesine rağmen Kara Mustafa Paşa bundan yararlanmaya ancak 1682'de karar verdi. 
Macaristan, onun için bataklık ovalarda kaleleri olan bir hudut eyaletiydi ve imparatorluğun Balkanlar'daki topraklarını koruyordu. Diğer devlet adamları da Macaristan hakkında aynı görüşe sahipti. Burası Osmanlıların 1681 öncesi Ruslarla savaştığı çorak Ukrayna topraklarından daha verimli olsa da yine zengin ve bereketli sayılmazdı. Basit bir ileri harekâtla Yanık ya da Komârom alınarak komşu Macar soylularına baskı yapılsa bile önemli çıkarlar sağlanmış olmayacaktı. Oysa yüz altmış kilometre ilerdeki Viyana gözleri kamaştıran bir hedefti. Burayı 1665'te ziyaret eden Osmanlı elçilik heyeti geri döndüğünde kenti eski bir İslam efsanesindeki “Kızılelma” olarak anlatmıştı. Bu efsanede sözü edilen ve gönlün en büyük arzusu olan Kızılelma, kâfir imparatorun, gelecekteki bir altın çağda fethedilecek muhteşem Hıristiyan kentiydi.5* Evliya Çelebi de bu heyete katılmış ve XVII. yüzyılda Batılı gezginlere oldukça ruhsuz gelen Viyana ona şaşırtıcı derecede zengin ve çekici görünmüştü. Osmanlı elçisi, Kara Mustafa Paşa'nın 1683'te büyük güvenini kazanan danışman ve komutanlarından Kara Mehmed Paşa'ydı. Bu arada Viyana'nın askeri savunma tesisleri hakkındaki yararlı bilgiler sultana Hıristiyan dönmesi hizmetkârlardan gelmekteydi. Bunlardan biri de adı bilinmeyen eski bir Kapuçin rahibiydi. Kendisinin mühendis olduğunu ve Viyana'yı çok iyi tanıdığını iddia ediyordu.?? Macaristan'daki yoksulluk, Habsburgların zenginliği ile gücünün zayıfladığı hakkındaki söylentiler ve batıda giderek kuvvetlenen XIV. 
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Louis'nin Leopold üzerindeki yıpratıcı etkisi İstanbul'da en çok konuşulan konulardı. Sonuç olarak 1682 yazında Osmanlı İmparatorluğu'nun ertesi yıl Macaristan'ın Habsburg egemenliği altındaki topraklara doğru yayılması planlandı.39 Ordu yola çıkacak, aynı zamanda Caprara'yla görüşmeler sürdürülerek kendisinin Habsburg topraklarından ya da kalelerinden Osmanlılara teslim etme yetkisi olup olmadığı öğrenilecekti. Bu arada ordu düşman topraklarını istila ederek yapacağı yağmalarla ihtiyaçlarını karşılayacaktı. Yakın gelecekte ne olursa olsun Viyana'ya saldırmak sadrazamın üstü örtülü hedeflerinden biriydi. 

Caprara'nın aldığı talimat mütarekenin aynı şartlarla yenilenmesine çalışmaktı. Ancak daha yolculuğu sırasında Macaristan'dan geçerken topraklardan taviz verilmediği ya da İstanbul'da gereken makamlara hatırı sayılır meblağlar ödenmedigi takdirde sonucun ümitsizliğini görmüş ve Leopold'a bildirmişti.37 İstanbul'a vardığında, Viyana'dan yeni talimatlar beklentisi içinde görüşmeleri geciktirmeye çalıştı ancak hiçbir haber almadı. 23 Haziran'da yapılan toplantıda Türkler Habsburgların yeni kaleler inşa etmesi, Macaristan'daki Osmanlı tebaasını vergilendirmesi gibi bir dizi konuda antlaşma hükümlerini ihlal ettiğini iddia ettiler. Ardından pek de üstü kapalı olmayan tehditlefde bulunarak antlaşmanın yenilenmesi için imparatorun ne gibi tavizler vermeye hazır olduğunu sordular. Sonra da antlaşmayı yenilemek için Leopold”un mevcut antlaşmada ihlal ettiği hususların tazminatını ödemeyi kabul etmesi gerektiğini eklediler. Habsburg elçisi tedirgin olmakla birlikte ümidini kaybetmemişti. Görüşmenin raporu Viyana'ya tam zamanında ulaştı ve danışmanlar tarafından incelendikten sonra 11 Ağustos'ta Leopold a bildirildi.58 
Caprara'nın 6 Temmuz da yaptığı ikinci görüşmenin raporu daha karamsar olamazdı. Bir diğer talihsizlik de bunu derhal iletecek kuryenin bulunamamasıydı. Bu nedenle Habsburg hükümeti gerçek durumu eylül ortalarına kadar öğrenemedi.3? Türkler kuzeybatı Macaristan'da birtakım değişiklikler istemişler ancak sürekli fikir değiştirerek bir talebi geri alıp yerine bir diğerini öne sürmüşlerdi. Leopold'un Leopoldstadt'taki' müstahkem mevkileri yıkması ve hudut bölgesinden daha çok vergi alma haklanın tanınması Osmanlı taleplerinin başında geliyordu. Caprara bunla- 


* 1664 Antlaşması çerçevesinde Leopold Komârom'un otuz kilometre kadar kuzeyindeki Uyvar (Nove Zamky kentine Osmanlı kaynaklarında verilen ad. [¢.n.]) kalesini ve çevresindeki ufak araziyi Türklere vermişti. Kısa süre sonra Uyvar'dan birkaç kilometre kuzeyde Leopoldstadt'ı kurmaya başladı. Uyvar Habsburg topraklarıyla kuşatılmış bir ada gibi kalmıştı. 
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ra sert karşılıklar vererek Thököly'yi tanımakla antlaşmayı bizzat sultanın bozduğunu söyledi. Cevap olarak kendisine Thököly'nin öncelikle sultana başvurduğu, sultanın da doğal olarak bu hima- ye talebini geri çevirmesinin mümkün olmadığı bildirildi. 

Sonunda Türkler barışın bedeli olarak Yanık'ı istediler. Yanık Habsburgların Macaristan ve Avusturya'daki savunma stratejisi açısından büyük önem taşıyordu. Burasının düşmesi ve ardından Hıristiyanlar tarafından tekrar geri alınması 1593 ve 1606'daki savaşların unutulmayan olaylarıydı. Yanık iki satır yazıyla, uğrun- da askeri ve siyasi itibar kaybını göze almadan vazgeçilecek bir yer değildi. Eğer Türkler Yanık konusunda ciddi ise, ileri sürdükleri talep aslında savaş ilanı demekti. Habsburglar açısından da hiçbir siyasi pazarlık, burayı teslim etmek için geçerli bir neden olamazdı. Öte yandan Yanık'ı istemek, Türkler tarafından akıllıca düşünülmüş askeri bir hedefti. Ancak sadrazamın politikasının oluşmasında askeri gerekçelerin pek yeri yoktu. Bu politikayı Osmanlı İmparatorluğu'nun o günkü yapısı ve nitelikleri belirliyordu. Osmanlılar Yanık'ı istemekle savaşı barışa tercih ettiklerini apaçık ortaya koyuyorlardı. Böylece imparatorluk topraklarının genişletilmesi fırsatı da elde edilmiş oluyordu. 

Yanık için yapılan talep Edirne’de tekrarlandı. Viyana'ya saldırı düşüncesi Kara Mustafa Paşa'ya giderek daha çekici gelmeye başlamıştı. Caprara'nın 20 Mart'ta yazdıklarına göre Thököly'nin elçileri sadrazama bu yönde baskı yapıyordu. 40 Öte yandan haber aldığına göre Thököly'nin özel temsilcileri Viyana'da Leopold'la sözde görüşmeler yaparken bir yandan da kentin planlarını çiziyorlardı. Ancak Caprara'nın kişisel görüşüne göre Viyana'ya sefer için son karar henüz verilmemişti. Kendisi Belgrad'da Türklere Leopold'un Lehistan Cumhuriyeti'yle bir ittifak antlaşması yaptığını büyük memnuniyetle bildirdi. Sadrazamın Viyana konusundaki düşüncesinin bu haber üzerine güç kazandığı ancak uyanık bir strateji izlemekten çok planının ne olduğu hususunda düsmanlarını belirsizlik içinde bırakan bir politikaya ağırlık verdiği sanılmaktadır. Daha kurnazca bir politika, Hıristiyan dünyasına yapacağı taarruzda Lehlere hedefin kendileri olmadığı izlenimini çok daha önceden verebilmek ve böylece Avusturyalıların onlara sağlam bir müttefik olarak bakmasını önlemek olurdu. Bu noktada sultanın maiyetindeki Kara Mustafa Paşa düşmanlarının görüşleri hakkında bilgi sahibi değiliz. Ancak eleştiriler arttıkça, onu itibarn ve gücün zirvesine oturtacak bu olağandışı görkemli harekât sadrazamın arzulannı daha da kışlartıyordu. 
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Caprara, Leopold'un Savaş Meclisi başkanı Hermann von Baden den gelen bir mektubu Belgrad'da sadrazama iletti.4! Bu mektupta imparatorun barışı korumak için bütün gayretiyle çaba gösterdiği ancak şimdi iki büyük imparatorluk arasındaki savaş durumunu üzülerek kabul ettiği ve devletler hukuku gereğince sadrazamdan Caprara'nın Osmanlı ordugâhından ayrılmasının teminini rica ettiği yazılıydı. Mektup 11 Mayıs'ta Belgrad'a ulaştı fakat Kara Mustafa Paşa cevabını bir süre geciktirdi. Sonra da Osijek'te saygılı bir dille, iyice düşünerek yazdığı ciddi bir mektupla cevap verdi.42 Caprara bu mektupla birlikte 12 Haziran'da Budin'e hareket etti. Kuniz imtiyazlı bir tutsak olarak Osmanlı ordusuyla kalmıştı. Sadrazam artık ne yapmak istediğini kesinlikle biliyordu. Thököly 10 Haziran'da beraberindeki kalabalık kuvvetlerle Osijek'e geldi. Kendisinin hatin sayılır bir askeri güçle Osmanlılara katılmaya söz verdiği sanılmaktadır. Türk kaynakları sadrazamın sadece maiyetindekiler tarafından Viyana seferine zorlanmadığını, bu planından Thököly'ye bizzat bahsettiğini. hatta Macaristan kralını Viyana'da “kral” ilan edeceğini üstü kapalı şekilde söylediğini kaydetmektedir. Aralarında yaptıkları görüşmeler kuşkusuz her ikisinin de bu konudaki hislerini kamçılıyor ve onlan en yıldırıcı taktikleri planlamaya yönlendiriyordu. Tam bu sırada Habsburg birliklerinin Tuna'nın kuzeyindeki Neuhâusel'i kuşattığı haberi geldi. Kara Mustafa Paşa da hemen ertesi gün Osijek'teki köprüleri geçti. 

Osmanlı askeri kuzeye doğru yol alırken Uyvar kuşatması- nın bir hafta sonra kaldırıldığı öğrenildi.35 Komutanların şevkini artırmak için bundan daha etkileyici bir haber olamazdı. Ordu ilerlemeye devam ederek İstolni Belgrad'a ulaştı. 

Sadrazam çarpışmalar başlamadan önceki son savaş divanını burada topladi.44 Toplantıya katılanlar arasında Tatar Hanı Murad Giray ile ailesinden ileri gelenler, yeniçeri ağası, Erdel Prensi Apafi ve bölgedeki kıdemli Osmanlı valileri de bulunuyordu. Budin beylerbeyi yaşlı ve tecrübeli İbrahim Paşa'nın bu divana kasıtlı olarak davet edilmediği sanılmaktadır. Oysa paşa, hudut bölgesindeki durumu herkesten iyi bilen kişiydi. Kara Mustafa Paşa toplantıda Yanık ve Komârom üstüne yürümeyi düşündüğünü fakat bunun sultana yeterince egemenlik alanı sağlamayacağını söyledikten sonra Viyana'ya ilerlemeyi teklif etti. Habsburg İmparatorluk sarayı karşısına düşen kesimdeki tesislerin saldırıya karşı koyacak güçte olmadığını, bunun da ilk elden aldığı bilgilere dayandığını ekledi. Tatar hanı karşı çıkmamakla beraber önce Yanık ve Komârom'un alınarak Avusturya kırsalını yağmalamanın ve kışı Macaristan'da geçirmenin daha uygun olacağını ileri sürdü.4> Viyana'ya gelecek baharda saldırmakta yarar görüyordu. Tatar hanı ve muhtemelen Suriye Beylerbeyi Sarı Hüseyin Paşa, Temeşvar Valisi Ahmed Paşa ile Budin Beylerbeyi İbrahim Paşa'nın (eğer katıldıysa, ki kesin olarak bilinmemektedir) dışında sadrazamla çelişen başka kimse olmadı. İbrahim Paşa böyle bir kararın hiç kuşkusuz ciddi bir hata olduğu görüşündeydi. Bu düşüncesini divanda ya da sadrazamla sonradan özel olarak yaptığı görüşmede belirttiği, Kara Mustafa Paşa'nın da kendisine ağır bir dille “Kır sakallı korkak!” diyerek onu Budin'e geri gönderdiği sanılmaktadır. 

Caprara Türklerin askeri gücünü küçümsediği için Viyana'nın tehdit altında olduğuna inanmakta uzun süre tereddüt etti. Bu ordunun “zayıf, düzensiz ve donanımının gülünç” olduğunu vurguluyordu. Yazılarında Türklerin hiçbir zaman “genti d'Allemagna”ya karşı koyamayacağından bahsetmekteydi.46 Belgrad'dayken yaptığı tahmine göre tüm orduda ancak 20.000 iyi savaşçı vardı. Yardımcısı Benaglia bu rakkamı 39.000 olarak belirtmişti. 
Caprara için geri kalanı sadece kuru kalabalıktı.47 Osijek'i terk etmeden önceki görüşünü sonraları şu satırlarla açıklıyordu: “Sadrazamın Viyana ya yürümeyi düşündüğüne ve haris planlarını böyle alelade bir orduya dayanarak yaptığına inanamıyorum. 
Bu tür zalimce çözümlerin güç kaynağının sadece kendini beğenmişlik olduğu kanısındayım. Tanrı'nın takdiri onları cezalandıracak.”48 Sadrazam ise kendi kaynakları hakkında farklı bir görüşe sahipti. Aslında haklıydı. Büyük yankıları olan bu cesur girişiminde başarıyı kıl payı farkla kaybetti ve kuşatmanın son safhasında tamamen kendinden kaynaklanan birtakım ciddi hatalardan dolayı yenilgiye uğradı. 
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I. Leopold ve Viyana 


İmparator ve sarayı 


Bu büyük seferin hedefi Orta Avrupa'daki Habsburg hâkimiyetini yıkmaktı. Bu hâkimiyeti, aynı zamanda “Kutsal Roma imparatoru” unvanını da taşıyan Habsburg hanedan prensi temsil ediyordu. 

I. Leopold'un doğru karar verebilme yeteneği 1680'de artık olgunlaşmış olmalıydı. Kırk yaşındaydı ve babasının 1657'de ölümünden itibaren Avusturya, Bohemya ve Habsburg Macaristalu'ru yönetiyordu. Sarayındaki gözlemciler Leopold'un çok iyi eğitim görmüş, vakur, ağırbaşlı ve döneminin birbirini izleyen siyasi olaylarını anlamaya hevesli bir kişi olduğunda hemfikirdiler. 
Dini törenlere katılmayı, avcılığı, kitapları ve sarayındaki konserleri yönetmeyi çok sevmesine rağmen devlet işlerini hiçbir zaman ihmal etmezdi. Habsburg sülalesinin Tann katında kutsanmış olduğuna inanmak gibi güçlü ve kesin dini inançlara sahipti. Ama ne yazık ki basit sorunlar karşısında karar vermek için ürkek ve isteksiz davranıyordu. Protestanlara ve Viyana'daki Venedik elçilerine göre bunun nedeni aldığı koyu Cizvit eğitiminin ağır baskısıydı. Henüz çocuk yaşlardayken doğuştan sahip oldugu enerjisinin öğretmenleri tarafından bastırıldığına inanıyorlardı. Bunu kanıtlamak mümkün değildir ancak ağabeyi IV. Ferdinand ölmeden önce ve babası henüz hayattayken kilisenin dini yapısı içinde yüksek mertebelere yönlendirilmişti. Leopold'a dini konularda yakın olan danışmanları onun kararsızlığını şiddetle eleştiriyordu. Başkaları ise inatçılığıyla dengelenen bu kusurunun abartıldığını söylüyorlardı. ! 

Leopold'un hükümdarlık konusundaki nitelikleri 1680 yılına kadar biçimlenmişti. Sorumluluğun sonuçta her zaman kendisine ait olduğunun bilincindeydi ve hiç kimse onu zorlamayı göze alamazdı. Leopold'un yönetim tarzında “gözde kişi”lere (İspanyol 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Habsburglarındaki “valido”) yer yoktu. Aksine, bakanları ve saray erkânının söylediklerini dikkatle dinlemeyi ve mümkün olabildiği kadar çok kimsenin görüşünü almayı bir görev anlayışı içinde yürütürdü. Bir noktaya kadar yeterince aydınlanır fakat ne yazık ki buradan öte nitelikleri onu beceriksizliğe sürüklerdi. Birbirine aykırı görüşlerden süratle etkilenir, bu da kendisini kararlarını ertelemeye hatta atıl kalmaya götüren aşırı tedbirlere iterdi. İleriyi görebilir ancak hiçbir zaman harekete geçemezdi. Kişileri önemli mevkilere tayin etmesi gerektiğinde karşıt görüşleri bir kez daha dinler ve kararını verene kadar bocalardı. Sonra da, görevlendirdiği kişiye sarsılmaz bir sadakatle bağlı kalırdı; hatalara karşı hosgörülüydü. Kararsız oluşu sarayın, hükümetin ve hiyerarşik düzenin geleneksel yapısı içinde ve bunların zaman zaman birbiriyle çatışan sorumlulukları karşısında onu uysal davranmaya da yönlendirirdi. Kendisini hiçbir zaman reformist bir devlet adamı olarak görmedi. Aileden devraldığı otokratik görevler imtiyazlı bir düzenle kuşatılmıştı. Tanrı'nın kendisi için seçtiği ancak yetenekleri dışında olan bu görevler mutsuzluğunun kaynağıydı. Leopold renksiz, tedbirli, sabırlı, zayıf ve zaman zaman dik kafalı bir kişiliğe sahipti. 

Çevresinde yer alan üst düzeydeki saray erkânı için Habsburgların geleneksel olarak hizmetinde bulunmuş Avusturya, Moravya ve Bohemya'nın soylu ailelerinden kimseleri tercih ederdi. Eski bir dostu, Johann Maximilian Lamberg önceleri mabeyinci, 1661'den itibaren de Hofmeister oldu. Onun Aralık 1682'de ölümü Leopold'un yaşamında acı bir iz bırakmıştı. Mabeyinciliği Dietrichstein'lardan biri devraldı ve büyük bir resim koleksiyoncusu olan Ferdinand Harrach 1679'da Saray Ahırları Amirliği'ne getirildi. Aynı yıl Albert Zinzendorf saray protokol başkanlığına, sonra da Hofmeister görevine atandı. Bunlar güçlü siyasi görüşlere sahip kimseler değillerdi fakat imparatora çok yakındılar ve sahip oldukları kişisel ilişkiler dolayısıyla önemli politikacılarla da bağlantıları vardı. Habsburg imparatorlarına sadakatle hizmet vermiş olan İtalyan asıllı büyük asker Montecuccoli Savaş Meclisi'nin başkanıydı ve Dietrichstein ailesinden evlenmişti. Zinzendorf'un desteklediği ve doğal olarak Zinzendorf taraftarı olan papaz Sinelli, dindarlıkla kurnazlığı zekice harmanlayarak imparatorun gözüne girmeyi başarmış bir kişiydi. Nitekim bu etkili danışman 1680 yılında Viyana piskoposu oldu. 

Saray erkânının kimlerden oluştuğu Leopold'un kişiliğini yansıtıyordu. Öte yandan hükümet kurumlarının düzensizce kümelenmesi çoğunlukla Habsburgların geçmişinden kaynaklanıyordu ve karmaşık bir yapılanmanın ürünüydü.2 Kutsal Roma İmparatorluğu, adalet ve arşiv dairesi, hazine ve hâkimlerden oluşan bir düzen kurmuş, farklı Habsburg hanedan krallıkları ile düklükleri de bunu aynen uygulamışlardı. Viyana'da imparatorluğa ve Habsburglara ait kurumlar bir arada ve iç içeydi. Leopold yol göstermeleri için önde gelen kurumların başındakilere genelde güvenirdi. Ancak Sinelli gibi resmi konumu olmayan danışmanları da vardı. Bu dönemde saray (ya da Habsburg) Şansölyesi Hocher, İmparatorluk Şansölye Yardımcısı Königsegg ve İmparatorluk Meclisi Başkanı Schwarzenberg hiç kuşkusuz çok önemli kişilerdi. İmparator onlardan sürekli olarak dış politikayla ilgili görüşlerini yazılı olarak isterdi. Bohemya Şansölyesi Nostitz-Reineck daha geri plandaydı. Hazine'nin başkanı Christopher Abele ile yardımcısı Johann Jörger 1680'den sonra itibarlı kişiler arasında yer aldılar. Koyu Katolik bir aristokrat olan Jörger'in ecdadı güclü Protestanlar olup Habsburg yönetimine başkaldırmıştı.3 Savaş Meclisi'ne sırayla başkanlık etmiş olan Montecuccoli ve ardından Hermann von Baden genel politikanın belirlenmesinde söz sahibiydiler. İkisi de Leopold'un Doğu Avrupa saraylarıyla muhaberatını yürütüyorlardı. Dolayısıyla İstanbul'da bulunan Caprara'ya talimatlar gönderen de Hermann von Baden'di. 

Uzun yıllar Viyana'daki en güçlü politikacı olan Hocher Freiburg Üniversitesi'nden bir hukuk profesörünün oğluydu. Kendisi de hukukçu ve yöneticiydi. Leopold'u 1673'te Fransa'ya karşı oluşturulan koalisyona katmak için Schwarzenberg, Sinelli ve Lamberg'le işbirliği yaptı. XIV. Louis'nin baskısıyla ödün vermeden mücadele edebilmeyi sağlayan ortam hazırlanmış ve Hocher böylece Avusturya'nın Nijmegen yenilgisinden sonra da tartışmalaп sürdürmüştü. Kendisi aynı zamanda Macaristan'da uygulanan otoriter yönetim tarzını da şiddetle savunuyordu. Ancak batıda savaşçı, doğuda otokrasi yanlısı politikaların yeniden gözden geçirilip düzeltilmesi ya da tersine dönüştürülmesi gerektiğini fark edebilecek biri olmadığı zaman içinde anlaşıldı. 1682'de sağlığı bozuldu. Giderek güçten düşmesi, uzun süre büyük destek verdiği hükümet için kötü bir talihsizlikti. Schwaben kökenli bir aileden gelen Königsegg daha genç biriydi. Sorumluluk ve görevle ilgili konularda Hocher'den farklı görüşleri olmasına rağmen siyasi sorunlarda ve Leopold'a ilettiği görüşlerinde rakibiyle hemen hemen aynı çizgiyi izliyordu. Hocher ve Königsegg'den daha üst düzeyde bir aileden gelen Schwarzenberg onlara kolay- 


66 


ca uyum sağlayamazdı. Hocher ve Sinelli grubuna 1673'te katılmıştı. Ancak on yıl sonra Hofburg'daki Fransız elçisi Schwarzenberg'in Viyana'da Fransa'ya dostça yaklaşan ve dolayısıyla akıllıca konuşan tek politikacı olduğuna inanıyordu. Bunun da nedeni Schwarzenberg'in Leopold'a Osmanlı tehlikesini dikkate alarak XIV. Louis'nin Almanya konusundaki tekliflerini kabul etmesini önermesiydi.* 26 Mayıs 1683'te Nostitz-Reineck'ten sekiz, Hocher'den on iki hafta sonra ve Türklerin Viyana'ya ulaşmasından sekiz hafta önce öldü. Leopold yardımcılarının makamların- da çok yaşlanana ya da çok hasta olana kadar kalmasına izin verirdi. Bu davranışı, onları değiştirmek hususundaki kararsızlığının bir diğer göstergesiydi. 

O tarihte Hofburg'la ilgili olarak dikkatleri çeken konulardan biri de imparatoriçeydi. 1676'da üçüncü evliliğini yapan Leopold bu kez kendine eş olarak Pfalz-Neuburg Prensesi Eleanore-Magdalene'i seçmişti. Soylu ve gözü yükseklerde bir aile için bu evlilik büyük önem taşıyordu. Pfalz-Neuburg Prensi Philipp Wilhelm'in Kuzeybatı Almanya'daki Berg ve Jülich ile yukarı Tuna'da bulunan Neuburg'u veraset yoluyla elde etmesi, mevcut varlığına mütevazı bir katkıydı. Kendini daha iyi bir konuma getirmek gayesiyle uzun ve huzursuz yaşamında başarılı olamadığı birçok girişimde bulunmuştu. Şimdiyse kızının imparatorla evlenmesi Wittelbachların ikinci dereceden kolu olan ailesi için bir altın madeniydi. Philipp Wilhelm de bu diplomatik zaferinden azami ölçüde yararlandı. Yeni imparatoriçe kısa zamanda unvanının gücüne Leopold üzerindeki etkisini de katınca göz kamaştırıcı başarılar sağladı. Kız kardeşlerinden biri İspanya, diğeri Portekiz kraliçesi oldular. En büyük ağabeyi bir Habsburg prensesiyle evlendi. Bir diğeri Deutschmeister unvanına sahipti. Diğerleri de kendilerine Brixen, Trent, Breslau, Freising ve Augsburg kiliselerinde mevkiler sağladılar. Philipp Wilhelm imparatorun desteğiyle Pfalz elektörü' unvanın aldı ve vârisi oldu. Neuburgların yükselişi Viyana'da yeni bir devlet adarrunin güçlenmesine de zemin hazırladı. 

Philipp Wilhelm'in şansölye yardımcısı olan Theodore Stratmann, Eleanore-Magdalene'nin evlilik müzakerelerine yardımcı olmuş, sonra da imparatorun hizmetine girmişti. Ardından Mart 1683'te, Hocher'in ölümü üzerine en önemli mevki olan saray şansölyeliğine yükseldi. Stratmann aklı başında ve uyumlu biriydi. Devlet işlerini on yıl mükemmel bir ustalıkla yürüttü. Habs- 


* Ortaçağ'da Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'nda imparatoru seçme hakkına sahip olan prens. 
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burglara başarıyla hizmet vermiş ve Neuburg ailesinin Batı Almanya'daki çıkarlarını da yakından gözetmeyi sürdürmüştü. 

Hofburg'daki bir diğer topluluk da Leopold'un dul üvey annesi Kraliçe Eleanore'nin çevresiydi. İtalyan kökenli olan Eleanore çok yetenekli ve hayat dolu bir kadındı. Himayesine aldığı ve görkemli davetlerine katılanlar arasında sık rastlanan soylu bir mülteci de vardı: Lorraine Prensi Kari. 

1643'te doğan Karl,6 Lorraine Düklüğü üzerinde hak iddia ediyor ancak amcası Dük IV. Karl buna karşı çıkıyordu. Öte yandan Fransızlar işgal ettikleri Lorraine topraklarının büyük bir kısmını planlı bir şekilde devletler arası bir anlaşmayla bağımsız bir ülkeye dönüştürmeye çalışıyorlardı. Böylece genç Karl huzursuzluk içinde bir saraydan diğerine dolanıp duruyordu. Bazı evlilik planları ve gelişigüzel yaşadığı aşk maceraları itibar kaybetmesine sebep olmuştu. 1662'den itibaren Viyana'ya yerleşti, Szent-Gotthârd savaşlarına gönüllü olarak katıldı ve Lehistan kralı olabilmek için yaptığı iki girişim de başarısızlığa uğradı. Dul imparatoriçenin kızıy- la (onun da adı Eleanore'ydi) evlenmeyi ümit ediyordu ancak bunun için Lehistan'da, Lorraine'de ya da herhangi bir yerde uygun bir unvana sahip olması gerekliydi. Fransa'yla yapılan savaşlarda sağladığı üstün başarıyla 1676'da mareşal rütbesini kazanarak istegine kavuştu. Bu arada amcası ölmüş ve devletlerin çoğu onu Lorraine Dükü V. Karl olarak tanımıslardı. Leopold da Eleanore'yle 
1678 yılında yapacağı evliliği onayladı ve onu Tirol genel valiliğine 
tayin etti. Ancak 1679'da savaşı sona erdiren diplomasi düklüğüne ait toprakları geri almasını engelledi. Yine de Innsbruck'taki şatosundan Ren Nehri'nin batısında uzanan topraklarla ilgili gelişmeleri izlemesi mümkündü. Danışmanlarırın çoğu Lorraine'den sürgün edilmiş kimselerdi ve yaptıkları en önemli şey Karl'ın Nancy’e zaferle gireceği günü planlamaktı. Viyana'da ise dul imparatoriçe damadının çıkarlarını savunmakla meşguldü. 

Bu tarihe gelindiğinde Karl, sağlığı bozuk önemsiz bir kişi görünümündeydi, savaşlarda aldığı yaralar henüz iyileşmemişti. Ancak bu görüntüsü dinine bağlılığını, içinde saklı olan gücü ve çetin kararlar alabilme yeteneğini maskeliyordu. Coşkulu bir yazar olan Jan Sobieski bu alçakgönüllü savaşçının portresini şöyle çizmişti: “Papağan gagasına benzeyen bir burnu, yüzünde de çiçek hastalığının izleri var. Kamburunu çıkararak yürüyor. Üstünde sade (birkaç altın işlemeli düğme hariç) gri bir pantolon, başında kuş tüyleri olmayan bir şapka ve ayağında aylardır boya yüzü görmemiş mantar topuklu çizmelerle dolaşıyor. Başındaki peruk da çürük ve soluk. Bindiği at fena sayılmaz ancak kötü kalite deriden yapılmış eyeri ve koşum takımları eskimiş. Dış görünümüne önem vermediği belli. Bunlara rağmen bir satıcıdan ya da İtalyan'dan çok soylu bir kişinin görüntüsüne sahip... Daha büyük bir şöhrete ve servete layık olduğu da ortada.”” Bu satırlar, Karl bütün bir yaz boyunca Türklerle savaştıktan sonra yazılmıştı. Sobieski'nin bu izlenimleri herhalde gerçeği yansıtıyordu. Karl kendisini Leopold'un emrinde en yüksek askeri mevkilere layık görmekte haklıydı. Savaş Meclisi başkanlığı ve Habsburg orduları başkomutanlığı gibi iki önemli sorumluluğu uzun yıllar bir arada yüklenmiş olan Montecuccoli 1680 yılında öldü. Bunun üzerine Leopold başkomutanlık görevini, bir savaş halinde, Lorraine Dükü Karla vermeyi kararlastırdı.8 

Karl'ın 1683'te birlikte savaşacağı ve saraydaki en büyük hasmı olacak Hermann von Baden 1670'li yıllarda dul imparatoriçenin muhitine girmişti. Kendisi Batı Almanya'nın soylu fakat yoksul düşmüş önemli bir ailesi olan Badenlerin en genç oğluydu. Delikanlılık yıllanını sıkıntılar içinde kendini geliştirmek için mücadele ederek geçirdi. Köln Katedrali'ne rahip oldu ve buradan aldığı tahsisatla yaşadı. Bir ara denizaşırı ülkelerde sömürgeler kurmak için olumsuz çabalarda bulunduktan sonra meslek olarâk askerliği ve politikayı seçti. O da Fransa'yla yapılan savaşlarda kendini gösterdi. Cesurdu, hırslı ve telaşlıydı. Ancak tartışmalarda kendini yeterince ifade edemezdi. İmparatorluk üzerindeki Fransız etkisinin artmasını her ne pahasına olursa olsun engelleyecek politikanın sürdürülmesinden yanaydı. Bu tutumu, sarayın genel görüşüyle de uyum içindeydi. Leopold onu 1681'de Montecuccoli'den boşalan Savaş Meclisi başkanlığına atadı. Habsburg çıkarları ve özellikle askeri gücün doğu ile batı cepheleri arasındaki dağılımı bundan böyle yeni başkanın karanna bağlı olacaktı. 

Hocher ve Hermann von Baden'in devletlerarası politikada karşılaştığı en büyük muhalefet Katolik Kilisesi'nin çıkarlarından kaynaklanıyordu. Bu çıkarlar son zamanlarda sadece Kilise'ye ait hakların korunmasıyla sınırlı kalmıyor, daha da ötesini hedefliyordu. Habsburg sülalesi giderek Katolik mezhebine sıkı sıkıya bağlanmıştı. Bu mezhebi kabul ederek imparatorun maiyetine katılan Protestanların çoğalarak kendilerine yüksek mevkiler sağlaması aşırı boyutlara ulaştı. Bohemya ve Avusturya'nın iki kuşak önce Protestan olan büyük aileleri şimdi yine Katolik mezhebine dönmüşlerdi. Aldığı eğitimin özündeki dini geleneklere bağlı olan Leopold Kilise'ye her zaman kulak veriyordu. Öte yandan dini konulardaki danışmanları bir hükümdar olarak verdiği kararlarda Kilise'nin bakış açısını çoğu kez göz ardı etmesi gerektiğinin de farkındaydılar. Aralarındaki ilişki böyle bir düzen içinde yürüyordu. Rahip sınıfının imtiyazlarını (Kilise mülklerini) korumak ve güçlendirmek için çaba gösteren bu danışmanlar çoğu kez vergiler, rahiplerin atanması ve maaşları gibi konularda devlet çıkarlarını gözeten katı hukuk kurallarına, Habsburg ve imparatorluk adalet bakanlığının idari uygulamalarına rıza göstermek zorunda kalıyorlardı. Kilise, imparatorun Macaristan ve Silezya'daki Protestan azınlığa tavizler içeren politikasına da boşuna direnç gösteriyordu. Fakat koyu Katoliklerin en çok husumet duydukları olay Leopold'un aşırı dindar XIV. Louis'ye karşı savaş için Hıristiyanlıktan sapmış kabul ettikleri Hollanda ile 1673'te yaptığı askeri işbirliği antlaşmasıydı. Oysa imparatorun dini konularda- ki en etkin danışmanı Sinelli bu Protestan devletle yapılan anlaşmanın gerekli olduğuna inanıyordu. Habsburg hükümetinin Fransa'ya karşı çıkarlarını savunmak zorunda olduğu görüşündeydi. 
Hiç değilse Macaristan'ın giderek Katolik hegemonyası altına girmesi memnuniyet verici bir husustu. Ancak bu arada çok daha önemli bir konu göz ardı ediliyordu: doğu hudutlarının ötesindeki Osmanlı hâkimiyeti. 

XI. İnnocentius'un 1676'da Papalık koltuğuna oturması sorunlarda uzlaşmayı oldukça zorlaştırdı? ve daha da çıkmaza soktu. 
Papanın öncelikli hedefi Osmanlılara karşı savaş için batıda barışı sağlamaktı. Papa seçildiği günden itibaren bu düşüncesin- de hiçbir değişiklik olmadı. Innocentius XVII. yüzyılda Roma'ya hâkim bir görüşün temsilcisiydi: Osmanlı İmparatorluğu'nun özel bir dikkatle izlenmesi. Bu ülkeye giden heyetlerin (başta Fransiskenler) Osmanlı hükümetindeki radikal akımları anlatan raporlarını değerlendirmeye çalışıyordu. Sonuçta Osmanlıların acımasız ve korkutucu olmalarına rağmen güçlerini kaybettikleri sonucuna varmıştı. Bu nedenle Hıristiyan hükümdarların sultana karşı kutsal bir ittifak oluşturması gerektiğini savunuyordu. İnnocentius Doğu meselesinin Batı'daki sorunlardan çok daha önde geldigi inancındaydı. Nijmegen barış antlaşmalarını bu sonuca yönelik değerlendiriyordu. Dolayısıyla XIV. Louis'nin 1679'dan sonraki toprak taleplerine Habsburgların inatçı bir tutumla karşı koyarak Macaristan, Lehistan ve Balkanlar'daki ciddi sorunlara sırt çevirmesini anlamsız buluyordu. Viyana'yı Louis'yle uyumlu bir politika izlemeye zorlaması Habsburg sarayında sert tartışmalara yol açmıştı. Leopold'un Almanya ve Flandre'daki çıkarlarının çok daha önemli olduğunu savunanlar papalık elçisi Buonvisi'ye şiddetle karşı çıkıyorlardı. 

Aslında Buonvisi birkaç yıldır hiçbir ilerleme kaydetmeden bu konuyu görüşüyordu.10 İnnocentius'un amacı Lehistan ile Habsburglar ve eğer mümkün olursa Moskova Çarlığı arasında Osmanlılara karşı hiç vakit kaybetmeden bir taaruz ittifakı yapılmasını sağlamaktı. Ancak Viyana, Türkleri tahrik ederek Batı Avrupa'daki durumunu zayıflatmak istemediğinden bunu erken buluyordu. Osmanlıların Ukrayna'da giriştiği seferler Leopold'un çıkarlarına uygundu. Buonvisi 1678'de askeri gücün batıdan çekilerek Macaristan'da konuşlandırılması gerektiği hususunda ısrar ediyordu. Oysa hükümet Nijmegen'den sonra bir kısım birliklerin dağıtılmaması konusunda hemfikir olmasına rağmen bunların Fransa'nın saldırganlığına karşı imparatorluğu savunmak için kullanılmasından yanaydı. Buonvisi, Macaristan'da Protestanlara bazı ufak tavizler veren bir politika değişikliği isteyecek kadar aşırı tekliflerde bulunuyordu. Düşünceleri Türk tehlikesine yogunlaşmıştı. Ancak Leopold Hocher'in önerileriyle 1681 yılına kadar esnek bir politika uygulamayı reddetti. Bunu daha sonra kabul ettiğinde Viyana hükümeti Almanya'daki konumunu XIV. Louis'nin baskısıyla pek yakında kaybedeceğinden endişe duymaya başlamıştı. Bakanlar haklı olarak bir İslam tehlikesine ağırlık veremiyor ve gereğince önemsemiyordu. Böylece Türkler Macaristan'a büyük çapta müdahalede bulunana kadar Buonvisi'nin girişimleri sonuçsuz kaldı. Ancak durum bu şekle dönüşünce Viyana hükümeti, Sinelli ve yönetimde söz sahibi olanlar uzun süredir pek önemsemedikleri Türk tehdidine karşı yavaş yavaş uyanmaya başladılar. Böylece Buonvisi ve papanın Varşova'daki elçisi Pallavicini de, XI. İnnocentius'un 1676'dan beri hedefi olan ittifakın gerçekleşmesine etkin katkılarda bulundular. 

Buonvisi Avusturya sarayının dikkatini Doğu meselesine (bunun XVII. yüzyıldaki durumu) odaklamaya çalışırken Madrid'in gönderdiği elçi gözlerini tamamen Batı'ya çevirmişti. Borgomanero Markisi Carlo Emanuel d'Este Viyana'ya Mayıs 1681'de geldi. O da seleflerinin çizgisini izleyerek ikiye bölünmüş Habsburg hanedanını aynı cephede birleştirmeye çalıştı. Kötü sonuçlar yaratan bu bölünme Otuz Yıl Savaşı'nın sonuçlanmasına, 1648'deki Westfalen antlaşmalarıyla Avusturya'nın yenilgisine ve takiben İspanya'nın yalnız kalmasına neden olmuştu. Başarılı bir diplomat olan d’Este, Habsburgların İtalya ve Flandre'daki çıkarlanna gölge düşüren tehlikelerin üzerinde ısrarla duruyordu. XIV. 


71 


Louis’nin imparatorlukta düşmanlığını kazanan çevreleri, aralarındaki sürekli iç çekişmelere ve bölünme tehditlerine rağmen, “İspanyol” grubu adıyla Viyana'da bir araya topladı. D'Este için Anvers'ten Cenova'ya uzanan zengin toprakların akıbeti, gelecekteki en önemli sorundu. Kendisini Viyana'daki diplomatlar arasında en çok destekleyen, doğal olarak, Hollanda elçisi, Viyanalı devlet adamları içinde de en yakın dostu Hermann von Baden'di. 
Bu ortamda Leopold'un sarayındaki en belirgin husus iki İtalyan soylunun, Buonvisi ve d'Este'nin aralarındaki politik zıtlaşmaydı. 

1680'lerde hissedilmeye başlanan ciddi huzursuzluk sadece Leopold'un danışmanlarını değil, Orta Avrupa halklarını da rahatsız ediyordu. Macaristan'daki düğüme bir de İstanbul'dan yansıyan söylentiler eklenmişti. XIV. Louis ise gücünün zirvesine ulaşmıştı. Ancak en kötüsü, daha da büyük bir düşmanın ürküten ilerleyişiydi: veba salgını. Bu felaket 1679-1680'de Tuna çevresindeki topraklardan, özellikle Wienerwald yöresinden, binlerce insanı ölüme götürmüş, Leopold'u Viyana'yı terk etmeye zorlamış, Saksonya'yı mahvetmiş ve Venedik hükümetini son derece sıkı karantina tedbirleri almaya itmişti. Etkisi ne kadar ciddi olursa olsun abartılıyor ve halkın korkusunu katlayarak artırıyordu. Bohemya'nın birçok yerindeki tarım alanlarında meydana gelen ayaklanmalar şiddetle bastırıldı. Beliren bir kuyrukluyıldız ertesi yıl daha da parlak ışıklar saçarak geri geldi. Bunu fırsat bilen din adamları hiç vakit kaybetmeden olayı insanların günahlarına karşı Tanrı'nın gazabına bir işaret olarak yorumladilar.! ! 

Bu karanlık dönemde Peder Marco d'Aviano adında bir İtalyan rahip insanları pişmanlık duymaya davet ederek bağnazlığını hiç esirgemeden kullandi.!? Şöhreti bir süredir Alpler'in kuzeyinde de dikkat çekiyordu. Lorraine Dükü Karl'ın Innsbruck'ta bulunan sarayındaki çevresi onu davet etmek istediyse de Papa İnnocentius önceleri izin vermedi. Ardından Münih'teki Wittelsbach Sarayı, Neuburg'da Philipp Wilhelm ve ardından Leopold da aynı koroya katılınca, İnnocentius 1680'de kararından vazgeçti. Marco'nun Almanya ile Avusturya'daki etkisinin uzun ve şaşırtıcı macerası böylece başlamış oldu. Kendisi panik içindeki Habsburg hükümetinin sığındığı Linz'e eylülde geldi. Bu ziyaretçinin kişiliği Leopold'u derinden etkilemişti. Marco İtalya'ya dönmeden önce Neuburg, Bamberg ve Würzburg'a da uğradı. Gittiği her yerde, saraylarda ve halkın üzerinde mucizeler yaratan kutsal biri olarak olağanüstü nam saldı. Örneğin, Philipp Wilhelm vücut sağlıgının ruh sağlığına bağlı olduğuna inanıyordu. Hastaydı ve iyileşmesini Marco'ya borçlu olduğunu söylemişti. Ona Innsbruck'ta duyulan ilginin bir nedeni de Karl'ın sağlığının bozuk olmasıydı. 
Habsburg ailesi fark edilen düzelmeyi Marco'nun manevi gücüne bağladı. Marco 1681'de Fransa'yı ziyaret etmek istediyse de Louis onu resmen sınır dışı etti. Tabii bu olay onun Ren'in doğusunda itibarını yüceltti. 1682'de Viyana'ya geldi ve ikinci kez hastalanan Karl'ın sağlığına kavuşması nedeniyle kutsandı. En önemlisi, bu olağanüstü papazın Papa XI. İnnocentius'un İslamiyete karşı yürüttüğü savaş yanlısı tutumunu en üst düzeyde savunan kişi olmasıydı. Marco d'Aviano'nun imparatorla 1699'a kadar yaklaşık yirmi yıl sürecek dostluğu dönemin en ilginç olaylarından biridir.!3 İmparatora mektupla ya da zaman zaman yaptıkları özel görüşmelerde Türkleri ezmek gerektiğini ve bunun mümkün olduğunu ısrarla vurguluyor, kendisini Tanrı'nın hizmetine adamış Leopold için bunun kutsal bir görev olduğuna ilma etmeye çalışıyordu. Buonvisi kendine bir müttefik bulmuştu. 


II 


Hofburg ve Herrengasse 


Habsburg hükümdannın Viyana’da günlük yasamını sürdürdügü mekân son elli yılda pek az değişmişti. Hofburg adıyla bilinen hükümdar sarayı kentin güneyindeki surların içinde büyük bir yer kaplıyordu. Leopold ana giriş kapısından çıktığında Hollandalı bir ressamın 1652'de yaptığı güzel tablodaki iç bahçeyi görürdü. Karşısında, günümüze kadar hemen hiç değişikliğe uğramamış olan “yeni” Burg göze çarpıyordu. Geniş cepheli ve dik damlı bu koca binanın tepesinde, üzerinde küçük kubbesi olan bir saat kulesi vardı. Solunda o dönem tarzında yapılmış dairelerden oluşan ve Leopold Bölümü adıyla anılan bina yer alıyordu. Sağında ise imparatorluk adliyesi, arşivi ve Hazine de dahil olmak üzere belli başlı hükümet birimlerinin bulunduğu binalar vardı. İmparatorun kütüphanesi de muhtemelen buradaydı. Bu binalar 1560- 
1570 yılları arasında önemli ölçüde yenilenmiş ve ХУШ. yüzyıla 
kadar hemen hemen hiç değişikliğe uğramamıştı. 

Burg dikdörtgen bir avluyu çevreliyor ve dört köşesinin üçün- de günümüze kadar ayakta kalmış eski tarz kuleler yükseliyordu. Dördüncü kule yıkılmış, fakat yeniden inşa edilmemişti.!4 Güneydoğu kanadındaki süslemeler Leopold'un babası III. Ferdinand tarafından kısa süre önce yaptırılmış küçük bir ortaçağ şapeli, Hofkapelle, yer almıştı. Güneybatıdaki kulenin altında imparatorun Aşağı Avusturya arşidükü sıfatıyla hükümdarlık döneminin başlarında bu bölgedeki arazi sahibi soyluların kendisine bağlılık sözü verdiği büyük bir salon vardı. Dul imparatoriçe Eleanore bir süre binanın kuzey cephesindeki odalarda kalmıştı. Pencelerinden baktığında solda top oyunu sahası ile hamam bölümleri, sağda ise balo salonu bulunan büyücek bir bahçeyi görürdü. 
Bahçenin sonunda sarayın duvarı, arkasında saray halkı için büyük önem taşıyan ahırların olduğu bina, Stallburg, yer alırdı. 

Burg'un doğusunda atların ve süvarilerin eğitim gördüğü açık bir alan ile bir ucu kent surlarına bitişik, üstü kapalı binicilik okulu vardı. Doğuya doğru görüntüyü Augustinus vakfına ait bir kilise ile kütüphane kapatıyordu. Bu vakfı Habsburg hanedanı yüzlerce yıl sahiplenmişti. Augustinus rahibe manastırı bir geçitle saraya bağlıydı. Leopold, yoksul-zengin ayrımı yapmadan tüm günahkârlara aynı etkileyici dille yüklenen ünlü vaiz Abraham a Sancta Clara'yı dinlemeye bu geçitten kolayca gidebiliyordu. 

İmparatorun Viyana'da yaşadığı mekânın genel görüntüsü buydu. Sarayın yüzyıl başlarında büyümesine ve daha fazla yere ihtiyaç duyulmasına rağmen mali kaynak bulunmadığı, belki de arzu edilmediği için mimari yönden görkemli gelişmelere sahne olmanıştı. Bu yüzden de İtalyan ve Fransız ziyaretçileri pek etkilemiyordu. Son yıllardaki başlıca yenilik, adına Leopold Bölümü! (Trakt) denen yerdi. Burası eski Burg'u “yenisine” surların hemen arkasında, kale duvarına paralel uzanan bir binayla bağlamak düşüncesiyle planlanmıştı. Esas sarayın Leopold Bölümü'yle uzatılan bu kısmı yenilenmiş, dolayısıyla Hofburg'un güney yüzü ilk kez oldukça güzel bir görüntüye sahip olmuştu. Sıra sıra pencerelerin dizili olduğu, yüksek ve dik meyilli bir damın örttüğü binanın bu cephesi 1683'te Türk topçusunun hedefi olacaktı. Leopold, binicilik okulunun arkasındaki geniş toprak setin üzerinde yeni bir ahşap tiyatro yaptırmış, 1681'de yeni bir okulun insaasına başlamıştı. XVII. yüzyılda Avrupalı hükümdarlar arasında en büyük kitap hastası olan Leopold bu okulun üst katını kitapları için kütüphane yapmak istiyordu. Okulun tamamlandığını görebildi ancak kütüphane fikrini gerçekleştiremedi. Zaman içinde Maria-Theresia'nın “Redoutensaal”i ve VI. Karlın muhteşem kütüphanesi Hofbibliothek bunun yerini aldılar. 

Devlet erkânı ve soylular Herrengasse'de oturan kentlilerin hemen hepsini yerlerinden ederek buradan çıkartmışlardı. Aşağı Avusturyalı arazi sahibi soyluların merkez binası olan Landhaus16 bu sokağın üzerindeydi. İçerisinde önemli soylular, sövalyeler ve kentliler için özel odalar (din adamları başka yerde toplanırlardı), genel toplantılara ayrılmış büyük bir salon ve bir de şapel vardı. Bu şapel bir zamanlar Protestanlığın Viyana'daki merkeziydi ve 1620'den sonra yeniden Katoliklerin odağı haline gelmişti. Soyluların yüz yıl önceki şaşaalı döneminde döşenip süslenmiş görkemli “Temsilciler Odası” da bu binadaydı. Temsilcilerden oluşan daimi bir komite arazilerle ilgili çıkarları korur ve 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idari işlere nezaret ederdi. Leopold'un büyükbabası II. Ferdinand bu arazilerin siyasi bağımsızlığını ellerinden almış, fakat üyelerinin kişisel olarak Habsburg hanedanına hizmet yoluyla yeniden güçlenmesini sağlamıştı. Bunlardan bazıları Aşağı Avusturya “hükümetinde” arşidük vekilinin (statthalter) başkanlık ettiği kurula üye olmuşlardı. Çoğu vergilerin denetimi onların elindeydi, vergileri hesaplıyor ve topluyorlardı. Bu husus 1680'de Leopold ile düklüğe bağlı arazi sahipleri arasında belirgin bir yetki aynmı olmadığı anlamını taşıyordu. İki taraf da birbirine bağımlıydı.17 
Birlikte yönetiyorlardı ancak aralarındaki işbirliği Türklerin istila tehdidine rağmen kolay yürümüyordu. 

Landhaus'un arkasında bir başka bina daha vardı ve burası çok geçmeden Viyana'nın ilk büyük barok sarayına dönüşecekti.18 Bina Aşağı Avusturya'nın belki de en zengin soylusu olan Konrad Balthazar Starhemberg'e aitti. Kendisi Habsburg güvencesi altındaydı fakat muazzam servetini sadece buna bağlı olarak elde etmemişti. 1663'ten 1687'ye kadar arşidük vekilliği görevindeydi. Fransa'yla yapılan savaşlarda ün kazanan oğlu Rüdiger, Viyana'yı 1683'te savunan garnizonun güçlü komutanı olacaktı. Rüdiger kente 1680'de yerleşmişti. 


III 


Viyana istihkámlan 


Avrupa'nın siyasi düzenini bütünüyle etkileyen Habsburg hanedan çıkarları, Viyana'nın bu ufak köşesinde bir araya toplanmış L Leopold'un sarayı ve hükümeti tarafından temsil ediliyordu. Hofburg'un gölgesinde çalışan belediye, Kara Mustafa Paşa sayesinde ön plana çıkana kadar ikinci derecede önem taşıyordu. 

Viyana ikinci bir kuşatmaya göğüs gerebilmek için yüz elli yıllık sürede aralıklı yürütülen çalışmalarla ancak kısmen hazırlanabilmişti.1? Sultan Süleyman'ın burayı ele geçirmek için giristigi ilk seferden ve özellikle 1541'de Macaristan'ı işgalinden sonra ilerisi için haklı bir huzursuzluk duyuluyordu. Eski askeri tahkimatların yeniden inşa edilerek geliştirilmesi gerektiğini ve İtalyan mühendislerin istihkâm ilminde kaydettiği ilerlemeleri imparator da, halk da biliyordu. Fakat Osmanlı kuvvetlerinin başka hedeflere yönelmesi ihtimali nedeniyle gerekli paranın temininde pek hevesli davranılmamış, Batı Macaristan'daki kalelerin güçlendirilmesi daha akıllıca bir seçenek olarak görülmüştü. Osmanlı taarruzu kesinlik kazanmadığı sürece acil bir tehlike söz konusu değildi. Kentin savunma tesisleri işte bu nedenlerden dolayı tedricen yenilenmişti. 

Dönemin askeri mimarisi, kuşatmaya gelen düşmanı uzun süre olabildiğince uzakta tutmayı hedefliyordu. Ana savunma tesislerinin hemen önündeki arazi, üzerinde bulunan binalardan temizlenecek hatta tesviye edilecekti. Bu alana “şev” deniyordu. 
Hendeğin dış kenarı ya da “ön tabya duvarı” boyunca ağaç kazıklar ve çubuklar kullanılarak yapılmış, örtülü bir yaya yolu ya da “siperli yol” inşa edilmişti. Askerler buradan hemen altların- daki açık alanı ateş altında tutabileceklerdi. Siperli yolun muhtelif açılardan ateş etmeye müsait şekilde planlanması gerekliydi. En önemli tesisler burçlardı. Hendeğin iç kenarı boyunca uzanan surlar aralıklı olarak yeni burçlarla takviye edilmiş ve bunların mimarisi üzerinde özenle durulmuştu. Şevi aşarak ön tabya duvarına yaklaşan hatta ana surlara sokulan düşman, burçlardan açılacak topçu ve nişancı ateşi altında kalacaktı. Taş istihkâmlar mümkün olan yerlerde toprakla desteklenmiş, böylece düşman ateşinin etkisi azaltılmaya çalışılmıştı. Aynca, hendek içinde de istihkâmlar, “koruganlar”, inşa edilmişti. Bunlar burçların arasında uzanan surları ve kentin kapılarını koruyordu. Düşmanın ön tabyayı ele geçirmesine karşı koruganlar ikinci bir savunma hattı oluşturuyordu. Garnizon birliklerinin bir yerden diğerine kolaylıkla geçebilmesi için surlar ve burçlardaki “huruç kapıları”, hendekteki köprüler ve geçitlerle siperli yol ile koruganlar arasında etkin bir ulaşım düzeni kurulması gerekliydi. 

Viyana'daki yetkililer güçlü bir savunma düzeni için düşünülen bu planı arazinin özelliklerine uyarlamak zorundaydı. Bu özelliklerin neler olduğunu tahmin etmek güç değildir. Tuna vadisi güneyde Wienerwald tepeleriyle nehrin kuzeyindeki tepeler arasında daraldıktan sonra tekrar genişliyordu. Nehir burada birkaç kola ayrılıyordu. Bunlardan en güneydekine bugün Kanal denmektedir. Sığ olması nedeniyle Kanal'ı aşmanın kolaylığı, Viyana'nın çok eski zamanlarda burada kurulmasının nedeniydi. XVU. 
yüzyılda Bohemya'dan güneye giden bir yolcu Tuna'yı birkaç köprüyle aştıktan sonra nehrin iki kolu arasındaki ormanlık Prater Adası üzerinden Viyana'nın dış mahallesi Leopoldstadt'a gelir, buradaki bir diğer köprüden Kanal'ı da geçtiğinde kentin kuzeydoğu ucuna varrus olurdu. Viyana'yı kuşatan eski surlar buradan Kanal boyunca batıya uzandıktan sonra güneybatıya, ardından güneye kıvrılarak Schotten Kapısı'na ve yanındaki Meryemana Kilisesi'ne ulaşırdı. Viyana'nın bu kısmında yer alan en önemli askeri tesis silah ve cephane deposuydu. Tekneler buradaki kapıdan su yoluyla küçük bir iç havuza kadar girer ve yüklerini boşaltırlardı. Bir taarruz sırasında buraya sığınabilirler ya da buradan süratle saldırıya geçebilirlerdi. Kent surları -önünde uzanan hendekle birlikte- Schotten Kapısı'ndan güneydoğuya sonra da doğuya kıvrılıp Hofburg'u (ve Burg Kapısı'nı) geçerek Kâmtner Kapısı'na," ardından kuzeye yönelerek tekrar Kanal'a kavusurdu. 
Savunma hattının bu son kısmından biraz ilerideki Wien Nehri, Kanal'a boşalmadan önce bu hatta muvazi olarak akıyor ve ken- 


* Viyana'dan Semmering geçidi vasıtasıyla Carinthia (Kärnten) ve İtalya'ya giden yol bu kapıdan başlıyordu. 
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tin bu cephesinde -doğuya, Macaristan'a bakan tarafında— düsman için bir engel daha oluşturuyordu. Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Türk ordusu Viyana'ya buradan taarruz etmişti. 
1544 yılında İtalyan mühendisler Dominiken (ya da Kentliler) burcunu geliştirilmiş bir plana göre inşa etmeye başlamışlar, bu işin masrafını da belediye üstlenmişti. Aynı plan İmparator L Ferdinand döneminde yapılan en az altı burca daha uygulandı. Bunların çoğu eski kent surlarının önüne inşa edilmiş ve aralarında yeni bağlantı duvarları yapılmıştı. Kanuni Sultan Süleyman'ın hedefi olan doğudaki savunma tesislerine, Hofburg'dan Schotten Kapısı'na uzanan hattan daha çok önem verildiği görülmektedir. 1561'den sonra uzun süre bir şeyler yapıldığını belirten kayıtlara rastlanmıyor. Herhalde onarım işlerinin yeterince ağır bir mali yük getireceği düşünülmüştü. Bütün koruganların ise XVII. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Askeri inşaatlar açısından 1683 öncesinde Viyana'nın önemli dönemleri 1634-1646 ile 1656-1672 yılları arasıdır. Koruganlardan başka, önceleri ihmal edilmiş bazı burçlar bu dönemlerde yeniden planlanmış ve inşa edilmişti. O zamanlardan kalan değişik tarihli planlar ve resimler birbirleriyle kıyaslandığında Hofburg'u savunan eski burcun 1670'e kadar sadece bir iç savunma tesisi olduğu anlaşılmaktadır. Sonraları yeni bir plana göre yapılan daha büyük bir burcun, bunun önünde yer aldığı görülür. Burası yeni bir duvarla yakınındaki Kärntner ve Löbel burçlarına bağlanıyor, hendeğin içindeki koruganlar da bu iki burcu koruyordu. Hendek dışa doğru oyularak genişletilmiş, Kanal'ın cephesinde de göze çarpan değişiklikler yapılmıştı. Burada inşa edilen iki yeni burca, yerinde bir kararla, inşaat sırasında Savaş Meclisi'ne başkanlık eden Hannibal Gonzaga'nın anısına Büyük ve Küçük Gonzaga adları verilmişti. 
Bütün bu gelişmelere rağmen savunma tesislerinin ne zaman en mükemmel duruma geldiğini söylemek mümkün değildir. Bir kesimi yenilenirken bir diğer kısmı bakımsızlıktan harap hale geliyordu. Bir uzmanın notları ve diğer kanıtlar Viyana'nın 1674'teki savunma tesisleri hakkında iç karartan bir resim çizmiştir.20 Surların durumu genelde kötüydü ve onarım gerektiriyordu. Burçlar ve surlardan hendeğe geçişler çoğu yerde askeri açıdan hatalıydı. Kanal'daki suyun seviyesi çok alçaktı ve birtakım talihsiz olaylara neden oluyordu. Aşılmasının kolaylığı nedeniyle gerçek bir savunma da sağlamıyordu. Öte yandan iki ucundaki kısa bölümler dışında hendeğe yeterince su boşalmıyor, ayrıca buradaki su savunma tesislerine sızarak zarar veriyordu. Tuna'nın kuzey yakasındaki köprübaşını koruyacak doğru dürüst tahkimat olmaması da ciddi bir sorundu. Su seviyesi düşük olan Kanal'ın kuzeyinde uzanan savunma tesisleri yetersizdi. Kısmen de bu nedenle köprübaşında sağlam bir burç yapılması gerekiyordu. Ön tabya duvarları her yerde harap durumdaydı. Siperli yolun ahşap payandaları çürümüş, üzerindeki binalardan dolayı şev açık bir alan olmaktan çıkmıştı. Buradan da öteye yayılan dış mahalleler askeri savunma kurallarına uyumsuzluğun en son göstergesiydi. 

Eleştirenler haklıydı. Duvarlar içine sıkışmış olan Viyana'da nüfus arttıkça kentliler yukarı doğru yerleşmeye başladılar. Yüz yılı aşkın bir sürede 1.100 evden 400'üne birer kat daha çıkılmıştı. Dış mahallelerin büyümesi de kaçınılmazdı. Bunlar hem kırsal bölgeye hem de Viyana'ya doğru yayıldılar. 1680'e gelindiğinde Prater Adası'ndaki Leopoldstadt, doğuda Wien Nehri'nin sağ yakası, güney ve güneybatıdaki Wieden ve Sankt Ulrich köyleri- nin çevresi ve kentin batısı geniş çapta yerleşime sahne olmuştu. 
Özellikle Viyana'nın batısındaki yeni inşaatlar müstahkem mevkilere çok yakındı. Hükümet, surlara belirli bir mesafedeki evlerin yıkılmasını tekrar tekrar emretmiş ancak pek sonuç alamamıştı. Viyana'nın azami nüfusu 100.000 tahmin edilirse, bunun epey büyük bir bölümü dış mahallelerde yaşıyor olmalıydı. Ve bu mahalleler zaman içinde kuşatma ordusuna geniş çapta korunma ve barınak sağlayacaktı. 

Viyana'da gerçek anlamda bir garnizon da yoktu. Maaşları imparator tarafından karşılanan Kent Muhafiz Alayı?! 1679 veba salgrnnda büyük kayıplar vermişti. Alayın iyi bir egitim görmemiş ve kötü şartlar altında barınan askerleri kentin surlarında ve burçlarında konaklıyordu. Çoğu geçinebilmek için sivillerin yaptığı işlerle uğraşıyor, bu da huzursuzluk yaratıyordu. Ayrıca. Viyana'nın sekiz bölgesinden toplanan sekiz milis bölüğü vardı. Bunların törenlerdeki gövde gösterileri mükemmeldi. Acil durumlarda polis görevi de yapıyor ancak kendilerini asker saymıyorlardı. Belediyenin malzeme dolu silah deposundan donatıldıkları zaman yaptıklan talimler, başlarındaki yaşlı subayları bile zora sokmayacak kadar kolaydı. 

Kara Mustafa Paşa 1683'te Viyana önlerine geldiği zaman, 1674 
tarihli bu belgenin, kentin savunma tesisleri hakkında doğru bilgiler içerdiği sanılıyordu ve bu tablo paşanın yenilgisini daha da şaşırtıcı kılmıştı. Aslında bu tesislerin 1680'den itibaren önemli ölçüde takviye edildiğini biliyoruz.22 1680 ve 1681'de surların, 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burçların ve koruganların onanmı için ek para tahsis edilmiş, buna rağmen köklü işler yapılmamıştı. 1683 yılı geldiğinde, halkın günlük işlerinin peşinde koşup durduğu Viyana hâlâ eski ve kısmen yetersiz savunma tesisleriyle çevrilmiş durumdaydı. 


IV 


Viyana Belediyesi 


Viyana Belediyesi'nin imtiyazları, Avusturya'nın Babenberg ve Habsburg dükleri tarafından verilmiş belgelere dayanıyordu. “Wiener Stadtrecht”in XIII. ile XIV. yüzyıllardaki karmaşık yapısını bunlar oluşturmuştu. Dük, kentlilere birtakım imtiyazlar vermişti ancak kimlere kentli olma hakkı tanınacağına bazen kendisi karar verirdi. Seçimle göreve gelen bir belediye başkanının yönettiği belediye meclisini kabul etmişti fakat bundan önce kurduğu sicil dairesinin başına her zaman kendi seçtiği birini (Stadtrichter) getirirdi. Belediyeye ortaçağ tarzı panayırlar ve pazar yerleri açma yetkisi tanımıştı. Bazı özel toplulukları ve şahısları —örneğin kendi darphanecilerini ve Flaman tüccarları— gelişme imkânı tanıdığı kuruluşların kontrolü dışında tutma gücüne sahipti. 
Şimdi ise Viyanalılar belediye başkanı ile meclis üyelerini seçebiliyor, kentte ve yakın çevresinde yasal yetkilerini uyguluyor, yabancı tüccarları ve istenmeyen kimseleri yasal yollarla uzaklaştırabiliyorlardı. Hükümdar ile aralarında sürekli ve zaman zaman sert tartışmalar oluyordu. Bunlar çoğunlukla I. Leopold öncesine aitti ve kentliler o zamanlar daha bağımsızdı. Viyanalılar o muhteşem Sankt Stephan Katedrali'ni, XIV. yüzyıl ile XV. yüzyıl başlarında nispeten özgür oldukları bu dönemde inşa etmişlerdi. 

Olumlu ekonomik şartlar, Viyana’ıun gelişmesini, zenginliğini ve canlılığını sağlamıştı.23 Orta Avrupa Macaristan'da çıkarılan değerli madenleri (kısa süre önce de tuzu) almak istiyor, Macarlar da bunlara karşılık batının ürünlerini satın alabiliyordu. Venedikliler Bohemya ve Lehistan pazarlarından yararlanmak isterlerse belli bir güzergâh üzerinden Semmering geçidini ve Tuna'yı aşarak Moravya'ya ulaşmak zorundaydılar. Viyana ticaret yollannın kesiştiği noktadaydı. Dolayısıyla buradaki tüccarlar ilk elden satın alma fırsatına sahiptiler ve büyük çapta aracılıkla uğraşıyorlardı. Kendi ürettikleri şarap başta olmak üzere ihracatları da artmıştı. Ancak diğer ürünlerden kolay elde ettikleri kârların yanında şarap işi pek de önemli sayılmazdı. Bu bereketli dönem XV. yüzyılda sona erdi ve iş hayatı Viyanalıların aleyhine döndü. 
Tirol'de ve Bohemya'da madenciliğin gelişmesi, ikmal kaynağı olan Macaristan'ın tekelini kırdı. Passau'nun ticari önemi Viyana'nın önünü tıkadı. Avusturya parası değerini kaybetti. Venedik ve Almanya'dan Doğu Avrupa'ya yeni ticaret yolları oluştu ve Macar kralı Viyana'yı birkaç yıl işgal etti. Bütün bunlar Ulm, Nürnberg, Regensburg ve hatta Passau'daki girişimcilerin Viyanalıların kolayca önüne geçmesine sebep oldu. Habsburg hükümdarlan hükümetlerinin giderlerini karşılamak için Almanya ya borçlanmak zorunda kaldılar. Viyana'dan bir vergi ve kredi kaynağı ya daidari merkez olarak pek az yararlandılar. Ekonominin istikrarsız ve zayıf olduğu dönemlerde sık sık ağırlığını hissettiren demokratik unsurlardan rahatsızdılar. Bu grup son kez 1519'da, I. Maximilian'ın ölümünün ardından önem kazanmıştı. Ancak |. 
Ferdinand şiddet kullanarak düzeni sağladı ve kent hükümetinin yapısını değiştirdi.24 Viyana Belediyesi'nin yönetimindeki radikal politikalara son verdi ve bu düzen XIX. yüzyıla kadar sürdü. 
Viyana Leopold'un hüküm sürdüğü dönemde 100 kentli üye- den oluşan bir meclis tarafından yönetilirdi.2° Bu üyeler üç gruba bölünmüştü: yetmiş altı üyesi olan dış meclis ya da halk meclisi, on iki üyeli iç meclis ve on iki üyeli hâkimler heyeti. Yirmi dört kıdemli üyeyi yetmiş altı üye seçer ancak dış meclisin yetmiş altı üyesi bu yirmi dört üye tarafından seçilirdi. İki küçük mecliste sadece ticaretle uğraşmayıp aynı zamanda mülk sahibi olan kentliler yer alırdı. Bunlar halk meclisine, doğal olarak, kendileri gibi varlıklı ya da ticaret hayatında sivrilmiş kişileri seçmeye özen gösterirlerdi. Üyeliğe seçilenler makamında ömür boyu kalırdı. 
Boşalan yerler her yıl 21 Aralık'ta (Aziz Thomas günü) yapılan törende doldurulurdu. O gün 100 meclis üyesi bir Habsburg temsilcisinin nezareti altında oylarını vermek üzere toplanırdı. Yapılan seçimin resmileşmesi için Habsburg temsilcisinin onayı gerekirdi. Makamın boş olması halinde yeni belediye başkanı seçimi de aynı gün yapılırdı. Ve bu faaliyet güzel bir kadeh şarapla son bulurdu. Genelde iç ve dış meclisi belediye başkanı yönetirdi. Kentin sekiz kapısının anahtarları da ona teslim edilmişti. Ancak bu dönemde hâkimler heyetine başkanlık eden yargıç gibi belediye başkanı da hükümdarın sözünden çıkmazdı. Diğer önemli görevliler ise aşırı yüksek maaş alan sicil amiri, üst ve ast hazinedarlar ile Kent Hastanesi'nin sorumlusuydu. Bir de onların yardımcıları olan müfettişler, vergi tahsildarları ve kâtipler vardı. Bu memurlar pazar yerlerinin, tartıların ve ölçümlerin kontrolleri, halk sağlığı, esnaf birliklerinin birbirleriyle ve konseylerle ilişkileri gibi yoğun nüfuslu bir kenti yöneten hükümetin türlü sorunlarıyla yüklüydüler. 

İlk sicil amiri Johann Liebenberg 1678-1683 yılları arasında bu görevi yürütmüş, sonra da belediye başkanı seçilmişti. Simon Schuster 1680-1684 yılları arasında sırayla hazinedarlık, sicil amirliği ve belediye başkanlığı yaptı. Daniel Fotky önce sicil amiri, ardından belediye başkanı oldu. 1691'den 1707'e kadar sicil amirliği ve belediye başkanlığını diğer iki değerli yönetici degişimli olarak iki dönem üstlendi. Bunların pek faal olmayan bazı üyelerin geniş çevresi içinde bir hizip oluşturdukları muhakkaktı. Ancak bu yöneticileri dış mecliste yer alan üyelerin aileleriyle, bu aileleri esnaf birliklerindeki düşük gelirli usta zanaatçılarla, bu ustaları da zanaatçı ve işçilerle karıştırmamak gerekir. 
Kentin kendine özgü kesin sınıflara ayrılmış bir hiyerarşisi vardı ve bu sınıfların yukarı kademelerinin üstünde soyluların hiyerarşisi ve Hofburg bulunuyordu. 


V 


Kentliler ve soylular 


1683 öncesi yıllarda Avrupa haritasının bu noktasındaki kentin 
surları içinde, birbirine kenetlenmiş bir belediye, saray ve hükümet vardı. Bohemya’ yolundan gelen bir fakir köylü Tuna'yı geçer, Rotenturm Kapısı'nda duhuliye öder ve kente girerdi. Karşısında katedrale giden yol uzanır, biraz ilerde solda Cizvit rektörlerin yönetimindeki üniversite, daha da ötede Kárntner Kapısı'na doğru Kent Hastanesi vardı. Bu hastane yapılan bağışlar ve özel olarak toplanan belediye vergileriyle yürütülürdü. Augustinus Kilisesi ve Hofburg bu hastanenin yakınındaydı. Sağa doğru çarşılar ve esnaf birliklerine ait merkezlerin bulunduğu Büyük Pazar yer almıştı. Belediye binası bunların arkasındaydı. Fakir köylü boynu bükük bir insandı. Yeri, diğer bütün sınıfların altındaydı. Bu sınıfların toplumdaki konumları ile yaşam standartları ve harcama sınırları 1671 tarihli kararnamenin en son şekli titizlikle belirlenmiş ancak pek etkili olmamıştı.26 En alt kesimde esnaf ve öğretmenler bulunurdu. Ardından muhtelif zanaat dallarındaki ustalar ve resmi üniformalı hizmetkârlar gelir, onları avukatlar, murakıplar, diğer meslekler erbabı ve müzisyenler izlerdi. Sonra da belediye başkanı, tıp ve hukuk doktorları ile saray kilisesi amiri yer alırdı. 
Soylular bütün bunların hepsinin üstündeydi. 

Soylu aileler olağanüstü karmaşık kurallar ve kanunlarla bölünmüştü. Unvanları ve mülkleri Avusturya ile Bohemya'nın eyalet kayıtlarında nesiller boyu yer almış eski soylular, hükümdar beratıyla asalet unvanı yeni verilmiş (ya da mertebesi yükseltilmiş) soylulara bütün hakların tanınmasına isteksiz davranırlardı. 
Kıdem konusu büyük önem taşıyordu. Bu nedenle unvan peşinde 


* Leopoldstadt'taki Tabor Sokağı adını,Viyana'nın 160 kilometre kuzeybatısında Prag'a giden yolun üzerindeki Tabor'dan almıştı. 
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koşanlar Viyana'daki hükümete aşırı baskı yapıyordu. Vaiz Abraham a Sancta Clara 1679'daki veba salgınından hemen önce yaptığı bir konuşmada, “Sayamadığım kadar büyük ve aşın gösterisli bir soylu kalabalığı sarayın çevresindeydi” demişti.27 Bu soylular zaman içinde Viyana'da çok sayıda mülk satın almaya ve bu yüzden halkın kentte sahip olduğu gayrimenkul oranı da giderek azalmaya başladı. Çok zengin olanlar kendilerine Viyana dışında malikâneler inşa ettiler. Ancak bunlar, Kapuçinler, Fransiskenler, Cizvitler, Karmelitler, Barnabitler, Servitler, Ursulinler ve diğerleri tarafından 1600'den beri sürdürülen Katolik baskısı döneminde kentin içinde ve dışında yapılmış kilise ve manastırların ihtişamıyla boy ölçüşecek düzeyde değildi. Halbuki kilise ve soylular -imtiyazları, masrafları ve hizmetkärlanyla- Hofburg'un Viyana'daki hâkimiyetini paylaşıyorlardı. Bu ortaçağ kentinin prestiji ve belediyesinin iddialı görüntüsü XVII. yüzyıl sonlarına doğru tamamen yok olmuştu. 

Kentliler kendi konumunu biliyordu. Onlan bir süre için dün- ya olaylarının ön saflarına çeken husus kuşatmanın yarattığı Zorunluluktu. Ve içine sürüklendikleri bunalım, saraydaki soyluların yaptıkları yanlış hesaplardan kaynaklanıyordu. 
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Avrupa'da Habsburg çıkarlarının korunması 


İmparatorluğun durumu 


İmparatorluk Burgonya, Fransa, İtalya, İspanya ve Avusturya Habsburglarının kuşaklar boyu başlıca kaygıları olmuş, Tuna boyları ile Balkanlar'daki sorunlarla ancak zaman zaman ve isteksizce ilgilenebilmişlerdi. Dolayısıyla o tarihlerde Kara Mustafa Paşa'nın saldırgan ihtiraslarına da gereken önem verilmedi. Ancak sonraları Viyana gerçekten kuşatılınca, Habsburg politikacıları Osmanlı ordusundan kurtulmanın Batı Avrupa'daki (ve Lehistan'daki) kuvvetleri bir araya toplamalarına ve Hıristiyan devletlerin saraylarında uygulayacakları diplomasiye bağlı olduğunu anladılar. 

Nijmegen antlaşmalarının şartları XIV. Louis için büyük bir zaferdi. Louis Leopold'dan Freiburg'u ve Ren'in doğusundaki Breisgau eyaletini almış, karşılığında seksen kilometre kuzeydeki yıkık Philippsburg kalesini vermişti. Alsace'la ilgili talepleri hâlâ geçerliydi ve Lorraine ile Franche-Comte üzerindeki baskısı da devam ediyordu. Nijmegen'in hemen ardından Brandenburg Elektörü Friedrich Wilhelm'i, kendisine karşı oluşan ittifaktan ayırmış, Saksonya ve Bavyera'yla eski dostluğunu korumuştu. Trier, Mainz, Köln elektörleri ve Pfalz elektörü onun ağzını konuşmayı sürdürüyorlardı. Louis'ye sadece Ren bölgesi prenslerinin baskı altında yaptığı çıkar hesapları yardımcı olmuyor, nehrin doğu yakasında uzanan toprakların halkı da savaş sırasında buralara yerleşmiş birliklerden kurtulmak istiyordu. Leopold, Württemberg ve Franken'deki alayları geri çekmek zorunda kalmıştı.! Münster piskoposu imparator namına asker toplamayı teklif edince, Wetterau eyaletleri ve diğer yöreler kendilerini koruyabilmek amacıyla bir “birlik”” kur- 


* Birliğin kuruluşuna Kont Georg Friedrich Waldeck, bölgedeki üç küçük prensliğin militan hükümdarları ve Orange Dükü William'ın 1672'den 1690'a kadar yanında kalan mutemet danışmanı önayak olmuştu. 
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dular. Amaçları piskoposun oluşturduğu kuvvetlerin kendi topraklarında konuşlandınlmasına engel olmaktı.2 Küçük ve silahsız devletlerin “silahlanmış” prensliklere duyduğu nefret son yaşanan savaşların önemli sonuçlarından biriydi.? Bu durum Fransız monarşisine karşı durabilecek güçte askeri kuvvetler oluşturmayı daha da zorlaştırıyordu. 

Louis'nin barış antlaşmalarıyla elde ettiklerinden de üstün bir güce sahip olacağı kısa zamanda ortaya çıkmış ve Alman sarayları da bunu kabul etmek zorunda kalmışlardı. En başta, savaşın sonlarına doğru Ren Nehri'nin sol yakasında konuşlanmış Fransız birliklerinin buraları terk etmesi uzun bir süre aldı.* Ardından Metz, Besançon ve Breisach'taki hâkimler kurulu kralın imparatorluktan talep ettiği hakları ve egemenlikleri kabul eden hükümler verdiler. VVestfalen ile Nifmegen antlaşmalarında ve şimdi Fransa'nın olan toprakların sahipleriyle bunların imparatorlukta tabi olduğu feodal düzen arasındaki eski belgelerde, Louis'nin yorumlarını doğrudan kabul ettiler. Bu topraklar Fransa'yla böylece “yeniden birleşmiş” oldu. Yukarı Moselle vadisinde ve Moselle'in güney kıyılarıyla Ren'in batı sahili arasındaki topraklarda güçlenen Fransız hâkimiyeti, 1679 ve 1680'de süratle yeni bir safhaya girdi. 
Saarlouis'de, Moselle'den oldukça aşağıda bulunan Mont-Royal'de ve Ren üzerindeki Hagenau'a bakan Fort Louis'de yeni ve önemli kaleler inşa edildi.” Nehrin karşı yakasındaki Freiburg Fransız işgali altında olduğundan, bu ilerleyişin nerede duracağı hakkında artık kimse bir şey söyleyemiyordu. İmparatorluğa ait kentlerden biri olan ve Fransa'yla “birleşmede” en ufak ilişkisi bulunmayan Strasbourg Eylül 1681'de silah zoruyla işgal edildi. Bu olay son iki yıldır sözü edilen pek çok söylenti ve kehaneti doğrulamıştı. 

XIV. Louis, Leopold'un imparatorluktaki meşru hâkimiyetini de dolaylı olarak tehdit ediyordu. Nihayet 1678'de imparatorun bir oğlu dünyaya geldi. Adını Joseph koydular. Öte yandan Louis'nin Alman elektörleriyle yaptığı gizli antlaşmalara, “Romalıların kralı” unvanı için yapılacak bir seçimde kendisini ya da göstereceği bir namzedi seçmelerini zorunlu kılan bir madde konmuştu. Ve böylece Romalıların kralı doğrudan doğruya şimdiki imparatordan sonra onun yerine geçebilecekti. Fransız bakanların bu gibi vaatleri hiçbir zaman ciddiye almadan sadece pazarlık unsuru olarak kullandıkları o dönemde ve sonraları da tartışma konusu olmaya devam etti.9 Fransız diplomasisinin bu yönü hakkındaki söylentiler bile Viyana'da telaşa sebep olmaya yeterliydi. Louis'nin uzaklardaki Lehistan, Macaristan, Erdel ve İstanbul'da çevirdiği entrikaların çok daha büyük bir hedefe yönelik olduğu yorumu yapılıyordu: imparatorluk tacı. 

İspanya İmparatorluğu'nun geleceği de aynı derecede belirsizdi. Franche-Comte 1678'de Fransızların eline geçmişti, görünüşe göre sonsuza dek. Avusturyalı devlet adamları Milano için de endişe duymaya başlamışlardı. Flandre"ın barış şartları toprakların paylaşımıyla ilgili soruna hiçbir çözüm getirmemişti. İspanya kralına, feda edeceği arazi parçaları ile bazı kasabalar arasında “seçim” yapma “özgürlüğü” tanınmıştı. Ayrıntılar, daha sonraki toplantılarda belirlenecekti. Böylece Louis'ye ikinci tur görüşmelerde yeni taleplerde bulunmasını sağlayacak bir fırsat yaratılmış oluyordu. Bölgedeki toprakların yeniden kendisine intikalini talep etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyen Leopold, Flandre'daki sorunlara aldırmazlık edemezdi. Başka yerlerde oluşan krizler nedeniyle konuyu zaman zaman ihmal etmiş olsa da, sarayda İspanya'ya duyulan ilgi onu uyarmakta gecikmiyordu. Bunu Hollanda elçisinin yanı sıra bir önceki dönemin acı tecrübelerin- den geçmiş ve eski “Burgonya çevresi”yle ilgili konuların imparatorlukla hala nasıl bağlantılı olduğunu bilen devlet adamları da destekliyordu. Pek bir gerekçesi olmadığı halde İspanya'nın mali yardımına bel bağlamak bu dönemin diplomasisinde hâlâ önemliydi. Viyana'da ya da herhangi bir yerde Fransa'ya karşı ittifaklar tartışıldığında bu desteğin önemi abartılıyordu. 

Dolayısıyla Habsburg sarayı daha da ciddi tehditler doğurabilecek bir yenilgiyi onarmaya çalışmak zorunda kaldığını hissediyordu. Birkaç yıl önce Hollanda'yla birleşmek için alınan karar büyük güçlüklerle gerçekleşmiş ve buna muhalefet eden, Viyana'daki en önemli politikacı Zdenek Lobkowitz'in düşmesine neden olmuştu. Leopold'un çevresinde hâlâ Hocker, Schwarzenberg ve Lobkowitz gibi Fransa'ya karşı koymaktan yana olanlar vardı. Bunlar 1678 ve 1679'da geri çekilmiş olsalar da ne onlar ne de Leopold teslim olmaya hazırdı. Ancak XIV. Louis'ye karşı yürütülen bu kararlı direnç hepsini aşırı boyutta karmaşık sorunların içine sürükledi. 

Maaşlarını Habsburg hükümetinden alan birliklerin tümünü birden terhis etmemek kararı, en azından teorik olarak basit bir işti. Bu birlikler kendi topraklarına getirildiler. Onlarla birlikte Fransa'yla mücadele için Lorraine dükleri tarafından toplanan askerler de gelmişti.” Kısmen terhis edilen en gözde alaylardan bazlan güney Almanya'da konuslandınlarak Louis'nin Freiburg’daki ileri mevzilerini kontrol altında tutmakla görevlendirildi. Buna 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rağmen maaşlarını ödemek ve onları kışlalarda süresiz olarak barındırmak sıkıntılar yarattı. Daha kuzeydeki bölge ise hâlâ kontrolden uzaktı. Doğru görünen bir diğer karar da Hollanda'yla yeniden ittifak tesis etmekti. Ancak Hollanda hükümeti buna karşılık verecek durumda değildi.8 Lahey'deki Fransız elçisinin verdiği cesaretle Hollanda'daki barış heyeti kendilerine hasım olan Orange Dükü William ile Waldeck'i engelledi. Hollanda nezdindeki Habsburg elçisi de Ocak 1680 ile 1681 sonbaharı arasında herhangi bir ilerleme kaydedemedi. 

En karmaşık sorunlar imparatorluğun bünyesinde yaşanıyordu. 
Nedenleri de imparatorluk anayasasının girift yapısından ve bir labirent haline dönüşmüş olan prens aileleri, kentler ve hükümetler arasındaki çıkar ilişkilerinden kaynaklanıyordu. Viyana'daki devlet adamları bu sarayların çoğunu yakından ve dikkatle izlemek zorundaydı: Berlin, Dresden ve Münih'teki Brandenburg, Saksonya ve Bavyera elektörleri, Ren bölgesindeki dört elektör, Hannover, Celle ve Wolfenbüttel gibi bazı önemli fakat mevkileri açısından daha küçük konumdaki Brunswick prensleri ile haris bir kişi olan Würtzburg ve Bamberg piskoposu. Bunlar küçümsenmeyecek askeri güce sahiptiler. Ayrıca imparatorun Regensburg Dieti'ndeki temsilcilerini de yönlendirmeleri gerekiyordu. Diette imparatorluğun eyaletlerinden gelen temsilciler — birçoğu da katılmamıştı— sürekli oturum halindeydi ve ana politikalarla ilgili kararlar alınıyordu. Ayrıca Ulm, Wiesbaden ve Wasserburg gibi merkezlerle muhtelif “cevre”lerin (Reichskreise) yukarıda belirtilen önemli başkentlerde yaptıkları mutat toplantıları da gözetim altında tutuyorlardı. Eskiden beri imparatorluğun içindeki devletlerin oluşturduğu bu bağlantısız gruplar —en azından Franken ve Schwaben- 1648'den sonra daha canlı bir faaliyete girmişti.? En başta dolaşımdaki para, kolluk gücü ve imparatorluğa ödenen vergi gibi konularla ilgilenmelerine rağmen vergiye bağlı savunma ve askerin barındırılması sorunlarından uzak kalamadılar. İmparatorun bakanları Frankfurt ve Hamburg gibi onlardan destek bekleyen büyük imparatorluk kentlerini de ihmal edemezdi. Hofburg heyetlerinin yolları her yerde Alman devletlerinin, Hollanda, İsveç ve Danimarka'nın elçileriyle kesişiyor, yine her yerde karşılarına XIV. Louis'nin temsilcileri ve taraftarları çıkıyordu. Bunlar çok iyi yönlendirilmiş kimselerdi ve Habsburg baskısının geçmişte “Alman milletinin imparatorluğuna” ait hakları ve özgürlükleri tehdit ettiğine dikkat çekecek fırsatları kolluyorlardı. 
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Brandenburg Elektörü Friedrich Wilhelm'le işbirliği için gösterilen çabalar hiçbir sonuç vermedi ve ne yazık ki Wilhelm Almanya'da tek başına en büyük orduya sahipti. Belediye Başkanı Lamberg'in oğlu olan Johann Philipp Lamberg Şubat 1680'den Ağustos 1682'ye kadar -kısa bir süre dışında— Berlin'de kalarak boşu boşuna uğraşıp durdu. Fransız elçisi Rebenac, Berlin'i avcu içine almış ve birbirini izleyen bir dizi antlaşmayla (1679,1681,1682 ve tekrar 1683) Brandenburg'u Fransa'ya sıkıca bağlamıştı.!9 Aslında o günün en büyük sorunu hakkında Friedrich Wilhelm'in tutumu hiçbir kuşkuya meydan vermeyecek kadar açıktı. Elektör Viyana'nın karşı olduğu her şeyin yanında yer alıyordu. Tehlikeli bir belirsizliğin hâkim olduğu bu dönemde gereken politikanın, Fransa'nın Batı Almanya'dan elde ettiklerinin imparator ve imparatorluk camiası tarafından açıkça kabul edilmesi oldugunu savunuyordu. Hofburg, Strasbourg'un işgalini Regensburg Dieti'ne resmen protesto ettirmek istediğinde bunu engellemeye calisti.!! Friedrich Wilhelm Ocak 1682'de Louis'yle yapmış olduğu antlaşmayla Fransızların imparatorluğa karşı başka girişimlerde bulunmasını önlediğine inanıyordu. Bu konuyu görüşmek üzere Ağustos 1682'de Krockow'u, 1683 başlarında da Schwerin’i Viyana'ya gönderdi. Yapılan toplantılarda Macaristan'daki Macar ve Türk sorunu üzerinde önemle duruldu. 1682'de Krockow imparatorlukta barışın sağlanmasının gerekçelerinden biri olarak Türklerin askeri açıdan güçsüz olduğunu ve yeteneksizliğini, buna karşılık Fransız ordusunun çok daha üstün ve etkin durumunu öne sürmüştü. Schwerin ise 1683'teki Viyana ziyaretinde Türklere başarıyla karşı koyabilmek için imparatorlukta güçlü bir barışın zorunlu olduğu üzerinde durdu. Eğer imparator ve imparatorluk Fransa'nın taleplerini kabul ederse, Friedrich Wilhelm AL manya'nın savunulması için işbirliğine girmeye ve ayrı bir antlaşma üzerinde Leopold'la görüşmeye hazırdı. Hocher ve meslektaşları her ikisinin de tekliflerini kesinlikle reddettiler. !2 

Habsburg'un soylu ailelerinden bir diğer elçi de başka bir yerde elinden geldiğince uğraşıyordu. Ferdinand Lobkowitz Münih'i resmi olarak ilk kez 1679'da ziyaret etmişti.!3 Burası Almanya'da Fransız etkisi altındaki en önemli merkezlerden biriydi. Son savaş boyunca elektör Ferdinand-Maria'nın Fransa'yla dostluğunun hoş olmayan etkileri ve savaş dönemindeki adeta düşmanca tarafsızlığı her Habsburg askerinin ve politikacısının apaçık bildiği bir husustu. Bavyera toprakları Avusturya ve Bohemya'dan Güneybatı Almanya'ya giden yolları tıkamış, böylece Fransızların 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yukarı Ren bölgesindeki faaliyetini kolaylaştırmıştı. Bu durum müttefikleri “Bavyera çevreleri”nin elindeki kaynaklardan mahrum etmişti. Bohemya Şansölyesi Nostitz-Reineck 1679 başlarında iki saray arasındaki ilişkileri düzeltmeye çalıştı.14 Fakat Ferdinand-Maria'nın birkaç ay sonra ölmesi, Münih'te uzun süredir rağbet görmeyen ortak çıkarları canlandırmak için bir fırsat oldu ve Lobkowitz'e gerekli talimatlar da bu yönde verildi. Naip Maximilian Philipp, bazı ufak hususlara olumlu bakmasına rağmen Bavyera politikasının ana hatlarında kesin değişiklikler yapamadı. Kısa süre sonra genç ve girişken Maximilian Emanuel'in naip olan amcasından kurtulması, Avusturya'nın çıkarlarına bir darbe olarak görüldü. Yeni elektör, Ferdinand-Maria döneminden devraldığı siyasi geleneklere bağlı kalmak niyetinde değildi fakat bunları kasten değiştirmek istemeyecek kadar da zeki ve ilgisizdi. Saraydaki keyifli yaşamı dışında hiçbir şeyi ciddiye almıyor, eski politikanın yürütülmesine de engel olmuyordu. Kız kardeşi Cristina'nın 1680'de Dauphin'le evlenmesini onayladı. Sebatkâr Lobkowitz'e verdiği cevaplarda da her zaman tedbirliydi. Fransa taraftarı olan Bavyera Şansölyesi Caspar Schmidt ile Fransız elçisi Münih'teki yerlerini koruyordu. 

Habsburg bakanları Dresden'de biraz daha başarılı olmuşlardı. II. Johann Georg, 1679 Eylülü'nde büyük bir mali destek karşılığında XIV. Louis'yle Fransa'nın bütün isteklerini kabul eden antlaşmayı onayladı. Başdanışmanlığını yapan amca-yeğen Wolframsdorflar Münih'teki Schmidt'in Saksonyalı karşılığıydı. Ancak veliaht prens sarayda babasının hükümetine ve Fransız etkisine karşı olanlara katılmaya, Maximilian Emanuel'in 1683'ten önce hiç olmadığı kadar yakınlaşmıştı.!> Bu nedenle Leopold'un gayretli elçisi Banz başrahibi, Johann Georg'un Fransa'yla yaptığı son antlaşmayı protesto eden girişimlerde bulunabilirdi. Ancak gösterdiği çaba yine de sonuç vermedi. Dresden Sarayı Habsburg çıkarlarını desteklemek yerine, önde gelen Alman devletlerinin Viyana ile Paris arasında şimdilik bir orta yol bulmaya calısmalarını tercih ediyordu. 16 Yaşlı elektör hayatta olduğu sürece radikal değişiklikler beklenemezdi. Johann Georg Eylül 1680'de öldü. Yerine III. Johann Georg'un geçişi Leopold için büyük bir şans oldu fakat imparatorlukta ağırlığını hissettirmesi zaman aldı. 

Lamberg, Nostitz, Lobkowitz ve Banz başrahibi girişimlerini sürdürdüler. Hermann von Baden de Dresden ve Berlin'e kısa süreli ziyaretlerde bulundu. Hofburg üç önemli sarayda, Brandenburg, Saksonya ve Bavyera'da durumunu güçlendirmeye çalışıyordu. Bu sarayların sahip olduğu kaynakları kullanarak Fransa'nın gittikçe artan itibarını engellemeyi ümit etmekteydi. Fakat başarılı olunamadı. Fransa ittifaklar yapmaya ve arazi tecavüzlerine devam etti, politikası hiçbir zaman gevşemedi. Orta Almanya prensleri Ren bölgesindeki olayların kendi hayati çıkarlarını etkilediği hususunda henüz ikna olmamışlardı. Hofburg ise rotasından sapmadı. Türklere karşı bir saldın ittifakı yapılması konusunda ne Lehistan'ın ne de papanın çağrılarına kulak verdi. Aksine Almanya'da yeni taktikler uygulamaya hazırlandı. 

Leopold'un Regensburg'daki temsilcileri Ocak 1681'de diete, “çevreler”in de katkısıyla 40.000 kişilik (sonradan 60.000”e cıkmak üzere) bir ordu kurulmasını teklif etti. Neden olarak Türk tehlikesini ve Almanya hudutları içinde hepsinin ortak görevi olan güvencenin teminat altına alınmasını gösteriyorlardı —aslında Fransız komplolarına karşı koyma görevinin diete ait oldugu kastediliyordu. 23 Mayıs'a doğru prensipte anlaşmaya varıldı. 
Bu tarihi izleyen on iki ay içinde bir seri ayrıntılı karar da alınarak her “cevre”den neler beklendiği belirlendi. Kotalar, para ya da insan gücü olarak üye devletler arasında dağıtılacaktı. Ancak bu hantal düzenleme XIV. Louis'ye ihtardan öte bir etki yapmadı; o da karşılık olarak 21 Eylül 1681'de birliklerini Strasbourg üzerine sevk etti. 

Bu büyük darbenin kısa vadeli sonuçlarını değerlendirmek zordur. Almanya'da pek çok hükümet ve pek çok çıkar sürtüşmesi vardı. Dolayısıyla hissedilen tehlikeler ve haksızlığa karşı duyulan hiddet beklenen uyumu sağlamadı. Louis şimdi Frankfurt'taki bir toplantıya, sonra da diete Strasbourg'da ve bu kent düşmeden önce Fransa'yla “tekrar birleşen” topraklarda Fransız egemenliğinin tanınması şartıyla kalıcı bir antlaşma için tekliflerde bulunmaya başlamış, bu yüzden imparatorlukta fikir ayrılıkları daha da güçlenmişti. 1681 sonbaharı geldiğinde hiç değilse iki husus aydınlığa kavuşmuş oldu: XIV. Louisye karşı koyacak düzenli bir kuvvet hazır değildi ve sefer mevsimi hemen hemen sona ermişti. Bundan böyle yapılacak diplomatik ve askeri hazırlıkların hepsi de gelecek yıl içindi. Aralıklarla sürdürülen Frankfurt Dieti'nde Leopold'un temsilcisi Fransız tekliflerinin ciddiye alınarak görüşülmesini engellemeye çalıştı. Regensburg'da ise Habsburg hükümeti hâlâ “çevreler”in kaynaklarından yararlanma yollannı aramakla meşguldü. 

Ciddi bir silahlanma, sonunda başka bir yerde başladı. Dresden’de II. Johann Georg, ölümünden önceki son aylarını gölgeleyen kargaşaya rağmen imparatorlukta barış sağlanana kadar yeni bir muvazzaf ordu kurmayı, eyalet temsilcileriyle yapacağı bir sonraki toplantıda bu ordu için malzeme istemeyi düşünüyordu. 17 İki yıl önce birliklerinin çoğunu terhis etmişti. Hükümet ve halk 1680'deki veba salgınından büyük zarar görmüstü.!® Bu toplantı 1681 Kasımı'na kadar yapılamadı. Yeni başa geçen III. Johann Georg'un “Sakson savaş tanrısı” olma arzusu çok gecme- den kendini göstermişti. Johann Georg bu toplantıda ayrıntılı ve kesin bir askeri program önerdi. 10.000 kişilik bir ordu için yılda bir milyon taler ve gerekli cephaneyi stoklamak amacıyla da ayni ödemeler istiyor, halktan da geleneksel görevleri olan milis kuvveti oluşturmasını bekliyordu. Ancak Saksonya'da prens ile soyluların gücü birbiriyle denk olduğu için bu talepler tartışmalara yol açtı. Sonuçta iki taraf, Mart 1682'de altı yıl süreyle her yıl 700.000 taler tutarında bir meblağın vergi yoluyla temini üzerinde anlaştı ve askere alma işlerine derhal girişilerek yıl sonuna doğru yeni alayların düzenlenmesine başlandı. 

Maximilian Emanuel de Bavyera'da aynı yolu izliyordu. Strasbourg'un düşmesi onu korkuya sevk etmişti. Fransa'nın yaptığı para yardımlarının muntazam gelmeyişi de huzursuzluk yaratıyordu. Viyana Lobkowitz'i şansını denemek üzere ikinci kez yeniden gönderdi. Elektör Leopold'la bir ittifak taahhüdüne girmeye yanaşmamasına rağmen savaş içgüdüleri kısa zamanda kendini göstermiş ve imparatorluğun diğer bütün önde gelen prenslikleriyle aynı güce sahip olduğunu anlamaya başlamıştı. Kendisi için bir ordu istiyordu. Böylece Bavyera da silahlanmaya başladı. 
1682 yılını gerek Saksonya gerekse Bavyera'da muvazzaf ordular 
kurulmasının başlangıcı olarak belirlemek mümkündür. 

Brunswick sülalesinden Ernst August 1679 yılında Hannover Prensliği'nin başına geçmişti. Gayretli ve ihtiraslıydı. Osnabrück'ü yönetiyor, Celle'nin tekrardan kendisine iadesini talep ediyordu. Diplomasi girişimlerine Kasım 1680 ile Nisan 1681 arasında İtalya'ya yaptığı bir gezi nedeniyle ara verdi. Strasbourg'un düşüşü kimseyi onun kadar dehşete sürüklememişti. Habsburg sarayıyla doğrudan temasa geçerek danışmanı Falkenhayn'ı (Silezyalı bir Katolik) 1682 başlarında görüşmelere devam için Viyana'ya gónderdi.!? Bu yaklaşım, Leopold'un imparatorlukta taraftar kazanma mücadelesinde bir başarıydı. 

Viyana, doğal olarak, Lahey'deki gelişmeleri de yakından izliyordu.29 Fransa'nın saldırgan tutumu ve Baltık'taki güç dengesi- nin uğradığı değişiklik -Danimarka Louis'nin müttefikleri arasına 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girmiş, İsveç ise bu ittifaktan çıkmıştı- Orange Dükü William ve 
İsveç Kralı XI. Karl'ı bir araya getirmişti. Bunlar Avrupa'nın 1648 
ve 1678-1679 yıllarındaki önemli antlaşmalarla belirlenen toprak bölüşümünü korumak konusunda prensipte anlaşmaya vardıktan başka, diğer devletleri de kurdukları “ittifak”a davet etmeye karar verdiler. Viyana Avusturya temsilcisine hiçbir şart ileri sürmeden anlaşması yönünde talimat verdi. Bu girişim ileriye doğru atılmış yararlı bir adım olarak görülüyordu. Ancak politikacılar, askeri güç ve parasal kaynak temini için ayrıntılı şartlar ilave edilmedikçe böyle bir antlaşmanın sadece göz boyamak olacağının farkındaydılar. Bu arada Waldeck Almanya'da kendi birliğini güclendirmis,2! “Franken cevresi”yle 31 Ocak 1682'de birleştirmişti. İmparatorluğu savunmak için yeni bir plan yapılması görüşünü de kuvvetle destekliyordu. Bu plana göre Baxyera ve Avusturya güneyi kontrol altında tutacak, Frankenliler, Saksonya ve “birlik”, Philippsburg ile Koblenz arasında 16.000 kişilik bir kuvvet bulunduracak, kuzeydeki “çevreler” de aşağı Ren bölgesini koruyacaktı. Eğer üye devletler imparatorluğu savunmak istiyorlarsa, buna benzer bir şeyler yaparak “ittifak”ı güçlendirmek kesinlikle gerekliydi. Leopold'un bakanları buru kabul ettiler ancak William, Regensburg Dieti'nin da “ittifak”a katılmasını teklif edince, imparator ile Alman devletlerinin ya da bu devletlerden oluşan grupların öncelikle aralarındaki askeri işbirliğini ayrıntılarıyla belirlemesini şart koştular. Aynı şekilde İspanya da ittifaka katılmadan önce Hollanda'nın Flandre'da maddi destek garantisi vermesini istedi. Bütün bunlar mantıklı görünüyordu. Ancak aciliyet gerektiren bu durum daha fazla gecikmelere neden oluyor, 
1682 yazında olabileceklerin en kötüsüyle karşılaşmaktan korkuluyordu. İnsanlar Louis'nin imparatorluk kenti Köln'e, bir diger imparatorluk kenti olan Strasbourg'a davrandığı gibi davranmasından endişe duyuyorlardı. Pek çok kimse Louis'nin gücünü tartarak onunla, şartları tatmin edici olmasa da, pazarlık yolunun seçilmesinden yanaydı. 

Viyana'ya egemen olan hizipler kötümser görüşleri paylaşmıyordu. Avrupa'nın diğer yerlerinde yatıştırıcı bir politika izlenmesini tercih ediyorlardı ama batı için bu söz konusu olamazdı. Caprara'nın Ağustos 1681'de İstanbul'a gönderilmesine karar verildi. 
Kasım ayında Sopron'da ayrılıkçı Macarların çoğuyla uzlaşmaya varıldı. Yeni alayların kurulması için beratlar verildi, Hannover'le görüşmeler yapılması kabul edildi ve Lobkowitz bir kez daha Münih’e gönderildi. 
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Önde gelen Alman devletleriyle 1682'de yenilenen temaslar hiçbir olumlu sonuç vermedi. Münih, Hannover, Berlin ve Dresden'deki girişimlerde bir adım ilerleme olmadı. Oysa bu devletlerin giderek askeri güçlerini artırması Habsburg çıkarlarına yararlı olabilirdi. Louis ise gürültücü bir şekilde tehditlerini sürdürüyordu. Öte yandan Waldeck gibi kişilerde bir şeyler yapma isteği uyandıran bu karmaşık diplomasi, Haziran 1682'de Leopold'un Laxenburg'daki” av köşkünde imzalanan belgeyle ilginç bir zirveye ulaştı. Bunu Habsburg bakanları Hocher, Königsegg, Schwarzenberg, Hermann von Baden ile Franken prensliklerinin bir temsilcisi ve kendi birliği adına Waldeck imzalamıştı. Belge savaşçı grubun programı olarak tanımlandı. Viyana'daki İspanya elçisi doğal olarak bunun önde gelen destekçisiydi. Yapılan antlaşmanın önsözünde, imparatorluğun savunulması için gereken maddi imkânların sağlanmasına Regensburg Dieti tarafından karar verileceği belirtilmişti. Belgeyi imzalayanlar ve müttefikleri, Ren bölgesinin güvenliği açısından üç ordunun kurulması konusunda yükümlülük altına giriyorlardı. Leopold güneye 20.000 asker göndermeye ve Bohemya'dan 3.000 kişilik bir kuvveti de Philippsburg ile Koblenz arasındaki merkezi bölgeyi tutan birleşik ordunun takviyesine tahsis etmeye söz verdi. Kuzeyin güvenliği ise mahalli “çevreler”e ve Hannover gibi devletlere bırakıldı. Bavyera elektörü ve diğer prenslerden bazılarına da kendileriyle en kısa zamanda görüşmeler yapılacağı vaat edildi. Her şey 
1682 sefer mevsiminde imparatorluğun herhangi bir tehlikeye karşı savunulmasına yönelikti. Antlaşma imzalandıktan hemen sonra Leopold'un birliklerinden bir kısmı batıya hareket etti. Yapılan hesaplara göre asi Thököly'nin Sopron'da varılan uzlaşmayı reddetmesine rağmen Macaristan'da duruma hâkim olmak mümkündü ve Türklerin, mevcut antlaşma 1684'te sona erene kadar herhangi bir ciddi harekette bulunması beklenmiyordu. Almanya'da etkin bir savunma düzeni kurmak için elde bir, hatta iki yıllık süre vardı. 
Eger XIV. Louis'ye karşı bir tavır alınacalasa şimdi zamanıydı. 

Ancak bazı nedenler konuyu güçleştiriyordu. Louis önce akıl çelen bir teklifte bulunarak esas taleplerinin kabulü halinde Freiburg'u iade edeceğini, ardından İspanya'nın Lüksemburg'u kendisine vermesi halinde Flandre'daki bazı isteklerinden vazgeçeceğini bildirdi. İspanyollar bunu reddederek Hollanda'dan yardım istediler. Louis anlaşmaya yanaşmadığı takdirde Hollanda Flandre’a 8.000 kişilik bir kuvvet göndermek için söz verdi. Ancak Oran- 


* Laxenburg Viyana’nin on altı kilometre kuzeyindeydi Habsbur glar Wienerwald'in hemen doğusunda uzanan düzlüklerin büyük bir kısmında avlanma hakkına sahiptiler. 
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ge Dükü William Kuzey Almanya'daki durumun son günlerde kolayca alevlenebilecegini fark etmişti. İsveç Kralı XI. Karl'ın Otuz Yıl Savaşı'ndan elde ettiği, Pomeranya'dan eski başpiskoposluklar olan Bremen ve Verden'e uzanan topraklar tehlikeye düşüyordu. Düşmanları olan Danimarka, Brandenburg ve Münster -Fransa'nın da teşvikiyle— buraları kazanma çabası içindeydi. Holstein ve Doğu Friesland' gibi bölgelerin geleceğini, güçlü komşuları arasındaki çekişme dengede tutmaktaydı. Hem saldırgan hem de saldırıya açık olan Hannover ise çılgınca silahlanıyordu. Hollanda, bütün bu olaylar yüzünden Ren bölgesine bulaşmaktan kaçınıyordu. Zira buradaki Kilise'ye bağlı elektörler Fransız baskısına boyun eğmişlerdi. Thököly'nin Macaristan'da elde ettiği basarılar, duyulan endişenin ağustos ve eylül aylarında daha da artmasına neden oldu. İmparatorlukta yeni bir uzlaşmaya gidilmesi için Louis'nin taleplerine Leopold'un artık karşı çıkamayacağı sanılıyordu. Louis aslında istediklerini açık saldında bulunmaksızın sorunlar yaratarak elde etmeyi umuyordu. Ve bu bağlamda sultanın da önemli bir rol oynayacağı muhakkaktı. 

Kara Mustafa Paşa'nın Macar ayaklanmasına müdahale etmesini sağlamak için XIV. Louis'nin 1679 ve 1680'deki girişimleri olumlu sonuç vermemişti. Babiáli'deki becerikli Fransiz Elçisi Guilleragues bile 1681 yılı boyunca iki hükümetin giderek birbirlerinden daha çok uzaklaşmasını önleyemedi. Strasbourg'un (ve Kuzey İtalya'daki Casale'nin) Fransız birlikleri tarafından işgali, Amiral Duguesne'nin bir hata sonucu Sakız" topa tutmasıyla aynı zamana rastlamıştı. Ayrıca, elçinin huzura kabul protokolü üzerinde sadrazam ile Guilleragues arasında hem Türklerin hem de Fransızların fazlasıyla ciddiye aldığı bir sorun yaşandı. Louis 1682'de tutumunu değiştirerek daha kurnazca taktiklere yöneldi. Fransız elçisi, eskiden olduğu gibi sultanı ve vezirlerini Fransa kralının haşmeti ve gücüyle yine etkilemeye çalışacaktı. Ancak bu kez Guilleragues'e protokol sorununu barışcı yoldan hallederek Louis'nin Sakız olayından duyduğu üzüntü ve pişmanlığı iletmesi talimatı verilmişti. Hepsinden önemlisi, Leopold'a karşı taaruza geçileceği hususunda herhangi bir taahhüde girmeden, XIV. Louis ile Leopold arasındaki anlaşmazlığın, saldırgan bir girişim için sadrazama olağanüstü bir fırsat yarattığını vurgulaması da istendi.22 Fransa kralı, Guilleragues'in raporlarından aldığı bilgilere dayanarak Osmanlı ordusunu hiçbir zaman fazla önem- 


* Doğu Friesland eyaleti Hollanda'ya ait Groningen ile Oldenburg Düklüğü arasındaydı. 
Danimarka kralı ise aynı zamanda Oldenburg düküydü. 
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sememişti. Yine de bu orduyu, Leopold'u kendisiyle anlaşmaya zorlayacak bir tehdit unsuru olarak görüyordu. 

Louis bu vidayı yerine oturttuktan sonra diğerini sıkıştırma- ya çalıştı. Aylardan beri abluka altında tuttuğu Lüksemburg'dan Nisan 1682'de askerini geri çekti. Osmanlı istilasının Orta Avrupa için büyük bir tehlike oluşturduğunu bu cömert davranışına neden olarak gösteriyordu.?3 Oysa Guilleragues'e, sadrazama açıklayabileceği gerçek niyetinin imparatoru korkutmak olduğunu söylemişti. Elçi ise Türklerin Avusturya yerine Lehistan'a taarruz etmesinden hâlâ endişe duyuyordu. Bu nedenle onlara, önce de gördüğümüz gibi, Louis'nin Jan Sobieski'ye yardım etmeyi gerekli görebileceğini ancak Leopold'u desteklemesinin söz konusu olmadığını söyledi.24 Bu husus çok önemliydi, zira Türkler Fransa'nın 1664'te Avusturya'ya ve 1669'da Girit'e büyük bir askeri kuvvet sevk ettiğini gayet iyi hatırlıyorlardı. Aslında Louis Osmanlı ordusunu Macaristan'a yürümesi için elinden gelen diplomasiyi sürdürüyordu ve 1682'nin ikinci yarısında Avusturya'ya doğudan yönelik tehditler ise her geçen ay giderek artıyordu. Louis eylülde bu stratejisini daha da güçlendirmek amacıyla imparatorluk içinde anlaşmaya varılması için yaptığı tekliflerin müzakere süresini kasım ayının son günüyle sınırladığını açıkladı.2> 

Leopold o sıralarda muazzam bir Osmanlı ordusunun Balkanlar'da toplandığını biliyor fakat herhangi bir harekette bulunmuyordu. XIV. Louis'ye teslim olmak niyetinde değildi. 1682 sefer mevsimi sona ermişti ve müttefikler arayarak ordu kuracak kadar zamanı olduğuna inanıyordu. 


II 


Para ve insan gücü 


Osmanlı İmparatorluğu ile Rus Çarlığı arasında süregelen savaşların 1681 yılında sona ermesinden sonra hiç kimse Osmanlıların büyük çapta bir askeri harekâta girişmekten uzun süre uzak kalacağını sanmıyordu. Üstelik Habsburg savunma düzeni Kara Mustafa Paşa'yı caydıracak kadar güçlü ve etkileyici olmadığı takdirde, sultan ile imparator arasındaki anlaşmanın uygun şartlarla yenileneceğine de ihtimal verilmiyordu. Ayrıca, iki potansiyel savaş bölgesi olan Ren yöresi ve Macaristan'a (Hırvatistan dahil) tahsis edilecek kuvvetlerin miktarını belirlemek hassas bir sorundu. Öte yandan Habsburg hükümetinin her iki bölgede kullanmak için büyük çapta bir askeri güce acilen ihtiyacı olduğu da kesindi. Leopold'un diplomatları 1679 ile 1682 yazı arasında bazı saraylarda yorulmak bilmeden sürdürdükleri çabalardan hiçbir gerçek başarı elde edememişlerdi. Esas işleri parasal konular, insan gücü ve kalelerin onarımı olan görevliler ise daha etkin sonuçlar almışlardı. 

Kırsal kesimdeki Habsburg eyaletlerinden 1681,1682 ve 1683 
yıllarında alınan “fevkalade” vergilerdeki artışların şeref payı bu süre zarfında Hazine başkanlığını yürüten Christopher Abele'ye aitti.26 Eyaletler 1677'de Fransa'yla yapılan savaşta 1.800.000 florin vermeyi kabul etmişler ve bu meblağ altı yıl sonra 3.700.000 
florine yükselmişti. Bu olay Habsburg vergi düzeninde bir dönüm noktasıydı. 

Mali düzende yer alan “fevkalade” vergiler çok eski tarihlerden kalma karmaşık bir yöntemin ürünüydü. Hofkammer ya da Hazine, Savaş Meclisi'ne danıştıktan sonra ihtiyaç duyulan yıllık mik- 


* Avusturya maliyesinin tahminlerine göre florinin değeri Saksonya talerinden düşüktü. 
Bu değer genelde | 1/2 ya da 1 3/4: ! oranındaydı. 
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tarı belirler ve bunu her düklük ve devletin vermesi gereken miktarlara bölerdi. Bu işlem yüz yıldan uzun bir süredir uygulanan düzenlemeye göre yapılırdı;27 şöyle ki, meblağın üçte ikisi Bohemya tacına bağlı arazilerden (Bohenıya, Moravya, Silezya), altıda biri Orta Avusturya düklüklerinden (başlıca Styria, Kärnten ve Karniol), altıda biri de Yukarı ve Aşağı Avusturya'dan talep edilirdi. Sonra da muhtelif idari bölümler taleplerini eyaletlerin kış aylarında yaptığı toplantılara getirirlerdi.2* Genellikle, illerin bazıları dışında, piskoposlar, diğer imtiyazlı dini vakıflar. zengin eşraf, ikinci derecede soylular ve belirli belediyelerden oluşan bu gruplar toplantılarında imparatorun “fevkalade” vergi taleplerini görüşmek, tartışmak ve karar alındıktan sonra da vergileri toplamak hakkına sahiptiler. Gerçekte vergilerin bir kısmını imparator adına harcıyorlardı. Karara varmadan önce yapılan görüşmelerin aylarca, hatta çoğunlukla ertesi sonbahara kadar sürmesi âdet haline gelmişti. Büyük bir ciddiyet içinde yürütülen bu toplantılar zaman ve enerji israfıydı. Sonuçta verginin çoğunu ödeyenler köylülerdi, zira miktarlar arazi sahiplerinin topraklarındaki köylü adedi üzerinden hesaplanıyordu. Dolayısıyla eyaletler vergi artışlarını itirazsız kabul ediyor, sonra da bunları köylülere ve araziyi kiralayanlara yüklüyordu. Vergi toplandıktan sonra resmi görevliler yapılan masrafları, eyaletlerden imparatora verilen peşinatlan ve borçların faizlerini düşerek bakiyeyi hükümete teslim ediyorlardı. Habsburg Hazine memurları kararlaştırılan verginin büyük bir kısmını toplayana kadar aylar geçiyor, bakiyeler ise hiçbirzaman ellerine ulaşmıyordu. 

Viyana'da 1656'dan 1680'e kadar Hazine başkanlığı yapmış olan Georg Zinzendorf şahsen becerikli fakat fena halde yoz biriydi. Leopold'un bu derece önemli bir mevki işgal eden Zinzendorf'a bu kadar uzun süre tahammül etmemesi gerekirdi. Oysa imparator bu çarpık durumu kabullenmiş ve dikkatleri çekecek bir müsamaha göstermişti. Özellikle eyaletler bir yıl önce kabul ettikleri verginin ödemedikleri kısmını ertesi yıl için oylanan verginin içinde hesaplıyor ve imparator sürekli vergi kaybına uğruyordu. Zinzendorf nihayet 1680'de görevinden azledildi. Abele'nin bu makama getirilmesinden kısa süre sonra da bu işlemler- de belirgin bir değişiklik görüldü. 

Leopold 1680-1681 kışında muvazzaf ordusuna 20.000 asker 


* “Yukarı” Avusturya, “Enns'in yukarısındaki Avusturya” olup başkenti Linz dt “Aşağı” Avusturya ise “Enns'in aşağısındaki Avusturya” topraklarıydı ve başkenti Viyana'ydı. Enns Nehri Tuna'nın güneyinde, aradaki hududu oluşturuyordu. 
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daha katarak mevcudu 50.000'e yükseltmeye karar verdi. Abele bunun yılda 2.000.000 florinlik2? bir ek harcama gerektirdigini ve büyük kısmının eyaletlerden alınacak vergilerle karşılanabileceğini hesaplamıştı. Bunun sonucu olarak Abele idari birimlerin toplantılara sunacakları talepleri aşırı seviyelere çıkarmalarını sağladı ve birtakım yeni vergiler teklif etti. Aşağı Avusturya eyaletlerinin Viyana'da Landhaus'ta konuyla ilgili olarak yaptıkları tartışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler mevcuttur. 1677'de eyaletler 200.000 florin ödemişlerdi. Şimdi Abele 1.100.000 florin istiyor ve bunun 1681 sonuna kadar verilmesini talep ediyordu. Büyük gürültü koptu. Eyaletler merkezi hükümetin her zaman uyguladığı taktiklerle ihtiyaçtan fazlasını hedeflediğini biliyordu. Ciddi bir artışın en çok imtiyazlı olanları etkileyeceğinin de farkındaydılar, zira köylünün kaldırabileceği yük yoksulluk çizgisiyle sınırlıydı. Bu çizginin aşılması halinde köylüler vergilerini ve arazi sahiplerine verdikleri kira ve aidatları ödeyemeyeceklerdi. Tartısmaların sonucu tahmin edilebilir. Meblag, bir orta yol bulunarak, eskisinin üç katı, yani 600.000 florin olarak kabul edildi ve sonraki iki yıl için de biraz artırılarak 650.000 florin olarak belirlendi. Linz, Innsbruck, Klagenfurt, Graz, Ljubliana, Prag, Breslau ve Olomouc'ta yapılan görüşmeler ve sonuçları aynı yolu izledi. 
Böylece eyaletlerden bu yolla toplanan vergiler 1683'te yaklaşık 4.200.000 florine çıktı. 

Esas zorluk karar alındıktan sonra gerçek fonların hükümete uzun süre gecikerek ulaşmasındaydı. Abele'nin Türklerle ertesi yıl savaşa girileceğinden emin olduğunu ve masrafların çok arttığını 1682 sonbaharında sert bir dille belirtmesi, bu gecikmeler- den doğacak tehlikeyi gözler önüne serdi.39 İmparatorun olaganüstü tehlikeli durumlarda eyaletlerin onayını almadan imtiyazlı sınıfları doğrudan vergilendirme yetkisi olduğuna zaten işaret etmişti. Şimdi bu kararın aralık ayında resmen ilan edilmesiyle uğraşıyordu. Eyaletler ocakta yapılacak toplantıya davet edildiler.5! 1683'ün ilk aylarındaki görüşmeler daha önce olmadığı kadar soğuk ve samimiyetsiz bir hava içinde sürdü. Hükümet büyük tehlikeyi vurgularken eyaletler sadece imtiyazlarını ileri sürmek- le kalmıyor, bu vergi yükünü gerçekten taşıyamayacaklarını söylüyorlardı. Sonuçta verginin bir önceki yılın seviyesini aşmamasına ve büyük artışlar yapılmamasına karar verildi. 1683'te Viyana savunmasının zayıf kalması, 1679-1680 veba salgınında meydana gelen servet ve insan kaybı kadar vergilendirme düzeninde imtiyaz haklarının uygulamasından da kaynaklanıyordu. 
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Yeni vergilerin önemli bir sonucu oldu; hükümet bu sayede yeni alaylar oluşturabildi. XIV. Louis'yle yapılan antlaşmadan sonra yirmi bir piyade alayından onu, yirmi bir süvari alayından onu, dört dragon’ alayından ikisi ve atlı Hırvat birliklerinin çogu 1679'da terhis edilmisti.?2 Leopold Nisan 1681'de mevcutlara ilaveten 20.000 kişiyi silah altında tutmaya karar vermiş ve tedrici olarak asker kaydetmeye başlanılmıştı. 1682 yılında bazı subay ve soylulara dokuz piyade, beş süvari ve üç dragon alayından oluşacak bu yeni birlikleri kurma yetkisi verildi. Kâğıt üzerinde bir piyade alayı 2.050, bir süvari ve dragon alayı da 800 askerdi. 
Böylece teorik olarak ayrıca 25.000 kişi silah altına alınmış oluyordu. O gün bile böyle yüksek bir sayının doğruluğuna güvenmemek için pek çok neden vardı. 1679'da kasıntı yapmak gayesiyle belirli girişimlerde bulunulmuşsa da dağıtılan alayların bazı asker ve subayları silah altındaki birliklere verilmiş, böylece asker sayısı mümkün olduğu kadar yüksek tutulmaya çalışılmıştı. Örneğin, 1679 ile 1682 yılları arasında adına “aggregierte Reiter” denen sınıf tam maaş alan mevcut birliklere üstünkörü bağlanmıştı. 
Orduyu büyütme zamanı geldiğinde muvazzaf alaylardan pek çok 
birlik yeni düzenlemenin çekirdiğini oluşturdu; yeni albaylar 1679 
öncesi albay ya da yarbay rütbesindeki askerlerdi. Yine de orduyu terk olayları, hastalıklar ve ölümler her bölüğe yapılan takviyeyi azaltmış, 1682'deki toplam artışı muhtemelen 20.000'nin altına indirmişti. Osmanlı ordusu Edime'de toplanırken Viyana sarayında yeni takviye kararları alındı.?5 Ocak 1683'te Leslie, Daun, Württemberg, Croy ve Rosen -sonraki on iki ay içinde dikkat çekecek komutanlar- piyade alayları kurmak üzere berat aldılar. 
Savoia dükünün?^ kuzeni olan genç Louis Jules de Carignan-Soisson'un emrine yeni oluşturulan bir dragon alayı verildi. Dikkat çeken bir husus da sekiz bölükten en az beşinin eski alaylardan alınmasıydı.35 Kıdemli bir subay olan Dupigny bir diğer süvari alayının komutanlığına getirildi ve mart ayında d'Herbeville dragonları da orduya katıldı. Maddi kaynakların kısıtlı olmasına rağmen Leopold'un ordusu kuşatmadan önceki iki yıl içinde iki misli büyüdü. Bu artış olmasaydı 1683'te Türklerin püskürtülmesi düşünülemezdi. 

Habsburg hükümeti 1681 ve 1682'de Aşağı Avusturya eyaletleriyle yapılan görüşmelerde özellikle arazi ve mülklerinin Türk saldırılarına hedef olacağını vurgulamıştı. Türklerle aralarında Tuna kaleleri ile Macaristan'a ait dar bir toprak parçası vardı. Bu 


* Yaya ya da atlı olarak dövüşmek üzere yetiştirilmiş asker (ç.n.) 
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görüş Leopold'un egemen olduğu toprakların bu bölümünde vergileri artırmak için en haklı nedendi. Abele ve Hazine'deki değerli meslektaşı Jörger doğudan yaklaşan ciddi tehlikenin bilincindeydiler ve Kutsal Roma İmparatorluğu'nun diplomasi labirenti onları ilgilendirmiyordu. Savaş Meclisi'nin yeni başkanı Hermann von Baden'e Yanık'ın komutanlık unvanı ve görevi verildi. Baden tanınmış bir askeri mühendisi o yıl yaz aylarında Leopold'un hizmetine aldı. Saksonyalı olan Georg Rimpler Kandiye'de Türklerle, Ren bölgesinde de Fransızlarla yapılan savaşlarda bulunmustu. Baden Rimpler'in yeteneğinden yararlanarak Tuna boylarındaki Habsburg kalelerini yenilestirmek istiyordu.56 Aşağı Avusturyalı bir “statthalter”in oğlu olan Rüdiger Starhemberg Şubat 1680'de Viyana'ya komutan ve Kent Muhafızları'na albay olarak tayin edilmişti. Kendisine verilen yetkiler bu çalışkan subayın ağırlığını hissettirmesini sağladı ve kısa zamanda temin ettiği bazı maddi imkânları, Viyana surları için ve garnizona daha fazla asker alınmasında harcadı. Öte yandan çoğu Habsburg devlet adamını öncelikle düşündüren konu XIV. Louis ve onun imparatorluğa karşı saldırgan tutumuydu. Yeni alayların bir kısmı Batı Habsburg topraklarında konuşlandırılmıştı. Bohemya'da yerlesmiş olan çok büyük sayıdaki kuvvetler, Bohemya'nın batı ucundaki Cheb'den Almanya'ya girebilecek konumda hazır bekliyordu. 1681'de Sopron'da toplanan dietin Macaristan'daki karışıklığı yatıştırması beklendiği için bu bölgenin askeri açıdan güçlendirilmesi konusunda hiç acele edilmemiş ve zayıf kalınmıştı. Azami miktarda kuvvetin Fransa ya karşı yoğunlaştırılmasını savunanlardan biri de Hermann von Baden di. Olayların aldığı şekil ise sarayın ve ordunun görüşünü giderek değiştiriyor ancak hükümet genel stratefiyi yenilemekte çok ağır davranıyordu. 

Caprara'nın 1682 Ağustosu'nda İstanbul'da yaptığı görüşmeler- den hiçbir sonuç alamadığını bildirmesinden sonra hükümet daha süratli davranmaya başladı. Kış aylarındaki alışılagelmiş mütareke süresinde Thököly'nin kazanılabileceği düşünülmüş olsa da, doğuda savunma düzeninin güçlendirilmesi askeri açıdan artık kaçınılmaz hale gelmişti. Thököly ya da Kara Mustafa Paşa'yla gelecekte yapılması muhtemel pazarlıklar, onların bu savunma düzeni hakkındaki fikirlerine dayanacaktı. 

Dolayısıyla, her zaman olduğu gibi atamalar yapıldı ve özel komiteler kuruldu. 11 Ocak 1683'te yüksek rütbeli subaylardan oluşan bir komite Macaristan'daki savunma sorunlarının halledilmesiyle görevlendirildi. Aeneas Caprara ve Starhemberg (Viyana'daki görevinden geçici olarak alınmıştı) gibi tecrübeli komutanlar, Levi von Baden," levazım işlerinde uzman olan Caplirs (aynı zamanda Savaş Meclisi'nin başkan yardımcısıydı) ve levazım dairesinin başında olan Breuner bu komitede yer aldılar. Özellikle Tuna boyundaki kaleler -Komärom, Yanık, Bratislava— ve nehrin kırk sekiz kilometre kuzeyindeki Leopoldstadt'la meşgul olacaklardı. Buralarda ve özellikle Yanık'ta yapılacak işler için gereken tahsisat temin edilmişti. Yanık Osmanlı ve Habsburg komutanlıklarınca Tuna'dan Hıristiyan Avrupa'ya geçişin kapısı olarak görülüyordu.?7 Hermann von Baden 1683 baharının başlarında bu bölgeyi teftiş ettiği zaman?? gerek kendisi gerekse daruşmanları en çok Yanık'ta yürütülen çalışmalarla ilgilendiler. Tabii aralarında Georg Rimpler de vardı. Ayrıca, Yanık ve Komârom arasındaki su yollarında kullanılmak üzere silahla donatılmış gerekli sayıda teknenin temini için de talimatlar verildi. 

Gerçekten de pek çok konu nehirden verimli şekilde yararlanmaya bağlıydı. Tuna Bratislava'da kollara ayrılıyor ve nehrin ana kolları kentin aşağı kesiminde Schütt adıyla bilinen geniş bir araziyi çevreliyordu. Nehrin güneydeki koluna bazı akarsular, özellikle Leitha ve Râba (Rabnitz'le birlikte) boşalıyordu. Yanık, Râba ile Rabnitz'in birleşerek Tuna'ya kavuştuğu yerde bir adaydı. Doğudan ve güneyden gelecek düşmanın batıya ilerlemeden önce bu kaleyi ele geçirmesi ya da burayı abluka altında tutarak küçük akarsuları aşması gerekirdi; Schütt'te konuşlanmış Habshurg kuvvetlerine taarruz için Tuna'yı geçmek zorundaydı. Ancak Schütt adıyla bilinen bu arazi parçası, nehrin ana kollarının birleştiği yerdeki bir diğer Habsburg kalesi olan Komárom da bitiyordu. Tam bu noktada kuzeyden akan iki büyük akarsu, Vâh ve Neutra, Tuna'ya dökülüyordu. Doğudan gelerek nehrin sol yakasından yukarıya ilerleyen düşmanın Bratislava'ya yaklaşmadan ya da Moravya'yı tehdit etmeden önce bu ikinci akarsu ağını asması gerekirdi. Ancak Türklerin bu yörede, Komârom'un otuz kilometre ilerisinde bir kalesi vardı: Neutra üzerindeki Uyvar. Kuzeybatıda, buradan pek uzak olmayan Leopoldstadt'da ise bir Habsburg garnizonu bulunuyordu. 

Genelde, en azından Tuna'nın güneyinde uzanan arazinin güçlü bir doğal savunma oluşturduğuna inanılıyordu. Eğer düşman Râba'yı (ve ona sağından dökülen Marcal'ı) Yanık'tan akış yu- 


* Ünlü “Türken-Louis" (Turk Louis) [1655-1707] Hermann von Baden'in yeğeniydi. İngilizler onu yirmi bir yıl sonraki Blenheim seferinde Marlborough ve Savoia Dükü Eugene'nin dikkat çekmeyen komutanlarından biri olarak bilirler. Oysa “Türken-Louis” gençliğinde mükemmel ve etrafı kasıp kavuran bir komutandı. 
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karı otuz iki kilometre sonra herhangi bir noktada aşarsa, buradan kilometrelerce batıya doğru geniş bir alana yayılarak Neusied] Gölü'ne kavuşan bataklıklarda kapana sıkışmış olacaktı. Rabnitz uzun bir bataklığı kat ederek geçiyor ve ortasında “Râba adası” denen zemini sağlam bir toprak parçasının etrafından dolanıyordu. Kuzeydoğu yönünde bataklığı aşarak Yanık'la irtibat sağlamak zordu ve köprüler inşa etmeden büyük bir ordunun burayı geçebilmesi mümkün değildi. Güneyde ise Râba Nehri yanım daire çizerek “adayı” sınırlıyordu. XIX. yüzyılda yapılan drenaj çalışmalarıyla bataklığın kurutulması, buradaki arazinin görüntüsünü bazı yerlerde değiştirdiğinden Râba adası bugünkü haritalar- da yer almamaktadır. Yine de bu haritaların yardımıyla burasının 1683'teki görüntüsünü tahmin etmek mümkündür. Leopold'un askeri danışmanları bunlardan fazlasını bilmiyorlardı. Yanık ve Komârom gibi kaleler için mühendislerinin çizdiği planları incelediler ancak sahip oldukları askerlik bilgisi kalelerin etrafındaki kırsal kesimin haritasını çıkarmaya yeterli değildi. Dolayısıyla mesafeleri, konturları, bataklıkların ve sığ geçitlerin yerlerini kabaca biliyorlardı. Bu eksikliği gidermek 1682 sonlarında Yanık garnizonundaki bir İtalyan gönüllüye kısmet oldu. Bir sonraki kuşağın büyük coğrafyacılarından biri olan genç Luigi Ferdinando Marsili3? Râba Nehri'nin Yanık'ın yukarı kesiminde izlediği yolu yaptığı çizimlerle belirledi. 

Hükümet ayrıca bölgedeki Habsburg taraftarı arazi sahiplerine de güveniyordu. Bunların arasında en varlıklı olan Pâl Esterhâzy'nin bazı büyük çıkarları nedeniyle Habsburglara bağlılığında en ufak sapma olmamıştı. Kendisi 1670 öncesinde Neusiedl Gölü'nün her iki yanında geniş arazilere sahipti. Leopold o yıldaki büyük Macar komplosunun lideri Nâdasdy'den müsadere edilen verimli toprakları da Esterhâzy'ye bağışlamıştı. Bir diğer komplocu olan Zrinyi'nin kızı Thököly'yle evliydi.49 “Kral” Thököly'nin başarısından kesinlikle zarar göreceğini anlayan Esterhäzy güvenliğini sağlayacak askeri kuvveti oluşturmak için hiçbir masraftan kaçınmadı. Drağkovi€ ile Batthyâny ailelerinin durumu farklıydı. Drašković ailesi Rába mecrasının orta kesiminde arazilere ve tebaaya sahipti. Christopher Batthyâny'nin toprakları ise daha güneyde Türk hududundaydı. Bu aileler de Leopold'a bağlıydı ve Savaş Meclisi'yle 1683 başlarında işbirliği yapmışlar, nehir hattını tahkim etmek için teknik ve parasal destek istemişlerdi. Kara Mustafa Paşa'nın ilerlemesi halinde öncelikle zarar görecek olanlar bu iki aileydi. Dolayısıyla muhtemel bir felaket karşısında kendilerini güvenceye almak için Thököly'yle gizlice temas halindeydiler. Ancak bu ilişki gerek Thököly'ye gerekse onun korku saçan müttefikine karşı direnme güçlerini zayıflatıyordu.*! Habsburg ilkelerine Esterhâzy kadar bağlı değillerdi. 
Hermann von Baden'in, genel durumu gözden geçirmek için Macaristan'a geldiği zaman doğuya uzanan Yukarı Macaristan topraklarını, hatta Karpatlar'da madenlerin bulunduğu kasabaları, yaptığı askeri değerlendirmelerin dışında bıraktığı sanılmaktadır. Elindeki belgeler37 ona buralarda hâlâ Habsburg garnizonları olduğunu gösteriyordu: uzaktaki Satu-Mare'de 1.700 ve muhtelif gruplar halinde dağılmış 3.000 kadar asker. Ancak bunlar Thököly'nin kuvvetlerine karşı ciddi bir engel değildi. Türk tehlikesi onları takviye için başka birliklerden asker sevkini imkânsız kılıyordu. Bir yandan da, her ne pahasına olursa olsun Thököly'yle sakin bir ilişki sürdürmek Hermann'ın kişisel politikasıydı. Bu nedenlerden dolayı Leopold ile hasımlarını ayıran gerçek hudut kuzeyden güneye ve güneydoğuya şu şekilde uzanmaktaydı: Macaristan ile Silezya arasındaki Jablunkov geçidinden Vâh vadisi boyunca uzanarak Komârom'da Tuna'ya, oradan Yanık'a, buradan da Râba Nehri'ni takiben güneybatıya ve Hırvatistan'da Varazdin'e, Varazdin'den Karlstadt'a ve Adriyatik sahiline. Bu uçsuz bucaksız hududun büyük kısmının her iki yanında askeri kuvvetler, müstahkem mevkiler ve kaleler bulunuyordu. Osmanlıların 1541'de Macaristan'ı fethinden beri var olan bu hudut boyunca hasımlar birbirlerini böylece kontrol altında tutuyorlardı. Hudut konusu Savaş Meclisi'nin toplantılarında her zaman yer alnuş önemli hususlar- dan biri olmasına rağmen, 1682'de Hermann von Baden ve meslektaşları —gözleri muhtemelen çoğu zaman Almanya'ya dönük olduğundan— Kara Mustafa Paşa'nın o muazzanı ordusuyla ilerleyişinin Macaristan'daki güç dengesini bozacağını yeteri kadar önceden ve bütün açıklığıyla kavrayamanııslardı. Bratislava'nın aşağısındaki hassas bölgede bulunan önemli Habsburg kaleleri güçlendirilip ek birliklerle desteklense bile bu durum değişmeyecekti. 
Baden hudut bölgelerini askerle takviye etmek amacıyla General Schultz komutasında 10.000 kişilik bir kuvveti Leopoldstadt'tan kuzeye doğru Vâh yöresinin savunmasına tahsis etmeyi düşünüyordu. Leopoldstadt'tan Komâronı ve Yanık'ı geçerek Râba Nehri boyunca Körmend'e uzanan bölgeyi ise Esterhâzy ve Batthyâny komutasındaki Macarlar, yaklaşık 10.000 kişilik ilave bir kuvvetle takviye edilerek koruyacak, 3.000 piyade ile 1.600 süvari de hattın Mur Nehri'ne uzanan diğer kesimini tutacaktı. Buradan Adriyatik 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Denizi'ne ulaşan hudut hattırın savunması da Hırvat “рап” ile Orta Avusturya hükümetinin elindeki kuvvetlere kalıyordu. 

Bu düzen bütünüyle yetersizdi. Gerek imparator gerekse Savaş Meclisi mevcut kaleler zincirinin bir sefer ordusuyla takviye edilmesi gerektiğini düşünmeye baslamislardi.43 Türklerin ilerleyeceği güzergâh ya da hangi noktadan taarruz edeceği açıklık kazanınca böyle bir ordunun kullanılması olumlu sonuçlar verebilirdi. Sonra da görüşmeleri bir adım daha ileri götürdüler: Eğer bu ordunun alayları Kara Mustafa Paşa Macaristan'a ulaşmadan hazırlanırsa duruma hâkimiyet sağlanabilir, böylece Türkleri yolundan saptırarak mevsim başlarında kaybettikleri toprakları yeniden elde etmeye yönlendirmek mümkün olabilirdi. Ocak 1683'te sekiz yeni alayın kurulmasına yetki verilmesi, hiç kuşkusuz Macaristan'a ilk fırsatta bir sefer ordusu yerleştirme kararının sonuçlarından biriydi. Bu alaylar, Ren ve diğer bölgelerden şimdi Macaristan'a gönderilecek birliklerin yerini alacaktı. 

30.000 askerden oluşan Avusturya kuvvetiyle sayısı hiçbir zaman 100.000'nin altında tahmin edilmeyen Osmanlı ordusu arasındaki fark çok büyüktü. Bazı Viyanalı politikacılar, aksine kanıtlara rağmen, hâlâ Thököly'nin taraf değiştireceğini ümit ediyorlardı. Bu beklenti gerçekleşmeyince Habsburg danışmanlanrun çoğu için sefer ordusunun saldırı gücü ile Macaristan'daki kalelerden biri ya da birkaçının savunma gücünün düşmana karşı koymak için yeterli olabilmesine dua etmekten başka çareleri kalmamıştı. Dönemin askerlik biliminde kurtarma orduları, kuşatma orduları ve kuşatılmış garnizonlar arasındaki etkileşim önemli bir konuydu. Sonunda olaylar Habsburg danışmanlarını doğruladı ancak tehlikeye düşeceği tahmin edilen kaleler arasında direnen en sonuncusu oldu: Viyana. Burasını kurtaracak ordunun ise Leopold'un müttefikleri tarafından büyük ölçüde desteklenmesi gerekecekti. 

Yirmi yıl öncesi Szent-Gotthârd Savaşı arifesinde Viyana'da yaşanan bunalımı ve paniği orta yaşlıların pek azı unutabilmişti. 
Şimdiyse, sadece yaklaşan tehlikenin yaratacağı gerçek riskler açısından değil, halkın korkusunu yatıştırmak için de bir şeyler yapılması gerekiyordu. Devletin yüksek makamlarındaki yetkililer Osmanlı İmparatorluğu'nda süregelen hazırlığın farkındaydılar ve 1682 Ekimi'nin ilk günlerinden itibaren sarayın ve belediyenin muhtelif makamlarından emir ve talimatlar yağmaya başlamisti.44 Hendeğin bir kısmı temizlendi. Hofburg'a bitişik surlar ve Kanal'a bakan Rotenturm Kapısı birkaç yüz işçiyle takviye 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edildi. Yıl sonuna kadar güneydeki Burg Kapısı'ndan kentin kuzeybatı ucundaki Yeni Kapı'ya uzanan hat boyunca onarım işleri tamamlandı. Cephane teminiyle ilgili görüşmeler yapıldı. Starhemberg bazı temel ihtiyaçlar için ayrıntılı bir liste hazırlamıştı. 
Yaptığı dökümde muhtelif cins 250.000 kalas (hepsinden önemlisi hendek için gereken 200.000 siper kazığı ), 400.000 kum torbası ve 300.000 sopa demeti” de yazılıydı. Viyana'daki cephaneliklerin hem kentteki garnizonun hem de sefer ordusunun ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede olmasına karar verildi. Tuna nın karşı yakasındaki köprülerin kuzey ucunda bir burç inşa edilmesi üzerinde uzun tartışmalar yapıldı. Burası kenti çevreleyen kırsal kesimde saldırıya en açık yerlerden biriydi. Nehrin ana kollarından Kanal'a daha çok su alabilmek için çalışmalar yapılması da düşünülüyordu. Aralık ayındaki Savaş Meclisi toplantılarının Viyanayla ilgili gündemi oldukça kabarikti.45 

Kâğıt üzerindeki çözümler bir yana, 1682'nin son üç ayında bu işlerde nereye varıldığını belirlemek kolay değildir. Malzeme ikmalinin gelişigüzel yapılması gecikmelere sebep oluyordu. 

Örneğin kereste temini başlı başına bir sorundu. Abele Wienerwald'deki Habsburg Orman İşleri (Waldamt) yetkililerine başvurmuş ve talebin ancak pek azını karşılayabilecekleri. geriye kalanın da özel orman sahiplerinden temin edilmesi cevabını almıştı.36 Sonra ne olduğunu, kimden ne kadar alındığını ya da Hazine'nin bu iş için yeterli para ayırıp ayırmadığını bilmiyoruz. Hükümet Şubat 1683'te Aşağı ve Yukarı Avusturya'daki arazi sahiplerine yardımları için ciddi başvurularda bulundu. Aşağı Avusturya bu talep karşısında her zaman olduğu gibi homurdanıp yakınmasına rağmen yine de haziran ortalarında teslim edilmek üzere 80.000 siper kazığı için üç kereste tüccarıyla anlaştı. 
Bir kısım malzemenin bu tarihten önce teslin edildiği sanılmaktadır. Bu arada hükümet savunma inşaatlarında çalışan insan gücünün yetersiz olduğunu görerek eyaletlerden sekiz hafta zorunlu çalışacak 3.000 işçi temin etmelerini istedi. Viyana Belediyesi kendi payına düşen 300 kişiyi veremeyeceğini fakat diğerleri için kalacak yer sağlayacağını bildirdi.*” Mart ayında eyaletler, belediye ve hükümet anlaşmaya vardılar. Böylece sağlanan 2. 700 kişi, geldikleri yerlerin uzaklığına göre yavaş yavaş toplanarak çalışmalara katıldı. Ancak Moravya'daki kışlalarından Viyana'ya gelerek işgücünü takviye eden Alt-Starhemberg piyade alayının yarı- 


* Bir araya bağlı sopalardan oluşan bu silindirik demetler siper çiti olarak ya da topların açısını yükseltmekte kullanılırdı. 
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sı nisan sonunda Macaristan'a sevk edildi. Bunlardan boşalan yeri de Kaiserstein alayının yarısı doldurdu. Bütün bu düzenlemelere rağmen işçi sayısı hiçbir zaman 4.700'ü aşmadı. 

Tuna'nın karşı yakasında yürütülen işlerde daha az başarı sağlanmıştı. Zaman ve malzeme azaldıkça, nehirdeki köprülerin ve adaların en iyi şekilde nasıl korunacağı, karar verilmesi çok zor 
olan teknik bir sorun haline geldi. Rimpler burayı ekimde ve 1683 
başlarında incelemiş, ayrıca Ren bölgesinden Peter Rulant adında bir diğer uzman da görüşü alınmak üzere çağrılmıştı. Rulant mevkii gözden geçirdikten sonra kütüklerden yapılan ve silahla donatılmış tekneler inşa edilmesini önerdi. Bunun için Tuna'nın yukarılarından ve Inn'den özel cins kütükler getirilmesi gerekiyordu. Viyana'dan Londra'ya giden mektuplardan, o yıl çok sert geçen kış dolayısıyla buzların geç eridiğini ve Tuna üzerindeki nakliyenin tıkanması nedeniyle Rulant'ın teknelerinin yapılamadığını öğreniyoruz.35 Bu arada Starhemberg Kanal'dan silah ve cephane deposuna ulaşan suyolunu temizleyerek kullanılır hale getirmeye çalıştı. Bahar gelip buzlar eriyince seçkin bir işçi grubu su geçitlerinin dibini tarayarak daha çok suyun Kanal'a, buradan da deponun iskelesine ve surları çevreleyen hendeğin bazı bölümlerine yönlendirilmesiyle görevlendirildi. Ancak bunda da pek başarılı olunamadı. 

Sorun yaratan işlerden biri de yıkım konusuydu. Kuşatma ordusunun ön tabya yakınlarında kolayca barınaklar bulabilmesi ihtimali uzmanları şimdi her zamankinden daha çok rahatsız ediyordu. Ocak ayında askeri yetkililer ve belediyeden temsilciler- le oluşan bir komisyon şevi gözden geçirerek bir liste hazırladı. 
Bu listede derhal yıkılması gereken binalar ve duvarlar tek tek belirtilmişti. Yıkımdan zarar görecek olanlar sert tepkilerinde gecikmediler. Komisyonun hazırladığı liste 22 Nisan'da imparatorluğun resmi kararı olarak uygulamaya konulmak üzere imzalandı. Ancak mayıs hatta haziran ayına gelindiğinde bu konuda pek az mesafe alınmış olması, temmuzda Macaristan'dan gelen askerleri ümitsizliğe sevk edecekti. 

Yüksek rütbeli subaylardan Starhemberg, sefer ordusunun topçu birliklerine komuta etmek üzere nisan ayında Viyana'dan ayrıldı. Yerine geçen Albay Daun selefi kadar hareketli ve azim sahibi değildi. Bu değişiklik hükümetin de fazla enerjik olmadığı bir zamana rastlamıştı, zira hükümet, Avusturya dışında yürüttügü diplomasinin (özellikle yeni müttefik Lehistan'la) başarısına, diğer yerlerden de etkin bir destek alınacağının teminatı olarak 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bakıyordu. Bu hatalı iyimserlik, Macaristan ve Avusturya'nın savunma düzenini geliştirmek için yürütülen çalışmaları da yavaşlatmıştı. Ancak Obizzi Markisi Ferdinand'ın adından burada saygıyla bahsetmek gerekir. Kendisi Kent Muhafızları'nın komutanı olarak Starhemberg’in yardımcılığını yapıyordu. Aralık ayında silah ve cephane deposunun sorumluluğunu da üstlenmişti. Bu depoda bulunan ambarlar, atölyeler, dökümhaneler Viyana savunmasının kalbiydi ve bir orduyla bir kentin ikmali buradan yapılacaktı. Ancak pek çok açıdan bunlardan birinin ihtiyaçlarını karşılamak, diğerine ikmal yapamamak demekti. Leopold 21 Nisan günü Burgplatz'da Starhemberg komutasındaki altmış dört top ile topçuları teftiş etti ve birlikler Macaristan'a doğru yola çıktılar. Ferdinand onların ayrılışına haklı olarak üzülmüştü. Surlarda kullanılmak üzere daha ağır topların dökümüne o sıralarda başlanmış fakat hiçbir zaman (bazı eleştirilere göre) yeterli sayıda top üretilememişti. Deniz araçları konusu da Ferdinand" rahatsız ediyordu. Yangın söndürme tekneleri, savaş gemileri ve yüzer köprüler için şamandıralara ve düz tabanlı teknelere ihtiyacı vardı. Daha basit ve sıradan teknelere Tuna kıyılarındaki kasabaler- da resmen el konmuş ve yapım için Linz ile Gmunden капа özel olarak ısmarlanmıştı. 

Gülle ve kurşun siparişleri Steyr'e verildi. Avusturya düklüklerinde büyük çapta demir cevheri bulunuyordu ve ocaklar Viyana'ya çok uzak değildi. Breslau'daki tüccarlar Viyana'da barut üretiminde kullanılmak üzere 300 adet el değirmeni temin etmekle görevlendirildi. Zaman sıkıştırıyordu. daha büyük miktarlarda malzemeye ihtiyaç vardı. Cephane sevkıyatıyla bizzat Abele ilgilenmekteydi. Ne yazık ki elde bütün bu faalivete ait yeterli bilgi yoktur.4? Ancak en büyük müteahhitlerin Böhm (hakkında hiçbir kesin bilgi yoktur) ile İstria ve Macaristan'daki cıva ve bakır madenlerini yöneten Johann Mittermayer olduğunu biliyoruz. 
Mittermayer'in kardeşi Viyana darphanesinin başındaydı. Mevcut belgelerden birine göre cephane temini için 1682 ile 1683'ün ilk altı ayında 521.800 florin harcanmıştı. Bir diğer belge Böhm'ün 305.000 kilo, Mittermayer'in de 201.000 kilo barut temin etmek üzere anlaşma yaptıklarını belirtmektedir. Üçüncü bir belge ise 
1683 Ağustosu'na kadar Böhm'ün taahhüt miktarının ancak yüzde onunu teslim ettiğinden bahseder. Üst düzeydeki yetkililer Mittermayer'i sorgulamak amacıyla 9 Mart'ta bir toplantı yaptılar ve kendisinden piyasada mal temini için çektiği sıkıntıları öğrendiler. Çoğunlukla ödemenin peşin yapılması isteniyordu. Uzakta 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olmalarına rağınen Hamburg ve Amsterdam başta gelen malzeme kaynaklarıydı. Tuna'ya olan mesafe arttıkça maliyetler de yükseliyordu. Hazirana kadar barut, kurşun ve gülle ihtiyacı bir ölçüde karşılandı ama hükümetin de sürekli olarak huzuru kaçtı. Sefer ordusunda, Macaristan'daki kalelerde ve Viyana'da (kuşatıldığı takdirde) malzeme sıkıntısıyla karşılaşma ihtimali büyüktü. 
Neyse ki gelişen olaylar nedeniyle Viyana ana ikmal merkezi olarak kaldı. 
Dikkatli bir gözlemci Viyana'yı 22 Nisan'da şöyle anlatmıştı: 


Burada askeri konulardan başka bir şey düşünmüyoruz. Geçen pazartesi 500 kişiden oluşan Dieppenthal taburu imparatorluk levazım 
görevlileri tarafından teftiş edildi. Bu arada 900 at, topçular için 169 
araba, savaş gemileri için 19 adet büyük çapa da kente ulaştı. Aynı gün piyadeler Tâbor yolundan dış mahallelere hareket ettiler ve ertesi sabah Tuna'dan yola çıktılar. Salı günü Steyr'den gelen 3 tekne, 2.000 top güllesi ve daha küçük binlerce gülle getirdi. Scherffenberg alayının da yarısı (1.020 kişi) geldi ve kent sokaklarından geçti... Bugün saat dokuzda Mansfeld alayının yarısı Burg Kapısı dışında yerleşti. İmparator avlanmak için kent dışına çıkarken bu fırsattan yararlanarak onları denetledi. Askerler, yakalarıyla kol ağızları mavigri bantlı üniformalar giymişti... Kont Windischgrâtz geçen perşembe Cizvit Kilisesi'nde oğlu ile kızının Roma-Katolik mezhebine kabul törenini düzenledi. 50 


III 


Bavyera ve Hannover'le antlaşmalar 


Viyana'da süregelen bu hazırlıkların yanı sıra yabancı saraylar nezdinde Leopold'u güçlendirmek için diplomatik yollardan büyük çaba gösteriliyordu. 

Yapılan bir dizi görüşme başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 17 Kasım 1682'de Waldendorf adında bir elçi Ren bölgesine, burada Kilise'- ye bağlı üç elektör ve Pfalz elektörüyle görüşmeler yapmak üzere gönderildi.>! İmparatorluğu Türklere karşı birlikte savunmak için onlara Leopold'un bahar başlarında toplanacak olan Regensburg Dieti'nde görüşme teklifini götürüyordu. Sadrazamın büyük bir orduyla Macaristan'dan Silezya, Lehistan ya da Moravya'ya, oradan da imparatorluğun içlerine taarruz etmesi ertesi yıl için yakın bir tehlike olarak görülmekteydi. Ancak Waldendorf'un, Mainz, Ehrenbreitstein, Köln ve Heidelberg'e aralık ve ocak aylarındaki ziyaretlerinden sonra görüştüğü kimselerden hiçbirinin Viyana'nın isteklerine yanaşmadığı anlaşılmıştı. Hepsi de XIV. Louis'den aşın derecede korkuyor, Leopold'la görüşmek üzere Regensburg'a gittikleri takdirde Fransız birliklerinin doğuya hareket ederek imparatorluk topraklarına gireceğini söylüyorlardı. 
Türk tehlikesine karşı başka adım atmadan önce Viyana ile Paris'in anlaşmaya varması gerektiğini ileri sürüyorlardı. Louis'nin Leopold ve imparatorluktaki devletlerle bir anlaşma zemini bulmak için yaptığı görüşme teklifinin 1683 Şubat sonuna kadar geçerli olduğuna da ayrıca dikkat celmmislerdi. 

Bu arada bir diğer elçi, Marüinitz, parasal ve diplomatik destek sağlamak gayesiyle XI. İnnocentius'a ve İtalyan devlet başkanlarına baskıda bulunmak üzere İtalya'ya gönderilmişti.52 Kendisinden aylar boyunca gelen raporlar iç karartıcıydı. Roma Doğu Avrupa'daki krizin Batılı devletler arasında uyum ve barış sağlayacak bir politika gerektirdiği üzerinde duruyordu. 53 Lamberg ise Dresden ve Berlin'de çabalarını sürdürüyor ancak bu Protestan prensleri politikalarından saptıramıyordu. 54 Johann Georg nazik fakat olumsuzdu. Habsburg hükümeti elektörün Paskalya tatilini Bohemya'daki Teplice kaplıcalarında geçirmesi için gereken masrafları üstlenmişti ama Johann Georg'un gözleri yine de kuzeye, Berlin'e dönüktü. Elektör, imparatorlukta barışın sağlanması için Fransa'ya gereken tavizlerin verilmesini inatla savunan ve Saksonya ile diğer devletlerin zarar görmesi pahasına Kuzey Almanya'daki konumunu geliştirmek isteyen bu güçlü komşusuy- la iyi geçinmeye kararlıydı. 

Berlin'de Lamberg'e görüşme fırsatı verileceğine pek olumlu bakılmıyordu. Nitekim Friedrich Wilhelm, XIV. Louis'nin Almanya'daki talepleri imparator tarafından kabul görmediği takdirde onunla ittifak hakkında görüşmeyi reddetti. Leopold'a bu konudaki düşüncelerini belirten Hocher ve Königsegg, Louis'nin sahtekârlığını ve aralıksız sürdürdüğü saldırgan politikayı hatırlattılar. Onların Fransa'ya boyun eğmeyen bu tutumu böylece Habsburg politikasının temel niteliği olarak kaldı. Yine de bu arada bazı çok önemli antlaşmalar yapılmış, bunlardan ilki Bavyera Elektörü Maximilian Emanuel'le gerçekleşmişti. 

Saksonya'nın yeni ordusu 1682 yazında kurulmaya başlandı. 
Emanuel'in de katıldığı birinci sonbahar manevraları sırasında da Hofburg/a ciddi pazarlıklara girişildi. Elektör büyük mali destek ve bunun zamanında ödenmesini sağlamak için toprak vaadi istiyordu; Yukarı Tuna ve Inn'deki Habsburg arazilerine göz dikmişti. 
Ayrıca, imparatorluğu Fransa'ya karşı savunmak üzere mümkün olduğu kadar çok Habsburg birliğinin görevlendirilmesini ve kendisinin ardından diğer Alman devletlerinin de Leopold'a katılmasının bir şekilde garanti altına alınmasını talep ediyordu. Leopold aralık başlarına kadar bu istekleri kaçamak cevaplarla geçiştirdi. Ancak o sıralarda kendisinin Macaristan'daki durumu son derece endişe vericiydi. Ayrıca Fransa'nın Frankfurt'taki delegelere gönderdiği ültimatomun süresi de dolmak üzereydi ve tekrar yenilenmeyebilirdi. Bu şartlar altında, harekete geçmek zorunda olduğunu hissetti. Yeni bir elçi, Kaunitz, göz kamaştıran eşiyle birlikte Münih'e geldi ve 23 Ocak 1683'te anlaşmaya varıldı. 

Yapılan toplantılara her iki prens de katılmış, imparatorluğun savunulması prensibinde görüş birliğine vanlmustı, şöyle ki: önceki antlaşmalar esas alınarak çözüme ulaşmak için Louis'nin elçileriyle görüşmeler sürecek, saldırganlığa ise silah gücüyle cevap verilecekti. Leopold soydan sahip olduğu toprakları Türklere karşı savunmak gayesiyle 15.000 kişilik bir kuvvet tahsis edecek, imparatorluğun savunulmasında ise Bavyera'nın başlangıçta talep ettiği 25.000 asker yerine, en az 15.000 kişilik bir kuvvet görev alacak- 
0.55 Elektör 8.000 asker vermeyi kabul etti. Ancak bu kuvvet, batada tehlikeli bir durum oluşmadığı takdirde Leopold'a destek olacaktı. İmparatorun ilk talebi 10.000 Bavyera askeriydi. Maximilian Emanuel'in hükümetine karşılık olarak her vd için barışta 250.000, savaşta ise 450.000 taler ödenecekti. Bu meblağlar elektörün talep ettiği seviyenin biraz altındaydı. Öte yandan Leopold ödeme yapmadığı takdirde elektöre toprak vermeyi de isteksizce kabul etmisti. Antlaşma beş yıl geçerliydi ve Leopold'un diğer müttefiklerinin onu terk etmesi halinde Maximilian Emanuel'i bağlamıyordu. Antlaşmadaki bir diğer madde ise Bavyera ve komşu “çevrelerin ortak sorunları olan askeri savunma konusunu müzakere etmelerini öngörmekteydi. Gerçekten de mart sonuna doğru Maximilian Emanuel ve “Bavyera çevresi” Frankenlilerle anlaştı Schwaben ise karşı cıktı.56 

Varılan nokta Hofburg için kuşkusuz ileri atılmış bir adımdı. 
Elektör hâlâ siyasi manevralar yapma imkânına sahip olsa bile XIV. Louis'yle dostluk politikasını artık bir kenara itmiş oluyordu. Ordusu, belirli durumlarda, hem Fransızlara hem de Türklere karşı kullanılmaya hazırdı. Fransız diplomasisi en güvenli destekçilerinden birini kaybetmişti. Bu değişim Kaunitz'in ikinci zaferiyle, uzun yıllardan beri Fransa taraftan olan Şansölye Caspar Schmidt'in görevinden alınmasıyla daha da belirgin hale geldi. 
Ardından Maximilian Emanuel kendisine Viyana'dan yapılan daveti kabul etti. Elektöre Avusturya'dan geçerek Viyana'ya gidişin- de ve 1683 baharında Moravya ve Bohemya üzerinden dönüşün- de Kaunitz ve Liechtenstein gibi soylular tarafından tertiplenen gurur okşayıcı ağırlamalar ve eğlenceler hiç değilse aradaki dostluğu şimdilik güvence altına almıştı. Elektör 6 Mayıs'ta Bratislava yakınlarındaki Kittsee'de Leopold'un ordusunu teftişi için tertiplenen görkemli törene katıldı. Kendisinin de bir orduya sahip olması ve askeri ihtirasları yapılan törende hiç kuşkusuz gururunu okşamıştı. Türklere karşı savaşta bu orduyu kullanmak politik çıkarlarıyla da bağdaşıyordu. XIV. Louis imparatorlukta açıktan açığa saldırgan bir harekete girişmezse, yeni Bavyera ordusundan bu şekilde yararlanmak Fransa'yla aradaki eski dostluğa da zarar getirmemiş olacaktı. Elektörün de arzusu buydu. 

Leopold'un bakanları 14 Ocak'ta Hannover Prensi Ernst August'la antlaşma yaptılar. 57 Falkenhayn iki kent arasında mekik dokuyarak büyük çaba göstermiş, 29 Kasım 1682'de tekrar Viyana'ya döndüğünde ancak bir ilerleme kaydedebilmişti. Almanya'daki durum Ernst August'u hayli endişelendiriyordu. Ordusunu kış aylarında süratle geliştirdi. Bunun için gereken ek gelirin temini kendisini oldukça kaygılandırmıştı. Hollanda'dan hiçbir destek görmeyince, kendi komutası altında 10.000 kişilik bir kuvveti Ren bölgesinde konuşlandırmayı teklif etti. Karşılığında 700.000 taler talep ediyordu. Bu meblağ “silahtan anndırılmış” topraklardan imparatorluk yetkisiyle alınacaktı. Ayrıca başlangıçtaki masrafların bir kısmını karşılamak üzere Leopold'un doğrudan 50.000 taler ödemesini istiyordu. İmparator önce toplam meblağın yarısından azını vermeyi teklif ettiyse de sonra bazı ufak değişikliklerle kabul etti. Oldukça büyük bir askeri güç daha Alman labirentinden çıkarak, en azından kâğıt üzerinde, imparatorluğun savunulmasına katılmıştı. 

Evet, bu sadece kâğıt üzerindeydi. Ernst August'u antlaşmayı imzalamaya ikna eden husus onu çok geçmeden Ren bölgesinden uzaklaştırdı: kuzeydeki bunalim.5? Burada Brandenburg. Danimarka ve Münster'in İsveç, Gottorp-Holstein dükü ve Brunswick ailesine karşı yaptığı ittifakın her geçen ay daha da güçlendiği fark ediliyordu. Ernst August ve kuzenleri buna karşı koymak için silahlandılar. Ancak müttefiklere ve mali desteğe ihtiyaçları vardı. Bu safhada Fransa'nın büyük bir gayretle Brandenburg ile Danimarka'yı kışkırttığının farkındaydılar. Öte yandan Fransızların Köln üzerinden Westfalen'e taarruz edeceği söylentileri de ortalıkta dolaşıyordu. İşte Ernst August'un imparatora 10.000 kişilik bir kuvvet teklif etmesinin nedenleri buydu: Batı Almanya'nın savunulması onda derin bir endişe yaratıyordu. Ancak Fransız taarruzunun gecikmesi, Elbe vadisindeki savaş ihtimalinin onu giderek daha çok meşgul etmesine yol açtı. Sonraki iki aylık sürede iki büyük gücün, XIV. Louis ile XI. Karl'ın beklenmediği kadar itidalli davranışı kuzeydeki bu ateşi giderek söndürdü. Öte yandan Leopold'un da bu bölgedeki diplomasiden pek ümidi kalmamıştı. Viyana kuşatılıp da imparator acil yardını istediği zaman Ernst August'un cevabını içinde bulunduğu durumun gerekçeleri tayin etti. Passau'ya özür dilediğini ileterek kurtarma ordusuna oğlu Georg (sonradan İngiltere Kralı I. George) komutasında sadece bir bölük asker gönderdi. 

Lahey'deki zorlu müzakereler daha da az sonuç verdi. 1683 Nisanı geldiğinde Avusturya temsilcisi bu toplantının giderek duraklama noktasına yaklaştığını anlamıştı. Delegelerin hiçbirin- den imparatorluğu Fransa'ya karşı savunma vaadi alamadı. Viyana'daki bakanlar düş kınklığına uğradılar. Ancak yine de XIV. Louis'yle müzakerelere girmeyi ve sadrazamla yakında başlayacak savaşa daha çok asker ayırmak düşüncesiyle Fransa'nın şartlarını kabule yanaşmayı kararlılıkla reddettiler. Bu konudaki direnişleri, Batı Avrupa'nın ve Batı Avrupa politikasının onlar için en başta gelen konu olduğunu gösteriyordu. Habsburg diplomasisi imparatorluğun doğusunda, Lehistan'da, önemli bir başarı kazannuş, fakat Macaristan'da tam bir hezimete uğramıştı. 


IV 


Thököly ve Lehistan'la antlaşma 


Giderek yaklaşan büyük savaşla ilgili askeri ve diplomatik hazırlıkların karmaşası içinde hiçbir şey Viyana sarayının Thököly'ye yakınlaşmak için kış aylarındaki çabaları kadar tuhaf ve çapraşık olmadi.5? Leopold, Thököly”nin 1682 Kasımı'nda Viyana'ya yolladığı elçileri Szirmay ve Jânocki'yle görüştükten sonra her zamanki mevsimlik mütarekeyi yapmıştı. Ardından Thököly ocak ayında tüm Macar eyaletlerini Kosice'de toplayacağı diete çağırdı. Pfalz Lordu£60 Esterházy buna itiraz ederek dietin kesinlikle yasal olmadığını ileri sürdü. Toplantı başlayınca Thököly diet vasıtasıyla ülkenin büyük kısmından ağır vergiler toplanmasını talep ederek buraları kendi yönetimi altına almaya çalıştı. Habsburg sarayı Thököly ve delegelerle görüşmesi için diete yine de bir elçi gönderdi. Hermann von Baden 7 Ocak tarihli notunda Fransa'yla antlaşma yapmanın söz konusu olmadığını, dolayısıyla doğuda pazarlıklara girişerek uzlaşma sağlamanın önemini vurgulamıştı. Yalnış bir görüşle Leopold'un Thököly'yi kendi saflarına çekebileceği düşüncesindeydi. Tuhaf fikirleri olan Baden, Thököly'nin ayrıca Türkleri Leopold'la barışa ikna edebileceğine de inanıyordu. Kosice'deki elçi Hoffmann'a bu yönde bir politika izlemesi talimatı verildi. Bu talimatta sadece tek bir husus akla yakındı: Kosice'de toplanan delegelerden Habsburg çıkarlarına yakınlık duyanları kazanmaya çalışmak. Thököly'nin çevresindeki Macarların arasında hiç kuşkusuz onun mutlak hâkimiyetini de, Osmanlı egemenliğini de istemeyenler vardı. Fakat Hoffmann Thököly'nin sultana gönderdiği delegasyonun düşüncelerini etkilemekte hiç başarı sağlayamadı. Heyet Belgrad'a zamanında ulaşarak Leopold'un yürüttüğü gizli diplomasiyi Kara Mustafa Paşa'ya anlattı. Hiç vakit geçirmeden Viyana'ya taarruz edilmesi için baskı yapanlar bu delegelerdi. Aralarından Szirmay'ın -Habsburg sarayından yeni dönmüstü- Viyana'nın savunma tesislerine ait planları Türklere verdiği ve bunların derhal incelenmeye başlandığı sanılmaktadır. 

Neler olup bittiğini anlayan Caprara durumu Leopold'a iletebilmişti. Buna rağnıen Thököly'yle görüşmelere devam olundu. 
Hoffmann'ın yerine Patak'taki Habsburg garnizonunun komutanı Albay Saponara atandı. Yeni temsilci, Thököly'nin dostluk bedeli olarak ileri sürdüğü talepleri dinledi. Macar lideri Leopold'dan Macaristan'da beylikler, Macar İmparatorluğu prensi unvanını ve Altın Post'u istiyordu. Viyana bu talepleri ciddiye aldı ve Saponara'nın pazarlığı “per Gratus” sürdürerek Thököly'nin taleplerini, onu tatmin edecek asgariye indirmesi şartıyla kabul etmesine karar verdi. Ancak aradan haftalar geçmiş ve Macar “kralı” ile Osmanlı sultanının fiilen askeri işbirliğine girişmeleri an meselesi haline gelmişti. Thököly 21 Haziran'da aniden mütarekeyi sona erdirdiğini açıkladı. Oysa antlaşma şartlarına göre bunun için bir aylık mühlet tanıması gerekiyordu. Saponara'ya yine de görüşmelere devam talimatı verildi. Hatta Leopold daha da ileri giderek Habsburg birliklerinin bir ay süreyle mütareke şartlarını bozmayacağını bildirmesini de istedi. Bu taviz politikası. Vivana'da politika üretenlerden başkasını kandırmamıştı. Bunun en kötü sonucu da Macaristan'daki savunma tesislerinin savaşa hazırlanması için gösterilen gayreti aylar boyu gevşetmiş olmasıydı. 

Lehistan'da ise konu farklı bir şekil almıştı. Kuzev Macaristan'daki durumun belirsizliği önem kazanmış, Viyana burada çok daha ustaca davrannusti. Aslında, Lehler ile Habsburglar arasin- daki antlaşmanın baş mimarı Kara Mustafa Paşa'ydı. Saldırgan bir tutum izlemesine rağmen planlarını açığa vurmanış, dolayısıyla her iki güç de korkuya kapılarak işbirliğine itilmişti. Ancak yapılan görüşmelerde yine de büyük zorluklar yaşandı. Lehistan'ın istikrarsız yapısı, politikacılara bir hayli zahmet çektirdi. 

1682'nin yaz ve sonbahar ayları boyunca Macaristan'da mevdana gelen olaylar Lehlerin dikkatini Karpatlar'a. güneydoğuda- ki Stryy geçidinden güneybatıda Jablunkov geçidine uzanan hudut boyuna yoğunlaştırdı. Thököly Türklerin desteğiyle Kosice'yi ele geçirerek daha da batıda Lehistan'a ait Spiş yöresindeki kasabalara girdi, teğmeni Petrozzi de Silezya'yı yağnıaladı. Sobieski Kraköw ile burayı kuşatan kırsal kesimin de saldırıya açık olduğunu görüyordu.®! Ertesi yıl, 1683'te, büyük bir Osmanlı ordusu Macaristan'da Thökölyye destek vermek ya da onu yönetmek 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üzere gelirse, başındaki komutan bu orduyu Yanık'a ve Viyana'ya ya da yelpaze gibi açarak Moravya üzerine sevk edebilir ya da Vâh vadisinden Jablunkov geçidine doğru götürebilirdi. Komutanın bu seçenekleri birleştirerek uygulaması da mümkündü. Bunlardan hangisi olursa olsun Türklerin Kosice'den kuzeye taarruz etmesi ya da Podolya'dan Lvov'a doğru yeni bir hamlede bulunması, Lehlerin arka plandan yavaşça öne çıkan diğer iki kâbusuydu. Leopold ile Jan Sobieski'nin 1682 sonbaharında gizlice müzakere ettikleri antlaşmanın temelini, giderek yoğunlaşan bu tehlikeler oluşturuyordu. Kral Rutenya'da, Jawaröw'daki malikânesi- ne gitmiş, Avusturya elçisi Zierowski Lehistan'ın ileri gelen devlet adamlarıyla burada bir araya gelmişti. 62 

Caprara'nın İstanbul'dan gönderdiği raporlar Leopold'u Lehistan'a karşı izlediği eski politikasını değiştirmeye zorladı. Bir zamanlar, Türkleri gereksiz yere tahrik edeceğini düşündüğü taarruza yönelik ittifak planına karşı çıkmaktan şimdi vazgeçiyordu. Lehlerin 1683'te Kamaniçe çevresindeki Türk mevzilerine şaşırtma taarruzu için verdiği sözün ve Viyana'ya bir saldırı halinde yardım edecekleri vaadinin bedelini ödemeye hazırdı. Jan Sobieski bunun karşılığında bir Leh sefer ordusu kurmanın külfetini azaltmak gayesiyle Leopold'dan mali destek sağladı ve oğlu Jacob'un bir Habsburg prensesiyle evlenmesi talebinden de, hiç değilse şimdilik, vazgeçti. Bu hesapları yaptıktan sonra iki hükümdar ve danışmanları uzlaşmaya vardilar.65 1683 yılında Türklere karşı birliklerini sefere çıkarmak ve diğerinin rızası olmadan barış yapmamak konusunda herhangi bir sorun yaratmadılar. Lehler Podolya'da kaybettikleri toprakları tekrar ele geçirmek istiyorlardı. 
Bu nedenle Türkleri Karpatlar'ın batısında ve güneyinde durdurmak için Macaristan'da savaşmak gerekecekti. Viyana Tuna vadisindeki müstahkem mevkilerini güçlendirmeyi ve Thököly'yle uzlaşmayı ümit ediyordu. Ancak bunun için Lehlerin şaşırtma saldırısıyla mümkün olduğu kadar çok sayıda Türk birliğinin Karpatlar'ın kuzeyinde ve doğusunda durdurulması gerekiyordu. Viyana bu nedenle Macaristan'a 60.000 asker sevk etmeye ve 40.000 kişilik bir ordu kurmayı kabul eden Sobieski'ye mali destek sağlamaya karar verdi. Yakın gelecekteki muhtemel olaylar göz önüne alınarak yapılan bu plan en uygun olanıydı. Tehlike büyüktü fakat üstesinden gelmek imkânsız değildi. Bu tehdit her iki gücü de aynı zamanda fakat birbirinden uzak savaş alanlarında harekete geçmeye zorluyordu. Öte yandan en kötüsü başa gelir de Türkler Viyana'yı ya da Kraköw'u kuşatma altına alırsa, tehlikeye düşen 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taraf müttefikini derhal yardıma çağırabilecekti. Bu husus acil bir durum için taraflarca kabul edilebilir bir antlaşma koşuluydu. 

Şimdi her iki sarayın da yapacağı iş Lehistan Dieti'ne dil dökmek ve baskı yapmaya çalışmaktı, zira Lehistan Cumhuriyeti'ni taahhüt altına sokan hiçbir antlaşma dietin onayı olmadan geçerli değildi. 

Delegeler yeni yılın başlarında Varşova'da toplanarak Leopold'un tekliflerini sunacak olan özel elçisi Waldstein'la pazarlık etmek üzere otuz sekiz üyeli bir komite kurdular.64 Konunun esası kaybedilen toprakları geri almak için Tanrı adına Türklere karşı yapılacak savaşı birlikte üstlenmekti. Leopold ile Leh kralının daha önce anlaştıkları hususlar da ayrıntıları oluşturuyordu. Lehler bu planı genelinde kabul ettiler fakat içerdiği konuları da inceleme- ye hazırlandılar. Bu kalabalık ve denetimi zor komitenin üyeleri kendilerini ulusal zaafları olan hitabete doyasıya kaptırdılar. Sonu gelmeyen konuşmalarda Sobieski'ye duyulan husumet ve rüşvete verdikleri önem gizlenemiyordu. Varşova'daki daimi Habsburg elçisi Zierowski ve Waldstein elde edilecek olanın karşılığını ödeyemeyecek durumda olduğunu bildikleri Leopold'un yükleneceği mali desteği sınırlamaya çalıştılar. Müttefikleri olan Papalık elçisi Pallavicini, yetkililer arasında mekik dokuyup durdu. 
Anlaşma sağlanması için Kilise gelirlerinin kullanılması ve olağan vergilendirmeden muaf tutulması hususunda Papa XI. İnnocentius kendisine talimat vermişti. Üçü de Fransız elçisi de Vitry ve başlıca taraftan olan Lehistan Hazinedan Morsztyn'le sıla bir mücadeleye girdiler. Dietteki muhalefet itirazlara başladı. Bunlardan bazıları sadece engellemek için yapılan karşı çıkışlardı, bazıları ise gerçek sorunlardan kaynaklanıyordu. Moskova'dan bir elçinin toplantıya katılmasıyla diğer güçlerin de bu antlaşmaya dahil edilip edilmeyeceği sorunu ortaya çıktı. Gecikmeye neden oluşturacak bu bahane, esas antlaşmayı imzalayanların kabulüne bağlı olarak onları da ittifaka katılmaya davet eden bir maddenin hazırlanmasıyla giderildi. Bir diğer sorun da Leopold'un antlaşma şartlarını kabul ettiğini bildiren taahhüt yemininin hazırlanmasın- da yaşandı. Leopold'un Kutsal Roma imparatoru ve mirasçısı olduğu Habsburg düklüklerinin hükümdarı olarak iki statüsü vardı. 
Lehlerin Leopold'dan yemin etmesini istemesi Avusturyalılar tarafından onursuzluk olarak görüldü. Bu hususun da dikkatle ele alınıp akıllıca çözümlenmesi gerekti. Antlaşma ayrıntılarıyla düzenlenip Lehler tarafından kabul edilebilirdi. Ancak tek bir delegenin dahi kararlardan herhangi birini veto etmesi, oturumu (ant- 


129 


laşma dahil) hükümsüz kılabiliyordu. Yapılan görüşmeler nihayet anlaşma sağlanarak 31 Mart'ta sona erdi ve diet de 18 Nisan'da sessizce kapandı. Bu iki tarih arasındaki süre Habsburg taraftarları için geçmek bilmeyen sıkıntılı bir dönem olmuştu. 

Delegeler, hiç kuşkusuz, öncelikle Lehlerin vatanseverlik duygularına ve Osmanlı tehlikesini görebilmekteki sağduyusuna güvenmek zorunda kalmışlardı, kral da çok ustaca davranmıştı.65 
Papalık elçisinin teşvikiyle Brandenburg’u taciz için İsveç'le pazarlığa girişmekten vazgeçip Friedrich Wilhelm'in elçisinin Leh Dieti'ne burnunu sokmasını önlemişti. Brandenburg'un kolayca etkisi altına girebilen Batı Lehistan delegelerinin böylece aşırı gürültü etmelerini engellemişti. Sobieski, öte yandan, Morsztyn'le mücadelede kişiliğini bütün gücüyle ortaya koydu.96 Bu kurnaz entrikacıyı şaşırtmak ve gözden düşürmek için mektuplarına el koydular. Sonunda bizzat kral tarafından şiddetle suçlanarak böyle kritik bir anda büyük zararlar vermesini önlemek amacıyla yetkileri elinden alındı. Morsztyn de rahat bir sürgün hayatı yaşamak üzere sessizce Fransa'ya gitti. 

İçerde yaşanan bu mücadele, antlaşmayla bağlantılı mali konuların ne kadar önemli ve halledilmesi güç olduğunu ortaya koymaktadır. Leopold 1682 sonlarında, Hazine'nin itirazlarını göz ardı ederek Lehistan'dan, apaçık yanında yer alan bu müttefikin- den, satmayı kabul ettirebileceklerini almaya karar verdi. Müzakere safhasında olan askeri ittifakın dışında, Macaristan'daki ordusu için Leh askeri temin etmek istiyordu. Sobieski'nin bu hususta onayını aldıktan sonra Lehistan'ın güneybatısında büyük arazilere ve nüfusa hükmeden bir aileye mensup Jerome Lubomirski'yle ayrı bir görüşme yapılması için yetki verdi. Ona, 150.000 florin karşılığında 2.800 asker almayı taahhüt etti. Ayrıca antlaşmanın diet tarafından kabulünü sağlamak için Leh politikacılannı parasal yönden takviye etmek gerekiyordu. Zierowski'ye bunu karşılamak üzere 1682'de 20.000 florin verilmisti.97 Oysa Zierowski ile Waldstein Fransızları ancak pek az bir farkla geçerek 1683'ün ilk yarısında 70.000 florine yakın bir meblağ harcamak zorunda kaldılar. Bunun yanı sıra Lehler antlaşmayla ilgili çalışmalarını tamamladıktan sonra sorun yaratan bazı maddeler de ayrı bir konu oldu. Leopold daha önceleri Habsburglar tarafından Lehistan'a verilen yardımların geri ödenmesinden ve Kraköw'un güneyinde, Wieliczka'da bulunan büyük tuz madenleri üzerindeki ipotekten feragat etti. Aslında bu madenler Tarnowskie'deki (Silezya) kendi vergi memurları tarafından yıllar boyu sömürülmüştü. Lehistan'a vaat edilen ana para 360.000 florindi. Elçilerin politik ilişkilerde harcadığı 70.000 florin ve Lubomirski'ye ödenmesi gereken 150.000 florinle Habsburg hükümetinin Lehistan'a toplam taahhüdü 580.000 florine ulaşıyordu. Çok geçmeden buna ek yeni masraflar da ortaya çıktı. Örneğin, Macaristan'da tüketilmek üzere, 1682-1683 kışında tüccarlara Lehistan'dan mısır alarak depolamaları talimatı verildi ve Zierowski'nin yardımcısı Jacob Wenzel levazım işlerinin başına getirildi. Kendisi Leopold'un ordusuna katılacak Leh birliklerinin, Lehistan'da kaldıkları sürece gereken masraflarını karşılayacak kaynak teminiyle görevlendirilmişti.98 Oysa hesaplarda oynamalar yapıldı; Habsburg hükümetinin mümkün olan en kısa zamanda Lehistan'a göndermek için hiç kuşkusuz büyük miktarlarda hazır paraya ihtiyacı vardı. 

Bu türden konuların Silezya eyalet yönetimi aracılığıyla yürütüleceği belliydi. Breslau, Habsburg ekonomisinde en büyük aşama kaydetmiş olan bölgenin merkezi durumundaydı. Silezyalı prensler topluluğunun ve soyluların önemli vergiler için kararlar aldığı, tüccarların büyük sermaye birikimlerini yönettiği ve Habsburglann Silezya mali işlerini yürüttüğü yer bu kentti. Öte yandan Breslau Kraköw'a oldukça yakındı. Bütün bu nedenlerle Leopold'un Lehistan'ı takviye için gösterdiği çabaları, Viyana ile Breslau arasındaki muhaberattan ve Zierowski'nin raporlarında yer alan üstü kapalı ifadelerden anlıyoruz. 

Önceleri Viyana'dan buraya gelen talimatlar oldukça mütevazıydı. Silezyalılar Leopold'un Varşova'daki daimi elçisine maaş ve ek bir meblağ ödüyorlardı. Ardından onun ve Waldstein'ın sürekli olarak artan örtülü masraflarına da katkıda bulunmaya başladılar. Sonra da Breslau'daki en yetkili Habsburg yöneticisinden Lubomirski'nin silah altına aldığı birlikler için maddi kaynaklar bulması istendi. Ardından ve hepsinden önemlisi, taahhüt edilen ana parayla ilgili genel talimatlar verildi.6? Hükümetin bu meblağı, büyük bölümü Silezya'nın olmak üzere Bohemya ile Silezya arasında bölerek temin etmeyi düşündüğü anlaşılıyordu: 200.000 florin Silezya'nın, 120.000 florin de Bohemya'nın vergi gelirlerinden sağlanacaktı. Öte yandan papa da Prag Başpiskoposluğu'na bağlı bölgedeki yaklaşık 40.000 florin değerinde ki emlakinin Habsburg hükümeti yararına satılması için yetki verdi.79 Gereken 360.000 
florinin bir kısmı Prag'dan Breslau'ya, tamamı da Breslau'dan Varşova'ya gönderilmek üzere böylece temin edilecekti. 

Bunlar verilen talimatlardı. Lehlerin paraya ihtiyacı vardı. Birkaç gün sonra Viyana'daki Hazine Prag'dan gelecek meblağı, olduğundan fazla tahmin ettiğinin farkına vardı ve Breslau'ya aradaki farkı kendisinin sağlayacağına söz verdi. Bunu ileride Bohemya'daki diğer kaynaklardan alınacak vergi geliriyle karşılamayı ümit ediyordu. Başpiskoposluğa ait emlakin de bir anda satılması mümkün değildi ama çok geçmeden Kolowrat ailesinden biri bunlar için 48.000 florin ödedi. 21 Mayıs'ta Breslau, Lehistan'a yapılacak para yardımunın dörtte birini gönderecek imkâna sahip olmuştu. Schmettau ticarethanesi parayı derhal Varşova'ya iletmeyi ve iki hafta içinde 50.000 florin daha göndermeyi üstlendi. Papalık elçisi Pallavicini ilk 100.000 florinin 27 Mayıs'ta Varşova'ya ulaştığı haberini iletiyordu.”1 

Ancak ödemede geç kalınmıştı. Lehler Zierowski'ye, Zierowski Viyana'ya, Viyana da Breslau'ya şikâyette bulundu. Breslau nazik bir dille karşılaştıkları güçlükleri bildirdi. Bu arada Zierowski Varşova'da Schmettau ticarethanesinin iş yapmayı reddettiği tüccarlardan çok yüksek faizlerle bakır para bulmaya çalışıyordu. 
Derken Viyana, her iki saraydaki Papalık elçileri ve Breslau bazı katkılarda bulundular. Nihayet Prag'dan para geldi. Taahhüt edilen meblağın büyük bölümü muhtemelen haziranda Sobieski'nin eline ulaşmıştı. Viyana makamları paranın tümüne ayın 9'unda ödendi gözüyle bakıyor,72 kendi kayıtları ise bu varsayımda hatalı olduklarını gösteriyordu. Aynı kayıtlarda bazı acil kalemler için tahsis edilen kaynakların soyulduğu örtbas edilmeye çalışılmıştı. Ancak Viyana'nın hafiften kuşkulu yönetimi, Leopold'un Lehistan'la yaptığı antlaşmadaki parasal yardımla ilgili ana şartı sonunda yerine getirdi. 

Breslau yönetimi ve Kilise bu konuda kendilerine düşeni yapmışlardı. XI. İnnocentius Hıristiyan devletleri sultana karşı girişimde bulunmaya teşvik eden politikasına daha birkaç yıl önce maddi destek sağlamaya başlamıştı. Varşova'daki Papalık elçisin- de birikmiş büyük meblağlar vardı. 1679'u izleyen dönemde Lehistan'ın bu politikaya uygun davranmaması İnnocentius'u düş kırıklığına uğratmıştı. 1682 sonunda, doğal olarak, verebileceği bütün desteğin ertesi yıl Sobieski'ye değil, Leopold'a sağlanması gerektiği sonucuna vardı. Bu nedenle kral ile imparatorun anlaşmaya varmasından kısa süre önce Pallavicini'ye, elindeki mebla- 
& Viyana'da Buonvisi'ye göndermesi talimatını verdi. Oysa Pallavicini çok geçmeden bu meblağa Lehistan'ın ihtiyacı olacağı konusunda Papalık'ın Dışişleri'ni uyarmıştı. Antlaşma imzalandıktan sonra para geri akmaya başladı ve Buonvisi kendisine yollanan meblağı Viyana'dan Varşova'ya gönderdi. Hatta Roma'dan 
Amsterdam ve Danzig yoluyla başka yardımlar da yapıldı. 73 

1676 barışından sonra kâğıt üzerinde Lehistan'ın 12.000, Litvanya Düklüğü'nün 6.000 askerden oluşan birer ordusu bulunuyordu. Şimdiyse Lehistan'ın bu miktara ilave olarak daha 24.000 
asker daha temin etmesi, Litvanya'nın da mevcudu iki katına çıkarması yine kâğıt üzerinde kararlaştırıldı. Yeni antlaşmanın Türklere taarruz için 40.000 mevcutlu orduyu öngören şartı böylece tamamı 48.000 askere ulaşacak bir kuvvetle rahatça karşılanmaktaydı. Yapılan plan diete ayrıntıları da açıklanarak iletildi.74 Birlikler 1 Temmuz'a kadar toplanacaktı. Askere yirmi bir ay süreyle maaş ödenmesi teminat altına alınmıştı ve savaş biter bitmez çoğunun terhis edileceği ümit ediliyordu. Barınak, yiyecek ve hayvan yemi dışındaki masraflarını asker cebinden ödeyecekti. Birlikler belirlenen güzergâhları izleyerek yol alacaklardı. Kış aylarında kalacakları yerlerin masraflarını soylular üstlenmeyecek, bu giderler imparatora âit arazilerin gelirleri ve din adamları tarafından karşılanacaktı. Diet bu düzenlemeyi kabul etmek ve eyalet meclislerine iletmekle yasal görevini yapmış ve Leopold'la aktedilen antlaşmayı onaylamış oluyordu. Hükümet iyimserdi. Geçirdiği bir hastalıktan sonra iyileşen Sobieski, ordusunun haziran sonuna kadar hazır olacağını tahmin ediyordu. Kurulan Savaş Meclisi, imparatorun isteğine uyarak 4.000 kişilik bir kuvveti Kuzey Macaristan'da bulunan General Schultz'u takviye etmek üzere göndermeyi bile kabul etti. Esas Leh ordusu da Podolya ve Ukrayna'da savaşmaya hazırlanıyordu. 

Avrupa'nın muhtelif yerlerindeki kuvvetler şimdi Macaristan ile imparatorluktaki savaş alanlarına yönelik bir düzene girmişti. Hükümdarlar, olağanüstü büyük çatışma yaklaşırken politikalarını ayarlamakta çok zorlandılar. Türkler Macaristan'a girmiş, Kırım Hanı, Eflâk, Boğdan ve Erdel prensleri ile yeni “kral” Thököly onlara katılmak üzere hazırlanmışlardı. Osmanlı İmparatorluğu'nda Köprülü'yü 1656-1661 döneminde yıpratmış olan düzensizlik yoktu. Habsburg sarayında ise durum bu kadar iyi değildi. 
Batıda yeniden bir savaş çıkmasının kaçınılmaz olduğuna kesin gözüyle bakılıyor, doğudan gelecek bir saldırının gittikçe artan belirtileri büyük tedirginlik yaratıyordu. Neyse ki Habsburg sarayı, Avusturya bir tehlikeyle karşılaştığı takdirde en azından iki müttefikinin, Lehistan ve Bavyera'nın yardım vaatlerini sağlam taahhütlere baglamıstı.75 Diğer güçler, Saksonya, Brandenburg, Hollanda ve hepsinden önemlisi XIV. Louis izleyecekleri yolda 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karar vermeden önce oluşacak gelişmeleri bekliyorlardı. Ne onlar ne de başkaları Leopold'un başkentinin tehlikeyle karşı karşıya olduğunu tam anlamıyla kavramış değillerdi. 


4 


Viyana tehdit altında 


Macaristan'a sefer 


Levazım Generali Haslingen 1683 Şubatı'nda Leopold'un birliklerinin ve bulundukları yerlerin tadadını yapmıştı. Buna göre Bohemya'da yetmiş, Moravya'da kırk beş ve Silezya'da kırk sekiz bölük olmak üzere yaklaşık 7.600 piyade ile 10.000 zırh ceketli asker ve dragon mevcuttu.! Batı Macaristan'da yetmiş beş, Yukarı Macaristan'da otuz sekiz bölük daha bulunuyordu. Ancak Haslingen'in diğer notlarıyla karşılaştırıldığında, kendisinin bazı alaylar ve bölükleri muhtemelen ikişer kez saydığı görülmektedir. Öte yandan muhtelif Macar milislerindeki görevlilerin yaptığı tahminlere ne Haslingen güvenebilirdi ne de başkası. Kendisi Orta Avusturya da (Styria, Karnten ve Karniol) 5.600'ü piyade 1.200'ü atlı olmak üzere kırk üç bölük, Yukarı ve Aşağı Avusturya'da 4.000 piyade ve 1.600 atlıdan oluşan kırk bölük ve imparatorlukta 16.400 
asker -seksen piyade ve bir atlı bölük- olduğunu belirtmektedir. 
Bölüklerin sayısı hakkındaki bilgiler Macaristan dışında dogrudur. Bir bölüğün 200 piyade ya da 80 atlıdan oluştuğu varsayımıyla tüm Habsburg askeri gücünün, en kaba tahminlere göre 44.800 piyade ile 17.600 süvariyi geçmediği söylenebilir. Bu rakamlar talimli asker sayısının çok üstündedir. Haslingen bir süre sonra bu kuvvetlere başıbozuk Macar savaşçıların, Lehistan'dan Prens Lubomirski komutasındaki üç atlı alayın ve Leopold'un o kış berat vermiş olduğu ailelerden üç alayın da katılmasını bekliyordu. 

Savaş Meclisi'nin öncelikle çözümlemesi gereken konu XIV. 
Louis'nin saldırgan politikasına rağmen imparatorluktan doğuya kaydırılabilecek asker sayısına karar vermekti. Bu kuvvet Bohemya'dan güneye sevk edilen birlikleri takviye edecek, böylece Türk ordusunu Macar topraklarında göğüslemek için mümkün olan en yoğun askeri yığınak sağlanacaktı. Alınan karar Leopold'un emrindeki en yetenekli alayları da içeriyordu. Bavyera Elektörü Maximilian Emanuel'le kısa süre önce yapılmış olan ve Leopold'un imparatorluğu savunmak için 15.000 kişilik bir askeri gücü sürekli hazır tutmasını öngören antlaşmanın dikkate alınması da gerekiyordu. Aslında eski alaylardan toplanan yaklaşık 7.500 piyadeye batı cephesinden Bratislava yakınlarındaki Kittsee'ye doğru yürüyüşe geçmesi emredilmişti. Bu kuvvet Bohemya ve muhtelif Avusturya düklüklerinden gelerek burada konaklamış alaylarla birlesecekti.2 Yeni alaylardan 5.000 asker de Macaristan'da savaşmak üzere uygun sürede hazır duruma getirildi. 

Bu arada yanlış bir hesap yapıldığının farkına varıldı. Kuvvetlerin, özellikle imparatorluktan gelecek birliklerin, doğu hududuna intikali tahmin edilenden daha uzun bir zaman almıştı. Bu nedenle Kittsee'deki buluşma tarihi 21 Nisan'dan 6 Mayıs'a uzatıldı.3 Böylece on altı gün kaybedilınis ve Türklerden önce harekete geçme şansı azalmıştı. 

Bir diğer sorun da savaşı yönetecek başkomutanın tayininde ortaya çıktı. Leopold kendisini, gerek babası, gerekse Maximilian Emanuel, Orange Dükü William ya da Jan Sobieski gibi dönemindeki hükümdarların aksine muzaffer bir başkomutan olarak góremiyordu. Maiyetinde bulunan soyluların aralarındaki siyasi ve askeri çekişmeleri dikkate alarak yanında her zaman bir temsilci bulundururdu. Fransa'yla son savaşta Montecuccoli'nin Savaş Meclisi başkanlığı ile başkomutanlığı bir arada yürütmesi büyük dargınlıklara sebep olmuştu. Yeni başkan Baden'in başkomutanlığı da üstlenmesi halinde muhalifleri onu kabul etmemek- te kararlıydılar; tekrar savaş çıktığı takdirde Leopold'un Lorraine Dükü Karl'ı başkomutanlığa tayin etmek için verdiği söze güveniyorlardı.* Ancak bu söz imparatoru baglamıyor, şartlar olayları değiştirebiliyordu. Karl son yıllarda sık sık hastalanmıştı. Üstelik Baden ondan hiç hoşlanmıyor ve küçümsüyordu. Fakat çevrilen türlü entrikalara rağmen saraydaki Karl taraftarları ısrarla direnerek 1683'te mücadeleyi kazandı ve Karl yaklaşmakta olan savaşın stratejisini görüşmek üzere 10 Nisan'da Viyana'ya davet edildi. 

Lorraine dükü Innsbruck'tan yola çıkarak istenen tarihte Viyana'ya vardıktan sonra Savaş Meclisi 21 Nisan'da toplandı. Alınan birçok ayrıntılı karar arasında stratejiyi yönlendirecek en önemli teklif sefer ordusunu Komârom yakınlarında, Macaristan'dan geçen hududun merkezinde konuşlandırmaktı. Meclis, General Schultz'u bağımsız bir askeri kuvvetle daha kuzeyde, Váh Nehri'nde bırakmak ve güneyde Graz'a ulaşan yolları kontrol altında tutan Mur ovasının aşağılarını Styria ve Hirvatistan'dan gelen birliklerle savunmak istiyordu. Arada kalan boşlukların korunması görevi Vâh Nehri'nin aşağı kesiminde Esterhâzy'ye ve Râba Nehri boyunca da Batthyâny komutasındaki Macarlara verildi. Karl'ın sefer ordusuna başkomutan olarak tayini de 21 Nisan'da resmen aciklandi.5 

Birlikler buluşma yeri olan Tuna'nın güney kıyılarındaki Kittsee köyü düzlüklerinde mayıs başında toplanmaya başladılar. 
Bratislava'nın karşısında uzanan Leitha tepelerinin etekleri burada ovayla birleşiyordu. Karl Yanık kalesindeki durumu gözden geçirmek üzere doğuya gittiğinde, subayları kuzeyden ve batıdan gelen birliklerin toplanmasına nezaret etmek için Kittsee'de kaldılar. Yağmur ve sert rüzgârlar kasabaya ulaşımı sağlayan yüzer köprüyü tahrip etmişti. Hayvan yemindeki kıtlık subayları huzursuz ediyor, baharın gecikmesi de şikâyetleri artırıyordu. Bu arada Osmanlı ordusunun Macaristan'a girdiğine dair sızan haberleri ya da Habsburgların Lehistan'la yaptığı görüşmelerde ortaya çıkan sorunları tarhsacak bol vakitleri de vardı. İmparator ise Viyana'da Bratislava'ya gitmeye hazırlanıyordu. Diğer saray erkânı, yabancı elçiler, kibar hanımefendiler ve gözlemciler de aynı hazırlıklarla meşguldü. Öte yandan Bratislava'da tören çadırları kuruluyordu. 
Karl çıktığı teftiş gezisinden memnun dönmüştü. Yanık'ta ve hudut boyunca gördüklerinden memnundu. Pâl Esterhâzy komutasındaki Macarlar gelmeye başlamıştı. Söz verilen 6.000 yerine önce 500-600 asker geldiyse de bu sayı birkaç gün içinde 2.000'e ulaştı. Böylece yaklaşık 32.000 askerden oluşan birlikler -21.600 
piyade ve 10.800 atlı— 6 Mayıs'taki geçit töreni için toplandı. Bratislava'dan gelen imparator burada dokuz saat kalarak askeri teftiş etti, yapılan ayine ve onuruna verilen ziyafete katildi.6 

6 Mayıs'taki debdebeli gösteriye karşın Habsburg ordusunun 
bu yaz seferi sevk ve idarenin felce uğraması nedeniyle başarısız bir girişimden öteye geçemedi. Karl'ın başkomutan olarak subaylarıyla, Viyana'daki imparator ve bir de Baden başkanlığında- ki Savaş Meclisi'yle konuları istişare etmesi gerekiyordu. Karl ile Baden arasındaki kişisel rekabet ise gerginliğini koruyordu. Uygulanması gereken strateji üzerindeki anlaşmazlıkları, Osmanlı ordusu Avusturya hududuna gelene kadar sürüp gitti. Yüksek rütbeli subayların kendisiyle aynı görüşleri paylaşmakta isteksiz olmasının yarattığı endişe ve yorgunluktan dolayı Karl hasta düştü. Yirmi yıl önce Macaristan'daki bir sefer dışında savaş meydanı onun alışık olmadığı bir yerdi. Olaylara yaklaşımında kararsızdı. Sularla kaplı bu bölgede mesafeleri ve nakliye konusunda karşılaşılan güçlükleri gerçek boyutlarıyla göremiyordu. Ne yapmak istediği hakkındaki düşüncesi kesindi: Doğuya doğru saldırgan bir ilerleyişle Türklere ait önemli bir müstahkem mevkiyi elde etmek. Böylece Türk ordusu yaz ve sonbahar aylarını kaybettiğini geri kazanmakla geçirecekti. Ona göre derhal uygulanması gereken bu saldırgan strateji Avusturya topraklarını savunmanın tek yoluydu. Düşüncelerinde Macaristan'ın savunulması yer almıyordu. Sadece daha batıdaki bazı bölgelerin korunması söz konusu olabilirdi. 7 Mayıs'ta Kittsee'de Baden ve yüksek rütbeli dokuz subayın da katıldığı toplantıda bu önerisi için gösterdiği hedef Tuna'nın güney yakasındaki Estergon ya da nehrin kuzeyindeki Uyvar'dı. Bunların ikisi de Osmanlılar için önemli kalelerdi. Savaşa taarruzla başlamaktan yana olan görüşler toplantıda ortaya kondu. 
Şöyle ki, Türkler hazırlıklarını tamamlamaya fırsat bulamadan sefer ordusunu savaşa sürmek Leopold'un itibarını artırarak imparatorlukta ve Lehistan'da pazarlık gücüne ağırlık kazandıracaktı. 
Bir yandan da Türklerin sadrazama duyduğu memnuniyetsizliği körükleyecek ve düşmanın ilerlemesini durdurarak planladığı seferi bu kaybını geri kazanmaya yönlendirecekti.” Baden bu görüşe karşı çıktıysa da subayların çoğu Karl'ın teklifini olumlu karşıladılar. Ancak hedef olarak Estergon yerine, yaklaşan Osmanlı ordusundan Tuna Nehri'yle ayrılan Uyvar'ı tercih ediyorlardı. Yapılan görüşmeler sonunda, imparatorun da onayını almak kaydıy- la birlikleri doğuya, hududa en yakın Habsburg kaleleri olan Yanık ve Komârom'a sevk ederek Estergon yönünde durumu gözden geçirmeye karar verildi.8 

Ordu sonraki on beş gün, hayvan yemi sıkıntısını karşılamak için küçük birliklere ayrıldı ve göz alabildiğince uzanan düzlüklerde ağır ağır yol alarak 19 Mayıs'ta Yanık varoşlarına ulaştı. Ertesi gün Komârom'a doğru ilerlemeye devam edilerek Gömörs ve Szöny'de birer ordugâh kuruldu. Bu arada, cephane ve topların nehir yoluyla gelmesi beklenirken Karl keşif için Estergon yakınlarına gitti. Viyana'dan aldığı kesin olmayan talimatlara, subaylarının muhalefetine ve Osmanlı ordusunun hangi yönde ilerlediği ve sürati hakkındaki çelişkili raporlara rağmen Estergon'a taarruz konusunda direniyordu. 26 Mayıs'ta yapılan toplantıda subayların Estergon'a yürümeye karşı olduklarını açıkça belirtmeleri- ne rağmen Karl dayattı ve birkaç gün sonra da birliklerine hareket emri verdi.? Asker 31 Mayıs'ta yürüyüşe geçtikten sonra çevreyi tekrar keşfe çıkan Karl döndüğünde emrini geri aldı. Buna sebep Styria'dan gelen tedirgin edici bir haberdi: Sadrazam Kara Mustafa Paşa Osijek'te köprüyü geçmişti. Habsburg kuvvetleri daha fazla ilerlediği takdirde açık arazide erken bir düşman saldırısına uğrayabilirdi. Karl umudunu yitirmiş olarak karargâhına döndü. Ardından durum geçici bir süre için değişir gibi oldu. Türklerin ilerleyişinin sürati hakkında telaşa kapılmayı pek gerektirmeyen haberler almaya başlamıştı. Ayrıca Leopold kendisine gönderdiği bir mektupta düşman ordusunun esas kuvvetleri görünmeden Türk kalelerinden birine taarruz için cesaret veriyor ve bu konuda ısrarlı olmasını istiyordu. Karl kararsızdı. Yanındaki sadık kâtibi Le Begue, XIV. Louis'nin şartlarını kabul edip Lorraine düklüğüne dönmenin, Macar topraklarında başkomutanlık yapmanın sinir bozucu karmaşıklığından daha iyi olduğunu düşünmeye başlamıştı. Karl 2 (ya da 3) Haziran'da Estergon üstüne yürümeyi son kez öne sürdü. Subayları itiraz edince Uyvar'ı teklif etti. Bu da pek istekle karşılanmamasına rağmen kabul edildi. 
Karl'a son üç hafta boyunca, hemen hemen her kurduğu ordugâha gelen mektuplarda kendisinin saraydaki siyasi gelişmelerden çok uzak kaldığı vurgulanıyordu. Başkentteki dostlarına içinde bulunduğu durumu yazdığı mektuplarla anlatmaya çalıştı. 10 
Öte yandan Viyana'da onun bir komutan olarak başarısız olmasını arzulayan çok kimse vardı. Mayıs ortalarında Yanık'ı teftişten dönen Baden'in kendisiyle görüşmek için karargâhına uğramamasını Karl ağır bir hakaret olarak kabul etti.!! Leopold'un maiyetindeki Viyana piskoposu ve Zinzendorf gibi danışmanlara hırslanıyor, kendisine duyulan husumeti belki bir parça da abartıyordu. Ancak eleştirilerin haklı olduğu yönler de vardı. Asker olmayan kimselerin Vâh ve Râba nehirleri boyunda hazırlanan savunma düzenine büyük önem vermeleri bağışlanabilir bir görüştü. Baden ve Rimpler gibi meslekten gelme askerler de bu görüşü destekliyordu. Ancak olayların gelişmesi, bu uzmanların Türk taarruzunun gücünü ve yoğunluğunu bütünüyle küçümsediğini ortaya koyacaktı. Öte yandan Karl'ın altı hafta gibi değerli bir süreyi zaman ve kaynak harcayarak geçirmesi daha da büyük bir hataydı. Estergon konusunda hiçbir sonuca varamamış, ardından Komârom'da Tuna'yı büyük güçlüklerle geçerek Uyvar'a ilerlemişti. Burasını alabilmek için ağır topların gerekli olduğu biliniyordu. Yine de başlangıçta her şey yolunda gitti. Türklerin ileri savunma hatları süratle ele geçirildi ve birlikler iç savunma 
mevzilerinin tam karşısında bulunan adaya yerleştiler. Karl 8 
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Haziran'a doğru yeniden ümitsizliğe düştü. İmparatordan gelen bir mektup son derece canını sıkmıştı. Leopold kendisine savunmada kalmasını öneriyor, öte yandan Uyvar gibi bir Türk kalesine taarruz konusunda kesin bir talimat da vermiyordu. Karl buna daha açık ve ayrıntılı emirler isteyen bir mektupla cevap verdi. 
7 Haziran gecesi her şey kötü gitti. Askerin beraberindeki toplar 
Karl'ın talimatlarına uygun şekilde mevzilenmemişti. Bunu bazı subayların verdiği emirleri kasıtlı olarak uygulamadığı şeklinde yorumladı.!2 Komârom'dan yola çıkan diğer ağır silahlar çamurlara saplanmış ve bunların kurtarılarak birkaç gün içinde hareka- ta katılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştı. Bütün bu aksiliklere ilaveten aldığı bazı haberler büsbütün can sıkıcıydı: Tatarlar ve çok sayıda Türk birliği Uyvar'a ilerlemek üzere Budin yakınlarında toplanıyordu. Ertesi gün karargâhta, konuların birbirine karıştığı gergin bir toplantıyla geçti. Sabah olduğunda Karl taarruz konusunda hâlâ kararlıydı. Ancak o sırada karargâha gelen General Leslie savaş toplantısına katılarak bu karara karşı olan subayları destekleyince Karl ısrarından vazgeçti. Leopold'dan herhangi bir talimat beklemeden Komárom'a dönme kararı ald. Düşman ordusu savaş alanına yaklaşmadan önceki bu ikinci girişiminde de tam bir yenilgiye uğramıştı. 

Birlikler ertesi gün geri çekilmeye başlayarak Neutra'nın sol yakasında, Komârom'un karşısına düşen mevkide ordugâh kurdu.15 Temel ihtiyaç maddelerini temin için buradan hudut ötesi kırsal kesime baskınlar yapmak mümkündü. Ordu böylece on gün bu merkezi ordugâhta dinlendi. Karl Kara Mustafa Paşa'nın seçtiği güzergâh üzerinde ilerlemeye devam ederek artık kendini belli edeceğini tahmin ediyordu. Karargâhına gelen kaçaklardan ve diğer kimselerden öğrendiğine göre Türklerin Yanık'a yönelmeleri kuvvetle muhtemeldi. Ufak bir ihtimal de olsa çok sayıda Türk birliğinin Tuna Nehri'nin kuzeyine sevk edilmesi hâlâ mümkündü. Karl 18 Mayıs'ta Thököly'nin Viyana'ya gitmekte olan elçileriyle görüştü. Heyet Leopold'a aralarındaki mütarekenin sona erdiğini resmen bildirmek üzere yola çıkmıştı. Elçiler kayda deger bir şey söylemediler ancak Türklerin ilk hedef olarak Yanık'ı seçtiğini açıklayınca Karl bu haberin doğruluğunu kabul etmek zorunda kaldı ve ertesi gün birliklerini harekete geçirmek üzere ordugâh bozmaya başladı. Ayın 19'unda bazı müfrezeler Neutra Nehri'ni geçti. 21'inde Castell ve d'Herbeville'in dragonlarını Schultz’a destek için kuzeye, Dieppenthal dragonlarıru da Gü- ta'ya (kendisinin bizzat teftiş ettiği küçük bir kale) sevk etti. Starhemberg ve Leslie ise Yanık'a doğru yola çıktılar. Türk akıncıları Neutra”nın karşı kıyısındaki terk edilmiş ordugaha varmış, Komârom'un topları, güllelerini suyun üzerinden aşırarak onlara ihtar ateşi açmıştı. 

Sonraki birkaç saat içinde aniden çıkan fırtına Tuna üzerindeki yüzer köprüyü hasara uğrattı. Neyse ki köprü kısa sürede onarıldı ve sefer ordusunun birlikleri Karl öncülüğünde Yanık'a ulaşabildiler. 

Şimdi, bölgenin en uygun şekilde savunulması için bir plan üzerinde süratle uzlaşmak gerekiyordu.!4 Karl ve onu destekleyenler yine ileri bir savunmadan yanaydı. Le Bögue'nin birkaç gün önce, henüz Schütt'teyken yazdığı bir mektuba göre orduyu Râba'nın sağ yakası ile Tuna arasına, Yanık kalesi önlerine yerleştirmek istiyorlardı. Kenti savunan istihkâmların Türk topcusunun yoğun ateşine dayanamayacak kadar zayıf olduğu görüşündeydiler. Baden ve Leslie'nin de desteklediği diğer seçenek ise kuvvetlerin çoğunu korumalı olarak Schütt'te mevzilendirmekti. 
Ancak bu durumda Yanık kısa zamanda fethedilme riskiyle karşı karşıya kalacaktı. Böylece Râba'nın sol yakası ve muhtemelen Avusturya toprakları düşman hücumuna açık hale geliyordu. 
Karl buraya varınca araziyi bizzat inceledi. Kentin önündeki tabya duvarının siper kazıklarıyla takviyesi henüz tamamlanmamıştı. Bu faaliyeti hızlandırmak için 7.000 kişiyi görevlendirdi. Aynı zamanda, Râba'nın karşısında kente yakın tepeleri de tahkimatlarla güçlendirmeye başladı. Böylelikle kuşatmanın ana savunma hatlarından olabildiğince uzakta başlaması sağlanarak Türklerin son saldırıya hazırlanması için gereken süre uzatılacaktı. 
Karl yanlısı subaylar savunma konusunda daha önceleri pek az şey yapıldığını görmekten üzüntü duymuşlardı. Fakat mühendis Rimpler, belki de 1681'den beri Yanık ve çevresindeki çalışmalar- dan kısmen sorumlu olduğu için, aynı fikirde değildi ve endişelenmiyordu. Gerçekten de Türkler 1683'te burasını ele geçiremediler. Aynca Rimpler ve diğer subaylar sefer ordusunun savunma hattı önüne yerleştirilmesi görüşüne de karşıydı. Ayrıntılı görüşmelerden sonra yeni bir savunma planı üzerinde karar kılındı. 
Bu plan Yanık garnizonu ve ileri karakollarının biraz daha yayılarak ordunun büyük kısmını Râba'nın sol yakasında mevzilendirmeyi öngörüyordu. Alınan karar 25 ile 29 Haziran tarihleri arasında süratle uygulandı. Birliklerin hemen önüne, nehrin geçilebilir sığ yerlerini korumak için siperler kazıldı ve bir de tabya inşa edildi. Bazı süvari birlikleri ve dragonlar güneye, diğerleri de Tuna üzerinden kuzeye (Schütt yöresine) hareket ettiler. Bunların her iki yönden gelebilecek ufak düşman birliklerine karşı koyması düşünülüyordu. Haberciler bir yandan Türklerin ilerleyişi hakkında sürekli bilgiler ulaştırmaktaydı. Karl önlerinde uzanan kırsal bölgeye 28 Haziran'da bizzat komuta ettiği atlı birliklerle bir akın yaptı. Gayesi, buralarda düşmanın kullanabileceği her türlü erzak ve malzemeyi yok etmekti. Çok geçmeden ufukta düşmanın ilk saldırılarına işaret eden dumanların yükseldiği görüldü. Dış istihkâmlarda çalışan işçileri korumakla görevli muhafızlar 30 Haziran günü Türk öncüleriyle ilk çatışmalara girdiler. Ertesi gin, 1 Temmuz'da, Râba Nehri'nin gerisinde 12.500 piyade ve 9.500 süvari savaşa hazır duruma gelmişti. Karl ve subayları büyük kitleler halinde doğudan ağır ağır yaklaşan düşman ordusunu artık görebiliyorlardı. 

Daha önceleri Yanık'ın yukarı kesimindeki istihkâmların önemine dikkat çeken İtalyan asıllı Marsili, özel bir görevle bu bölgeye gönderilmişti. Türkler ufukta görünmeden on gün önce Marsili'den gelen mektuplar iç karartıcı haberlerle doluydu. Anlattıklarına göre Habsburg ordusunun Estergon ve Uyvar önlerinde güçsüz kalışını Macarlar çok onur kırıcı bulmuşlardı. Alınan raporlar yakınlara gelmiş bazı Tatar birliklerinin, Macarların imha etmeyi uygun bulmadığı küçük bir köprübaşında 21 Haziran günü dehşet saçtığını belirtiyordu. Marsili, emrindeki 200 dragonla Râba üzerinde bulunan diğer iki köprüyü imha ettiğini, kendisi ile Yanık arasında yer alan bataklıklarda aşılabilir üç sığ geçit oldugunu ve bunlara dikkat edilmesi gerektiğini yazdıklarına eklemişti.15 Ancak askerlerini “ada”da toplayan Macar komutanlar da, Yanık kalesi ve çevresinde savaşa hazırlanan Karl da bu geçitleri kullanmadılar. Batthyány ve Drašković ile Habsburglar arasındaki uyuşmazlık savunma düzeninde tehlikeli bir kopukluk oluşturmuştu (Habsburg komutanları hududun bu bölümünü hiçbir zaman gereğince incelememişlerdi). Marsili, Osmanlı askeri düzeni hakkında sonradan yazdığı büyük eserinde belirttiği gibi Tatarlar atları, ağırlıkları hatta aldıkları esirlerle birlikte akarsuları geçmekte olağanüstü yeteneğe sahiptiler. 

Türkler I Temmuz gecesi kentin karşısında, Râba'nın sağ yakası üzerinde nehir yukarı birkaç kilometre uzanan geniş düzlükte ordugâh kurdular. Diğer birlikler de Tuna boyunca ve daha ilerdeki yüksek düzlüklerde mevzilenmişti. Karl sabaha karşı ikide uyanarak durumu değerlendirmeye çalıştı. Gün ağarırken Türk ordusunun düzensiz yerleşmiş çadırları belirmeye başlıyor 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ve askerin savaşa hazırlandığı görülüyordu. Karl birliklerini harekete geçirerek savaş nizamına soktuktan sonra Türklerin kıyıya sokulmasını önlemek için topçularına ateş emri verdi. Hıristiyan gözlemciler karşılarındaki Müslüman ve yardımcı Hıristiyan birliklerden oluşan gücün sayısını tahmin etmeye çalışıyorlardı. Bu rakam kimilerine göre 80.000 ya da 100.000, bazılarına göre de 150.000 dolayındaydı. Her neyse, düşman artık karşılarında yerini almıştı ve en kötümser raporlarda belirtilenden de ürkütücü ve heybetli görünüyordu. Bazı Türk süvari birlikleri Râba'yı aşabilecek geçitler aramak için nehir yukarı, Habsburg ordusunun sağ kanadından çok daha ilerilere doğru gözden kayboldular. Önlerindeki karmaşık ve kalabalık görüntü giderek muntazam bir şekil almaya başlamıştı. Bu arada pek çok Türk ve Tatar çadırlarının sökülerek birliklerin güneye doğru hareket ettiği görüldü. 
Yanık'ın çevresi garip bir sessizlik içindeydi. Öğleden sonra bu Türk ve Tatar atlıları nehri geçtiler. Bir kısmı suları sığ geçitlerden aşmış, bir kısmı da yüzmüştü. Düşman, hududun bu kesimini savunan Styrum alayındaki Avusturyalılar ile Macar ve Hırvat birliklerinden sayıca çok üstündü. Macar komutan Batthyâny sonradan haksızca ihanetle suçlandı ancak ne onun ne de Styrum alayının düşmanı durdurması mümkündü. Batthyâny'nin askerleri derhal teslim olarak Thököly'nin tarafına geçmişler, Styrum alayı da bozguna uğrayarak kaçmıştı. Çok geçmeden batıda dumanların yükseldiği görüldü. 

Ne gariptir ki Karl hemen geri çekildi.!6 Türk ordusunun büyük bir kısmı hâlâ Yanık önlerindeyken batıya doğru at koşturarak kırsal bölgeyi ateşe veren başıbozuk düşman atlılarına hiç değilse bir süre kayıtsız kalmayı düşünebilirdi. Emrindeki askeri küçük birliklere böldü. On üç bölük askerini de birkaç soylunun komutasında garnizonu takviye için gönderdi. Leslie, piyade birliklerinin çoğunu alarak Tuna'yı aşıp Schütt'e doğru yola çıktı. 
Karl ise süvarileri geri çekilmeye hazırladı. Bütün malzemeler ve toplar hiç vakit geçirmeden Rabnitz üzerinden batıya doğru hareket etti. Süvari birlikleri de gün kavuşurken onları izledi. Geri çekilme harekâtı bütün gece ve ertesi gün devam etti. Habsburg alaylarının hem önünde hem ardında Tatarlar vardı. Artçıları bir ara saldırıya uğrayınca Karl yardıma koşmak zorunda kaldı. Düşman geniş araziye yayılmış küçük akıncı birliklerden oluşuyor ve süratle hareket edebiliyordu. Oysa Habsburg ordusunun ana kuvvetleri, öncü ve artçı birlikler arasında batıya doğru toplu halde ilerliyordu. İki hasım da Tuna yukarı Ungarisch-Altenburg'a kadar aynı yönde yol alıyordu. Tatarların kasaba etrafında dolanmalarına rağmen Kar! 2 Temmuz gecesini Ungarisch-Altenburg'da geçirdi. Sonra yine her iki ordu Leitha Nehri'nin dolambaçlı kıvrımlarını izledi. Türkler ve Tatarlar nehrin sağ yakasıyla Neusiedl Gölü arasındaki topraklarda dolanırken Habsburg komutanları Leitha ile Tuna arasından Kittsee ve Bratislava'ya yöneldiler. İki gece Deutsch-Jahrndorf düzlüklerinin ortasında konaklayarak durumun açıklık kazanmasını beklediler. Yanık'tan ilk gelen haberlere göre Kara Mustafa Paşa kuşatmaya başlamak üzere oraya yerlesiyordu. Karl, Neusiedl Gölü çevresindeki bölgeyi geri almak ümidiyle 800 süvariden oluşan bir bölüğü Albay Heisler komutasında o yöne gönderdi. Ne yazık ki gelen haberler hiç iyi değildi. Çok sayıda Türk piyadesi büyük kitleler halinde Râba'yı geçiyordu. Leslie'den gelen bir mesaj da aynı sırada kendisine ulaştı: Leslie 4 Temmuz'a kadar aksine bir talimat almadığı takdirde emrideki piyadelerle batıya doğru geri çekilmeyi planlıyordu. Bunun anlamı Yanık'ı kaderine teslim etmekti ve mesaj da Karl'a ancak 4 Temmuz'da ulaşmıştı. Karl geç de olsa Leslie'ye yolladığı cevapta Schütt'te kalması gerektiğini bildirdi oysa Leslie bunu önemsemeden geri çekilmeye başlamıştı bile. ` 

Karl önden yol alarak Kittsee'ye, Savaş Meclisi başkan yardımcısı Caplirs'le görüşmeye gitti ve 6 Temmuz'da süvari birliklerinin büyük bir kısmı Berg yakınlarında ordugâh kurdu. Düzlükler burada sona eriyor ve arazi birden üç yüz metre kadar yükseliyordu. Bratislava ve Tuna, Berg'in bir tarafında kalıyor. diğer tarafında ise Leitha Nehri tepelerden kıvrımlar yaparak düzlüğe iniyordu. Karl, asker ve subayların çoğunun beş hafta önceki randevu- dan iyi tanıdığı bu yöreye böylece geri dönmüştü. Ancak görüntü bu kez farklıydı: Ova, hareket halindeki atlılardan yükselen toz bulutları ve yanan evlerle zahire ambarlarının dumanıyla örtülüydü. Leitha tepeleri ile Berg'in kayalıkları arasından oldukça engebesiz bir kırsal bölge Viyana yönünde uzanıyordu. Burası büyük bir istila ordusunun aşmak zorunda olduğu dar bir geçitti ve Karl burada düşmanın önünü kesmeyi düşünüyordu. 

O sıralarda Bratislava'nın hemen altında yeni köprülerin inşasından söz ediliyordu. Leslie'nin Schütt'ü kat ederek geri çekildiği kesinlik kazanınca piyadelerin bu köprülerden geçerek Tuna'yı aşması kararlaştırıldı. Böylece Leitha ile Tuna arasındaki bölgenin savunulması için sefer ordusu tekrardan bir araya toplanmış olacaktı. Bu mümkün görünüyordu ve düşmanın öncü birliklerini Berg'de durdurmak için şarttı. Eğer Türklerin ana kuvvetleri de önden gidiyorsa, onlara bu noktada karşı koymak gerekirdi. Karl Yanık'ı kuşatmakla meşgul olan Kara Mustafa Paşa'nın Leitha'dan öteye geçmeyeceğini ümit ediyordu. Habsburg birlikleri Ungarisch-Altenburg'daki köprüyü ve sığ geçitleri hâlâ tutuyordu. Yanlarında çok miktarda cephane ve yiyecek mevcuttu. Oldukça uzakta kalan Yaruk şimdi geçici olarak tecrit edilmişti. Komutasını ele almak üzere kuşatma altındaki bu kaleye gitmeyi hâlâ düşünen tek kişi Viyana'da bulunan Baden'di ve gerçek durumu bilmiyordu. Leitha'nın ötesinde Neusiedl Gölü'ne uzanan ve büyük stratejik önem taşımayan bölge ise bütünüyle kontrol dışı kalmıştı. Bir zamanlar Esterhâzy sülalesi tarafından barış içinde yönetilen bu toprakları şimdi içine düştüğü korkunç durumdan kurtarmaya ne Leopold hükümetinin ne de ordusunun gücü yeterdi. 


II 


Avusturya’da kriz 


Durum 7 Temmuz sabahı saat dokuzda bas döndürücü bir hızla değişti.!7 Lorraine Dükü Karl karargâhından henüz birkaç kilometre uzaklaşmıştı ki Türklerin büyük kuvvetlerle Ungarisch-Altenburg'a girdiği haberini aldı. Saldırı çok ani olmuş, savunanlar köprüyü imha edecek zaman bulamamışlardı. Sadrazamın daha 25.000-30.000 kadar disiplinli askeri savaşa sürdüğü anlaşılıyordu. Türk öncüleri Berg yakınlarında ufak gruplar halinde dağılmış olan Habsburg süvarilerine ve dragonlarına saldırmak için at koşturmaktaydı. Bunlar aşılınca düşman Avusturya içlerine girmiş ve Viyana yolu açılmış olacaktı. Karl ve komutanları karşılaştıkları kritik durumu tartışırken batıdan, Leitha'nın arkalarından yükselen büyük toz bulutları gördüler. Bu meşum görüntü başka Türk birliklerinin de Habsburg savunmasını atlayarak nehir yukarı yol aldığına işaret ediyordu. Çifte felaketle karşı karşıya kalmışlardı. Kont Auersperg Türk ordusunu Yanık ya da Berg civarında durdurma ümidinin 7 Temmuz sabahı bir anda tamamen ortadan kalktığını bildirmek üzere Viyana'ya doğru yola çıktı. 

Habsburgların planı öğleden sonra daha da kötü bir darbe yedi. 
Fischamend, Berg ile Viyana arasındaki yolun yarısında Tuna'ya boşalan Fischa üzerinde bir geçit yeriydi. Karl emrindeki birlikleri buraya yönlendirdi. Artcıları Rabatta ve Francis Taafe,” öncüleri de Mercy ile Gondola komutasına vererek alayların başına kendisi geçti. Öncülerin önünde binek arabaları ve malzeme yüklü arabalarla muhafızlar, onların da ilerisinde yüksek rütbeli subayların şahsi eşyalarını taşıyan arabalar gidiyordu. Eşyalarını hiç 


* Sonraları İrlanda'da 3. Carlingford kontu olan Francis Taafe (1639-1704), Karl ve ailesine kırk yıl sadakatle hizmet verdi ve danışmanlık yaptı. 1677'de Karl'in adını taşıyan alayda albay rütbesiyle görev almıştı. 
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vakit geçirmeden kaçırabilmek için korumasız olarak süratle yola çıkarmışlardı. Fakat bu uzun ve dağınık araba kervanı aniden Tatarların saldırısına uğradı. Mercy ve Gondola derhal yardımlarına koşarak Tatarları püskürttükten sonra Fischamend'e yöneldiler. Başka düşman birliklerinin suyun geçit verdiği yerlere kendilerinden önce ulaşmasından korkuyorlardı. Birkaç kilometre geride olan Karl ise daha da batıdaki yüksek araziye varmıştı. Çevreyi dikkatle gözden geçiriyor ve kendi birlikleri ile öncüler arasındaki kırsal bölgeyi nasıl kontol altına alması gerektiğini tartışıyordu. Tam bu sırada Ungarisch-Altenburg yönünden gelen bir diğer Türk kuvvetinin artçılara saldırdığı haberini aldı ve süratle toparlayabildiği askerle geriye döndü. Kaybedecek dakikası yoktu. 

“Petronell Olayı” adıyla da anılan bu çatışmanın yeri kesin olarak bilinmiyorsa da burasının muhtemelen Kont Traun'un ormanlarla örtülü arazileri içinde, Tuna'dan pek uzak olmayan eski Roma kenti Carnuntium olduğu sanılmaktadır. Artçı Habsburg süvarileri, özellikle Montecuccoli'nin alayı ve Savoja'nın dragonları tam bir kaosun içine sürüklenmişti. Karl getirdiği süvarilerle imdada yetiştiyse de önceleri askeri bir türlü düşman üzerine sevk edemedi. Onları yüreklendirmeye çalışıyor ancak hücum etmelerini sağlayamıyordu, ne davranışlan ne de yalvarırcasına verdiği komutlar işe yarıyordu. O kadar ileri gitti ki askerlere tabancası- nın kabzasıyla vurarak, “Bu ne biçim davranış! İmparatorluk ordusunun şerefine ihanet mi ediyorsunuz? Yoksa korkuyor musunuz?” diye seslendiği söyleniyordu. Sol kanat düşmanla daha düzenli şekilde çarpışıyordu. Sonunda Habsburg birlikleri güçlü bir karşı saldırıya geçtiler ve Türkler geri çekildi. Atlarla askerin birbirine girdiği bu kargaşada Türklerin sanıldığı kadar kalabalık olmadığının farkına varamamışlardı. Savaş alanında 35 kadar ölü bırakan Habsburg birliklerinin toplam kaybı 100 kişiydi. Türklerin daha büyük kuvvetlerle yaklaştığına inanan bazı subaylar çarpışma sona ermeden önce savaşı terk ederek Viyana'ya kaçmışlardı. 

Günün geri kalan kısını sakin geçti. Karl Fischamend'in batısında, Viyana'dan dokuz kilometre uzaktaki Schwechat'ta geceledi. Piyade birlikleri değil ama hiç olmazsa Leopold'un süvarileri başkenti savunmak üzere geri dönebilmişti. Türklerin büyük taarruzu artık kaçınılmazdı ancak bir kalenin sadece süvarilerle savunulması da mümkün değildi. 

Karl ertesi gün, Türklerin Yanık önündeki ordugâhta en çok 12.000 asker bıraktığı, bütün diğer birliklerin ileri yürüyüşe geçtiği haberini aldı. Ayrıca Batı Macaristan'daki Macarların hemen hepsinin de Thököly'nin egemenliğini kabul ettiğini öğrendi. Thököly beraberindekilerle Trnava’daydı. Bu konumu, Bratislava ve Viyana'ya Tuna'nın kuzeyinden gelebilecek bir tehlike oluşturuyordu. Neyse ki Leslie komutasındaki piyadeler Schütt üzerinden Bratislava'ya doğru yola çıkmıştı bile. Schultz ise kendi başına hareket ederek emrindeki askeri süratle batıya doğru geri çekmeye karar vermişti. Bu iki olumlu habere rağmen Karl son yirmi dört saatini üst üste yığılan sorunlarla geçirdi. Bunların Viyana'da yarattığı etkiden henüz habersizdi. 

Bunalımlarla geçen bu haftanın en önemli konularından biri de komutanlığın, geniş düzlüklerde olanları izlemeyi zorlaştıran yangın ve dumandan istifade ederek çapulculuk yapan atlı çetelerle baş edememiş olmasıydı. Sivil halk gereken tepkiyi göstermiyordu. Köylülerin çoğu yollara düşmüştü. Yanlarına alabildikleri eşyalarla birlikte kale duvarlarıyla korunan kasabalara ya da toprak sahiplerinin malikâneleri ve manastırlar gibi etrafı duvarla çevrili her türden binalara sığınmaya çalışıyorlardı. Mahsul tarlalarda kalmıştı. Köylü korkudan hasada gidemiyordu. Öte yandan her şeyin yolunda olduğu gibi iyimser dedikodular da ortalıkta dolaşıyor ve bunlara kulak veren bazı gözü pek köylüler günlük işlerine devam ediyorlardı. Halkın farklı düşüncelerini Wienervvald deki Heiligenkreuz Manastırı'nda koro şefi olan bir rahibin tuttuğu günlükten ógreniyoruz.!? 3 Temmuz'da manastıra Neusiedl Gölü kıyılarındaki Podersdorf yöresinden bir keşiş gelerek düşmanın çok yakınlara ulaştığını söylemiş ama köylüler buna gülüp geçmişler. Onlar Türklerin Uyvar'da, Tuna'dan çok uzakta olduğuna, doğuda ufku kaplayan yoğun duman tabakası- nın da her zaman olduğu gibi Leopold'un askerlerinin Macaristan'daki disiplinsiz davranışlarından kaynaklandığına inanıyorlarmış. Konuyu hafife almalarının nedeni Bruck an der Leitha Manastırı'na ait arazilerle (özellikle taşocakları) ilgili icra işlerini yürüten memurun verdiği güvenilir haberlerdi. Kısa zaman sonra Türkler bu adamı yakalayıp Bruck”ü kuşatınca, taşocakların- da çalışan işçiler aileleriyle Viyana'ya kaçmak zorunda kaldılar. 
Heiligenkreuz'da huzursuzluk giderek artıyordu. Eşyalarıyla birlikte 4, 5 ve 6 Temmuz günlerinde gelen göçmen kafileleri buradaki manastırın üç büyük avlusunu da doldurmuştu. Üst üste yıgilan, içi gümüşler ve değerli parçalarla dolu sandıklar görenleri hayrete düşürüyordu. Kasabalarını terk eden zenginler Baden ile Mödling arasında uzanan dar vadide hızla yol almaya çalışıyorlardı. 7 Temmuz'da Viyana'daki İspanya sefaretinden manastıra, doğruluğu kuşkulu ancak halkı yatıştıran bir mesaj ulaştı. Oysa ertesi gün, Petronell yakınlarındaki olayı ve Viyana'da halkın panik içinde olduğunu bildiren gerçek bir haber ortaya bomba gibi düştü. 

Haziran geçip de Estergon ya da Uyvar'dan zafer haberleri gelmemesi ve Türklerin Macaristan içlerinde ilerleyişi hakkındaki tedirgin edici söylentiler Viyana'da hissedilen korkuyu artırmıştı. 
Birbiri ardınca yapılan dini ayinler tedirginliği daha da tırmandırıyordu. Duyurulan resmi bir emirle her meslek dalından kentlilerin haftada bir saat Sankt Stephan Kilisesi'ndeki dualara katılması istendi. Bu emre göre imparatorun pazar günleri dokuzda, Tuna balıkçılarının her perşembe sekizde ve keman imalatçılarının cumartesileri üçte ayinde bulunmaları gerekiyordu. “Türkler için çan çalınması” (Türkenglocken) âdeti de bir emirle yeniden uygulamaya konmuştu. Çanlar gerek Viyana'da gerekse bütün Avusturya'da her gün sabahtan itibaren çalmaya başlıyor ve herkesi dizleri üzerine çökerek istilacıdan kurtulmak için dua etmeye çağırıyordu.19 Bazı din adamları insanlara ceza gerektiği zamanlar Tanrı'nın İslam dehşetini seçtiğini haykırmaktaydı. Öte yandan Abraham a Sancta Clara, o sıra basılan kitapçığının adı için seçtigi “Ey Hıristiyanlar uyanın!” sözünü kullanarak halkı cesarete ve acımasız düşmana karşı koymaya caginyordu.2° Kilise Tann'dan yardım dilemek için 27 Haziran'dan 3 Temmuz'a kadar bütün haftayı topluca dua etmeye ayırmıştı. Halkın çoğu dinine bağlıydı ancak bazıları din adamlarının çağrısına uymadı. Türk tehlikesini abartarak Batı Avrupa'da tavizler verilmesinin gerektiğini savunan papadan, Papalık elçisinden ve taraftarlarından hoşlanmayan politikacıların yanı sıra halkın bir kısmı da Macaristan'da gereksizce zulüm yaparak bu krize sebep olan Kilise'yi suçluyordu. 
Bir gece Viyana piskoposunun Rotenturm Sokağı'ndaki sarayının camlarını kırdılar, oysa piskoposun Papalık elçisiyle herhangi bir yakınlığı yoktu. 

Saray 5 ve 6 Temmuz günlerini yoğun çalışmalarla geçirdi. Bakanlar, Savaş Meclisi, Hazine ve Aşağı Avusturya hükümeti yetkilileri toplantılar yaptı. Türkler Avusturya'yı doğrudan tehdide başladığı için ilk iş olarak Sobieski'nin tüm desteğini sağlamak üzere Philipp Thurn Varşova'ya gönderildi. Sonra da kırsal bölgeden kente dolmakta olan göçmenlerin kontrol altına alınmasına çalışıldı. Bazı hainlerin de aralarında olması muhtemel ayaktakımının girişini önlemek için kapılara güçlü muhafızlar dikildi. Gelenlerin içinde Thököly'nin ve Fransızların ajanları bulunabilirdi. 
Erzak durumu gözden geçirildi ve yetkilinin elde büyük stoklar olduğunu bildirmesi memnuniyet yarattı. Piskoposun sarayında yapılan bir toplantıda din adamları hükümete borç vermeyi teklif ettiler. Ancak kaynak yetersizliği hükümetin başlıca sorunu olmaya devam ediyordu. Savaş Meclisi ve Hazine yetkilileri gelecek yılın askeri harcamaları için düşünülen üç milyon florini iki buçuk milyona indirdiyse de bunun acilen ihtiyaç duyulan paranın temininde hiçbir yaran olmadı. 

Hocher yeni ölmüştü. Yerine şansölye olarak seçilen Stratmann bütün bu acil konularda bilgi vermek için imparatora çıktı. 

Habsburg danışmanlarını huzursuz eden bir diğer husus da Macarlara ait Aziz Istvan tacının güvenliği olmuştu.2! Macaristan hanedanının gücünü temsil eden bu önemli simge Bratislava kalesinde koruma altındaydı. En yüksek rütbeli iki Macar yetkilisi tacın muhafızlığını yapıyordu. Thököly'nin tacı eline geçirmesi siyasi açıdan ciddi sonuçlara sebep olabilirdi. Leopold Macaristan hanedanının büyük önem taşıyan bu tacını Bratislava'dan Viyana ya getirmeye karar verdi. Güçlü bir süvari müfrezesi derhal yola çıkarak tacı 5 Temmuz'da Hofburg'a ulaştırdı. Leopold aynı gün çocuklarının ve hizmetkârlarının Viyana'yı terk için hazırlıklara başlamasını istedi. 7 Temmuz'da da hazinesinin değerli parçaları -mücevherler, taçlar (Macaristan tacı dahil), asalar, haçlar ve diğerleri— sandıklanarak arabalara yerleştirildi. İmparatorun gidişi hakkında belli bir karara varılmamıştı. Doğudan gelen göçmen kafileleri Viyana "yı doldururken ileri gelenler ve devlet memurları aileleriyle birlikte kentten aynlmıstı bile. 

Leopold 6 Temmuz'da Mödling yakınlarında ava çıktı. Ülkenin daha emin ve uzak bir köşesine gitmek istediği izlenimini vermekten kaçınıyordu. Saray halkının Viyana'dan gitmesini engelleyen diğer bir husus da imparatoriçenin ileri safhadaki hamileliğiydi. 
Doktorları yolculuğu doğru bulmuyordu. Oysa Karl'ın Yanık'tan geri çekilen ordusundaki subaylar saraydaki eşlerine Viyana'dan derhal kaçmalarını yazıyorlardı. Buonvisi'nin anlattığına göre imparatoriçe de kendisiyle yaptığı bir konuşmada gitmeyi arzuladığını söylemişti. İmparator ise buna hâlâ karşıydı. Saray mensuplarının Viyana'yı terk etmesi halkın moralini etkileyecekti. Leopold bunun yaratacağı sonuçları göze alamıyordu. 

7 Temmuz günü öğleden sonra ikiden itibaren peşi sıra Hofburg'a gelen haberciler bu durumun değişmesine sebep oldu.22 
İlk haberci Auersperg'di ve Ungarisch-Altenburg'a yapılan saldırıyı anlattı. Bunun üzerine maiyetinin çoğu imparatora gitmesi için baskı yapmaya başladı. Leopold'un giriş salonuna gelen Auersperg ve danışmanlara General Caprara ve Albay Montecuccoli de katılarak Türklerin büyük kuvvetlerle kentin çok yakınlarında görüldüğünü söylediler. Bunun nedeni kendilerinin Petronell ve Fischamend arasındaki savaş alanını, Karl'ın duruma hâkim olmasından önce terk etmeleri ve onun yenilgiye uğradığını sanmalarıydı. Ardından Caprara'nın eşyalarından sorumlu olan hizmetkârı içeri alındı. O da malzeme yüklü kervanın Viyana'ya çok yakın bir yerde uğradığı ani saldırıyı anlattı. Danışmanlar görüşüp tartışırken halk, aralarında yaralılar da bulunan göçmenlerden son haberleri alıyordu. Gelenler o gün ya da bir gün önce gördükleri dumanları, duydukları silah seslerini anlatıyorlardı. Bunların hepsi, Auersperg, Montecuccoli, Caprara, Caprara'nın hizmetkârı ve birbiriyle konuşan herkes paniğin kente yayılmasına sebep oldu ve felaket yüklü bu hava imparatoru, maiyetini, bakanları, saray halkını ve Burgplatz'dan Viyana'nın dört bir yanına uzanan sokaklardaki insan yığınlarını da içine alıp sürükledi. “Türkler kapıda!” çığlıkları her yerde yankılanıyordu. Çarpışmalarla ilgili her söylentinin doğru olmadığını şimdi biliyoruz. Ancak'o günlerde halkın duyduğu dehşetin nedeni, üst üste katlanarak çığ gibi büyüyen sayısız haber ve dedikodulardı. Viyana'yı terk edebilecek durumda olan herkes hazırlık içindeydi. İmparatorun iyice bozulan sinirleri haysiyet duygularını aşıyordu. Bakanlarının ve ailesinin yalvarmalarına boyun eğerek en büyük tehlikeyle karşı karşıya olan Viyana'yı terk etmeye karar verdi. 

Saat altıda özel dairesinde son bir toplantı yaptı. Viyana'dan ayrılma kararı da bu toplantıda resmen açıklandı. Şimdi geriye kalan tek konu hangi yolun seçileceğiydi. Wienerwald üzerinden doğruca Linz'e gitmesi ortaya atıldıysa da uygun görülmedi; bu güzergâh kısa sürede Türklerin tehdidi altına girebilirdi. Kuzeye doğru giderek Prag üzerinden ya da güneybatıya yönelip engebeli bir bölge olan Heiligenkreuz'dan dolanıp Linz'e ulaşılması tartışıldı. Sonunda danışmanları imparatorun Tuna'yı geçip öte yakasından nehir yukarı giderek Yukarı Avusturya'ya doğru yol almasını önerdiler. 

Burg ve Burgplatz'daki kargaşa ve koşuşturma son haddindeydi. Sarayın kapıları ardına kadar açılmıştı. Çeşitli arabalar taşınması mümkün olan her türlü ihtiyaç maddeleri ve değerli eşyalarla tıka basa dolduruluyor, atlar yükleniyor ya da at bulamamış talihsizler yaya olarak gitmeye hazırlanıyordu. Hükümet kentin tahkimatlarında çalıştırmak üzere her evin bir erkek göndermesini istemişti. Aynca Tuna'daki teknelere el konularak gemicileriyle birlikte nehir aşağı yollanması ve Schütt'ten batıya ilerleyen piyade alaylarıyla buluşmalarına çalışılıyordu. Viyana'da işçi olarak bulunan askerler ellerindeki aletleri atıp kaçıyorlardı. Öte yandan surların dışındaki mahallelerin halkı hiç değilse bir geceyi kentin sokaklarında güvence içinde geçirebilmek ümidiyle kapılardan içeri doluyordu. Akşam sekiz sularında imparator Hofburg'dan ayrıldı. Burg kapısından düzensiz bir kafile halinde çıkarak surlan takiben Kanal'a vardıktan sonra Leopoldstadt üzerinden Tuna'yı geçti. Ardından dul imparatoriçe Eleanore ve esyalarıyla yüklü arabalar nehrin güney yakasındaki Klosterneuburg yolundan batıya doğru gittiler. Eşyalarını kısa bir süre önce Leopoldstadt'taki Favorita Sarayı'ndan Viyana'ya taşıyan hizmetkârlar çektikleri zahmetin yorgunluğunu henüz atamamışlardı bile. 

O gece Viyana'da kimsenin gözüne uyku girmedi. Kadın erkek herkes eşyalarını ayırarak bir kısmını batıya kaçarken yanlarına alıp kalanları evlerinin bodrumlarında bıraktılar (kuşatmanın öyküleri arasında Viyana bodrumlarından önemle bahsedilir). İpler ve çekiçlerle aralıksız çalıştılar. Leopold Viyana'yı terk ettikten az sonra ulaşan bir mesaj gerilimi biraz olsun hafifletti: Habsburg süvarileri iyi durumdaydı ve Türk ordusu onların en az birkaç gün gerisinden geliyordu (bu mesaj gece Leopold'a iletildi). 
Morali yükselen Baden aynı gece sabaha karşı üçte bir toplantı yaparak imparatorun Viyana hükümetine verdiği kısa vadeli talimatları açıkladı. Toplantıya Belediye Başkanı Liebenberg, başyargıç, belediye meclisi üyeleri, komutan vekili Daun ve herhangi bir makama tayin edilmediği için tesadüfen Viyana'da bulunan yaşlı ve kıdemli albay Serenyi katıldı. Baden en üst askeri komuta makamına Starhemberg'in getirildiğini acıkladı.23 İdari işlerin yönetimi bir komiteye bırakılmıştı. Bu komite iki asker (Habsburg Savaş Meclisi'nin tecrübeli başkan yardımcısı Caplirs ve Starhemberg) ile üç sivilden (Aşağı Avusturya eyaletleri sorumlusu, Aşağı Avusturya hükümetinden bir yetkili ve Hazine'den Belchamps) oluşuyordu. Komiteyi Caplirs yönetecekti. Baden ayrıca Savaş Meclisi'nden bir grubun askeri konularla uğraşmak üzere yine Caplirs başkanlığında Viyana'da kalacağını bildirdi. Belediye tüm konularda Starhemberg, komite ve Savaş Meclisi'yle işbirliği halinde olacaktı. Erzak stokları kuşatmayı karşılayacak seviyedeydi. Belediye başkanı talimatlara uyulması için elinden geleni yapacağına söz verdi. Ancak Starhemberg ve Caplirs henüz Viyanaya ulaşmamışlardı ve gecenin karanlık saatlerinde açıklanan bu düzenin uygulama safhasında ne şekil alacağını kimsenin bilmesi mümkün değildi. 

Birkaç gün sonra Leopold'dan gelen ayrıntılı bir mesajla teyit edilen bu düzenleme gelecek üç ayın acil sorunlarıyla baş edebildi.24 Askere gerekli yetkiler verilmekle birlikte acil sorunların görüşülmesi için yapılan toplantılara bazı sivillerin de katılmasına müsaade edilmişti. Böyle olmasına rağmen halkın güvenliğinden sorumlu iki ana komitede Viyana Belediyesi doğrudan temsil edilmiyordu. Caplirs asker ve sivillerin zaman zaman birbiriyle ters düşen fikirlerini uzlaştırmaya çalıştı. Bir yandan Savaş Meclisi üyelerini yönetti ve Starhemberg'le işbirliği yaptı. Öte yandan da bu acil durumun şaşkına çevirdiği ve haklarının gözetilmediğinden yakınan halkla uğraştı. İdari işler, ileri yaşına ve müzmin karamsarlığına rağmen bütünüyle Caplirs'in koordinasyon yeteneğine dayanıyordu. Tarihçiler, kısmen elde yeterli kanıt olmaması nedeniyle onun bu kriz dönemindeki erdemleri hakkında farklı görüşler ileri sürmüşlerdi. Kendisi uzun ve başanlı bir meslek hayatından sonra Viyana'dan yüzlerce kilometre uzakta, Kuzey Bohemya ormanlarındaki sarayı ve resim galerisinde sakin bir yaşam sürüyordu. Hiç kuşkusuz, Viyana'ya 10 Temmuz günü ardında bıraktığı bu yaşamın özlemi içinde isteksiz gelmişti.2> Ancak kısa sürede kollarını sıvamasını bildi. Starhemberg çok daha asker ruhluydu ve güçlü bir kişiliğe sahipti. Caplirs bundan şikâyetçi olmasına rağmen ona elinden geldiği kadar destek oldu. 

8 Temmuz sabahı belediye başkanı kendi meclisini topladı. Viyana'yı yönetenleri ağır sorunlarla yüklü bir gün bekliyordu. Evlerini kapatıp kaçmaya çalışan kentlilerle uğraştılar. Yeni Kapı'nın dışında yığılı ağaç kütüklerinin içeriye taşınması, tahıl stokunun eşit miktarlarda depolanabileceği ambarlara dağıtımı ve muhtelif noktalara muhafızlar yerleştirilmesi gerekiyordu. Ancak en önemli konu tahkimatlarda çalışan işçi sayısını artırmaktı. Kentlilerden oluşan milis bölüklerine saat birde belediye binası dışında toplanmaları bildirildi. Halktan diğer erkeklerin de üçte Am Hof Meydanı'na, belediyeye ait silah deposu önüne gelmeleri istendi. Burada Başyargıç Nikolaus Hocke binaya çıkan basamakların üstünde yaptığı etkileyici konuşmayla onları zafere ulaşmak için yüreklendirmeye çalıştı ve yaklaşmakta olan büyük tehlike karşısında alışılmış günlük işlerin bir kenara bırakılması gerektiğini dile getirdi. Tahkimatlarda çalışacaklara uygun ücret ödeneceğini de ekledi. Buraya yakın olan piskoposun sarayında Viyana piskopos yardımcısı din adamlarına, onların da çalışmalara katılmaları gerektiğini söylüyordu. Çok geçmeden trampet ve boru sesleri duyuldu. Lorraine Dükü Karl'ın süvarileri Viyana'ya varmıştı. Birlikler kentin surlarını dolanarak Kanal" geçip Leopoldstadt üzerinden Tuna adalarındaki ordugâha vardılar. 
Akşam olurken Karl ve Starhemberg Viyana'ya girdi. İlk yaptıkları iş halkın üzerindeki baskıyı artırmak oldu. Savunma çalışmaları için ertesi sabah dörtte yeterince insan gücü sağlanmadığı takdirde zora başvuracaklarını bildirdiler. 

Gün ağarmaya başlarken belediye başkanı bile kazmayı omuzlamıştı. Hocke işçilerin kaydını yapıyordu. Starhemberg yirmi dört saat içinde 500 işçi daha istedi. Kentliler, işçiler, bazı varlıklı kişilerin kendi yerine ücretle tuttuğu ameleler, Starhemberg'in Viyana'ya geldiğinde bu işle görevlendirdiği askerler ve kent muhafızları bütün hafta boyunca gayretle çalıştılar. Bazı tecrübeli kimselerin karamsar eleştirilerine rağmen burçları, hendeği, ön tabya duvarını olabildiğince sağlam duruma getirdiler. En önemli husus toprak siperlerle ahşap kısımların takviyesiydi. Uygun talimatlar altında yürütülen kazılarla perde duvarlar ve burçların taş kaplamalarında zayıf olan kısımlar payandalandı, hendek derinlestirildi. Siper kazıklarıyla desteklenen ön tabya duvarları ve üzerindeki siperli yol, garnizonun savunmaya çalışacağı en uç mevzii korumaktaydı. Surları ve burçları ön tabya duvarından ayıran ana hendeğin daha çok kazılması gerekiyordu. Hendek boyunca muhtelif yerlerde barikatlar ve burçları koruganlara, koruganları da ön tabya duvarına bağlayan yeni ahşap köprüler inşa edildi. 

9 ve 10 Temmuz günlerinde önemli toplantılar oldu ve Karl ile 
Starhemberg planları üzerinde ayrıntılı çalışmalar yaptılar. Sonra da Starhemberg iaşe işlerinden sorumlu Breuner ve Hazine'den Belchamps'la görüştü. Milisler ve kent muhafızları dahil 10.000 
kişilik bir garnizona iaşe temin etmenin söz konusu olduğunu, kuşatmanın dört ay sürebileceğini ve buna göre hazırlık yapmalarını söyledi. Neyse ki gıda maddeleri sorun değildi. Yetkililer kentte bu çapta bir kuvveti besleyecek tahıl stoku bulunduğunu doğruladılar. 

Ertesi gün, 10 Temmuz'da çok daha zorlu bir konu olan mali durum tartışıldı.26 Starhemberg Türklere başarıyla karşı koyabilmek için kuşatma boyunca asker maaşlarının aksatılmadan ödenmesi ve işçilere hasis davranılmaması husularında ısrarlıydı. Buna karşı kendisine askeri tahsisat olarak Hazine'de sadece 30.000 florin kaldığı ve bunun maaşlar için kullanılamayacağı söylendi. Yapılan hesaplar sadece askeri birliklere ait maaşların ayda 40.000 florin tuttuğunu ortaya koydu. Aslında Belchamps bu soruna daha önceden çare aramaya başlamış, Kalocsa'nın Macar piskoposu Gyorgy Széchenyi'yle temasa geçerek 1682'de hükümet için hayli yüklü bir borç temin etmişti. Szechenyi 1683'te Türk tehlikesi yüzünden elindeki maddi birikimi güvence altına almak gayesiyle Viyana'ya getirmiş, sonradan Türklerin ilerleyişi karşısında daha da batıya gitmeyi uygun görmüştü. Ancak Viyana'yı terk etmeden önce Belchmps'ın emrine 61.000 florin vermeyi kabul etti. Leopold'un Viyana'dan ayrılışından sonra Prens Ferdinand Schwarzenberg 9 Temmuz'da Viyana'ya gelip 50.000 florin borç ile mahzenlerindeki 1.000 ölçek şarabı vererek kentten ayrıldı. İlk görüşmeyi Belchamps yerine, dostu Kollonitsch'le yapmıştı.27 Kollonitsch Wiener-Neustadt piskoposuydu ve Viyana'da kalarak Kilise ile imparator uğruna savaşmaya kararlıydı. 

Saint-Jean şövalyesi olan Kollonitsch gençlik yıllarında Girit'te kahramanca çarpıştığı günleri unutmamıstı. Şimdiki gibi tehlikeli ve nazik durumlarda kendini adamak istemeyenlerden hoşlanmıyordu. Birkaç gün sonra da gözlerini Macaristan Başpiskoposluğu'nun servetine çevirdi. Estergon Baspiskoposu György Szelepcsenyi Viyana'da Himınelpfort Sokağı 14 numaradaki ikametgâhına nakit olarak 70.000-80.000 florinden başka parasal değeri sonradan 400.000 florinin üzerinde tahmin edilen haçlar, altın ve gümüşten yapılmış dini eşyalar ve sair kıymetli eserler taşınuş, fakat yaklaşan tehlike karşısında Moravya'ya sığınmıştı. Yönetim, kuşatma başladıktan sonra, 19 ve 20 Temmuz'da Szelepcsenyi'nin varlığına el koydu. Hazinesinin bir kısmı eritildi ve kuşatma süresince Viyana darphanesi en azından mali soruna çözüm getirmiş oldu. Bazı zenginlerin altın-gümüş eşyalarını ve paralarını güvence altına almak düşüncesiyle 1683 başlarında Viyana'ya getirdiklerini Belchamps"n bildiği sanılmaktadır. Kent, o güne kadar olduğu gibi, bir anda yüzlerce kilometre içinde güvenli bir yer olmaktan çıkınca hu servet nakliye imkânlarının yokluğu ve gerekli talimatların verilmemesi nedeniyle dışarı kaçırılamamıştı. 
Hükümetin yoksul durumuyla kıyaslandığında Macaristan piskoposluğuna ya da Schwarzenberg gibi soylulara ait servetlerin büyüklüğü olağanüstüydü. 

Ancak insan gücü olmadan paranın değeri yoktu. Karl ve Starhemberg Bratislava'dan Tuna boyunca akıs yukarı ilerleyen piyade alaylarının süratle Viyana surları içine alınmasına karar verdiler. 10 Temmuz'da öncüler göründü. Ertesi gün birliklerin bir kısmı daha geldi. 13 Temmuz'da ise Leslie komutasındaki piyadelerin tümü, Yanık'tan başladıkları uzun yürüyüşü tamamladılar. 
Bunlann büyük bir kısmı derhal nehrin karşı yakasına sevk edildi. O sabah Starhemberg komutası altında 5.000 olan asker gücü akşamüstü 11.000'e ulaşmıştı.28 Durum artık bir hafta öncesi kadar karanlık değildi. Viyana Türklerin ümit ettiği gibi ufak bir garnizonun savunacağı kent olmaktan çıkmıştı. 

Osmanlı akıncılarının öncüleri görünmeye başlamıştı. Yanan köylerin dumanları ufukta yükseliyordu. Starhemberg uygulaması gereken en tatsız işlerden birini geciktirmedi: Surların önünde uzanan şevin süratle ve zor kullanarak temizlenmesi. Bu hususta daha önce verilen yıkım emirleri yerine getirilmemişti. 13 
Temmuz'da ön tabyanın dışında ne varsa yakılmaya başlandı. 
Aksi halde Viyana garnizonunun hareket imkânı kısıtlanacaktı. 
Starhemberg özellikle kentin batısında, hendeğe çok yakın mahallelerin yer aldığı arazinin açılmasını istiyordu. Ateşe verilen evlerin dumanı gökyüzünü kaplamıştı. Dört bir yana dağılan kıvılcımlar Schotten Kapısı yakınındaki Schotten Manastırı'nın damına kadar ulaşarak 14 Temmuz çarşamba günü burayı tutuşturdu. Olay nerdeyse tarihin akışını değiştirecekti. Esen rüzgâr yangını manastırın yanındaki binalara da sıçrattı ve tutuşan bir hanın alevleri silah deposunun duvanna kadar uzandı. Bu depoda her türlü mühimmatla birlikte 1.800 fıçı barut bulunuyordu. Yakınında olan diğer cephane depoları Yeni Kapı'ya bitişikti. Buradaki tahkimatlar ve cephane stokları havaya uçtuğu takdirde Türklere karşı koyabilmek söz konusu olamazdı. Alevler ahşap bir dehliz- den ilerleyerek cephane deposuna yaklaşıyordu. Halk ve askerler yangın yerine yığılmıştı. Deponun anahtarları bir türlü bulunamıyordu. Neyse ki kınlan bir kapıdan girilerek tehlike altındaki bölmeler boşaltıldı. Çılgına dönen halk olayda bir ihanet kokusu sezmişti. Biri deli, diğeri kadın kılığına girmiş iki genç şüpheli görülerek linç edildi. Macaristan'dan gelip o sırada Viyana'da bulunan bir madencinin cephane deposu yakınındaki bir diğer handan kaçırmaya çalıştığı bütün malzeme ve eşyaları da tahrip oldu. Yangına yakın bir damın üstünde dalgalanan ve ne olduğu anlaşılamayan bir bayrak düşmana verilen işaret olarak yorumlandı. Sonra rüzgâr yön değiştirdi ve alevler cephane deposundan uzaklaşarak diğer yanda soylulara ait malikânelerin bulunduğu kesime yayıldı. Auersperg Sarayı yerle bir oldu ve günlerce için için yandı. Bu felaket Türkler Viyana önlerine varmadan son bulmuştu. Ancak 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Türk toplarının sebep olacağı ve bazı hainler ile düşman ajanları- nın kundaklayacağı pek çok yangın ilerdeki günlerde Viyana'nın kâbusu haline gelecekti. 

Starhemberg haklı olarak belediyeden barut depolamak için bodrumlar tahsis edilmesini istedi. Böylece birçok kiliseye ve rahibe manastırına ait yeraltı kemerleri ile bodrumlara el kondu. 

Aynı gün, 14 Temmuz'da, Karl süvari birliklerini Leopoldstadt ve adalardan geri cekti.2? Geçtikleri köprüleri tahrip eden süvariler Tuna'yı aşarak kuzey kıyısındaki yeni mevzilerine yerleştiler. 
Sadece son köprüye dokunulmadı ve burası küçük bir müfrezey- le koruma altına alındı. Bu arada Leslie'nin piyadeleri Viyana'ya girmeye devam ediyor, halk ve asker tekneler ve sallarla nehirden gelen malzemeleri boşaltıyordu. 


III 


Viyana'dan kaçış 


Leopold 7 Temmuz akşamı Viyana'nın 14 kilometre uzağında- ki Korneuburg'a ulaşmıştı. İmparatorluğun bu en saltanatlı kişileri geceyi arabalardan alınan minderler ve halılar üstünde geçirdiler. Hizmetkârları ise duvarlarla çevrili küçük kasabanın kapısında nöbet tutup ufukta belirmesi muhtemel alevleri gözlüyorlardı. Yolculuk boyunca en çetin idari işleri yüklenen Saray Ahırları Amiri Harrach çok uzaklarda sadece tek bir yangın emaresi gördüğünü söylüyor, Papalık elçisi de bunların birden fazla olduğunu iddia ediyordu.30 Köylülerin soğuk ve ilgisiz davranışları iyi bir gözlemci olan Harrach'ın dikkatinden kaçmamıştı. Kırsalın insanları normal zamanlarda onları ezen ve kötü bir durum patlak verdiğinde kendilerini hemen güvence altına almak isteyen kentlilere lanet okuyorlardı. Harrach bu nedenle yanlarında asker muhafızlar olmamasına hayıflanıyordu. Macaristan tacını Bratislava'dan Viyana'ya getiren 200 kişilik süvari birliğinin saray halkına refakat etmesine karar verilmişti. Oysa 7 Temmuz sabahı süvariler aldıkları bir talimatla önce Wienerwald'e giderek imparatorun çocuklarının geçeceği güzergâhı koruduklarından ancak ertesi gün Korneuburg geçildikten sonra imparatora katıldılar. 

Leopold ertesi akşamı Krems'te geçirdi. Ancak gece gelen bir mesaj Tatarların nehrin karşı yakasına geldiği haberini verdi. Tatarlar bir buçuk kilometre ilerideki Stein’ köprüsünü tehdit ediyordu. Sonradan bunun aksine haberler alınınca saray halkının arabalar ve diğer taşıyıcılardan oluşan muazzam kervanı Tuna'nın güney yakasına geçerek Melk'e doğru düzensiz şekilde yol aldı. İmparator Krems'te kalarak buradaki depolarda bulunan barutun süratle nehir aşağı gönderilmesi için emirler verdi. Viya- 


* Tuna üzerinde Viyana'dan akış yukarı inşa edilmiş olan ilk köprü. 
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na'da Starhemberg'le birlikte hükümeti devralması konusunda verilen talimatlardan anlaşılamayan nedenlerle kaçarak Krems'e doğru yola çıkan Caplirs'e bir mektup yazdı ve yaşlı adama kesinlikle kente geri dönmesi gerektiğini sert bir dille bildirdi.?! Bu isleri yaptıktan sonra kendisi de tekneyle yola çıktı. Nehirde akıntı ve rüzgâra karşı yol alarak geceyarısı Melk'e ulaştı. 

Tuttuğu günlükten geniş ölçüde yararlandığımız Viyana'daki Hesse-Darmstadt temsilcisi Justus Passer'in kenti terk ediş öyküsü oldukça farklıydı.32 O 8 Temmuz'dan önce Viyana'dan ayrılamamıştı. Yaya olarak yola düşen Passer uzun süre yürüdükten sonra Wienerwald'e geldi, sonra da şans eseri Sankt Pölten'e bir araba buldu. Burada güçlükle temin ettiği atlarla 10 Temmuz gecesi geç vakit Melk'e ulaştığında konaklanabilecek yerlerin hepsi dolmuştu. Leopold ve maiyetinin çoğu geceyi değerli atlarıyla arabalarının yanında açık havada konaklayarak geçiriyordu. 
Passer yola devam etti. Bütün gece at koşturarak sabaha karşı Neumarkt'a vardı. Dul imparatoriçe ona burada geceleyecek yer buldu. Sonunda, rastladığı süvarilerden para karşılığı yardım alarak Enns'e ulaştı. İmparator ile maiyetinden önde gidiyordu, ancak yolda Passer'i geçerek Linz'e ilk varan yine onlar oldu. 

Yaşanan olaylara tanık olan ve Leopold'dan önce davrananlar- dan biri de Toscana grandükünün temsilcisi Pucci'ydi. Viyana'nın paniğe kapıldığı günden çok önce hazırlıklara başlayarak eşyalarını güvenli bir yere taşımak için araba ve atlar temin etmişti.33 
Olay patlak verdiğinde arabasına dolan insanlar yüzünden her şeyini temsilciligin Herrengasse'deki lojmanında bırakarak kenti terk etmek zorunda kaldı. Herhangi bir tehlikeyle karşılaşmadan Linz'e varınca hükümet ve sarayın burada karargâh kurmayı düşündüğünü söyledi. Kente yığılan insan kalabalığı korkunçtu. Buna rağmen imparatoriçe, ileri safhadaki hamileliği nedeniyle daha uzağa gitmek istemiyordu. 

Birkaç gün sonra (14 Temmuz günü öğlen saatlerinde) Enns'e korku salan bir söylenti yayıldı: Tatarlar son hızla yaklaşıyordu. 
Bu haber ertesi gün sabaha karşı ikide Linz'e ulaşarak önce büyük bir telaş yaratmış, ardından, bir hafta önce Viyana'da yaşanan panikte olduğu gibi halk kentten kaçmaya baslamıstı.3* Saray mensupları, derhal el konan kırk kadar tekneyle Tuna'ya açıldılar ve akış yukarı yol alarak nehrin dağlar arasında tehlikeli kıvrımlar yapan bölümünü de hiçbir sorunla karşılaşmadan aşıp iki gün sonra Passau'ya ulaştılar. Pucci ve Danimarka elçisi karayolunu izlemişlerdi. Geriden gelen Justus Passer Linz'e vardığında herkesi ve her şeyi tam bir kargaşa içinde buldu. Zengin ailelerin hepsi kaçmıştı. Göçmenler kente dolup boşalmaktaydı. 
Passerin kiralayabildiği tekne Aschach'ı geçtikten sonra nerdeyse parçalanıyordu. Ama o da sonunda Passauya ulaştı. Buradaki Sankt Paul Kilisesi'nde 18 Temmuz günü yapılan akşam duasın- da imparatorun yüzündeki keder dikkatini çekmişti. Buna pek şaşmadı. Tartışılan konulardan biri imparator ve maiyetinin Tuna'nın daha yukarılarına, mümkün olduğu takdirde Regensburg'a kadar yola devam edip etmemesiydi. Bir diğer seçenek de Prag'a gitmekti, ancak o sıralarda Bohemya'dan köylülerin ayaklandığı haberleri geliyordu. 

Leopold'un Viyana'daki kütüphanesinden elyazması kitaplar ayın 18'inde Passau'ya ulaştı. Bunları 21’inde imparatorluk arşivleri, ertesi gün de Hazine'deki (Schatzkammer) değerli eşyalar izledi.35 

Heiligenkreuz Manastırı'nın koro şefi Sankt Pölten'e daha önce gelmisti.56 Buradan batıya yol alırken çektiği sıkıntıları ve Cizvitlerle karşılaşmasını anlatır: Bunlardan bazıları kılık değiştirmiştir ve en büyük tehlikenin kızgın köylüler olduğunu söylerler. 
Leopold'u Enns yoluyla Linz'e hareket etmeden görmüş ve başrahibin küçük arşidük Joseph'i manastırın bahçesinde takdis edişi- ne tanık olmuştur. Tatarlardan ilk ele geçirilen bayraklar kiliseye asılmıştır. Sankt Pölten'e geri döndüğünde kulaktan kulağa yayılan yarı gerçek yarı söylenti haberlerin kendisinin ve diğer yolcuların hareket özgürlüğünü garip şekilde etkilediğinin farkına varır. Tatarların Wienerwald'e ulaştığı ve Krems'den Melk'e muhafızların koruması altında taşınan imparatorluk hazinesinin peşinde oldukları söyleniyormuş. Tatar tehlikesi nedeniyle kendisinin ve halkın hareket imkânı kısıtlanmıştır. Buna karşı bazı kimseler asıl tehlikenin hazineyi koruyan muhafızlar olduğu görüşündedir. 
Öte yandan köylülerin gaddarlığı da aşağı kalmıyormuş. Heiligenkreuz koro şefi dayanılması güç şartlar altında geçirdiği bir haftayı böyle anlatmıştır. 

Viyana'dan kaçanlar Tuna yukarı yol alırken halkın bir kısmı da Graz'ı ve Styria düzlüklerindeki kasabaları terk ederek Mürz vadisinden yukarı gidiyordu.57 Mur ve Mürzün kuzeyinde, Eisenerz'deki madenciler Cizvit düşmanıydı. Bu düklüğün doğusunda yer alan bölgede süratle savunma hazırlıklarına girişildi. İşaret ateşleri için kuleler inşa edildi, kazıklarla duvarlar ve setler yapıldı, Macaristan hududuna da asker gücü sağlandı. Batthyâny mecburen Thököly'nin buyruğu altına girmişti. Bu nedenle hududun diğer yanında kendisine ait köylere Avusturyalılar baskınlar yapıyordu. Buralarda sürekli olarak yakıp yıkmalar, misillemeler ve her türlü tedhiş olayları yaşanıyordu. Oldukça önemli bir hudut kasabası olan Fürstenfeld bir ara Macarların eline geçecekmiş gibi göründüyse de Kärnten ve Kamiol’dan gelen birlikler imdada yetişerek kasabayı işgal ettiler. Karl'ın komutasında küçük bir kuvvet Tuna'nın kuzeyinde Moravya'yı koruyacaktı. Güneyde Wiener-Neustadt direnmeye çalışıyor ve buradan ileride bulunan birkaç bölük asker Styria'ya giden yolları tutuyordu. Metternich, Aspremont ve Saurau'nun dragonları da oradaydı. Hırvatistan Bânı Nicolas Erdödy'nin de destek vereceği umuluyordu. Bütün bunlara rağmen Tuna'nın güneyindeki geniş toprakları yöneten hükümet temmuz ortalarında çökmüş ve halk çaresiz bir halde yollara dökülmüştü. 


5 


Kuşatma 


İlk hafta 


Heiligenkreuz Manastırı'nın koro şefi Sankt Pölten'e ilk geldiginde Kara Mustafa Paşa 160 kilometre doğudaki Ungarisch-Altenburg’a varmıştı. Paşanın baş teşrifatçısı birliklerin yol alırken çıkardığı tozdan askerin birbirini tanıyamaz hale geldiğini anlatır. 

Sadrazam üç gün sonra Schwechat ile Viyana arasındaki bölgeyi dolaşarak incelemeler yaptı. Öncelikle Habsburg imparatorları tarafından yaptınlmış olan Neugebâude Sarayı'nı gezdi. Burası, Kanuni Sultan Süleyman'ın 1529'da Viyana'yı kuşattığı sırada karargâhını kurduğu sanılan yerde inşa edilmişti. Saray bu nedenle ve bir de Türk üslubunu andıran mimarisinden dolayı geçmişte burayı gören Türklerde büyük hayranlık uyandırmıştı.2 İçinde gezinti yolları, kuşhanesi, meyvelikler ve bir de hayvanat bahçesi olan görkemli bir parka bakıyordu. Kara Mustafa Paşa, Kanuni'nin Viyana seferinde elde ettiği sonucu aşabilmek ümidiyle doluydu. Ona duyduğu saygının yanı sıra bu yapıyı korunmaya değer bir ödül olarak gördüğü de muhakkaktı. Saray yağmalanıp zarar görebilirdi. Dolayısıyla burasını güçlü muhafızlarla koruma altına aldırdı. Neugebâude'de biraz dinlendikten sonra daha ilerilere giderek Viyana'yı seyretti ve Schwechat'a döndü. Paşa emrindeki kuvvetlere bütünüyle hâkim ve zeki bir komutan değildi. Aynı gün kendisinin olduğu yerden birkaç kilometre sağda, Tuna kıyısındaki Fischamend saldırıya uğradı ve baş teşrifatçının anlattıklarına göre buradaki büyük kerestelik ağaç stokları tamamen yok edildi. Oysa Kara Mustafa Paşa'nın düşündüğü kuşatma düzeninde lağımcıların açacağı galeriler ve siperler için keresteye ihtiyaç vardı. 

Ertesi gün (14 Temmuz çarşamba) kente güneyden bakan bayırlara gitti. Wien Nehri'nin aktığı vadi hemen altında uzanıyor, daha da uzaklarda Kanal, Tuna Nehri, Wienerwald tepeleri ve dış 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mahallelerin etrafındaki engebeler gibi askeri açıdan önem taşıyan yerler görünüyordu. Kara Mustafa Paşa burada divan topladı. 
Komutanları ve mühendisleri gereken planları hazırlamakla meşguldü, ancak Viyana'ya yapılacak taarruzun hazırlıkları üzerinde son ve kesin bir görüş birliğine varmanın zamanı da gelmişti. Saldırının genel stratejisi açısından geçerli görünen kanı, savunınayı yarmak için Hofburg'a, Leopold'un sarayına bitişik tahkimatlara yüklenmenin uygun olduğu yolundaydı.? Wien Nehri burada bir kavis yaparak surlardan uzaklaşıyordu. Nehrin sol yakasındaki yüksek arazide ön tabyaya ve şeve inen oldukça yumuşak bir meyil vardı. Yağmur sularının akıntı yolları da uygun görünüyordu. 
Yaklaşma kanalları bu noktadan başlayarak kazılabilirdi. Bütün bunlar Kara Mustafa Paşa'ya daha önce de anlatılmıştı. Şimdiyse yapılan önerilerin doğruluğunu bizzat yerinde görerek değerlendiriyordu. Sadrazam çevreyi incelerken düşman Hofburg'un karşısına düşen burçların yakınındaki dış mahallelerin binalarını ve bahçe duvarlarını delice yakıp yıkınakla meşguldü. Buna rağmen Türklerin bu mevkiden yararlanma şansı yine de yüksekti; üstelik başka seçeneklere karşı güçlü bir muhalefet de vardı. Bu kanalların kentin doğusuna düşen surların karşısında açılması halinde kazılara Wien Nehri'nin yakınında başlamak gerekecekti. 
O zaman da içlerine su sızması ihtimali söz konusuydu. Şiddetli yağışlarda ise kazı yapmak bile mümkün olamayacaktı. Öte yandan arazinin yapısı lağımcılar için de uygundu. Toplar ise arkada- ki sırtlara kolayca yerleştirilebilecekti. Topçu ve istihkâmcıların burada yakın işbirliği içinde çalışarak başarıya ulaşma şansı yüksekti. 

Sadrazam hiç duraksamadan ordunun ana birliklerine Wien Nehri'nin batısında ve güneyindeki Handsturm, Gumpendorf ve Ottakring köyleri civarında ordugâh kurmaları emrini verdi. Kendi karargâhı için de Ottakring'i secti.* Diğer birlikler Heiligenstadt'a kadar ilerleyerek buradaki geniş arazi şeridine yerleştiler ve Viyana'yı, kentin arkasındaki Rossau'ya kadar kuzeyden ve batıdan kuşattılar.5 Buradaki kapıkulu birliklerine, yeniçerilere, Anadolu'dan ve diğer Osmanlı eyaletlerinden gelen askere Temeşvar beylerbeyi komuta edecekti. Küçük fakat güçlü bir alay da sağ kanada, Viyana'nın doğu ve güney doğusundaki Sankt Marx ve dolaylarına yerleşti. Viyanalılar, kenti büyük bir hilal şeklinde çevreleyen çadırları korkuyla izliyordu. Bu ürkütücü görüntü, kendilerini kuşatan düşmanın askeri gücünü daha da abartarak yansıtıyordu.® 
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Kara Mustafa Paşa Osmanlı geleneğine uygun şekilde hazırlanan teslime davet çağrısını Viyana'ya gönderdi.” Bir Türk subayı ön tabya duvarına doğru at koşturarak bildiriyi oradaki Hırvat askerine teslim edip verilecek cevabı bekledi. Etkili ve süslü cümlelerle yazılmış bildirinin metni şöyleydi: “İslamiyeti kabul et ve sultanın buyruğunda huzur içinde yaşa. Ya da kaleyi teslim et, sultanın buyruğunda Hıristiyan olarak huzur içinde yaşa. Kim kaleden ayrılmayı seçerse, bırak onu eşyalarıyla barış içinde terk etsin. Ancak karşı koymaya kalkarsan, akıbetin ölüm, yağına ve esaret olacaktır.” Starhemberg haberciyi tersleyerek geri yolladı ve kapıları duvarla ördürmeye devam etti. Baş teşrifatçının anlattığına göre Kara Mustafa Paşa bu cevabın ardından toplarını konuşturmuştu. 

Viyana şimdi karşılaşabileceği birtakım ihtimalleri hesaplamak zorundaydı: Hemen genel bir taarruza geçilmesi ya da bazı noktalar aldatıcı saldırılarla oyalanırken diğerlerine gerçek saldırıda bulunulması veya savunma tesislerinin kademeli olarak bir düzen içinde tahrip edilmesi. Ancak düşmanın giriştiği hazırlıklar ne yapmak istediği hakkında kısa sürede ipuçları vermeye başlamıştı. 

Türkler, kuşatmanın bu ilk gününde pek çok asker, malzeme, at, deve ve top yığınağı yaparak sanki kendilerine yeni bir kent inşa eder gibi faaliyete geçmişlerdi. Sadece bazı gezici müfrezeler eski Viyana yakınlarına sokulduysa da bunlar ustalıkla geri püskürtüldü. Türklerin faaliyeti Burg'un güneyinde yoğunlaşmıştı. Sadrazamın otağları ile hazine, arşiv ve adli işlere ait çadırlar oldukça gerilerde kuruldu. Levazım malzemeleri depolandı. 
Kentin daha yalanina yerleşen kuvvetler üç gruba ayrıldı. Her biri için, Sankt Ulrich köyünden Burg Kapısı'na uzanan yolun iki yanındaki bölgede kente yaklaşacakları cepheler belirlendi. Bu yol hafif bir meyille aşağı iniyor ve şevi aştıktan sonra ön tabya duvarına ulaşıyordu. Yolun çevresinde aralıklı olarak hâlâ ayakta duran binalar, duvarlar ve duvarla çevrili bahçeler vardı. Bu binalardan biri de Rotenhof adıyla bilinen Kont Trautson'a ait bir malikâneydi. Kara Mustafa Paşa ileri karargâhını, Viyana surlarından top menzilindeki (yaklaşık 450 adım mesafede) bu mevkide kurdu. Türkler surlara böylesine yakın ve korumalı bir mekân buldukları için çok memnundular. Aralarından biri Osmanlı İmparatorluğu'nun uzun ve şanlı tarihinde bunun bir örneğine daha rastlanmadığını söylemişti. Öyle ki bu kuşatmada Allah'ın askerleri atlarıyla buradan siperlerin giriş noktalarına kadar korunarak 
yaklaşabileceklerdi. 8 
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Kara Mustafa Paşa doğal olarak bu ileri mevziin merkezine yerleşti. Yeniçeri ağası ile Rumeli beylerbeyi birlikleriyle yanında yer aldılar. Sağ kanada Anadolu ve Diyarbakır beylerbeylerinin komuta ettiği Anadolu askerini ve bazı yeniçeri birliklerini konuşlandırdı. Sol kanadı ise Vezir Ahmed Paşa'nın komutasına bıraktı. Kendisi de aynı gün, 14 Temmuz çarşamba akşamı, Wien Nehri'ni geçerek ana ordugâhındaki otağına döndü. O gece merkezde, sağda ve soldaki birlikler kentin tahkimatlarına doğru yaklaşma kanallarını kazmaya başladılar. Merkezdekiler Burg koruganının çıkıntı yapan ucundaki ön tabya duvarının karşısında yer almıştı. Sankt Ulrich çevresindeki sağ kanat Burg burcuna, sol kanat ise Löbel burcuna yönelikti. Ertesi sabahın erken saatlerinde arka sırtlardan topçu ateşi başladı. 

Leopold'un elçisi Kuniz ve beraberindeki tercümanlar, İstanbul'dan buraya yaptıkları uzun yolculuktan sonra Sankt Ulrich'in birkaç yüz metre yakınına gelmişlerdi. Bulundukları yerden pek uzak olmayan garnizonla temasa geçmenin yollarını araştırma- ya koyuldular. Eflâk Prensi Şerban Kantakuzenos karargâhını Schönbrunn yakınlarında kurmuştu. Tatarlar tarafından yakalanarak Vezir Ahmed Paşa'ya satılan zavallı Marsili ise Schotten Kapısı'nın karşısındaki Hernal'de ahçı yamaklığı yapıyordu. 

Viyanalılar ön tabya duvannın kazıklarla takviyesine devam ettiler. Starhemberg düşmanın taktiğini artık anlamıştı. Topçusunu da buna göre yoğun şekilde Hofburg civarına yerleştirdi. Bu arada belediye meclisi de toplantılar yaparak diğer konulara çözüm getirmeye çalışıyordu. Kentteki yabancılardan hâlâ ürküyorlardı. Schotten yangınının yarattığı korkuyla halk arasında bazı hainler olduğundan kuşku duyuluyordu. Bu nedenle evlerin tek tek dolaşılarak sayım yapılması istendi. Cephanenin depolanması işi de henüz tamamlanmamıştı. Sonra da, insan gücünün nasıl kullanılacağı kararlaştırılarak milis kuvvetleri için 800, gözcü olarak da 120 kişi ayrıldı. Dominiken burcuna? ve burada görevli Georg Altschaffer'in emrine 180'er kişi verildi. Altschaffer'in makamı belediye meclisi üyelerine ait işlerin yürütüldüğü yerdi ve kuşatma boyunca gerek Starhemberg gerekse Altschaffer tarafından sivil ve yarı askeri işler için kullanıldı. 10 

Aynı gün düşmanın topçu ateşiyle Löbel burcundan fırlayan bir taş parçası Starhemberg'i başından yaraladıysa da kısa sürede tekrar görevine dönebildi. 

Karanlık çöktükten sonra Viyana garnizonu ilk yarma hareketine girişti. Yapılan saldırıda askerler korkuya kapıldılar. Bir kısmı düşman üzerine yürürken diğerleri ön tabya duvarının dışına bile çıkamadı. Ancak pek az can kaybıyla sonuçlanan bu deneme, düşman istihkâmlarına hasar verdiğinden cesaret kırıcı olmamusti. Bu nedenle Avusturyalılar saldırıyı yirmi dört saat sonradaha bir güven içinde tekrarladılar. 16 Temmuz sabahı düşmanın büyük bir süratle hareket ederek çok daha yakınlara, ön tabya duvanrun dışa çıkıntı yapan ucundan 200 adıma kadar ulaştığı görüldü. Neyse ki burayı savunmak için gereken hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştı. Burg Kapısı yanında bulunan ve bir zamanlar operalarda canlandırılan savaş sahneleriyle saray mensuplarının hoş saatler geçirdiği Leopold Tiyatrosu sökülerek keresteleri alındı. Buna en çok sevinenler tiyatronun bitişiğindeki Augustinusçu keşişlerdi. Tiyatro Türklerin açtığı ateşle alev alırsa, yangının kendi binalarına da sıçrayacağından korkuyorlardı. 
Kuşatma sırasında meydana gelebilecek kanundışı davranışlara gözdağı vermek gayesiyle kentin bir başka semtinde bir darağacı kuruldu. Barutun yeniden depolanmasına devam edildi ve hendegin içinde yeni bir barut imalathanesi kuruldu. Sonuçta Türk kuşatmasının yoğunluğundan ve süratinden kaynaklanan endişelererağmen Viyana giderek sakinleşti. 

Kentte hissedilen korkuyu haklı gösteren bazı nedenler vardı. 
Kara Mustafa Paşa ikinci büyük adımını atarak Viyana'yı cepecevre abluka altına almaya başlamıştı.!! Yürütülen çalışmaları bizzat izlemek üzere Wienerwald'in aşağı sırtlarına, oradan da surlara yakın bir dış mahalleye gitti. Şam beylerbeyi Hüseyin Paşa ile Eflâk ve Boğdan prenslerine yeni emirler yollandı. Bunların sonucunda. 
kalabalık bir kuvvet Kanal" sığ sularını aşıp Leopoldstadt ve adalara doğru ilerledi. Türkler, burada Lorraine Dükü Karl'ın Schultz komutası altında bulunan artçı birliklerini Tuna üzerindeki son köprüye doğru geri çekilmek zorunda bırakarak Leopoldstadt'ı ateşe verdiler. Viyana'ya bu cepheden bakan yeni mevzilerine yerleştikten kısa süre sonra da Leopoldstadt ile nehrin sağ yakası arasında kendi köprülerini ve Starhemberg'in askerleri tarafından savunulan kuzey surları karşısında göğüsleme istihkâmları ve topçu mevzileri inşa ettiler. Avusturyalılar normal zamanlarda kenti dış mahallelere bağlayan köprüyü de sökünce, Viyana’ıun hiçbir yerle bağlantısı kalmadı ve kent tamamen çembere alınmış oldu. Kanal üzerinden Rossau'ya uzanan Türk köprüsü de ikmal malzemesinin nehir yoluyla gelmesini önlüyordu. Kuzeyden yakın menzilli bir topçu ateşi kaçınılmazdı. Türkler güneyde Hofburg'a yüklenirken aynı zamanda buradan taarruza geçmeyi deneyebilirlerdi. Öte 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yandan eğer Thököly Tuna'nın karşı yakası boyunca gelirse, Türkleri kente yapacakları herhangi bir saldırıda kolayca takviye edebilirdi; bunun da hesaba katılması gerekiyordu. O zaman Türklerin de Karl'ın birliklerine karşı Thököly'ye destek vermesi mümkün olacaktı. Bu arada Starhemberg'i avutan ufak bir husus vardı: Arazinin Kanal'dan kent merkezine doğru oldukça dik bir meyille yükselişi. Romalıların da yüz yıllar önce buraya yerleştiklerin- de kaydettikleri gibi, bu meyil kuzeyden yapılacak saldırıları zorlaştırıyordu. Kara Mustafa Paşa ana kuvvetlerini Sankt Ulrich'ten Burg'a yaklaşmakla görevlendirmişti. Türkler kuşatma boyunca uyguladıkları stratejilerde aldatıcı girişimlerden ve üstü örtülü taktiklerden kaçınmışlardı. Sadrazam atılgan fakat yaratıcılıktan yoksun bir komutandı ve Starhemberg zaman içinde hasmının bu zayıf yönünü keşfedecekti. 

Kara Mustafa Paşa cumartesi günü Leopoldstadt' gezdi. Bir Habsburg malikânesi olan Favorita'nın harap olmuş ihtişamı içinde biraz dinlendikten sonra yeni köprüden geçerek Rossau'ya döndü. Türkler Viyana'nın çepeçevre kuşatılmasından büyük seving duyuyorlar, “nihai zafer” avuçlarındaymış gibi konusuyorlardı. Başarıya ilerleyişin coşkulu temposu içindeydiler; toplar gürlüyor, çevrede devriye kolları dolaşıyor, askerler siper ve tünel kazarak ilerliyordu, gün doğarken ve batarken sadrazamın, yeniçeri ağasının ve paşaların mehterleri çalıyordu. 

Saldıranı da, savunanı da kısa sürede etkisine alan bu tekdüze ortamın temposu bir hafta boyunca, 22 Temmuz'a kadar devam etti. Kuşatmanın bütün kesimlerinde bunu hissetmek mümkündü: Türklerin yaklaşma kanallarında, bu kanalların gerilerin- de, siperler ve ön tabya boyunca, hendeklerde, surlarda, surların gerisinde, kentin sokaklarında ve Leopoldstadt'ta. Viyana'dan oldukça uzakta Tuna'nın öte yakasında karşılıklı mevzilenmiş Türk birlikleri ve Karl'ın süvari alayları bunu daha az hissediyorlardı. 
Yaşanan haşin ve ürkütücü ortamın genel seyri ve karınaşıklığı hakkında fikir sahibi olmak için her kesimin incelenmesi gerekir. 

Bunun kaynağı öncelikle Kara Mustafa Paşa'ydı. Karargâhını ana ordugâhın ortasında kurmuş ve buradaki görkemli otağların- da gösterişli bir lüks içinde yaşıyordu. 15 Temmuz'da Macar soyluları Batthyány ve DraSkovi6”i,” 19'unda da sultandan gelen haznedar ağasını kabul etmiş, Osmanlı İmparatorluğu'nda âdet oldugu üzere terfi edenlere burada hilat giydirerek ödüllendirmişti. 


* Batthyány ve Draskovic'le olan bağlantının önemli noktalarından biri her ikisinin de Viyana'yı kuşatan Osmanlı ordusuna erzak ikmali yapmasıydı. 
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İdari, mali ve adli işlere bakan makamlar da yakınındaydı. Ancak daha da önemli olan Trautson bahçelerindeki ileri karargâhıydı. 
Ahşap bir yapı olan karargâh binası, bahçe duvarıyla korunan bir yerde kurulmuş ve kum torbalarıyla takviye edilmişti. Sadrazam az ilerideki duvarda açılan bir delikten siperleri görebiliyordu. 
Zaman içinde kişisel eşyalarını da ana ordugâhtaki karargâhından buraya taşıttı. Türk mevzilerinin teftişini düzenli aralıklarla buradan sürdürmekteydi. 

Türklerin kuşatma ağını sonradan inceleyen Hıristiyan gözlemciler yapılan kuşatma tesislerinin planlaması ve inşaat düzeni karşısında hayranlıklarını açıkça belirtmişlerdi.!2 İnsanı hayrete düşüren bir tertip ve dikkatle açılmış yaklaşma kanallarının ve paralel siperlerin araziyle uyumu mükemmeldi. Yaklaşma kanalları şevin karşısından Burg burcu, Burg koruganı ve Löbel burcu önündeki ön tabyanın her üç ucunda eğimli istihkâm hattına doğru uzanmaktaydı. Burg burcunu hedef alan Türk kuvvetleri ordunun sağ kanadını oluşturuyordu. Yaklaşma kanalı buradan, Rakovitsch bahçesi olarak bilinen mevkiden başlıyor ve kat ettiği mesafenin yarısından itibaren her iki yanında aynı yönde açılmış siperlerle uzanıyordu. Sağa ve sola doğru kazılmış olan paralel siperler en sağda tekrar bir diğer yaklaşma kanalıyla birleşiyordu. Burası Türklerin ana cephesinin bir kanadıydı ve paralel siperler daha da dikkatle düzenlenmiş yaklaşma kanallarıyla merkezde birbirine bağlanmıştı. Üç ana yaklaşım kanalı, biri Kara Mustafa Paşa'nın Trautson karargâhı girişinden uzanan, Burg koruganı önündeki ön tabya duvarı yakınında birleşiyordu. Bunlar sol kanattaki yaklaşma kanallarına uzanan pek çok paralel siperle bağlantılıydı. Yaklaşma kanallarından biri Kara Mustafa Paşa'nın önündeki merkez ağına girişten ayrılarak belirli bir mesafe kat ettikten sonra sola, doğrudan Löbel burcuna uzanıyordu. Diger iki yaklaşma kanalı da aynı yönü izlemekteydi. Bunlardan biri de en soldaki paralel siperlere bağlanan yoldu. 

Türkler insanı şaşırtan bu kuşatma ağının yapımı boyunca toprağın çok taşlı oluşundan şikâyet ediyorlardı. Yine de olağanüstü bir gayretle çalışmışlar (ya da çalışmaya zorlanmışlardı). Kazılarda oldukça derine inildiğinden açılan kanalın yüksek kenarları ve pek çok yerde kütüklerden yapılan tavanlar askere mükemmel bir korunak oluşturmuştu. Çok sayıda askeri barındırmak için yaklaşma kanallarında ve paralel siperlerde belirli aralıklarla geniş oyuklar açılmış, toplar yerlerine yerleştirilip bütün bu işler tamamlandıktan sonra da silah, cephane ve kerestelik kütükler 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dış hendek duvarına kadar taşınmıştı. Avusturyalıların yarma girişimlerini kazılardan çıkan yumuşak toprak yığınlarının yanı sıra yaklaşma kanalları açan işçileri korumak için paralel siperlerde mevzilenmiş Türkler de engelliyordu. 

Türk topları yapılan saldırılarda önemli bir rol oynamış, ancak yeterince etkin olamamıştı. Topçular önceleri Trautson bahçelerinin ardındaki bayırlardan ateş açmışlardı. Toplar sonra daha aşağı ve sağa, Burg burcuna uzanan yaklaşma kanallarının başladığı yere, daha da sonra Trautson bahçelerinin altındaki Rotenhof'a ve sol ilerisine kaydırıldı. Buradan da giderek kente yakın mevkilere götürüldü. Atışlar zaman zaman yağmur yüzünden kesildiyse de kuşatma boyunca belirli aralıklarla devam etti. O dönemdeki kıstaslara göre kuşatmada kullanılan toplar iki yönden zayıftı: Çaplarının hafifliği ve düşük kaliteli barut kullanılması. 
Oysa XVII. yüzyıldaki Türk toplarının gücüne ve atış hızına Hıristiyan Avrupa'da dayanabilecek kale yoktu. Topçunun burada yeterince etkili olmayışı, orduda ağır toplar bulunınaması yüzündendi. Söylenenlere göre bunun da nedeni sultanın Viyana degil, sadece Yanık ya da muhtemelen Komârom kalelerinin kuşatılmasına rıza göstermesiydi. Daha büyük bir ihtimalle Türkler ağır topları Balkanlar üzerinden nakletmeyi düşünmemişlerdi bile. Bu topları ileri ordugâhları olan Budin'de imal edecek imkânlardan da yoksundular (ordunun kullandığı düşük kaliteli barutun büyük bir kısmı Budin'den geliyordu). Türkler topları iki sınıfa ayırıyordu: on ile kırk okka!? arası gülleler atan orta ve ağır toplar ve üç ile dokuz okka arası gülle atan hafif ve orta toplar. 
Diğerleri ise daha da hafifti. Kara Mustafa Paşa Viyana'nın güçlü savunma tesislerini uygun mesafelerden çökertecek ağır toplara sahip değildi. Bu nedenle elindeki on yedi orta ve doksan beş hafif topu kullanmak zorunda kalmıştı. Ayrca havan topları da yoktu. Aslında topçusu sadece insan öldürmekte etkili oluyor, tahkimatlarda ufak delikler açmaktan öte gidemiyordu. Osmanlı komutanları siper ve lağımın kuşatma için önde gelen silahlar olduguna inanıyor, topu sadece destek veren bir güç olarak görüyorlardı. Bu düşünce 1669'da Girit'te Kandiye'nin fethinde kazandıkları başarıdan kaynaklanıyordu. 

Türklerin harekât sahası olan şevi tüneller ve siperler ağına dönüştürmesine karşın hasımları da kendi savunma düzenlerini kurmuşlardı.!4 Önceleri şevin üzerindeki dış mahalleleri yakarak burasını temizlemekle Türkleri engellemenin mümkün olacağı sanılmış, ancak onların Sankt Ulrich ten ilerlemesine hiçbir şekilde karşı konulamadığı için yapılan hesaplar boşa çıkmıştı. Bu durumda büyük hendeği çok güçlü bir savunma tahkimatına dönüştürmek önem kazandı. Habsburg istihkâm uzmanları dikkatlerini ön tabya üzerinde yoğunlaştırdılar. Burasını demir kazıklar ve ahşap payandalarla çaprazlama takviye ettiler. Savunına hattında dışa çıkıntı yaptığı uçların arkasında siperler kazarak saldırıya açık kısımları güçlü tahkimatlara dönüştürdüler. Ön tabya duvarı üzerinde uzanan siperli yol yer yer inşa edilen duvarlarla bölündü. Böylelikle düşman ele geçirmek için bu bölümlerle tek tek ve uzun süre uğraşmak zorunda kalacaktı. Starhemberg bu savunma hattının gerisinde, daha aşağı kademede, hendek tabanında birtakım zorlayıcı engeller yaptırdı. Bu gibi teknik konulardaki başdanışmanı Georg Rimpler'di. Koruganları burçların yan duvarlarına bağlayan siperler kazıldı. Bu siperlerin orta noktalarında müstahkem kuleler kuruldu. Siper hattından ileriye çıkıntı yapan bu garip görünüşlü fakat pratik savunma kulelerin- den o dönemdeki yazılarda “caponnieres” adıyla bahsediliyordu. 
Koruganların önündeki alanı bunların mazgal deliklerinden açılan ateşle korumak mümkündü. İstihkâmcılar Türk taarruzunun merkeziyle karşı karşıya olan Burg koruganını özel bir ilgiyle ele aldılar. İç kısmında daha çok siper kazıldı ve duvarlar yapıldı. Koruganı kent surlarına bağlayan siperli yol kazık çitle takviye edildi. Bu koruganın planındaki düzeltilemeyecek bir hata uzmanları endişelendiriyordu. Dökülen taş ve toprağın kanalı doldurmasını önlemek için koruganın kaidesinden ileri doğru uzanan bir çıkıntı vardı. Çok yüksekte bulunan bu çıkıntı surların eteğinde olup bitenin izlenmesini engelliyordu. Bu engel ilerki günlerde düşmanın çok işine yarayacaktı. 

Starhemberg son bir kez her iki burcu da gözden geçirdi. Zamanı geldiğinde buraların yoğun Türk saldırılarına hedef olacağı kanısındaydı. Daruşmanları Burg burcunun durumunu beğenmişlerdi. Ancak karşı-lağım girişimine uygun malzeme olmadığından burada siperler ve çapraz geçitler açmakla yetindiler. Burg kapısı tamamen kapatıldı. Löbel burcuna giden perde duvarın dibin- den boylu boyunca ikinci bir savunma hattı inşa edildi. Hattın Löbel'e yaklaştığı noktada süratle ek tahkimatlar yapıldı. Bundan gaye askerlere daha rahat hareket sağlayan bir alan oluşturmak ve perde duvarın uzunluğunu kısaltarak savunmayı kolaylaştırmaktı. Ancak bütün bu değişikliklere ragmen Löbel burcunda askerler ve toplar için yine de pek az yer sağlanabilmişti. Burasını koruyan burç başlığı “katze” Türk ateşine açıktı. 

Düşman garnizonun gücünü denemek için buradan başka kesimlerde ciddi bir taarruza girişmedi. Avusturyalılar da bu nedenle savunmayı Burg ile Löbel arasında yoğunlaştırabildiler. 9 Ağustos günü (ayrıntılı listesi olan tek tarih) bir vardiya için kentin çevresindeki yirmi iki nöbet yerinde 2.193 subay ve 1.000'den fazla askerin çoğu bu iki burç arasında görev almıştı.!5 Eski haritalardan anlaşıldığına göre kuzeye bakan surların önünde ve Mölker burcu ile Kanal arasındaki üç noktada ön tabyadan şeve doğru yeni tahkimatlar yapıldıysa da bunlar hiçbir zaman kullanılmadı. Öte yandan 18 Temmuz'da bazı müfrezeler Yeni Kapı'nın dışında istiflenmiş kütükleri kente getirmeyi denediler fakat başarılı olamadılar. Ön tabya duvannı aşanlar tam karşılarındaki bina yıkıntıları arasında gizlenen Türkler tarafından vuruldu. 

Kentin savunma zincirinde yoğun bir faaliyet sürerken Viyana halkı kuşatmanın ağır şartları altında yaşamaya çalışıyordu. 16 
Okullar kapatılmıştı. Ancak kiliseler kısa zamanda yeniden açıldı. Elde yeterince gıda stoku vardı ve fiyatlar oynamıyordu. Kuşatma tekdüze bir hal alınca, zanaatkârlardan milis bölükleri kurulmasına yol açan heyecan fırtınası da dindi. Karl'ın piyadeleri savunma hatlarını tutmaya yeterliydi. Çarpışmalar ve asker arasındaki salgın hastalıklar sonucu verilen kayıplar, Starhemberg'in eğitilmemiş yedekleri (birkaç önemsiz nokta dışında) kullanmasını gerektirecek düzeye ulaşmamıştı. Başkomutan Caplirs ve Belediye Başkanı Liebenberg sivil yönetimi giderek düzene sokuyorlardı. Bazı yararlı önlemler alındı ve kısmen de uygulandı. İtfaiye ekipleri yangın bombalarının sebep olduğu yangınları söndürmekte büyük başarı sağladılar. 19 Temmuz'da Löbel yakınlarında tutuşan bir ahıra süratle yetişerek söndürmeleri buna örnekti. Saman stoklarının bir kısmı yandiysa da zarar büyük olmadı. Tüm evlerde yangına karşı suyla dolu kova, fıçı ya da hayvan derisinden tulumlar bulundurulması ve riski azaltmak için ahşap kaplı damların sökülmesi zorunluğu getirildi. Artan yangınlar karşısında yeni itfaiye ekipleri kuruldu. Sokakların temizlenmesi, çöpün ve hayvan leşlerinin kaldınlması verilen talimatlar arasındaydı. Viyana sokaklarının taşları da söküldü. Bunun iki nedeni vardı: Tahkimatlar için taş ihtiyacının karşılanması ve Türk güllelerinin yumuşak toprağa düşmesini sağlayarak vereceği zararı azaltmak. Hasar gören binaların tahta aksamı alınıp uzun olanlarından siper kazıkları yapıldı. Küçükleri ise yakacak ihtiyacını karşıladıktan başka yanıcı maddelere batınlıp meşale olarak geceleri hendeği ve siperleri aydınlatmada kullanıldı. Böylece düşmanın karanlıktan yararlanarak sokulması engellenebiliyordu. 
Ayrıca belediye yetkilileri muhtelif nedenlerden dolayı kentteki tüm bina ve malları kontrolden geçirdiler. Yaralı asker ve siviller için samana ihtiyaç olduğundan stokların kaydı yapıldı. Bir yerden diğerine malzeme nakletmekte kullanılan atların açlık çekmemesi için hayvan yemi stokları da aynı şekilde tespit edildi. İşsiz ve şüpheli kişileri belirlemek gayesiyle kentin nüfusu sayıldı. Hasta ve yaralıları yerleştirmek için bodrumlar, mahzenler ve tüm boş mekânlar hakkında bilgi toplandı. Bu işlerin yürütülmesi için belediye meclisinde merkez kurul üyeleri tek tek görevlendirildi. Belediye müfettişleri ve vergi tahsildarları kendilerini alışık olmadıkları birtakım yeni işlerin içinde bulmuşlardı. 

Bazı sorunlara ise çözüm getirmek mümkün olamadı. Yönetim, biriken çöp yığınlarından kurtulamıyor, ölüleri gömecek yer bulamıyordu. Türkler kentin suyunu kesmişti. Artan hasta ve yaralı sayısının yarattığı zorluklar yapılan planlara ve verilen emirlere rağmen ürkütücü boyutlara ulaşıyor, eczaneler, hastabakıcı rahibeler ve Kent Hastanesi ölenler ve yaralılarla başa çıkamıyordu. Sorunlara yardımcı olmaya çalışan güçlü bir kişi vardı: Kollonitsch. Bu din adamı, daha önce de gördüğümüz gibi rahip sınıfına baskı yaparak mali sıkıntılara çözüm getirmişti. Hastane ve sağlık hizmetleri alanında kurduğu düzeni herhangi bir şekilde çıkmaza sokan tüm bürokratik engelleri ortadan kaldırdı. Dini kuruluşlara ait binaları yaralı ve hasta siviller ile askerlere tahsis etti. Viyana'da bulabildiği doktorları ve sağlık memurlarını garnizondaki doktorlara yardımcı olmaya çağırdı. Sağlık hizmetlerini gerçekten daha düzgün bir şekle sokarak yaklaşan kritik haftalar için direnç gücünü pekiştirdi. 

Kuşatma giderek tamamlanıyordu. Viyana garnizonundan bazı müfrezeler iki gece üst üste surlardan digan çıkarak Türklere saldırıda bulundu. Seksen askerle yapılan ilk saldırıya düşmanın sol kanadı şiddetle karşı koydu. İkincisine beş yüz asker katıldı ve bu girişim uzun haftalar boyunca son saldırı olarak kaldı. Bunlardan gaye ön tabyaya sokulan yaklaşma kanallarını tahrip etmekti. Ancak buraların, paralel siperlerde mevzilenen Türk piyadeleri tarafından sıkı bir savunma altında olduğu anlaşıldı. Kent dışındaki sığırları getirmek için yapılan çıkışlar apayrı bir konuydu. Bunlar birkaç kez tekrarlandı ve bazıları için resmen izin verildiği bile oldu. 23 Temmuz'da Starhemberg Viyanalı kadınların Türklerle ekmek karşılığında sebze takası yapmak için surların dışına çıktığını, hatta birçoğunun savunma hatlarına tırmandığını belediyeye bildirdi. Kentin güvenliği gıda konusundan önde geldiği için bu olaylar onu çok tedirgin etmişti. Böylece Viyana halkı sadece düşman tarafından değil, üstelik kendi güvenlikleri açısından da ablukaya alınmış oluyordu. Devriye ve nöbetçilere surların dışına çıkanlara ateş açılması emredildi. Buna rağmen araziyi iyi bilen bazı kimseler yine de kaçak olarak sıvışıyordu. Gece karanlığında, hudut duvarlarının yıkıntıları boyunca gizlenerek harabeye dönmüş dış mahallelerde gömülü erzak ve malzemeyi almaya çalışıyorlardı. Sonraları onların izlediği bu yolları ilerde Starhemberg'in kuryeleri Leopold ve Karl'a haber ulastırmak için kullanacaklardı. 

Viyana'da, özellikle kuşatma başladığında Kanal boyundaki mahallelerde yaşanan huzursuzluk aşırı boyutlara varmıştı. Leopoldstadt'tan açılan Türk topçu ateşi bütün şiddetiyle sürüyor, bu yöne bakan evlerde ve kiliselerde büyük tahribat yapıyordu. Rotenturm civarındaki bütün pencerelerin duvarla örülmesi kararlaştırıldı. Bu arada Starhemberg Biber burcunu daha ağır silahlarla takviye etmek zorunluğunu hissetti. Türk ateşine buradan etkin karşılık verilebildi. Starhemberg'in kurmayları kentin bu yakasındaki tahribattan fazla endişe duymuyorlardı. Kara Mustafa Paşa Leopoldstadt'taki topların koruması altında Kanal'ı aşarak ciddi bir taarruza kalkmadığı takdirde yaptıkları hesaplarda haklıydılar. 
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Nitekim komutanların bu görüşünün giderek kuzeye, sadrazamın karagâhından itibaren bütün Türk istihkâmlarına, Hıristiyanların Burg yalanındaki savunma hatlarına, kentin kuzeyine ve Leopolstadt'taki Türk kuvvetlerine kadar hâkim olduğu anlaşıldı. Böylece doğuda ve batıda, şevin dışında konuşlanmış bu muazzam istila ordusu çoğu zaman hareketsiz kaldı. Daha kuzeyde, Tuna adalarının en uzak köşesindeki bir diğer Türk kuvveti de nehrin iki yakasını bağlayan yıkılmış köprülerin karşısında nöbet tutup durdu. Karl'ın karargâhı burada Jedlesee'de bulunuyordu ve Habsburg süvarileri Viyana'ya bu kadar yakın olmalarına rağmen kuşatmanın böldüğü bu coğrafyada, kentin içine hapsolmuş Starhemberg komutasındaki piyadelerin yardımına koşmaktan âciz kalmışlardı. 

Viyana garnizonu, her biri on bölükten oluşan Alt-Starhemberg, Mansfeld, Souches ve Scherffenberg alayları, Kaiserstein, Neuburg, Heister ve Württemberg bölüklerinin yarısı ya da daha fazlası, üç Thim bölüğü ve Dupigny'nin emrindeki dragonlardan meydana gelmişti. Böylece yaklaşık yetmiş iki bölükte 16.600 asker bulunuyordu ancak gerçek savaş gücü 11.000 civarındaydı.17 
Silah altına alınabilecek sivilleri de hesaba katmak mümkündü. 
Askeri açıdan pek önemli sayılmamalarına rağmen bunların faydası olmuştu. Kentteki sekiz bölgenin halkından oluşturulan eski bölüklerde subaylar hariç toplam 1.815 kişi vardı. Her bölüğe birer yüzbaşı, teğmen ve çavuş komuta ediyordu. Normal yaşamın geçici olarak durduğu bu olağanüstü şartlar altında bazı siviller gönüllü gruplar da oluşturdu. İş sahipleri işçilerini savaşa hazırladılar. Aralarında isim yapmış bölüklerden birini tanınmış bir hancı ve esnaf birliği üyesi olan Ambrosius Frank kurmuştu. Kasaplar ve bira üreticileri güçlerini birleştirerek bir bölük oluşturdular. Ayakkabı yapımcıları ve fırıncılar da ayrı ayrı birer bölük kurdu. Önceleri tek bir büyük grup olan diğer zanaatkârlar sonradan iki gruba ayrıldı. Kentin böylece oluşturulan bu altı “gönüllü” bölüklerinde, yapılan bir sayıma göre 1.293 kişi vardı. 
Bu arada üniversite idarecileri toplam 700 kadar öğrenci, matbaacı ve kitapçıyı bir araya topladı. İthalat ve ihracatla uğraşan büyük tüccarlar 250 kişilik bir grup oluşturdular. Karşılığında para ödedikleri için diğer gruplardan bunlara katılmak isteyenler vardı. Sarayla bağlantısı olan zanaatkârlar, kâtipler ve hizmetkârlar da -Hofbefreiten- örgütlenmişti ve sayıları yaklaşık 960'ı buluyordu. Küçük fakat yararlı olan 80 kişilik bir diğer grup da avcılar ile keskin nişancılardı. Böylece belediye 3.000, üniversite, 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esnaf ve saray 2.000 dolayında bir insan gücünü Starhemberg'in emrine verebilmişti. Ancak toplanan bu 5.000 kişi gereğince düzene sokulamadı. Kuşatmanın başlangıcında bunlardan ne kadarının mevcut olduğu da bilinmemektedir. Sivillerden oluşan takımlar nöbet görevlerinde yardımcı oldular ve onarım işlerinin çoğunu üstlendiler. 

Bir numaralı kentli statüsünde olan Belediye Başkanı Andrew Liebenberg çelişkili bir kişiliğe sahipti.!8 Viyana'nın vatansever tarihçileri arasında pek sevilmiyordu. 1679'daki veba salgınında gösterdiği çabalardan dolayı saygıyla anılmasına rağmen Hazine'yle hesaplarını kapatmakta zorlandı. Belediye başkanı seçilmeden önce kent yönetiminin önemli dallarında sorumlu görevler üstlenmişti. Parasal konularda şüphenin gölgesi altında olmasına rağmen yoksulluk içinde öldüğü ve ailesinin sıkıntılar çektigi gerçekti. Kuşatmada elinden gelen çabayı göstermişti. Muhtemelen namuslu, ancak çevresindeki insanların sevgisini ve bağlılığını kolay kazanan biri değildi. Am Hof Meydanı'na bakan ve belediyenin silah deposuna ve hazine dairesine yakın bulunan evi kuşatma sırasında çok önemli bir merkez olarak çalıştı. Aslında üyelerin olağan toplantı yeri biraz kuzeyde, Wipplinger Sökağı üzerindeki belediye binasıydı. İç meclis üyelerinin büyük bir kısmı Liebenberg'den yaşlıydı. Hastalıklar ve aşırı gerginlik, aralarında Liebenberg de olmak üzere çoğunun Türkler püskürtülme- den önce hayatına mal oldu. Hemen hemen hepsi de ağır sorumluluklar yüklenmişti. Kentlilerden oluşan bölüklere başkanlık etmek, ekmeğin ve şarabın dağıtım işleri görevleri arasındaydı. 

Türkler Viyana önlerine varmadan kısa süre önce savunma konusunda yapılacak daha pek çok iş olduğundan iç meclisin 10 Temmuz” da belediye mahkemesiyle (Stadtgericht) birleştirilmesi kararlaştırıldı. Varlıklı biri olan mahkeme heyeti başkanı Simon Schuster, Rotenturm'a ve Kanal üzerindeki köprüye giden ana yolda oturuyordu. Kendisi kıdemli üyelerin görev ve sorumlulukların paylaşmakla görevlendirilmişti. Ancak kuşatma döneminde en çok faaliyet gösteren kişi mali konulardan sorumlu Daniel Fotky olmuştu. 
Zengin ve çalışkan biriydi. Kentliler sorunlu konuların çözümü için Starhemberg ve Caplirs'e çoğunlukla onu gönderirdi. Fotky hemen her türlü işle ilgileniyordu. En gergin dönem olan ağustos ayında sağlık durumu iyice kötüleşen Liebenberg'e vekâlet ettiği sanılmaktadır. 9 Eylül'de belediye başkanının ölümü üzerine onun bütün görevlerini üstlendi. Saygıyla anılan değerli biri de Başyargıç Hocke'ydi. Viyana doğumlu olmayan Hocke gençliğinde buradaki 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üniversitede hukuk okumak üzere gelmişti. Yorulmak nedir bilmeyen dürüst bir insandı. Sonradan kuşatmanın en güncel tarihi olarak bilinen eserini yazdı. Gelecek kuşaklar ona çok şey borçludur. 


II 


Ön tabya ve korugan 


Temmuzun üçüncü haftası geldiğinde Kara Mustafa Paşa için her şey yolunda görünüyordu. Hasmının ordusu ile Viyana'nın bağlantısı, Krems ile Bratislava arasındaki Tuna Nehri boyunca kesilmişti. Yardıma gelebilecek kuvvetler ise çok uzaklardaydı. Kenti çepeçevre ablukaya almış, ana savunma hatlarına kadar sokulmuştu. Türk askerleri yakında ön tabyayı aşarak surların altındaki hendeğe ulaşacaktı. Hiç kuşkusuz garnizonun içinde de çatışmalar vardı. Viyana, üstesinden gelemeyeceği bu düşmana karşı ancak bir iki hafta dayanabilirdi ve her geçen gün daha da zayıf düşecekti. Şimdiki durum son altı ay içindeki faaliyetinin doğru olduğunu ortaya koymuştu. Ciddi bir taarruza uğrayacağına dair ortada hiçbir belirti de yoktu. İstanbul'dan bin altı yüz kilometre uzaktaki bu kuşatma herhangi bir risk altına girmeden düzen içinde devam edebilirdi. Ancak askerinin tabya duvarını aşabileceği hususunda bazı kuşkuları vardı. Gece karanlığından yararlanarak yapılan saldırılar ve havan atışları ile el bombaları, birliklerin ileri hatlara ulaşmasında yeterince etkin olamıyordu. Sadrazam bu nedenle kuşatmanın ikinci safhasını uygulamaya koydu: Lağım faaliyetiyle yaklaşma kanallarından ön tabyaya girmek. Açılan yaklaşma kanalları ve çevresindeki ulaşım ağı kente en çok üç noktada sokulmuştu: iki burcun önünde ve bunların arasındaki koruganda. Güçlükle yürütülen kazılardan sonra Türkler lağımlara patlayıcıları yerleştirdiler ve Kara Mustafa Paşa yapılan işin denetimi ve kendisine bilgi vermesi için bir subayını gönderdi. Ancak bilinemeyen bir nedenle ortadaki hatta çalışan lağımcılar sağda ve soldakilerden geri kalmış, hazırlıkları aynı hızla bitirememişlerdi. Türk topçu ateşi 22 Temmuz'da birden yoğunlaştı. Ne yapılmak istendiğini duyan Kuniz Viyana'ya haber 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yollamaya çalışıyordu. Avusturyalı komutanlar iki gün sonra ulaşan bu haberden önce olacakları tahmin etmişlerdi bile. Starhemberg her ev sahibinin bodrum ve mahzenlerini sürekli kontrol ederek yeraltından sesler duyduklarında bunu derhal bildirmeleri talimatını verdi. Öte yandan Viyana'daki bazı hainlerin Türk hatlarına doğru tünel açmalarından da endişe ediyordu. 23 Temmuz cuma günü etrafa olağanüstü bir sessizlik hâkimdi.!? Sonra, akşam saat altı ile yedi arasında Türkler her iki burcun karşısındaki lağımları ateşleyerek ön tabya duvarını koruyan çitin üzerinden saldırıya geçtiler. Ancak lağımlar etkili olmamıştı. Şiddetli çarpışmalardan sonra durumda önemli bir değişiklik meydana gelmedi. 
Topçu ateşi ertesi gün akşama doğru yağmur başlayınca kesildi. Bundan yararlanan Avusturyalılar burçlardaki arızalı topları geri çekerek yenilerini yerleştirdiler. Bu arada Türklerin bir kanalizasyon kanalından girmeye çalıştığı söylentisi yayıldı. Haber, Viyanalıların bir kısmını tedirgin ederken bazı cesur esnaf gündüz kapalı olan dükkânların açtı, bir kısım halk da yeniden kiliseleri doldurdu. Sankt Stephan'daki ayin sırasında kilisenin duvarını delerek orga isabet eden bir Türk güllesi rahibi ve dua edenleri şaşkınlığa uğrattı. : 
Türkler nihayet pazar günü koruganın karşısındaki lağımı at-Шаг. Kazıklarla yapılmış çit kısmen yıkıldı ve “gönüllü” askerler açılan gedikten saldırıya geçtiler. Viyana garnizonu Türklere tüm gücüyle karşı koymaya çalışıyordu. Durum bir anda ciddi boyutlara ulaştı. Sonunda düşman geri püskürtüldü fakat çarpışmalar sırasında garnizondan bazı yüksek rütbeli komutanlar yaralanmıştı. Lağım patlamaları, Türk saldırıları ve Avusturyalıların karşı saldınları bir hafta boyunca devam etti. Diğer bir önemli gelişme de garnizonun 26 Temmuz'da başlattığı ve giderek geliştirdiği karsı-lagım faaliyetiydi. Bazı cesur kimseler Starhemberg e bu konuda görev almak istediklerini bildirmişlerdi. Ancak etkin sonuçlar için gereken tecrübeden yoksundular. Özellikle Kent Muhafızı Yüzbaşı Hafner karşı-lağım konusuyla çok ilgileniyordu. 
Oysa Starhemberg garnizonun topçusuna ve ön tabya duvarından Türk siperlerine ve yaklaşma kanallarında çalışanlara açtığı ateşe daha çok güveniyordu. 27 Temmuz'da bazı Türk askerleri Burg'un karşısındaki siperli yola çıktılarsa da buradaki Hıristiyan birlikler onları hendeğe atarak kılıçtan geçirdi. Bunu izleyen üç gün boyunca kanlı çarpışmalar oldu ve Türkler karış karış ilerleyerek ön tabyanın savunma hatlarını tahrip ettiler. Türk toplarının hedefi siperleri çevreleyen çiti yıkmaktı. Her lağım atılışın- 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dan sonraki Türk hücumunu geri püskürtmek için yapılan karşı saldırılar Avusturyalılara oldukça pahalıya mal oluyordu. Açılan gediğin onanmı için tekrar kazılar yapılıyor ve çit yeni kazıklarla takviye ediliyordu. Bir zaman sonra bu dış savunma hattı, büyük güçlükle yapılan birtakım ufak yamalar dışında, onarılamaz hale geldi. Biraz erken olmakla beraber Starhemberg surların içinde savaşmak için hazırlıklara başlamıştı. Kentliler ve acemilerden oluşan takımların toplantı yerlerini belirledi, kiliselerde saat başı çalanlar dışındaki bütün çanları susturdu. Sankt Stephan Kilisesi'ndeki büyük çanın sadece en kötü felaket başa gelip de Türkler kente girerse çalması talimatını verdi. 

Arada bir sevindirici haberler de alınıyordu. Tuna Nehri yükselmiş ve Türklerin Kanal'ı aşarak taarruza geçmesi ihtimali azalmıştı. Üniversite öğrencileri ve kasaplardan oluşan bazı kalabalık gruplar savunma hatlarını aşarak açık araziye çıkıp kente sığır getirmeyi başardılar. Taze et giderek azalmış ve pahalanmıstı. Bir diğer sorun da asker ve halk arasında yayılan dizanteriydi. Türklere yardımcı olan bu hastalık karşısında belediye meclisi Passau piskoposunun malikânesi olan Passauerhof'u dizanteri hastalarına tahsis etti. Lağım patlamaları ile saldırılarda meydana gelen kayıpların bu yeni düşmanla daha da arttığını gören komutanlık, yedekleri (Hofbefreiten) devreye sokmayı kararlaştırdı. Bunlara ilk kez görev verilerek Stuben Kapısı yakınındaki koruganda konuşlandırıldılar. Burası büyük önem taşımıyordu, ancak yapılan uygulama deneyimli askerlerin başka yerlere sevk edilmesini sağladı. Viyana dış dünyadan tamamen koparak yapayalnız kaldığı bir döneme girmişti. Starhemberg 24 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar ne Kuniz ne de Karl'la temas kurabildi. Aslında Türkler ön tabyanın içinde ya da altında değil de sadece önünde bulundukları sürece bunun o kadar önemi yoktu. Öte yandan alınan bazı haberlere göre bir ordu Viyana'yı kurtarmak üzere yakında buraya ulaşacaktı. Kenti savunanlar bütün ümitlerini buna bağlamışlardı. Halkın ekmek ve para açısından sorunu yoktu. Asker maaşını zamanında alıyordu ve elde büyük miktarda mısır stokları vardı. 
Ancak bu stokların erimesi, salgının devamı ve Türklerin ilerlemesi halinde (ki bunlar pek uzak ihtimaller değildi), komutanlar dahil herkesin büyük bir moral çöküntüye sürüklenmesi mümkündü. Caplirs’in müzmin kótümserligi ise bir veba salgını kadar etkileyici olabilirdi. 

31 Temmuz günü Hıristiyan birlikler, bandolarının flüt ve trampetlerle yaptığı muhteşem müziği dinlediler. Aynı gün, sultanın 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özel temsilcisi olan Ali Ağa sadrazama veda edip Belgrad'a doğru yola çıkarken Türk ordugâhındaki mehter takımlarına calmaları emri verildi.29 Kuşatan ve kusatılanların anlattıklarına göre her iki taraf da birbirlerinin müziğini aşağılıyordu. Aynı zamanda Burg önlerinde çılgın bir boğuşma sürüp gitmekteydi. Bir önceki hafta olduğu gibi ağustosun ilk haftasında da her karış toprak için korkunç bir savaş veriliyordu. Türkler ileri siperlerini ön tabya duvarını koruyan cite kadar getirmişti. Yaptıkları kazılarda yığılan toprağın yüksekliği bunun üstünden kentin savunma hatlarını kısmen izlemelerini ve aynı zamanda kendi siperlerinin altından tüneller açmalarıru mümkün kılıyordu. Türkler önlerini tıkayan kütükleri ateşe vermeye, Avusturyalılar da yükselen alevleri hendekten taşıdıkları sularla söndürmeye çalışıyorlardı. Havada oklar, el bombaları ve gülleler uçuşuyordu. Avusturyalı askerler uzun sırıkların ucuna taktıkları tırpanlarla çitin kazıkları arasından düşmana vurmaya çalışıyorlardı. Starhemberg in askerleri 2 Ağustos'ta ilk olarak bir karşı-lağım patlattılar. Bu başarıdan dolayı komutan Yüzbaşı Hafner'i kutladı. Löbel burcunun karşısındaki bu patlamada havaya savrulan taşlara, toprağa ve dumana kollarla bacaklar da karışmıştı. Topçu ateşi genelde öğlene kadar devam ediyor, öğlenden akşamın ilk saatlerine kadar lağımlar atılıyor ve ardından başlayan saldınlar gece de sürüyordu. Çarpışmalar devam ederken her iki taraf geceleri bile ona- nin işlerini yürütmeye çalışıyordu. Actiklan tüneller ve attıkları lağımlar tahkimatları yok ettiği için Türkler Burg koruganı karşısındaki ön tabya duvarından savunma hatlarına girmeye başlamışlardı. Hatta yanlış yönlendirilen karşı-lağımlar bile işlerine yaramıştı. Türkler 3 Ağustos gecesi bu kesime oldukça haükim duruma gelerek hendeğin içindeki mevzileri ve karşılarındaki koruganın her iki yanını ateş altına aldılar. Kuşatma yeni bir safhaya girmişti. Gözü dönmüşçesine yapılan karşı saldırılar Türkleri buradan söküp atamadı. Habsburgların zayiatı büyüktü. Mühendis Rimpler'in çarpışmalarda can vermesi çok sarsıcı oldu. Starhemberg harekâta yakın olabilmek için yatağını Burg-platz'a taşıtmış, kendi birliklerinden azami ölçüde yararlanabilmek gayesiyle kentli milis bölüklerinin hepsini göreve çağırmıştı. Avusturyalılar ön tabyanın Türklere terk edilen kısmından çekilirken çitin kazıklarını geri hatlara taşımaya ya da ateşe vermeye çabalıyorlardı. Türkler lağım kanallarını o şekilde açmışlardı ki ön tabyadan savrulan toprak hendeğin içine dökülmüş ve burayı kısmen doldurmuştu. Yapmak istedikleri, kendilerini koruganın sağında ve solunda yeni kurulmuş “caponniöres”lerdeki keskin nişancılardan koruyacak bir bariyer meydana getirmekti. Böylece korugana yaklaşmak kolaylaşacaktı. Bu engelin aşılması için muhtelif seviyelerde saldırılar yapılması, bir yandan da zeminde lağım faaliyeti sürerken hücum birliklerinin dış duvarların olabildiğince tepesine tırınanması gerekiyordu. 

Hendeğin içine inmek, sonra da korugana ilerleyebilmek için verilen savaş Türklere şiddetli çarpışmalarla dolu dokuz güne mal oldu. Yıgmaya çalıştıkları toprağı Starhemberg'in askerleri el arabalarıyla taşıyıp götürüyorlardı. Ardından Türk birlikleri gizlendikleri siperlerden fırlayarak büyük bir güçle hücuma kalkıyor, garnizonun birlikleri de onları püskürtmek için karşı saldırıya geçiyordu. Türkler dehlizler kazıp üstünü kerestelerle örtüyorlardı. 8 Ağustos gecesi Daun ve Souches 300 askerle bunların bir kısmını ateşe verdi. 9 Ağustos'ta ise Türkler koruganın bir köşesini Burg burcuna bağlayan duvarı tahrip ettiler. 10 Ağustos günü de koruganın çıkıntı yapan ucunda yeni bir lağım attılarsa da hatalı ateşleme yüzünden bunu tekrarlamak zorunda kaldılar. 
Her iki taraftaki zayiat yüksek rakamlara ulaşmıştı. Subaylar öldükçe terfiler hızlanıyordu. Viyana'da Augustinuscu keşişlere ait eski mezarlıkta ölülerin gömülmesi için yeni bir yer tahsis edildi. Komutanlığın bu konuda verdiği emri keşişler isteksizce kabul ettiler. Garnizonun çok sevilen subaylarından Kottoliski koruganın Löbel'e bakan yüzünde yaşamını yitirdi. Kardeşi de aynı gece diğer yüzündeki çarpışmalarda yaralandı.2! Türkler burçların karşısındaki ön tabya duvarına, oradan da hendeğin içine girmeye çalıştılar. Burçlardaki toplar, Türklerin giderek ön saflara çektiği bataryalarını ateş altında tutuyor, gülleler bazen topların üstüne düşerek onları da patlatıyordu. Carpısmalar savaş hattının merkezinde, koruganın dışa uzanan ucunda yoğunlaşmıştı. 
Sonunda, garnizon buradaki ağır silahları ana surlara ve burçlara çekmek zorunda kaldı. Müfrezeler surlardan koruganın arkasına uzanan ve saldırıya en açık olan siperli yol boyunca nöbet tutuyor, her müfreze belirli süre sonra bir diğeriyle nöbet değiştiriyordu. Viyana garnizonu ön tabya duvarının bu kesimindeki muhtelif noktaları ve hendeğin içinde bulunan “caponnieres”leri mümkün olabildiğince uzun süre elde tutmaya çalıştı. Ancak Türkler yavaş yavaş ilerledikçe, garnizonun birlikleri geriliyor ve ardından yine bir ileri hamle yapıyordu. Bu arada koruganda sonu gelmeyen nöbet değişimi de hâlâ sürüp gitmekteydi. 

Böyle buhranlı durumlarda her zaman olduğu gibi, endişe ve 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tekdüze yaşam birbiriyle yarışıyordu. Lağım patlamalarını birbirinden ve bir saldırıyı diğerinden ayırt etmek güçtü. Ancak 
12 Ağustos günü sabahın ilerleyen saatleri boyunca kayda deger bir şey olmaması, herkesi bazı ciddi olayların beklentisi içine sokmuştu. Koruganı savunan askerler komutanlarına, Türklerin yeni bir lağım atacakları yeri kestiremediklerini söylüyorlardı. Bir gözlemcinin anlattığına göre Türkler de huzursuz bir bekleyiş içindeydi. Ve lağım birden patladı. Çıkan gürültü kentin yarısını sarsmıştı. Aynı gözlemci duman dağılınca koruganın ilk savunma istihkâmları seviyesine yükselen ve elli askerin yan yana durabileceği genişlikte bir geçidin ortaya çıktığını korkuyla gördüğünden bahseder. Çok geçmeden burada sekiz Türk sancağı dalgalanmaya başlamıştı bile. Boğuşma dehşet vericiydi. Garnizon kaybettiği yerin bir kısmını geri alabildi ancak Starhemberg günün sonunda düşmanın hedeflediği korugana ulaşarak bunun küçük bir bölümünü ele geçirdiğini ve buradan geri sürülemeyeceğini kabul etmek zorunda kaldı. 3 Ağustos gibi ayın 12'si de Viyana kuşatmasında bir dönüm noktası olmuştu. 
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Kentin dışında 


Tatarlar 


Viyana'nın dışında uzanan geniş kırsal bölgede çok daha vahşi ve düzensiz bir savaş hüküm sürüyordu. Buralara Osmanlı ordusuyla gelerek yayılan Tatarlar, Macarlar ve diğer başıbozuk kuvvetlerin faaliyetini anlatmak oldukça güçtür. Kara Mustafa Paşa bu düzensiz kuvvetlere hiçbir zaman hâkim olamamış, onlar da diledikleri gibi hareket ederek önlerini açık gördükleri yönde ilerlemişlerdi. Arkalarında bıraktıkları enkaz, Viyana'yı kuşatmaya karar verdikten sonra Osmanlı komutanları için başlı başına en büyük sorunu oluşturmuştu. Kenti çembere alan muvazzaf ordunun beslenmesi zaten giderek güçleşiyordu. Viyana'nın en çok belirsizlik içinde kaldığı dönem kuşatmanın başlamasından önceki haftaydı. Bunun nedenlerinden biri, büyük arazilere sahip soyluların ve Leopold hükümetinin eski savunma düzenine ait haberleşme ağını çalışır duruma getirmemiş olmalarıydı. Düşman taarruzunu yakılan ateşlerle tepeden tepeye bildiren işaret kuleleri hazır olmadığından Tatarların izlediği yolları hiç kimse bilmiyor, herhangi bir kayıt da tutulmuyordu. 7 Temmuz'dan sonra Tatar akıncılarının öncüleri dirençle karşılaşmadan Wienerwald'e yüklenirken, Leopold ile saray halkı Tuna üzerinden akış yukarı kaçıyordu. Osmanlı ordusu 14 Temmuz'da Viyana önlerine geldiğinde bazı Tatar kolları seksen kilometre ilerideki Melk yalanlarına vardılar ve birkaç gün içinde daha da batıya ilerleyerek Ybbs Nehri'ne ulaştılar. Tatarlar buradan nehir boyunca akış yukarı ilerlediler. Aralarından bazıları nehri geçtiyse de köylüler bunları geri püskürttü. Ardından yakıp yıkmak gayesiyle Auersperg ailesinin Purgstall civarındaki geniş arazilerine yöneldiler. Sonradan anlatılanlara bakılırsa buradan sanayi ve madenciliğin yoğun olduğu Steyr yöresine giden dağ yolunu izlemişlerdi. Ancak köyle-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Saldırıya uğrayıp yağmalanan yerlerin altları çizilidir - Yağmacı grupların izlediği takribi güzergahlar 


rinden kovarak dağlara sürdükleri köylüler onlara yine karşı koymuştu.! Düşmanın buraları ne zaman terk edip yeniden doğuya çekildiği bilinmemektedir. 

7 Temmuz'dan sonra Tatarlar ve Türkler Leitha Vadisi'nden güneye döndüler. Neusiedl Gölü yakınındaki Breitenbrunn'u yakarak yolları üzerinde olan Rust, Eisenstadt ve Sopron'a doğru ilerlediler. Sopronlu kroniker Hans Tschâny'nin kayıtlarına göre son haftalarda duyulan çeşitli söylentiler halkı huzursuz etmis,? tarlalarda çalışan köylüler ay başında hasattan vazgeçmişlerdi. O sıralarda Türkler ve Macarlar onların doğusundaki Râba Nehri'ni aşmıştı bile. Bu yeni akıncı kolları yaklaştıkça Sopron halkı istila- nın yaratacağı dehşeti yaşamamak için pazarlık yolları aramayı düşündü. O sırada Thököly Habsburg Macaristanı'nda oldukça seviliyordu. Bunun nedeni Müslümanlara karşı bir kalkan olarak durmasıydı. Müslümanlar da Thököly'yi, ele geçirdikleri yeni topraklara süratle hükmedebilmek için kullanıyorlardı. Sopron çok geçmeden Thököly'nin temsilcilerini kabul etti ve onlara komşu olan Eisenstadt ve Rust da aynı yolu izledi. Bir Türk komutanı da Esterhâzy'nin Eisenstadt'a hâkim bir tepedeki sarayına yerleşti. Hudut bölgesinde savunmasız kaldığı için daha önceleri kendisine ait kalelerden en güçlüsü Forchtenau'ya" çekilmiş olan Pal Esterházy artık güven içinde Avusturya topraklarında güvence altındaydı. Birlikleri ise Forchtenau'dan ayrılmamıstı. Bu birlikler Wiener-Neustadt'taki Habsburg garnizonu ve Eberfurth'taki bir avuç gönüllüyle birlikte Neusiedl Gölü kıyısında konaklamış Türkler ve Tatarlarla karşı karşıya kalmışlardı.” Burgenland'ın güzel kırsal kesimi uzun süre şiddetli akınlara, karşı saldırılara ve yakıp yıkmaya sahne olacaktı. 

Bu arada Osmanlıların ana kuvvetleri Viyana'ya doğru ilerliyordu. Ordudan ayrılan bazı birlikler 12 Temmuz'da Tuna üzerindeki Hainburg'a saldırarak burasını yerle bir ettiler. Bruck an der Leitha beş gün önce Tatarları püskürtmüştü. Yakınında bulunan ve bir Hırvat garnizonu tarafından korunan Harrach ailesine ait kale de düşmana karşı koydu. Bruck halkı Eisenstadt ve Sopron'un anlaşmaya vardığı haberini almış, büyük bir saldırıya direnmenin yararı olmayacağını anlamıştı. Onlar da Türklerin egemenliğini (Thököly'nin değil) kabul etmeye karar verip? ağır taleplerine boyun eğerek kendilerini bir ölçüde güvence altına aldılar. Görüşmeler sona erdiğinde, daha da yakınlara gelmiş Türk başıbozuklarının yağmasından böylece kurtulmuşlardı. Wienerwald'in karşısındaki çapulculardan başka, Viyana'nın hemen güneyine düşen yörede diğer başıbozuk gruplar da dolaşıyordu. 
Bunlar Avusturya’ıun başka hiçbir yerinde olmayan boyutta katliam yaptılar, esirler aldılar ve yakıp yıktılar. 12 ile 16 Temmuz arasında Mödling, Baden ve Perchtoldsdorf”u ele geçirdiler.” Buralarda yaşayan halkın çoğu tam zamanında kaçabilmiş ama yine de arkalarında büyük bir vahşete kurban olacak nüfus kalmıştı. Daha da korkuncu başıbozukların kaçanları tepelere kadar 1srarla izlemesiydi. 13 ve 14 Temmuz günleri Mödling'in otuz kilometre batısına düşen yöreler saldırıya uğradı. Yirmi kilometre daha ileride bulunan Hainfeld 18 Temmuz'da yakılıp yıkıldı. Bu dönemde kırsal bölge tamamen savunmasız kalmıştı. Ancak Hainfeld'in ötesindeki Lilienfeld'de keşişler düşmanı göğüslemeye hazırlanıyordu. Kontes Palffy daha kuzeydeki kalesinde —Viyana'dan Sankt Pölten'e giden yol üzerinde- saldırılara karşı koyabildi. Pek uzak olmayan Zinzerdorf arazilerinde ise sadece çiftlik binaları ile zahire ambarları tahrip oldu, malikâne ve çevresindeki evlere herhangi bir zarar gelmedi.9 Dönemin tüm yazarları, Osmanlıların muazzam ordusu Viyana'ya yüklenirken geniş kırsal bölgenin büyük bir hızla Tatar ve Macar akıncılar —aralarında en 


* Forchtenau (Forchtenstein) Sopron ile VViener-Neustadt arasındaki dağlık bölgededir. 
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çok korku duyulanlar- tarafından istila edilerek felce uğradığın- dan söz ederler. Viyana'yı kurtarmaya gelen ordunun karşılaştığı ve aşılması mümkün görünmeyen ilk sorun başıbozukların egemen olduğu ve harabeye dönmüş bir kırsal bölgeden geçebilmekti. Sağlıklı düşünebilen sadece birkaç kişi Tatarların başarısının köyler ile ovaları birbirine bağlayan herhangi bir savunma düzeni olmamasından kaynaklandığının farkındaydı. Halk bu nedenle paniğe kapılmış, karşı koyabilecek güçte olanlar bile kaçarak kırsal bölgeyi savunmasız bırakmıstı.? 
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Türk ordusu Viyana yolunda. Ön planda bir süvari birliği ve arka planda top arabaları ile erzak arabaları. 
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Viyana bozgununda elde edilen ganimetlerden biri: gümüş madalyonlar ve firuze taşlarla süslü bir Türk kalkanı. 
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Lublin (Lehistan) 
Voyvodası 
Marcin 
Zamoyski tarafından ele geçirilen kırmızı ipek kumaş üzerine altın simle işlenmiş bir Türk bayrağı. 


Viyana önlerindeki yenilgide ele geçirilen mavi oval Türk çadırının tepesi ve etekleri. 
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Lehistan Kralı Ill. Jan Sobieski. 
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Macaristan “Kralı” İmre Thököly. 


Türk ordusunun Viyana önlerinde kuşatma hazırlıkları. 
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Tuna ve Wienerwald. 
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Osmanlı İmparatorluğu'nun hudut kalelerinden Uyvar. 
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Viyana surları önünde 


S AIT 


ium t 


ağı ve Hofburg Sarayı. 


204 


runs | 


SCH 


- э LS 


2А 
— - — 


4 TP a 


Tuna üzerindeki Habsburg hudut kalesi Komárom. 


Petronell:Viyana'nın doğusunda bir soyluya ait malikâne. 
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Lorraine Dükü V. Karl. 
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Viyana'nın 1683'teki planı ve kanal üzerindeki köprünün Avusturyalılar tarafından tahrip edilişi. 
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Koltschitzki Türk kıyafetinde. 
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Tatarların bir nehri geçişi. 
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Passau. 


Ernest Rüdiger von Starhemberg. 


II 


Tuna'nin kuzeyi 


Birtalam talihsizlikler Habsburg ordusundan geri kalan birlikleri nehrin diğer yakasına itmiş, ancak onların bu topraklardaki hâkimiyetini de güçlendirmişti. Lorraine Dükü Karl'ın süvari alaylarının çoğu 15 Temmuz'da Viyana'ya geçişi sağlayan adalardan geri çekildi. Ertesi gün adaları birbirine bağlayan en son köprüde Türklerle şiddetli çarpışmalardan sonra artçı kuvvetler de Tuna'nın kuzey kıyısına yerleştiler. Bu çok önemli bir yenilgiydi ve yapılan ciddi bir hatadan kaynaklanmıştı. Karl önceleri Starhemberg'le temas halinde olabilmeyi, kente erzak sevkıyatına devam etmeyi ve Türklere tehdit oluşturacak bir mevkiye yerleşmeyi düşünüyordu. Öte yandan yardımcısı Le Bögue ise yakında hayvan yemi sıkıntısının baş göstereceğini, bundan dolayı süvarileri adalarda barındırmanın imkânsızlığını öne sürmekteydi. 
Ayrıca süvarilerin burada konuşlanması için piyade desteği gerektiğini de savunuyordu.? Sonunda Karl, Hermann von Baden'e göre bu düşüncesinden (Yanık'ta olduğu gibi) kolayca caymıştı. 
Ancak bu kez, hiç değilse komutasındaki kuvvetlerin bölünmesini önlemiş oluyordu. Temmuzun üçüncü haftasına gelindiğinde Jedlesee'deki yeni karargâhında çoğunluğu süvarilerden oluşan 10.000 asker vardı. 

Sonraki dokuz gün Karl için sakin geçti. Aldığı tedbirler basit fakat yararlı oldu. Klosterneuburg'un savunmasına destek gayesiyle birliklerinden bazılarını geriye, Tuna'nın karşı kıyısına sevk etti. Viyana'dan dokuz kilometre uzakta ve Wienerwald tepeleri yakınındaki Klosterneuburg'da müstahkem mevki konumunda büyük bir manastır vardı. Buradaki keşişler ve halk her ne pahasına olursa olsun Türklere karşı koymaya azmetmişti. Albay Dunewald ve dragonların büyük bir kısmı da Tuna'dan akış yukarı 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altmış kilometre uzakta olan Krems'e gönderildi. Krems'ten Tuna'nın güney kıyısına geçen bu birlikler doğuya, Krems ile Klosterneuburg arasındaki Tulln’e uzanan geniş kırsalda başıbozuk akıncıları engellemeye çalışacaktı. Çok geçmeden Dunewald'den 
girdiği bir çatışmayla ilgili memnuniyet verici haberler geldi: 800 
kadar Tatar geri püskürtülmüştü.? Karl ayrıca Yanık ve Komârom'daki garnizonlarla da temastaydı ve Yanık'tan Baden ile Grana’nin iki piyade alayını getirtmeye çalıştı. Alaylar 24 Temmuz” da ordugâha salimen ulaştılar. O sıralarda Prens Lubomirski altı bölük Leh süvarisiyle Olomouc'a varmıştı. Kari onları derhal kendi ordugâhına çağırdı. Başlarındaki komutanı acilen Sobieski'ye gönderip kraldan hiç zaman kaybetmeden son sürat güneye ilerlemesini rica etmeyi düşünüyordu. Lubomirski tam zamanında geldi, ancak savaş alanında kalmayı tercih ederek Sobieski'ye 
yardımcı subayını yolladı. 10 

Karl Taafe'yi ve ardından başka subaylarını Passau'ya, Sachsen-Lauenburg dükünü de Dresden'e Saksonya Sarayı'na gönderdi. Bunlar Viyana'nın acilen kurtarılması için en kısa zamanda daha çok asker yollanmasını isteyeceklerdi.!! Passau'ya gidenler Karl'in özellikle üzerinde durduğu günün en önemli stratejik konusunu iletmek için de talimat almışlardı: Viyana'nın yardımına gelecek ordu kente ancak Wienerwald yoluyla yaklasabilirdi. 
Hatta kurmayları engebeli ve ormanlık olan bu yörede tahkimatlarla güçlendirilmiş bir ordugah kurularak Türkleri buradan vurmayı öneriyorlardı. 

O sıralarda Macaristan'dan bir haber ulaşa. Thököly 11 Temmuz - da Viyana'nın üç yüz yirmi kilometre kadar uzağında bulunan Miskolc'daki ordugâhını bozup Slovakya'nın dağlık bölgesinde ilerlemeye başlamıştı.!2 Kendisinden önde yol alan temsilcileri büyük kasabaların halkını yeni Macar kralına itaate davet ediyordu. Trnava 19 Temmuz'da sadakat yemini etti. Bu temsilcilerin en faal olanı Geczy, Bratislava belediye başkanıyla görüştü. Buradaki kale- de bulunan Habsburg garnizonu tamamen tecrit edilmişti. Thököly 
27 Temmuz'da Bratislava'ya geldi. Halk bir yandan onun kandırıcı sözlerini ve tehditlerini, bir yandan da Türk tehlikesini düşünmek zorundaydı. Osmanlıların ana kuvvetleri Viyana'ya yaklaşırken ordunun başka birlikleri de Yanık'ı abluka altına aldılar. Abaza Kör Hüseyin Paşa komutasındaki yaklaşık 7.000 kişilik üçüncü bir kuvvet de Yanık'tan Estergon'a ilerleyerek Tuna'yı geçti.!3 Thököly ile Hüseyin Paşa'nın arasında çok geçmeden sürtüşme çıktıysa da ikisi Bratislava'yı birlikte tehdide başladılar. Türkler takviye birliklerinin Tuna'yı aşmasını sağlamak için kasabanın karşısındaki bir yerde yüzer köprü inşa etmeye hazırlanıyorlardı. Bundan gaye Thököly'ye daha büyük destek vererek emrindeki kuvvetleri Viyana'nın karşısında ordugâh kuran Karl'ın üzerine sevk etmekti. Böylece düşman yeniden batıya çekilmek zorunda kalacak, Leh kuvvetlerinin de doğrudan Moravya yoluyla Avusturya'ya girmesi son derece zor olacaktı. Bu durumda Habsburg ordusunun yiyecek ve vergi topladığı bölge daralacak ve Yanık ile Komârom'daki garnizonlar her türlü destekten yoksun kalacaktı. Ancak Karl temmuz sonlarında bu tehlikeye büyük tepkiyle karşı koyarak seferin başlangıcından beri ilk etkin zaferini kazandı. !4 

Baden alayından Binbaşı Ogilvie komutasındaki küçük bir kuvvet Bratislava garnizonunu takviye için hareket etti, fakat yolda Thököly'nin askerleri tarafından kılıçtan geçirildi, Ogilvie de geri dönmek zorunda kaldı. Karl bunun üzerine, ardında birkaç bölük dragon bırakarak Morava Nehri'nin Tuna'ya döküldüğü yerden on altı kilometre kuzeyde ve Bratislava'dan otuz kilometre uzakta bulunan Marchegg'e doğru yola çıktı. Buraya vardığında halktan bazı kimselerin Thököly yanlısı bir küçük birliğin kasabaya girmesine müsaade ettiğini ve Thököly'nin yaklaşık 25.000 Türk ve Macar'dan oluşan bir kuvvetle yaklaşmakta olduğunu öğrendi. Düşman köprünün inşasına başlamıştı bile. Bir yenilginin bu safhada yaratacağı korkunç sonuçlara rağmen Karl 28 Temmuz akşamüstü Morava'yı sığ geçitlerden aştı. Önde kendi dragonları, ardından Lehler ve onları izleyen ana süvari birlikleriyle güneybatıya doğru yükselerek uzanan dar vadi boyunca bütün gece yol aldı. Sonunda tepelerin en üst noktasına, üzüm bağlarına ulaştı. Aşağıda Bratislava kasabası ile kalesi görünüyordu. Yola çıktıktan hemen sonra öncüler bazı düşman kollarıyla karşılaşmış, fakat onları ürküterek kaçırmıştı. Belki de bu karşılaşmalardan kaynaklanan korkuyla Thököly askerlerinin çoğunu alarak derhal geri çekildi. O da Karl gibi hasmının gücünü olduğundan fazla tahmin etmişti. 

Gecenin son saatlerinde Levi von Baden komutasındaki dragonlar Bratislava'nın dış mahallelerine ve kaleye en yakın bağlara yerleştiler. Karl bunları denetlemek için çıktığı noktadan aşagidaki kasabayı ve arkasında konuşlanmış iki büyük düşman ordugâhını gördü. Ordugâhların arasında birkaç kilometre mesafe vardı. Ogilvie ile iki yüz piyade kolaylıkla kaleye girerek buradaki garnizona katıldı. Gün ağarırken Levi von Baden dış mahallelerin bir bölümünü işgal etti ve kenti teslim olmaya çağırdı. Aksi halde ateş açarak kasabayı yerle bir edeceğini de bildirdi. Bratislava 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halkı bu tehdide hemen boyun eğdi, ancak Thököly üç yüz kadar askerinin kaçmasını da sağladı. 

Bunu izleyen savaşın akışı oldukça karmaşıktır. 15 Komutasındaki kuvvetin kasaba dışında konuşlanmış Türkler ile Macarlara taarruz için yeterli olduğu hakkında Karl'ın endişeleri vardı. Neyse ki Levi von Baden ve diğer subaylar hücumdan yana direnerek sonunda onu ikna ettiler. Dragonlar tepelerin yamaçları ile Tuna arasında geniş bir cepheye yayılırken ağır silahlarla donatılmış süvariler de savaş düzenine sokuldu. Sonra da dragonlar sağ ve sol kanatlara yerleştirildi. Nehre en yakın olanlar Lubomirski komutasındaki Lehlerdi. Tetwin'e bağlı diğer Leh birlikleri, Veterani ve Palffy alaylarıyla sol uçtaydı. Saldırı başlar başlamaz Macarların büyük bir kısmının karşı koyamayacağı belli oldu. Türklerise kendilerini tek başına savunacak güçte değildi. Bu cöküntünün nedeni hiç kuşkusuz Thököly ve diğer Macarların o sabah erkenden geri çekilmiş olmasıydı. Habsburg birliklerinin 30 Temmuz zaferi savaştan çok kovalama oldu. Kaçan düşmanı ele geçirenler sadece hafif süvariler, özellikle Leh süvarileriydi. Karl birkaç saat için kontrolü elden kaçırdı. Lubomirski ve Tetwin komutasındaki askerlerle Veterani ve Palffv alayları ovada at koşturduktan sonra türlü ganimetler, çadırlar, atlar ve sığır sürüleriyle döndüler. Gün kavuşurken kovalayanların çoğu geri gelmişti. Gece ordugâhta içkiler içilerek zafer kutlanıyordu. yağmadan yeterince pay alamayanların kıskançlığı coşkuya ayrı bir tat katıyordu. Ancak Habsburg komutanları vakit kavbetmediler. Tuna üzerindeki köprü inşaatı için toplanan malzeme başka verlere götürüldü ya da imha edildi. Ele geçirilen erzak da kaleye taşındı. Başıbozuklarla işbirliği yapan Bratislava Belediyesi şiddetle tehdit edilerek uyarıldı ve yetkililer tekrar Leopold'a sadakat yemini ettiler. 

Thököly tehlikesine anında başarıyla karşı konmuştu. Şimdiyse çok daha büyük ve önemli bir sorunun yaşandığı yere, kuşatmanın sürdüğü acı sahneye dönmenin zamanı gelmişti. Karl ve emrindeki kuvvetler 31 Temmuz'da tekrar Morava'nın karşısındaki Marchegg'e ulaştılar. Karl Viyana üzerindeki Türk baskısının derhal azaltılması gerektiğine inanıyordu. Tuna'yı Bratislava'da geçerek Kara Mustafa Paşa'yı doğudan tehdit edebilirdi. Esirlerin anlattığına göre Macarlar ile Türklerin arası gerginleşmişti. Yanık ve Komârom'dan Habsburg kuvvetlerinin buralarda etkin baskınlar yaptığı haberleri geliyordu. Viyana ile Budin arasında ele geçirilen mesajlardan Türk ordusunda erzak sıkıntısı baş gösterdigi ve asker arasında huzursuzluk yaşandığı anlaşılıyordu. Ancak düsmanınkiyle kıyaslandığında Karl'ın emrindeki kuvvet oldukça zayıftı. Osmanlı süvarileri ise Viyana'nın doğusundaki geniş düzlüklere hâkim olduklarını her fırsatta ortaya koyan bir üstünlü- ge sahipti. Doğuda bir köprübaşı oluşturmak hem çok uzak hem de saldırıya açık olacaktı. Tuna'yı Krems ya da Tulin'de geçerek Wienerwald'de bir müstahkem ordugâh kurulması ve kuşatma altındaki Viyana garnizonuyla tekrar temasa geçmeye çalışılması Karl'ın kurmaylarına çok daha uygun geliyordu. Bu arada Taafe'nin Passau'dan Marchegg'e kasvetli haberlerle dönmesi tam bir şok etkisi yaptı. Leopold hükümeti olaylara karşı soğukkanlı, hatta neredeyse tepkisiz davranıyordu. Almanya ve Polonya'dan destek kuvvetleri gelmeden önce Viyana'ya herhangi bir hamle yapılmaması konusunda ısrar edilmekteydi. Bu kuvvetler gerçekten yola çıkmıştı, ancak ağır ilerliyordu. Karl bunu itirazsız kabule hazır değildi. 6 Kısa sürede belirecek bazı tehlikeleri süratle önlemek istiyordu. Bu nedenle kendi görüşlerine taraftar bulmak gayesiyle Palffy'yi Passau'ya gönderdi.17 Başkaları da daha uzaklara, Lehistan kralına ve Saksonya elektörüne doğru yola çıktılar. 

Yeni alınan birtakım istihbarat Habsburg süvarilerinin doğu hududunda yapması gereken işler olduğunu kısa zamanda ortaya koydu. Alayların Viyana'daki köprübaşına gönderilmesi henüz mümkün olamayacaktı. Thököly taraftan birlikler Morava Nehri'ni geçerek Moravya'ya ve muhtemelen Silezya'ya girmek üzereydi. Karl onları önlemek gayesiyle nehir boyunca akış yukarı yola çıkarken Türklerin Tuna'nın güney kıyısından Grossenzersdorf'un karşısındaki adalara geçtiği ve köprübaşına doğru ilerlediği haberini aldı, Grossenzersdorf Viyana'run birkaç kilometre aşağısında, Habsburglara ait cephane depolarının bulunduğu köydü. Düşman aynı zamanda Karl'ın Viyana karşısında ilk ordugâhını kurduğu adalardaki kuvvetlerini takviye etmeye başlamıştı. 
Karl bu durumda geriye dönerek 3 Ağustos gecesini Grossenzersdorf'ta geçirip köprübaşına yöneldi. 138 Türkler nehrin aşağısındaki adalardan sürülüp atıldılar, böylece Tuna'yı geçmeleri ihtimali de büyük ölçüde azaltılmış oldu. Birlikler sonra yeniden doğuya yönelerek Macar akıncılarını durdurmak gayesiyle Morava Nehri'ne ulaştılar. 

Bratislava'nın çevresindeki bölge tamamen anarşik bir ortama sürüklenmişti. 8 Ağustos'ta bir kaza eseri çıkan yangın Tmava kasabasının büyük bir kısmını yok etti. Thököly Küçük Karpatlar'da tehlikelerden uzak bir konumdaydı. Bratislava'nın on altı kilometre kadar doğusundaki Czeklesz ile daha kuzeyde bulunan Vereskö kalelerinde kalıyordu. Kuvvetlerinin bir kısmı ise yeniden ilerlemeye devam etmişti.!? Onlara karşı koymak için Habsburg karargâhı 6 ile 20 Ağustos arasında Angern'e yerleşti. Kırsalın sakin köylerini ateşe veren vahşi başıbozukları bulup yok etmek için birlikler buradan zaman zaman çıkışlar yaptı. Yaşanan bu acımasız ve düzensiz savaşta sivil halkın can ve mal kaybı çok yüksek boyutlara ulaşmıştı. Gözü pek Leh birlikleri burada da kendilerini gösterdiler. Karl ise Sobieski'ye birbiri ardı sıra yazdığı ve bir an önce harekete geçmesi için yalvaran mesajlarında Lehlerin yiğitliğini övmeyi ihmal etmiyordu. Kendisinin asıl arzusu, halkın eşyaları ve sürüleriyle bölgeden tamamen geri çekilmesiydi: sonuç alacağına inanmadığı koruma görevinden böylelikle kurtulacaktı. Halkı gerçekten de düşmana karşı koruyamazdı, fakat Thököly'nin yoğun bir kuvvetle Moravya'ya girerek Lehistan'dan Avusturya'ya uzanan yolları tehdit etmesini önlemişti. 

Bu arada Karl, kuşatmanın üstünden dört hafta geçtikten sonra Viyana'nın durumu hakkında güvenilir bilgi alabilmek için girişimlerini de sürdürüyordu. Le Bögue 2 Ağustos'ta “Gösterdiğimiz tüm çabalara rağmen ne Viyana'da ne de sadrazamın karargähında olup bitenlerle ilgili bilgi alabildik” diye yakınır.29 Türkler için çalışan köylüler, esir alınan bir Türk ağası, Bruck an der Leitha'dan “Katolik Kazak” adıyla tanınan bir kasabalı ve kendisini Osmanlı ordusundan kaçmış bir Alman olarak tanıtan, fakat sonradan İtalyan Yahudisi olduğu anlaşılan biri sorguya çekildi. Verdikleri ifadeler değerlendirildi, ihtimaller yorumlandı. Elde edilen bilgiler köprübaşındaki birliklerin komutanı Magny den alınan raporlarla karşılaştırıldı. Art arda yapılan topçu ateşinin ve patlamaların gürültüsünden ne anlam çıkarılabilirdi? Ya da bunları izleyen sessizlikten? Tartışmalar ve yorumlar kafa karıştıran daireler çizip duruyordu. Kara Mustafa Paşa iyi durumdaydı. Yerine mıhlanmıştı ve hiç kuşkusuz elindeki kaynakları en görkemli şekilde harcamaya devam ediyordu. Kendisine Budin den erzak ve malzeme taşıyan konvoylar, Yanık ve Komörom da yenilgiye uğramamış Habsburg birliklerinin saldırılarına açıktı. Daha güneyde bulunan Wiener-Neustadt hâlâ dayanıyordu. Düşmanın Klosterneuburg'u ele geçirecek ya da (kuşatmanın ilk iki haftası geçtikten sonra) Tulln'ün batısına akınlar düzenleyecek ya da Morava Nehri'nin batısındaki herhangi bir yerden Tuna'yı aşabilecek kadar güçlü olmadığı sanılıyordu (Thököly'nin destek sağlaması önlenebilirse). Ayrıca Türklerin Viyana'yı kuşatan ordugählarını 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takviye ettiğine ve Wienerwald sırtlarına muhafiz birlikler yerleştirdiğine dair haberler de yoktu. Ne yazık ki bunlardan kaynaklanan iyimserlik en önemli konuda düğümleniyordu: Viyana'nın dayanma gücü. Türkler, doğal olarak, tüm gayretlerini bu yönde, yani kentin ele geçirilmesine yoğunlaştırmıştı. Bunda başarılı oldukları takdirde diğer küçük hedefleri de kesin zafer beklentisiy- le vurabileceklerdi. Dolayısıyla Karl ve kurmayları dönüp dolaşıp başladıkları noktaya, kuşatmanın gelişimi hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıkları duruma dönüyorlardı. Marchegg ve Angern de geçen iki haftanın ardından vardıkları sonuç şuydu: Kuşatma gelişiyordu ancak ağır bir tempoda. Taafe'yi dinledikten ve onun ardından Passau'dan gelen mesajları inceledikten sonra güçlü takviye kuvvetlerinin gerçekten yolda olduğu inancına vardılar, ancak onlar da ağır ilerliyordu. 9.000 Bavyeralı ve 8.000 Frankenli ağustos ortalarında düşmana vuruş mesafesi içine girmiş olacaktı. 10.000 kişiden oluşan Saksonya ordusunun ay sonundan önce varması imkânsızdı. Yaklaşık 20.000 kişilik Leh ordusunun da eylül başlarında ulaşması bekleniyordu. Belki de Sienavskiy emrindeki Leh öncüleri, ana ordunun Sobieski'yle birlikte gelmesinden önce Viyana önlerine varmış olabilirdi. İkilem apaçık ortadaydı, fakat çözümü yoktu. Karl bekledikçe yardım kuvvetleri giderek çoğalıp güçlenecek, ancak bu arada Türklerin başarılı bir taarruzda bulunmaları ihtimali de artacaktı. Hıristiyan kuvvetlerin düşmana aynı şartlar altında karşı koyabilecekleri haftaların yada günlerin azami bir süresi vardı. Bu sürenin bir saat aşılması bile topyekün yenilgiyi davet etmekti. 

Karl Passau'ya 2 Ağustos'ta Palffy'yi göndermişti. Aradan günler geçmiş fakat herhangi bir cevap alamamıştı. Böylece düş kırıklığı ve endişe içinde Angern'de bekleyip durdu. 


III 


Viyana'dan ve Viyana'ya haberciler 


Tam o sırada Viyana dış dünyayla temas kurabildi.2! Kuşatmanın dikkat çeken hususlarından biri de Lorraine Dükü Karl'ın Leopoldstadt ve adalardan geri çekilmesinden önce havai fişeklerle en basit şekilde bile haberleşme girişiminde bulunulmamasıydı. Jedlesee'deki askerler olayların gidişatını Türk toplarının sesleri ve görebildikleriyle tahmin etmeye çalışıyorlardı. 
Türk ordugâhında bulunan Kuniz, Türklere her zaman yarı istekli hizmet veren Eflâk Prensi Şerban Kantakuzenos ve yanındakilerin yardımıyla Viyana'ya kuşatmanın ilk haftasında mesajlar göndermişti. Ancak bunlar nehrin öte yanındaki Habsburg komutanının pekişine yaramıyordu. 

21 Temmuz gecesi gözü pek bir süvari Tuna'yı Grossenzersdorf 
yakınlarında yüzerek geçti. Yanında, Karl'dan kentin kısa zamanda kurtulacağına söz veren bir mektup taşıyordu. Ayrı kişi (ya da muhtemelen bir diğer gönüllü) o gece Viyana'dan çıktıysa da yakalandı. Neyse ki Türkler taşıdığı mesajı şifreli olduğu için anlayamamışlardı. Onu sadrazamın karşısına çıkardıklarında garnizonun çok kayıp verdiğini, bu yüzden kentin büyük ihtimalle pek yakında teslim olacağını söyledi. Aynı gün, 22 Temmuz'da, Kuniz haber göndermeyi başararak düşmanın Schönbrunn civarındaki ormanlarda çok miktarda ağaç kestiğini, bu kütükleri dehliz ve siperleri ön tabya duvarına kadar uzatmak için kullanacaklarını, buradan açacakları lağımlarla savunma tahkimatlarını havaya uçurmak istediklerini bildirdi. Starhemberg verdiği cevapta sonuna kadar dayanmaya kararlı olduklarını yazıyordu. Bu mesajı taşıyan haberci de Kuniz'e ulaşabildi. Ardından bir diğer kurye Tuna'yı geçerek sekiz gündür Viyana'dan haber alamayan Karl'a Türklerin hızla ön tabya duvarına yaklaşmakta olduğunu söyledi. 
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Görünüşe göre siperleri Burg koruganının karşısındaki bir noktadan ileriye doğru uzatarak Burg ve Löbel burçlarına yaklaşmak istiyorlardı. Getirdiği mesajda Starhemberg karşı koymaya kararh olduğunu tekrarlıyordu.22 

Kuniz yeniden bir haberci yollamıştı. Kendisinin hizmetkârı olan Heider adındaki bu haberci Schotten Kapısı yakırunda patlatılması muhtemel (Kuniz'e göre) lağımlar hakkında bilgi verdi. Heider kente girerken herhangi bir sorunla karşılaşmamıştı. 
Ardından hemen geri dönmek üzere Viyana'dan ayrıldı. Yanında Kuniz vasıtasıyla Karl'a ulaşacağı ümit edilen bir de mesaj taşıyordu. Türklerin güvenemediği müttefiki Eflâk prensi ile Kuniz arasındaki temasları hiç kuşkusuz Viyana'da anlatmıştı; bunların ikisi de Osmanlı ordugâhından kente ve Wienerwald, hatta Tuna ötesindeki Hıristiyan dünyasına haber ulaştırmakta kullanılabilirdi. Fakat Heider Türkler tarafından Rossau'da yakalandı. Buraya sadece patronuna şarap bulmak için geldiğini ısrarla söyledilerse de ancak Kuniz'in tercümanlarından birinin verdiği dolgun rüşvet karşılığında kurtulabildi. Türkler 26 Temmuz'da Burg koruganına, 21 Temmuz da ele geçirdikleri şifreli mektubun sarılı oldugu bir ok attılar. Mektuba bir de not eklemişlerdi. Bu notta sadrazamın Viyana'da durumun kötü olduğunu bildiği, derhal teslim olurlarsa halkın bağışlanacağı, aksi halde bir anlık tereddüdün dahi ölüm ve yıkım olacağı yazılıydı. Nota cevap verilmedi. Starhemberg dayanıyordu. Bunu izleyen bir hafta boyunca Viyana'nın Kuniz, Karl ve Passau'daki hükümetle irtibatı kesildi. 

Karl çok geçmeden tüm dikkatini Thököly'nin faaliyetine yogunlaştırmak zorunda kaldı. Kuniz, Heider'in yakalanmasından sonra Türklere karşı savunmasız duruma düşmüştü. Viyana'daki komutanlar, kılık değiştirerek düşman hatlarını aşmayı gerektiren bu çok tehlikeli iş için başka gönüllü bulamadılar. 4 Ağustos gecesi Türk kıyafetli ve Türkçe bilen bir süvari Passau'dan getirdiği mektuplarla Viyana'ya cikageldi.25 Yazılanlarda yardıma gelecek ordu için toplanması ümit edilen kuvvetlerin büyüklüğü hakkında bilgiler vardı fakat harekâtın zamanlamasıyla ilgili olarak sadece müphem ifadeler yer almıştı. Caplirs ve yardımcıları bir cevap hazırladılar ve tehdit altındaki burçların önünde uzanan ön tabyada daha fazla tutunabilmenin mümkün olamadığını belirttiler. Ancak bu mektubu götürmeye gönüllü biri çıkmadı. Caplirs ve Starhemberg 8 Ağustos'ta yeni bir mektup kaleme alarak düşmanın ön tabya duvarına girmiş olduğunu yazdılar. Bu kez bir gönüllü bulunmuştu: Teğmen Gregorovitz. Görevi başarıyla tamamlayıp Viyana'ya geri dönerse kendisine bölük komutanlığı vaat edildi. Gregorovitz kısa süre önce Türklere esir düşmüş fakat kaçmayı başarmıştı. Bu yolculuğun riskini üstlenecek kadar Türkçe bildiğini söylüyordu. Dost topraklara ulaştığını, Tuna'nın karşı yakasında Viyana'ya en yakın tepe olan Bisamberg'den ateşle işaret vererek bildirmesi kararlaştırıldı. Bu tepe kentten kolayca görülebiliyordu. 

Gregorovitz yola çıktı. Surların içinde bekleşenler ilk gece düş kırıklığına uğradılar. Ertesi gece Sankt Stephan'ın kulesinde nöbet tutanlar da hiçbir işaret ışığı görmediler. Aslında Gregorovitz elinden geleni yapmış ancak Wienerwald üzerinden Herzogenburg'a,' oradan da Mautern ve Krems'e ulaşmak oldukça uzun zaman almıştı. Starhemberg (ya da Caplirs) birini daha yollamaya karar verdi. Bu kez Leh ya da Sırp kökenli ve bir zamanlar İstanbul'da tercümanlık yapmış, şimdi de Frank'ın sivil gönüllüler bölüğünde görevli biri belediye başkanının dikkatini çekmişti. O da Koltschitzki adındaki bu adamı Caplirs'e gönderdi. Koltschitzki ya şöhret heveslisi ya da o dönem yazarlarının meşhur ettigi biriydi. Kuşatma tarihindeki bu en ünlü habercinin 13 ile 17 
Ağustos arasında yaşadığı macera için anlatılanlarda gerçek ile hayal ürünü olanları ayırt etmek güçtür. Koltschitzki ile hizmetkârı Seradly Türk giysileri içinde kentin Rossau'ya bakan tarafin- dan ön tabya duvarını aşarak hiçbir sorunla karşılaşmadan düşman nöbetçilerini ve ordugâhı geçtiler. Tuna'ya inen dik tepelerin çevresinden tırmanarak nehrin kıyısına vardılar. Tuna'daki adalara sığınmış köylüler ve kayıkçılar tarafından nehrin kuzey yakasına bırakıldıktan sonra Albay Heisler komutasındaki bir dragon koluna rast geldiler. Düz ovada bir süre at. koşturduktan sonra Karl'ın Morava kıyısında konakladığı yere ulaştılar. Gregorovitz Viyana'dan getirdiği mesajları verdikten birkaç saat sonra varmışlardı. 

Biraz geç olmasına rağmen Karl sonunda Viyana'nın savunma durumu ve Türklerin ilerleyişi hakkında gerçekçi bilgilere kavuşmuştu.2” Caplirs'in Leopold'a yazdığı mektuplardan sadece biri günümüze ulaşmıştır.26 Bu mektupta Türklerin Burg koruganına lağım açarak mayın döşediği, garnizonun usta lağımcılardan yoksun olduğu ve eldeki cephane stokunun giderek tükendiği yazılıdır. Son çarpışmalarda büyük kayıplar verildiği ve hastalıklar yüzünden ölü sayısının arttığı da anlatılmıştı. Gelecek çok karanlık 


* Türk kılığı ve grip Almancasıyla buradaki halkı düşman casusu olmadığına inandırmak 
kolay olmamıştı. 4 
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görünüyordu. Burg burcu inşaat planı açısından özellikle lağım harekâtına karşı savunınasızdı.27 

Koltschitzki ve Seradly hiç vakit kaybetmeden dönüşe gectiler. Kendi anlatılarına göre aynı yolu izlemişler ve kentin dışındaki sahipsiz bölgede Türkler tarafından yakalanmalarına ramak kalmış. İkisi de 17 Ağustos'ta Viyana'ya vardılar. Ulaştıkları haberi, dışarıdaki Habsburg birliklerine dumanla iletildi. Gece olunca da havai fişekler atıldı. Vaat edilen 200 dukaya hak kazanmışlardı ve ödül ertesi gün kendilerine verildi. Getirdikleri mektuplarda Karl kentin en kısa zamanda kurtanlacağı dışında önemli bir bilgi vermiyordu. Starhemberg cevabında kendinden oldukça emin bir ifade kullandı,25 zira Türklerin ön tabyadan hendeğin içine ilerleyişi ağır gidiyordu ve koruganı ele geçirmeleri uzun süre alacaktı. Her iki burca yaptıkları saldınlar geri püskürtülmüştü. Alınan esirlerin ifadelerine göre Türkler çok kayıp vermişlerdi ve temel ihtiyaç maddeleri tükenmekteydi. Ertesi gün, 19 Ağustos'ta, mektubuna bir saldırının daha geri püskürtüldüğünü ekledi. Bu arada mesajı götürecek gönüllünün ödülü artırılmıştı. Koltschitzki ile Seradiy döndüklerinde 200 duka almışlardı. Şimdiyse gönüllü 
olana yola çıkmadan önce 100 duka verilecek ve dönüşüride 100 
duka daha alacaktı. Efendisi Koltschitzki'nin aksine, Seradly bu teklifi kabul ederek 19”unda yola çıktı. 20'sinde Bisamberg'den işaret alındı ve 23'ünde de geri döndü. Getirdiği cevapta bir öncekinde olduğu gibi yardımın süratle geleceği vaat ediliyor, bunun ay sonuna ya da en geç eylül başlarına planlandığı belirtiliyordu. 

Şimdi Starhemberg için şiddetli saldınlar altında olan burçları savunmaya çalışmaktan başka yapacak şey yoktu. Gönderdigi mesajların, Leopold'un müttefikleri üzerindeki diplomatik baskıyı artırarak yardımın hızlanmasında yararlı olduğu kaiusindaydı; tıpkı Karl'dan gelen mektupların, büyük bir ordunun kenti kuşatan düşmanı püskürtmek için gerçekten yolda olduğuna halkın ve askerin inancını güçlendirdiği gibi. Bu nedenle 27 Ağustos'ta Caplirs'le birlikte yeniden bir mektup yazdı.29 Bu kez Michaelovitz adında biri dukaları alarak mektupları götürdü ve döndü. İki komutan da içinde bulundukları durumu önceki mesajlardan daha etkin bir ifadeyle yazmış, uğradıkları zayiatın yarattığı insan gücü kaybını ve cephanenin tükenmekte olduğunu anlatnuşlardı. 
Caplirs çarpışmalarda yüksek rütbeli subayların giderek azalması nedeniyle artık onbaşıların teğmen görevi yaptığını da belirtmişti. Koruganı bir iki günden fazla elde tutamayacaklarını, Türklerin Burg burcunu lağımlarla tahrip etmeye başladığını vurguluyordu. Karl bu kötü gerçekleri, kendisine ıstırap verircesine, Lehistan'da ağır bir tempoyla ilerleyen Sobieski'ye iletti. 

Starhemberg ve Caplirs 1 Eylül'de bir mektup daha yazdılar. 
Bu mektupta burçların hatalı planlandığı ve bu nedenle savunmanın olağanüstü zorlaştığı, bu hataları Viyana'yı ziyaret eden her subayın bildiği, dolayısıyla kenti ancak süratle gelecek yardım kuvvetinin kurtarabileceği anlatılıyordu. Daha önce de belirttikleri gibi garnizonda Türklere karşı koyabilecek lağımcılar bulunmadığı, mektubu kaleme aldıkları sırada Türklerin Burg burcunun altında olduğu, bunları korktukları için söylemedikleri, feci sona kadar savaşacakları, ancak yenilgi ihtimalinin yüksek olduğu ve Viyana'nın düşebileceği vurgulanmıştı. 

Michaelovitz bu ciddi uyarıyı götürmeye hazır olduğunu, fakat kendisine gitmeden önce 200 duka verilmesini istedi ve 2 Eylül” de yola çıkarak aynı gün Karl'ın Korneuburg'daki yeni ordugâhına ulaştı. Ancak Viyana'ya geri dönmedi. Parasını almış ve belki de akıllıca davranarak canını kurtarmak istemişti. Sonra da memleketine gitmek üzere yola çıktı ve ortadan kayboldu. Tehlike riski eskisine kıyasla artmış olmalıydı. O dönemde çoğu kimse Michaelovitz'in Türkler tarafından yakalanıp öldürüldüğüne inanıyordu ancak birkaç kişi 1699 yılına kadar yaşadığını bilirdi.50 

Karl o sıralarda birlikleriyle Tuna'nın yukarısındaki köprülere —Krems yakınlarında Stein'da bulunan eski köprü ile Viyana'dan otuz iki kilometre uzakta, Tulln’tin karşısında hızla inşa edilmekte olan yeni köprüye- kolayca ulaşabileceği bir mevkiye varmak için Morava'dan batıya hareket etmişti. 


IV 


Passau’daki hükümet 


Güneyden bütün ihtisamıyla akan Inn Nehri ile Bohemya sırtlarından dökülen küçük liz Çayı'nın Tuna'ya kavuştukları yerde kurulmuş olan Passau, 17 Temmuz'dan 25 Ağustos'a kadar Leopold'a ve saray halkına ev sahipliği yaptı. Konut temini kolay değildi. 
İtalyan diplomatlar Pucci ve Buonvisi civardaki küçük kasabaları tercih ederek Schârding ve Braunau'ya yerleşmişlerdi. Buonvisi, Türklerin Linz'e ve belki de Passau'ya ilerlemesi halinde Braunau'dan dağlık yörelere kaçmanın daha kolay olacağı kanısındaydi.5! Bu arada Hesse-Darmstadt elçisi Tuna üzerinde kendi ülkesi Regensburg'a doğru yol alıyor olmaktan mutluydu. Saray mensupları ise huzursuzca Passau’ya yerleşmişlerdi. Resmi görevliler yanlarında uygun kıyafetleri bulunmadığından şikâyet ederek prenslerin doğum ve vaftiz günleri kutlamalarına ve kilise ayinleri gibi geleneksel törenlere katılmakta zorlanıyorlardı.32 Yine de Sankt Paul ve katedraldeki toplu ibadetlerde ya da Inn Nehri'ni geçerek Mariahilf Kilisesi'nin bulunduğu tepeye tırmanırken Leopold a refakat ediyorlardı. Hükümet çarkı Passau'da tekrar dönmeye başlamış, Savaş Meclisi, Hazine ve arşiv yoğun bir faaliyete gömülmüştü.33 

Doğal olarak önce yardımcı kuvvetler konusu ele alındı ve güven duyulan Bavyera elektörüne başvuruldu. 

Bahar aylarında Viyana ile Kittsee'yi ziyaret ederek Bohemya üzerinden ülkesine dönmekte olan Maximilian Emanuel Münih'e ancak haziran başlarında gelmişti. XIV. Louis'yle dostluğuna özen göstermesine ragmen Leopold'la yaptığı antlaşma, birliklerini doğudaki savaşa göndermesini zorunlu kılmaktaydı. Türkler ilerliyordu. Emanuel yüklendiği bu sorumluluğu seve seve kabul etti.34 Habsburg imparatoru ve maiyeti Passau'ya vardığı zaman iki hükümet arasında, Bavyera alaylarının Avusturya topraklarındaki iaşesi ve maaşları gibi konuların ayrıntıları üzerinde çalışmaktan başka sorun kalmamıştı. 8.200 kişilik bir kuvvetin derhal yola çıkarılmasını da içeren son antlaşma 6 Ağustos'ta imzalandı. 
Oysa Bavyera piyade alayları on gün önce Tuna üzerindeki Straubing'de toplanmıştı bile. Temmuzun son günü Leopold bu piyadeleri ve elektörün süvari birliklerini Passau'da denetledi. Bunun için Maximilian Emanuel de gelmişti. Diğer Bavyera eyaletlerinden beklenen birlikler de kısa zamanda bunlara katıldı. Piyadeler nehir yoluyla, süvariler de karadan gitmişti. Böylece toplanan 11.300 kişilik kuvvet ağustos ortalarında Krems'in güneyindeki bölgede, General Degenfeld komutasında konuşlandı. Bu girişim Habsburg politikasının ve yönetiminin Viyana'yı kurtarmak için ilk gerçek ve önemli katkısıydı. 

Leopold'un bakanları Franken ve Thuringia'da aynı derecede başarılı oldular. Süratle asker sevk edilmesi talepleri temmuzun ikinci yarısında Franken ve “Yukarı Ren çevreleri”nce Darmstadt, Schmalkalden ve Hassfurt am Main'da yapılan toplantılarda görüşüldü. Kont Waldeck Hollanda'dan bizzat gelerek son kararda etkili oldu ve kısa sürede 6.500 piyade ile 1.500 süvari Tuna yoluyla Regensburg dan Krems'e gitmek üzere hazırlandı.55 Güçlü, süratli ve görünüşe göre cömert bir destek sağlanmıştı. İmparatora sadakat ve Türk korkusu Habsburg yöneticilerinin işlediği en hassas temalardı kuşkusuz. Bu konuları kuşatmanın devamınca gayet iyi kullandılar. Öte yandan Orta Almanya devletlerini düşündüren başka bir husus daha vardı. Leopold'un ve Maximilian Emanuel'in uğraşıları bütünüyle Avusturya üzerinde yoğunlaşır- sa, bunu firsat bilen XIV. Louis Ren bölgesini işgale kalkabilirdi. 
Böyle bir durumda bu devletler destek almadan Fransa'ya karşı koyamazlardı. Ordular zaten imparatorluğu savunmak için kurulmuştu ve boş oturan asker pahalıydı. Dolayısıyla onları imparatorun hizmetine vererek Avusturya'da konuslandırmak akıllıca bir hareketti. Nedenleri çeşitli olmasına rağmen Frankenli prenslerin bu kararı, Passau'da çaresiz kalmış hükümet için başlı başına bir kazanç oldu. 

Leopold'un imparatorluktaki kendi askerini göreve çağırması oldukça kolay verilecek bir karardı. Hükümet bir zamanlar önceliğin doğudaki sorumluluklar ve Macaristan'da Osmanlılara karşı koymak yerine, batıdaki sorumluluklara ve XIV. Louis'nin Almanya üzerindeki taleplerine yoğunlaştırılmasından yanaydı. Oysa şimdi yaşanan bunalım bu görüşü geçersiz kılarak hükümeti risk almaya zorluyordu. Dolayısıyla diplomatlara hâlâ Fransız taleplerine direnme talimatı verilirken askeri yönetim birlikleri sürekli olarak sessizce batıdan doğuya kaydırıyordu. 1 Ağustos'ta Lorraine Dükü Karl'ın alayından 1.000 asker, 5'inde Leslie'nin alayı, 12'sinde de Neuburgerler Aşağı Avusturya'ya sevk edilmek üzere Passau'da toplandı. Pucci'ye göre bu durumda Ren üzerindeki Philippsburg'u savunmak için geriye sadece Jung-Starhemberg ile ona destek gayesiyle Almanya'daki “cevreler”in oluşturduğu birlikler kalıyordu.36 XIV. Louis’ye karşı koyacak askeri cephenin büyük ölçüde zayıflamasına neden olan ve geldikleri devletlerin hükümetleri için ciddi çabalar gerektiren bu sevkıyat Habsburg egemenliğinin kısa vadede geleceğini tayin edecek olan kurtarma ordusuna önemli bir katkıydı. 

Hükümetin başkomutanıyla ilişkisi daha da karmaşıktı. Temmuz ortasından ağustos ortasına kadar her iki taraf da Viyana'nın durumu hakkında doğru bilgilere sahip değildi. Karl, Viyana'yla haberleşmenin kesildiği sıra kentte var olduğu bilinen kısıtlı cephane ve yiyecek stokunu göz önüne alarak Starhemberg'in Türk taarruzuna uzun süre dayanamayacağını savunuyordu. Passau ise Starhemberg'in elinde yeterince cephane ile gıda maddesi bulunduğunu, garnizonun ve müstahkem mevkilerin sağlam oldugunu, Avusturya, Almanya ve Lehistan'ın insan gücünden mümkün olduğu kadar çok asker toplanmadan yardıma gelmenin delilik olacağını belirten cevaplar veriyordu. Bu tartışma mesajlar, raporlar ve talimatlar şeklinde Karl'ın karargâhı ile Passau arasında haftalarca sürdü.?7 Karl sağlam bilgilere sahip beş önemli subayını —Taafe, Welspurg, Rostinger, Palffy ve Auersperg— Passau'ya gönderdi. Bunlar 20, 21 ve 26 Temmuz ile 7 ve 17 Ağustos tarihlerinde Leopold'a ulaştılar. Karl'ın ikinci, üçüncü ve dördüncüyle yolladığı mektuplar ile Leopold'un birinci ve üçüncüye verdiği yazılı cevaplar günümüze ulaşmıştır. Diğer mektup ve raporlara yapılan atıflar da mevcuttur. Dolayısıyla Karl ile Hermann von Baden arasında süregelen çekişmenin sertleştirdiği Karl-Passau görüş ayrılığını bu belgelerden izlemek mümkündür. 

Taafe 16 Temmuz'da, Türklerin Karl ile Starhemberg arasındaki haberleşmeyi engellemesinden hemen sonra Viyana'nın karşısındaki ordugâhtan yola çıktı. Karl, daha önce de gördüğümüz gibi, kenti bir an önce kurtarabilmek için azami sayıda askeri gücün toplanması ve bunların Wienerwald'den geçen güzergâhı izlemesi konularında ısrar ediyordu. Caplirs'ten kısa süre önce aldığı ve Viyana garnizonunda sadece 8.700 dolayında (belki de daha az)38 asker bulunduğunu ve temel ihtiyaç maddelerinin kısıtlı 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olduğunu acıklı bir dille anlatan mektuptan alıntılar da yollamıştı. Karl'ın bu mesajında pek dürüst davranmadığı söylenebilir, zira kendi kurmayları bile garnizondaki askerin 10.000'in üstünde olduğunu biliyordu. Süratle harekete geçilmesinin gereği ispatlanırsa en kısa yolun seçilmesi doğal olarak mantıklıydı. Oysa Passau'daki hükümet bunların aksi görüşteydi. Caplirs'in sözlerini kuşkuyla karşılıyor, Viyana garnizonunun Türklere karşı koyabilecek güce ve morale sahip olduğunda ısrar ediyordu. Hükümetin iki önemli hedefi vardı: Kuşatmaya son vermek ve yıllardan beri kendilerinin olan bu toprakların Türkler ve Tatarlar tarafından daha fazla tahrip edilmesini önlemek. Viyana'nın çevresindeki eyaletlerin de Türklerden temizlenmesini sağlayacak bir kurtarma harekâtı düzenlenmeliydi. Leopold -daha önce Linz'den yolladığı bir mesajında belirttiği gibi— Schultz'un, kuvvetlerini Vâh hattından geri çekmesini bu nedenle onaylamamıstı. Tuna'nın kuzeyinde, Bratislava ile Krems arasındaki bölgenin her ne pahasına olursa olsun savunulmasını istemiş ve “ana ordunun muhtemelen buradan geçerek nehrin güney yakasına ulaşacağı” düşüncesiyle Krems yakınındaki Stein'da bulunan köprünün elde tutulmasında ısrar etmişti. Kurtarma ordusunun izleyeceği güzergâh ise ayrıntılarıyla görüşülmek üzere sonraki bir tarihe bırakılmıştı. 
Karl'a gönderilen cevapta Orta Avusturya topraklarını desteklemek ve bölgeden ilave asker temin edilmesini sağlamak için daha güneyden dolaşmanın uygun olacağı ima ediliyordu. Passau'daki meclis üyeleri, Bavyera alayları Avusturya'ya gelir gelmez kuşatmaya son vermek gayesiyle harekete geçilmesi teklifini (muhtemelen Karl'ın) mantıksız ve tehlikeli buluyorlardı. Böyle bir girişim kesinlikle söz konusu olamazdı. Gelecek bütün takviye birliklerini öncelikle Tuna'nın güneyinde ve kuzeyindeki kırsal bölgenin güvence altına alınması için kullanmak istiyorlardı. 

Dört hafta boyunca yapılan tartışmaların başlıca konusu Taafe'nin faaliyeti ve Karl ile Passau'daki hükümetin çatışan görüşleri olmuştu. Karl kuşkusuz çok sinirliydi. Ancak hissettiği korkular, Viyana'yı daha fazla geç kalınmadan kurtaracak ordunun toplanmasında hükümeti kamçılamıştı. 

Taafe'nin ardından Rostinger Passau'ya yeni raporlar ve mektuplarla geldi. Karl Viyana'ya ulaşacak tek yolun Wienerwald olduğunu yine tekrarlıyor ancak bu kez 50.000 Alman askerinden oluşan bir ordu toplandığında derhal harekete geçilmesini uygun görüyordu.3? Böylece Jan Sobieski ve Leh birliklerinin gelmesini bekleyecek zaman kalmadığını ima ediyordu. Kurtarma ordusunun Krems'ten Viyana'ya ulaşması için geçecek süreyi kısaltmak gayesiyle askere gerekli olan her şey önceden sağlanmalı, gıda ve hayvan yemi güvence altına alınmalıydı. Karl ve levazım işleri sorumlusu, askere maaş ödenmesi için daha fazla para gönderilmesi hususunda yalvarıyorlardı. Aynı ordugâhta bulunan Leh kıtasına da maaş ödemekte iki ay geç kalınmıştı; huzursuzluk sorun haline gelebilirdi. Leopold cevabında esas konuya değinmiyordu. 
Türk ordusuna yapılması planlanan saldırıya 50.000 kişilik kuvvetin yeterli olmadığını açıkça ifade etmemekle birlikte Karl'ın diğer hükümetlerle yürütülen görüşmelerde Avusturya'ya çok daha büyük bir kuvvetle gidilmesinin hedeflendiğini, ihtiyaç maddelerinin yeterli olması için gereken adımların da atıldığını bildirdi. 

Karl tatmin olmamıştı. Thököly'ye karşı kazandığı zaferden sonra Palffy'yi Bratislava'ya gönderdi. Viyana'nın Kara Mustafa Paşa'ya yenik düşme tehlikesi apaçık ortadayken süvarilerle takviyeleri 25.000 piyadeden oluşan bir ordu dahi kenti kurtarmaya çalışmalıydı.49 Yine Wienerwald üzerinden “ya da sağ yukansin- dan” bir güzergâh öneriyordu. Bölgedeki son başarılı harekâttan sonra üzerinde tartışılan bir diğer seçeneği, Tuna'yı Bratislava'da geçerek Viyana üzerine doğudan yürümeyi ise kesinlikle reddediyordu. Passau bu kez Karl'a cevap vermeyerek karşı çıkmayı tercih etti. Le Bögue küçümseyen bir ifadeyle Palffy'nin karargâha “22 gün” geçi! döndüğünü kaydetmişti. Getirdiği mesaj, Alman ve Leh birlikleri Avrupa'yı kat ederek Habsburg kuvvetlerine katılmadan Karl'ı herhangi bir girişimde bulunmaktan men ediyordu. Aslında Viyana hâlâ dayanmaktaydı. Starhemberg ve Caplirs'in 15 Ağustos'ta Karl'a ulaşan ve ardından Passau'ya gönderilen mektuplarını okuyanlar, bunları diledikleri gibi yorumladılar: Viyana'da durum ciddi ancak çaresiz değildi ya da tamamen ümitsizdi. Karl bu kez, iki arada sürekli mektup taşıyan Auersperg'i ikinci yorumu vurgulaması için yola çıkardı. Passau öne sürülen görüşlerin ilkini benimsemisti.42 Bu vetoyu alan Karl sonraki üç hafta boyunca birliklerin iaşesi ve hazırlığıyla ilgili işleri sürdürdü ve bagımsız bir girişimde bulunmadı. 

Leopold ve XIV. Louis'nin şansına Wallenstein ve Conde’nin dönemi kapanmıştı. Karl ve ardından Savoia Dükü Eugene Habsburg imparatorunun otoritesini sadakatle kabul ettiler. Gösterdikleri bağlılık 1683 yılında zor durumlara düşmüş bir hükümetin ayakta kalmasına yardımcı olmuştu. 

Bu arada Passau hükümeti eyaletlerdeki sivil yönetimlerin sürekliliğini, çoğu kez emirler yerine özendirme yoluyla sağlamak 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zorunda kaldı. Örneğin Leopold 26 Temmuz'da Hırvatistan'daki prensliklere ayrıntılı mektuplar yazarak verdikleri hizmetlere teşekkür etti. Alman prenslerinin asker gönderme vaadinde bulunduğunu, Orta Avusturya düklüklerini korumak ve Viyana'nın kurtulmasını sağlamak için işbirliği yapıldığını, Styria ve Strassoldo'da büyük çapta silahlı kuvvet toplandığını anlattı. Hırvatlardan azami destek talep edilmiş ve Graz'daki yöneticilerin 
Karl'la yakın temas içinde olması istenmişti. 43 

O sıralarda daha da önemli olan Aşağı Avusturya prensliklerinin temsilcileriyle savaş bölgesinin çok yakınında bulunan Krems'teki hükümet arasında haberleşmeyi sürdürmekti.44 Bu hükümetin başında Kont Traun bulunuyordu. Göttweig Manastırı başrahibi ve başkaları kendisinin yardımcılarıydı. Leopold'un gönderdiği 13 Temmuz tarihli emri uygulamak Traun'un yerine getirmesi gereken işlerin başında geliyordu. Bu emir Aşağı Avusturya'da Tuna üzerindeki nakliyatın nehrin sol yakasına taşınmasıyla ilgiliydi. Ancak emre uymayanlar vardı. Türklere ya da Tatarlara karşı koymaya kararlı olan Melk Manastırı'nın rahibi bunların başında geliyordu. Kendisi, aynı zamanda, Tuna üzerinden geri çekilebileceği yolu açık tutmak niyetindeydi. Aggsbach'ın rahibi de bu emre inatla direniyordu. Passau, Kont Traun'a zor kullanma yetkisi de vermişti ve kont sonunda verilen emri kabul ettirebildi. Öte yandan Krems köprüsünün güneyindeki yöreye hâkim durumda olan Dunewald komutasındaki dragonlar, düşmanın nehri geçerek akınlar yapmasını önlemişti. Tuna'nın kuzeyindeki toprakların güvenliği ise Traun'u büyük endişeye sevk ediyordu. Buraların tahrip edilmesi, birliklerin ihtiyacı olan saman ve mısır stoklarını yok edecekti. Dışardan büyük çapta alım yapılması gerekiyordu ancak Karl'ın levazımcıları için önemli olan husus ihtiyacın bölgeden teminiydi. Aşağı Avusturya yönetimi bu nedenle Kriechbaum adında bir tüccarla 29 Temmuz'da anlaşma yaptı. Endişe veren bir diğer konu da köylülerin tutumuydu. Soylulara ait pek çok arazide disiplin dışı davranışlar baş göstermişti. Ayaklanan köylüler çalışmak istemiyor ve kendilerinden talep edilenlere karşı cephe alıyordu. 28 Temmuz'da Krems'te açıklanan askere çağrı emri Hom ve Zwettl gibi merkezlerde üstlenecek ve halla kontrol altına alacak yerel bir polis gücü olusturma- ya yönelikti. Traun aynı zamanda bu güce yardımcı olması için Passau'dan takviye birliği göndermesini talep etti. 

Kont, giderek önem kazanan bir başka konuyu görüşmek üzere ağustos ortalarında nehir yoluyla Passau'ya gitti. Konu Lorraine'nin alaylarının ve Leh kuvvetlerinin Tuna'yı geçebilmesi için Tulin'de bir köprü inşa edilmesiydi. Yetkili makamlar ise o güne kadar Kremsiten iki kilometre uzaktaki Stein'ı Mautern’e bağlayan eski köprüyle ilgileniyorlardı. Leopold Viyana'dan kaçtığı zaman nehrin güney yakasındaki Mautern’de tahkimatlar inşa ederek bu köprüyü korumayı düşünmüşlerdi. Ancak Tatarların yaklaştığı olduğu söylentileri üzerine halk bu küçük kasabayı terk edince köprüyü yıkmaya karar verdi. Neyse ki Karl'ın dragonları zamanında yetişmiş ve Dunewald Tatarları geri püskürterek köprüyü kurtarmıştı. Daha sonra Leslie komutasındaki birlikler de Krems'e geldiler. 9 Ağustos'tan itibaren eski köprünün onarılması ve Tulln'de yeni bir köprü inşa edilmesi tartışıldı. Hükümetteki diplomasinin ve Avusturya eyaletlerinden erzak temini işlerinin ağır yürümesi- ne rağmen Viyana'nın kurtanlması, yeni köprü konusunu daha öncelikli hale getirdi. Tuna'nın çok yakın bir gelecekte güvence altında süratle aşılması gerekecekti. 

Bu arada Passau ve Krems'teki politikacıların engellemediği ama destek de vermediği bazı yürekli kimseler, nehrin güney yakasında at oynatan akıncılara karşı daha etkin bir davranışa yöneldiler. Melk rahibi 17 Temmuz'da Yukarı Avusturya'daki soylulara Tatarların (ve Macarların) yarattığı felaketlerin her şeyden önce karşı koymamaktan kaynaklandığını bildirmişti. Yardımcılarından biri de Linz'deki kardeşine gönderdiği mektupta akıncı grupların on beş kişiyi aşmadığını, bazen iki üç atlının bile hızla çıkagelip evleri ve ambarları ateşe verdiğini ancak dirençle karşılaştıkları zaman bir anda kaçıp gittiklerini anlatıyordu. Halk bu akınlarda ya büyülenmiş gibi hareketsiz kalmış ya da tıpkı hükümet gibi panik içinde kaçmıştı. Rahip ise çetin cevizdi. Üstelik manastır taş duvarlarla çevrilmişti. Melk'in doğusundaki Herzogenburg Manastırı'ndakiler de aynı şekilde ellerinden geleni yaptılar. Leslie'nin yolladığı bir çavuşun komutasındaki elli tüfekli askerin yardımıyla arazilerin büyük bir kısmını akıncılardan koruyabildiler. Aslında bölgenin bu kesiminden hasar bildiren çok az rapor alınmıştı. 

Civarda Tatarlar ve Macarlardan başka Türkler de vardı. Bir Avusturya müfrezesi onlara karşı Tulin'de tutunmaya çalışıyordu. Bu akıncılar arasında Türklerin de olduğunu, ağustosun ikinci haftasındaki tuhaf bir olaydan öğrenmekteyiz. 

Kara Mustafa Paşa Albert Caprara'yı Osijek'ten Budin'e göndermişti.45 Viyana'ya taarruz başarıyla sürüyordu. Sadrazam bu özel elçiyi makamının gerektirdiği bazı imtiyazlardan mahrum etmenin doğru olmadığı düşüncesiyle Viyana önlerindeki ordugâha getirdi. Burada Kuniz'le görüşen Caprara, bir zamanlar görkemli yaşamların sürdüğü malikâne ve sayfiyelerin harabeye dönmüş halini gördü. Caprara buradan Wienerwald'e götürüldü. Kendisinin Tulin dolaylarındaki bir ileri karakolun Türk komutanıyla kahve içerek yaptığı felsefi konuşma ve ikisinin de böyle muhteşem güzellikteki bir doğa parçasında savaşıyor olmanın üzüntüsünü paylaşmaları tuttuğu notlarda yazılıdır. Sonra —nasıl olduğu bilinmiyor- Caprara Tuna'yı geçerek Passau'ya gitti.*6 Sadrazamın izniyle yapılan bu yolculuğu Türklerin kendisine duyduğu güvenin bir işareti olarak kabul etmek gerekir. Caprara Tulin'e ulaştığı sıralarda Leopold'un giderek çoğalan silahlı kuvvetleri Orta Avrupa'daki güç dengesini Türkler aleyhine dönüştürmeye başlamıştı. 


ü 


Varşova, Dresden, Berlin ve 
Regensburg 


Sobieski'nin Tuna'ya yolculuğu 


Yabancı orduların Avusturya'ya gelişi birtakım idari hazırlıkların yapılmasını gerektiriyordu. Passau'daki hükümet bunu her şeyden önce diplomatik bir faaliyet olarak görmekteydi. Bu orduların harekete geçmesi, Avrupa'daki prenslerin çıkarlarını da hesaba katarak Habsburg imparatoruna yapacakları yardıma karar vermelerine bağlıydı. Antlaşmaların şartları, Hıristiyanlık duyguları ve Kara Mustafa Paşa'nın Osmanlı kuvvetlerini sürekli olarak Avrupa'nın göbeğinde bulundurmasının yaratacağı askeri sonuçlar, Stratmann ve Konigsegg'in kendilerini yabancı hissettikleri Passau'dan Tuna'nın ötesindeki dünyaya bakarak çözüm üretme- ye çalıştıkları sorunlardı. 

Her şeyden önce Sobieski'ye güveniyorlardı. Lehistan, acil bir durum ortaya çıktığında aralarındaki antlaşmaya göre Viyana'yı savunmak için 1683'te Türklere savaş açmakla yükümlüydü. 

Fransız elçisi Lehistan Dieti'nin çalışmaları sırasında büyük yenilgiye uğramıştı ancak yeni bir ordu kurulmasının alacağı zaman dışında, bunun için gereken vergilerin üç dört aydan önce toplanamayacağını ümit ediyordu. Ayrıca bazı eyaletlerin kendi “dietlerinin” milli dietin isteklerini kabul etmeyeceğine inanıyordu.! Geniş imtiyazlara sahip soylular ve onlara bağlı arazi sahipleri devlete vergi ödemekte her zaman isteksizdi. Özellikle Poznah, Vilna ve Rutenya valileri seçimle krallık tahtına oturan Sobieski'ye husumet duyuyorlardı. Fransız elçisi, küçük soylulardan çoğunun sarayın etkin propagandasına kulak vermesinden endişeli olduğunu XIV. Louis'ye iletmişti. Ancak ağır işleyen bir düzende kralın, dietin ve senatonun gücünü yarı bağımsız eyaletlerin sınırlayabileceginden de korkuyordu. XVII. yüzyılda orduların bir araya gelmesinde büyük önem taşıyan zaman faktörünün 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kendinden yana olduğu görüşündeydi. Oysa de Vitry bazı temel konularda yanılgıya düşmüştü. Eyalet meclisleri mayıs ortalarında toplandı ve iki hafta sonra da kralın ve milli dietin isteklerini kabul etti. Habsburglardan yardımlar akmaya ve askeri birlikler şekillenmeye başlamıştı. 

Haftalar geçiyor fakat Leh kuvvetlerinin Podolya'ya ve daha da doğusuna ilerleme ihtimali giderek kayboluyordu. Sobieski burada bazı güçlüklerle karşılaştı. Kilise'nin parasını, Kazakları yanına alabilmek gayesiyle kullanmayı düşünüyordu. Kazakların askeri becerilerine hayrandı ve onları sultana büyük destek veren Kırım Tatarlarının üzerine sürmek istiyordu. XI. İnnocentius'un görüşü ise farklıydı ve Türklere doğrudan taarruz için baskı yapıyordu. Elçisi Pallavicini'ye emir vererek, Kazaklar antlaşmaları gereği Macaristan'da savaşmayı kabul etmezse ve Lehler saldırılara başlamazsa Sobieski'ye para gönderilmemesini bildirdi. 
Leh kralı bundan duyduğu büyük rahatsızlığı dile getirmiş ve hazır paranın reddedilmesini yersiz bulmuştu. Sonunda, en az 3.000 
Kazak askerinin ağustos ortalarında savaşa katılacağı sözüne karşılık bu maddi desteği elde ettiyse de Kazaklar gelmedi.2 Sobieski acı bir düş kırıklığına uğramıştı. ` 

Leh birliklerinin güneydoğuya yönelik bir harekâta girişmesi muvazzaf birliklerden oluşan “eski” orduya kalıyordu. Hetman Sienavskiy komutasındaki bu kuvvetler Trembovla ve Sniyatin yakınında -Lehlerin aslında ele geçirmek istediği Kamaniçe'ye taarruz mesafesinde— ordugâh kurmuştu. Fakat 16 Haziran'da Varşova'dan alınan haberlere göre kral ay sonunda Kraköw'a hareket etmeyi planlamış, Sienavskiy'e de bulunduğu ileri konum- dan çekilerek karargâhını Lvov'da kurmasını emretmisti.? Batıyadönmenin gerekçesi, Thököly ile Türklerin Lehleri Macaristan hududu boyunca tedirgin ederek bu hattı takviye etmeye zorlamasıydı. Kara Mustafa Paşa Yanık'ta durmak mı istiyordu, yoksa Tuna yukarı ilerleyerek Avusturya'ya girmek ya da Tuna'yı geçerek Moravya, Silezya ve Lehistan'ı tehdit etmek niyetinde miydi? 
Bu konuda kimsenin kesin bir görüşü yoktu. “Yeni” ordunun çok yavaş ilerleyen seferberliği, Lehler için tehlikeyi daha da artırmaktaydı. Pallavicini, bunu hızlandırır düşüncesiyle haziran sonlarında düşmanın ani bir taarruz haberini nerdeyse ümitle bekliyordu. Sobieski tüm komutanlarına bir bildiri göndererek onlardan acele etmelerini istedi. O güne kadar birçok eyalette, özellikle Litvanya'da hemen hemen hiçbir şey yapılmamış, de Vitry bu hususta haklı çıkmıştı. 
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Bu arada Lorraine Dükü Karl komutasındaki Habsburg ordusu Uyvar'dan geri çekildi. Viyana hükümeti Moravya'nın güvenliği ve Macaristan'da bulunan yetersiz kuvvetin akıbetinden korkuyordu. 
Schultz'un komutasındaki birlikleri artırmak için Prens Lubomirski'ye askerleriyle ona katılması emredildi. Ayrıca Sobieski'nin nisanda söz verdiği 4.000 Leh askeri de Schultz'u takviye edecekti.” 
Oysa haziran sonu gelmiş, hiçbir şey olmamıştı. Leopold'un Varşova'daki elçisi Zierowski'ye derhal bir mesaj gönderilerek bu konuda ısrar etmesi istendi. Buna 4 Temmuz'da cevap veren kral, Sienavskiy emrindeki 7.000 kişilik kuvveti daha da batıya sevk etmeyi kabul ettiğini bildirdi. Bu kuvvet Kraköw'a gelerek® burada toplanmakta olan yeni birliklere katılıp gerektiği takdirde Vâh Nehri'nin yukarı kesimini savunacaktı. Leopold ile Thököly arasındaki mütareke 21 Temmuz'da sona erdiği zaman savaşa hazır durumda olmak hayati önem taşıyordu. 

Sobieski'nin Zierowski'yle yaptığı görüşmenin ertesi günü bir kurye Viyana'dan son sürat yola çıktı.” Bundan ikisinin de haberi yoktu. Kont Thurn on bir günde 560 kilometre yol kat ederek 
15 Temmuz'da kralın Varşova dışındaki Wilanöw Sarayı'na ulaştı. Avusturya'nın işgal edilmekte olduğunu, Viyana'nın büyük tehlikeyle karşı karşıya bulunduğunu ve imparatorun Lehistan kralından yardım dilediğini iletti. Kont bunları anlatırken Kara Mustafa Paşa'nın Viyana kuşatmasını tamamlamakta olduğundan ve Leopold'un Linz'den Passau'ya doğru yola çıktığından habersizdi. 

Sobieski önce oldukça müphem bir cevap vererek Türklerin Viyana'yı kuşatması halinde ağustos ortalarında yardım edeceğini söyledi. Ardından konuyu ayrıntılarıyla görüşüp müzakere ettiler. Kont Thurn Papalık elçisine, gerçeklerin getirdiği mesajlarda belirtilenden çok daha vahim olduğunu karamsar bir dille anlattı. 
Lehler içinde bulundukları durumu değerlendirirken, Osmanlı ordusunun bu riskli sefere Lehistan topraklarından oldukça uzakta giriştiğini göz önüne almalıydılar. Kral sonunda kararını verdi: Sienavskiy'i 7.000 kişilik kuvvetiyle Karl'a gönderecek ve Türkler Viyana'yı kuşatırsa kendisi bizzat kentin yardımına gelecekti. Öte yandan, kuşatmanın gerçekleşmemesi halinde Podolya'da muhtemelen Erdel'de savaşacaktı. Ancak hepsinden önemlisi Sobieski'nin Varşova'dan derhal ayrılmaya kararlı olmasıydı. Aslında yola çıkmayı arzuluyor fakat şu ya da bu nedenle erteliyordu. 
Şimdiyse daha fazla gecikmenin tehlikeli olacağını birden idrak etmişti. Bahar aylarında ve yaz başında çoğu zamanını hastalıklar, avcılık, yeni doğan oğlu, kraliçenin sağlık durumu ve mülk 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alımları doldurmuştu. Bu dönem, yıpratıcı politik çabalarla yüklü kış ayları ile sonbaharın savaş mevsimi arasında sakin geçen bir süreydi. Şimdi çok daha büyük boyutlara ulaşan bu tehlike ve devlet sorunları, düşüncelerine gitgide hâkim olmaya başlamıştı. 

Jan Sobieski 18 Temmuz'da Varşova'dan ayrılarak 29 Temmuz’- da Kraköw'a vardı. Bütün saray halkı, kraliçe, Prens Jacob, Avusturya elçileri, Papalık elçisi ve çok kalabalık bir hizmetkâr kadrosu yük ve binek arabalarıyla günde yaklaşık 28 kilometre kat ederek önden yola koyuldular. Hızlı gitmediklerinden başka izledikleri Piotrköw ve Czestochowa yolu da Kraköw'a ulaşan en kestirme güzergâh değildi. Sobieski'nin orduyu toplamak için zamana ihtiyacı vardı. Kral üstelik kendisiyle birlikte olmak isteyen inatçı karısının ısrarına uyarak o zamanlar ve bugün de Lehistan'ın en önemli hac yeri olan Czestochowa'daki Kara Meryem Ana Tapına- 
&ı'na giderek yaklaşan savaşta yardımcı olması için dua etmişti. 

Tarihi önem taşıyan bu girişim hız kazanmaya başladığında bir husus dikkat çekmektedir. Sobieski'nin kısa süre önce imzaladı-B antlaşmaya sadık kalmak için harekete geçip Varşova'dan Viyana'ya gitmesinin nedeni sadece yaklaşan felaketin haberleri değildi. Kont Thurn geldiği sıra kendisi zaten savaş mevsiminin hazırlıkları içindeydi. Birliklerini daha önceleri Türklerle savaştığı güneydoğudan kademe kademe güneybatıya çekmek zorunda kalmıştı. Düşmanın büyük kuvvetlerle Râba Nehri'nin karşı kıyılarına ulaşmış olduğunu ve Leh ordusunun Yanık-Viyana-Kraköw üçgeni içindeki bir yerde savaşması gerekeceğini ilk kez 15 Temmuz'- da Wilanów'da idrak ctiuisti. Osmanlı ordusunun Viyana'ya yaklaşmakta olduğu, kenti çember içine aldığı ve antlaşmadaki acil durum şartına uymasını gerektiren kuşatmanın haberleri kendisine azar azar ulaşıyordu. Varşova ile Tuna arasındaki mesafe, endişelerle dolu uzun bir süre demekti. Karl ve Leopold'dan aldığı mektuplardaki haberler eline vardığında bayatlanuş oluyor, verdigi cevaplar da anlamsızlasıyordu. Giderek aradaki mesafe kısaldı. Sobieski Varşova'dayken Viyana on gün uzaktaydı. Bu mesafe Kraków'da beş güne inmiş, alınan bilgiler daha aydınlatıcı ve güncel olmuştu. Sobieski güneye doğru yol alırken girişeceği savaş kendisine ulaşan mesajlarla, giderek aklında daha berraklaşmaktaydı. 

Kuşatma hakkında gelen bölük pörçük bilgiler, Lehlerin hissettiği gerilimi hafifletmedi. Türklerle 1670'lerde yapılan savaşlarda alıştıkları bir düzen vardı. Çarpışmalar ağustos ya da eylülde rahat şartlar altında başlayarak aralık ayına kadar sürerdi. Rutenya, Podolya ve Ukrayna'da savaşılır ve yıllar boyu buralarda biriken insan gücü kullanılırdı. Lehistan'ın diğer bölgelerindeki birlikler güneye ve doğuya çok ağır bir tempoyla yol alır, dietin vergi ve asker toplama konularında o yıl için vardığı kararlar genelde ertesi yıl uygulanır (ya da hiç uygulanmazdı). 1676'dan sonra huzursuz bir barış dönemi başlamış ve diet 1677'de asker sayısının azaltılmasında ısrarla direnmişti. 1683'te ise büyük çapta bir savaşa girmek için askeri çark daha yeni dönmeye başlamıştı. Dolayısıyla Kamaniçe'yi geri almak gayesiyle yapılacak ciddi bir harekâtın on iki ay gecikmesi hiçbir Leh politikacısını şaşırtmayacaktı. Bu arada, akla gelmeyen bir Türk saldırısı ihtimali her zaman mevcuttu. Ancak Lehistan'ın güneydoğu hududunda “eski” ordusu daimi olarak konuşlanmış durumdaydı. Şimdiyse bir orduyu temmuz gibi erken bir tarihte hiç vakit geçirmeden Lehistan'ın güneybatı hududundan 320 kilometre ötede bir yere göndermek zorunluğu ortaya çıkıyordu. “Eski” muvazzaf birlikleri Trembovla'dan Kraköw'a sevk etmek, “yeni” alayların hazır olmadığına işaretti. Sobieski'nin ağustos ayında XI. Innocentius’a söylediği gibi yetkili makamlar askere maaş ödemek için gereken vergiyi toplamaya henüz başlıyorlardı.? Erkek nüfusunun daima yetersiz kalması ve parasal darlık Lehistan'ın süregelen iki büyük sorunuydu. Bu nedenle kralı her zaman en çok uğraştıran konular dışarıdan mali destek!? ve insan gücü temini olmuştu. 
1683'ün en kötü yanı da bu iki sorunun o yıl çok erken baş göstermiş olmasıydı. Sobieski'yi yolculuğu boyunca en çok tedirgin eden bu konulardı. 

Kralın pişmanlık duyduğunu ya da Viyana'ya gitmek konusunda isteksiz davrandığını gösteren hiçbir emare yoktu ve izleyebileceği tek yol da buydu. Onu bağlayan sadece yaptığı ve stratejik açıdan kendi mantığıyla bağdaşan antlaşma değildi. Birkaç ay önce Lehistan Dieti'nde yaşadığı yoğun politik mücadele de Sobieski'yi bu yönde yükümlü kılmaktaydı. Gerek ülkesinde gerekse dışındaki müttefiklerine destek vermekte tereddüt ederse, partisi bir anda çökebilirdi. 

Sobieski 19 Temmuz'da, Varşova'dan ayrılışının ikinci gününde, Brandenburg elektörüne kâtibinin Latincesiyle bir mektup yazdı. Bu mektubunda “Osmanlı'nın gazabı her yerde ortalığı kasıp kavuruyor. Yazıklar olsun! Hıristiyan prenslerine ateş ve kılıçla saldırıyorlar...” diyordu. Taze haberler almış olmalıydı, zira mektubunda Leopold'un korku içindeki Viyana'dan kaçışını da anlatmıştı. Lehistan'daki tüm birliklere süratle Kraköw'da toplanmaları emrini verdi ve elektörden acilen bir öncü birlik göndermesi talebinde bulundu. Bu mektup Friedrich Wilhelm'in Varşova'daki elçisine gönderildi. Ancak yirmi dört saat sonra ikinci bir kurye yeni haberler getirdi: Karl'dan bir mektup gelmişti. 11 
Günümüze ulaşamamış bu mektup, o dönemin tarihsel belgeleri arasında önemli yeri olan bir muhaberat dizisinin ilkiydi. Bu mektupta Karl'ın Viyana'yı piyadeleriyle nasıl savunmaya çalıştığından ve süvari birliklerini Tuna'nın kuzey yakasına yerlestirdiginden bahsettiği sanılmaktadır. Muhtemelen en önemli haber de Schultz komutasındaki Habsburg kuvvetlerinin Vâh vadisinden geri çekilişiydi.12 

Sobieski 22 Temmuz'da verdiği cevapta! “Sadrazamın Viyana'yı gerçekten kuşatmış olduğunu” kabul etmişti. Antlaşmanın şartları yardıma gitmesini gerektiriyordu. Viyana'nın onun için Kraköw, Lvov ve Varşova'dan daha önemli olduğunu söylüyordu ama bunun anlamı, her zaman olduğu gibi, bu kentleri Viyana kapılarında savunmayı tercih etmesiydi. Çekilen güçlüklerin üstesinden gelmeye kararlıydı, ancak Avusturya ile Macaristan'daki durum hakkında kendisine verilen bilgilerin yetersizliginden şikâyet ediyordu. Tuna ve üzerindeki suyollarıyla adalar hakkında ayrıntılı bilgiler istedi. Viyana ve çevresine ait bir haritası olmadığı belliydi, fakat böyle bir talepte de bulunmadı. Piyadelerini kentin içinde konuşlandırarak dışardaki orduyu zayıflattığı için Karl'ı eleştirdi. Bu husus Sobieski'yi çok rahatsız etmişti, zira elindeki piyade gücü tehlike doğurabilecek kadar yetersizdi. Takviye için 4.000 kişilik Kazak birliğini kullanmayı düşünüyor ve güçlü Bavyera piyadelerinin gelmesine güveniyordu. Ayrıca, Viyana ve içindeki garnizonu nehir üzerinden sefer ordusuna bağlayan köprü ya da köprülerin savunması hakkında yeterli bilgiden de yoksundu. Viyana'nın çepeçevre kuşatılması ve Bratislava'nın düşmesi halinde Krems'teki köprünün büyük askeri önem kazanacağını biliyordu. Ancak bu köprü ne kadar dayanıklı ve genişti? Viyana'nın batısında ve Tuna'nın güneyindeki kırsal bölgenin nitelikleri neydi (“qui montes, quae planities, quae flumina, qui passus”)? 

Bu ve diğer sorunlarına kapsamlı ve acil cevap bekleyerek süratle Kraköw'a doğru yol alıyordu. Macaristan'dan güneybatı Lehistan ve Silezya'ya ulaşan geçitlerin korunması için buralara 


* Elektörden yardım istemesi, Doğu Prusya'nın ortaçağda Lehistan Krallığı himayesinde olduğu dönemde aktedilerek 1657'de sona eren antlaşmanın anısına atfen yaptığı bir talepti. 
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müfrezeler yerleştirdi. Ayrıca Karl'a Sienavskiy'i göndermesini isteyip istemediğini sormuştu. Sual şeklinde yaptığı bu teklifle, daha önce kabul etmesine rağmen, hetmanın güneye, savaş alanına doğru ilerleyişini sanki geciktirmek istiyordu. Belki de bu mektubu yazdığı sıra Sienavskiy'in henüz Kraköw'a bile ulaşamadığını saklamak niyetindeydi. 

İki gün sonra, 24 Temmuz'da, Sobieski geceyi Kruszyna'da Denhoff ailesinin malikânesinde geçirdi. Bir Fransız burasının ve bahçelerin Lehistan'dakilerle boy ölçüşecek güzellikte olduğunu sóylemisti.!4 Varşova'daki şansölyesine buradan mektup yazarak son durumu anlattı. Bu arada bir Leh subayı kendisine Lubomirski ve Karl'dan gelen mektupları getirdi. Karl Viyana'nın karşısındaki köprübaşının durumu hakkında bilgi veriyor,1? Türklerin Leopoldstadt'a girdiği ve garnizonun sahradaki orduyla irtibatının kesildiği haberini ilettikten başka Habsburg ordugâhını koruyan müstahkem mevkilerin yetersizliğinden ve karargâha hâkim olan umutsuz havadan bahsediyordu. Kime hitap ettiğini gayet iyi bilen Lubomirski de Almanların yardım vaadinde bulunmasına rağmen geleceğin kralın gücüne ve süratine bağlı olduğunu yazıyordu. Bu haberleri de şansölyesine ilettiğinin ertesi günü Sobieski Karl'a Czestochowa'dan cevap verdi. Leh ve Litvanya birliklerinin bütünüyle toplanmasını beklemeden ilerlemeye devam edecekti. Bir öncü birlik gönderdi, ardından Sienavskiy de yola çıktı. Karl'dan ordugâhı en iyi şekilde tahkim etmesini isteyerek ortak hedeflerinin zafere ulaşması için elinden gelen gayreti göstereceğine söz verdi. Güçlü bir dille yazdığı, ancak planlarını açık seçik anlatmayan mektubunu imzaladıktan sonra Kraköw'a doğru yoluna devam etti. 

Leh devlet adamları kendilerine ayrıntılı bilgi verilmediğin- den artık şikâyet edemezlerdi. Viyana'da durum kötüleştikçe Karl duyduğu derin endişelerle onları giderek daha çok etkilemeye çalışıyordu. Sonraki birkaç hafta içinde Sobieski'nin sorduklarına cevap vererek kendisini uyardığı konularda neler yaptığını anlattı. Krems yakınındaki köprü sağlam bir koruma altındaydı ve Tulin'de yeni bir köprünün yapımına başlanacaktı. Bratislava'da kazanılan zaferden bahsederken birlikte çarpıştığı Leh askerlerinin başarısını göklere çıkardı. Saksonya ve Frankenlilerin Almanya'dan yola çıktığını bildirerek Starhemberg ile Caplirs'ten aldığı mektupların kopyalarını da gönderdi. Krala bir de savaş alanı- nın haritasını yollamıştı. Sobieski bunun iyice gözden geçirilmesi için Kamaniçe yakınlarında bulunan Fransız mühendisi Dupont'u 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Güney Lehistan'a çağırdı. 1” Karl Kraköw'daki makamları aydınlatmak gayesiyle elinden gelen her şeyi yapıyordu. 

Kral burada birbiriyle bağlantılı iki önemli sorunla karşı karşıya kalmıştı: Birlikleri bir araya toplamak ve Viyana'ya ulaşmak için izleyeceği yolu seçmek. Haziran sonu ile temmuz başlarında Batı Macaristan'daki durum tehlike çanları çalmaya başladığı zaman Thököly'nin ya da Tatar akıncılarının hatta Türklerin Silezya ve Lehistan'a girebileceği geçitleri tıkamış olmak istiyordu. Moravya'yı savunma sorumluluğunu Karl'ın üstleneceğini düşünüyordu. 15 Temmuz'da Wilanöw'da yapılan toplantılardaki görüşü de muhtemelen buydu. Viyana kuşatması kesinleşince nasıl hareket etmesi gerektiği hususunda kafası karıştı. Varşova civarından ve Batı Lehistan eyaletlerinden Viyana'ya hareket eden birliklerin izleyeceği en kısa yol Czestochowa'dan Tarnowski ye, oradan da Silezya üzerinden güneye iniyordu. Sobieski için mantıklı olan doğrudan Silezya'ya yönelmekti. Aynı zamanda “eski” ordu da solundan ilerleyerek Kraköw'u geçip Cieszyn (Teschen) yolunu takiben onunla birleşecekti. Oysa akla yatkın görünen bu planın uygulanması mümkün değildi. Temmuz sonuna doğru batıda ancak yetersiz bir kuvvet toplanmış olacaktı. Dolayısıyla kralin bizzat Kraköw'a giderek Podolya ve Galiçya dan buraya doğru ilerleyen birliklerle buluşması zorunluydu. Türklerle savaşabilecek güce sahip bir ordunun nüvesini onlar, sadece onlar oluşturabilirdi. Viyana'yı kurtarmaya gelecek diğer ordular arasında itibarlı bir yere sahip olmak ancak böyle mümkündü. İtibar konusu kralı haklı olarak derinden etkileyen bir husustu. Hükmettiği Lehistan ve Litvanya'nın ileri gelenleri, imparatorluğun kral konumunda olmayan elektörleri ve Habsburglar önünde kendini gözden düşüremezdi. Kraliçe, yapılan seferde başkomutanlığın kocasına verilmesini Passau'dan talep etmeyi bile uygun görüyordu. 17 
Kişisel ihtiraslar, politik ve askeri çıkarlarla sıkı sıkıya bağlantılıydı. Viyana'ya ne olursa olsun, ilk yapılacak iş Lehistan topraklarından çıkmadan yeterince güçlü bir ordu toplamaktı. 

Sobieski 29 Temmuız'dan 10 Ağustos'a kadar Kraköw'da kaldı. 18 Pallavicini'nin anlattıklarına göre buraya hemen her gün birlikler geliyordu. Hetman Sienavskiy ağustosun 2'sinde, Veliaht Hetman Yablonovskiy de 8'inde ulaştılar. Kral her ikisinin kent dışında konaklayan birliklerini denetledi. Büyük bir çaba gösterildiği ortadaydı. Yabancı bir gözlemcinin ifadesiyle “icraatın amaçlanandan geride kaldığı bu ülkede, savaşa hazırlık döneminde yapılan her şey gerçek bir mucizeydi” Bu övgünün etkisiyle Sobieski Karl'a yazdığı 11 Ağustos tarihli mektupta, Litvanya ordusunun tamamı ile birkaç bin Kazak askeri dahil önemli bir kuvveti geride bırakacağını samimiyetle itiraf etmekten çekinmedi. Üstelik getireceği ordunun Silezya ve Moravya'daki iaşe ve konaklamasını üstlenecek Habsburg makamlarına bu konuda hiçbir ayrıntılı bilgi vermemişti. 16.000 kişi olacağını tahmin ettikleri bu sayı, Sobieski'nin kâtibi tarafından 18 Ağustos'ta Roma'ya gönderilen bir mektupta 13.000-14.000 olarak bildirilmişti.!? Bir Leh topçu subayının anlattığına göre Hetman Yablonovskiy Kraköw'dan ufak bir kuvvetle ayrılmış fakat asker sayısı yol boyunca katılanlarla giderek çoğalmıştı. Eldeki başka bilgiler de çok sayıda askerin hayli geç geldiğini kaydetmektedir. Moravya'daki bir kayıt, 1 ile 26 Eylül tarihleri arasında Viyana yolu üzerindeki belirli bir yerden her gün Leh birliklerinin geçtiğinden bahseder -tabii bunların bir kısmı Türkler yenilgiye uğradıktan sonradır.29 

Kral 22 Temmuz'da Sienavskiy'i ana ordudan bağımsız olarak önden göndermeyi teklif edince Karl bundan aldığı cesaretle doğrudan hetmana yazarak mümkün olan hızla yol almasını istedi. Sobieski bunun üzerine Karl'a bir öncü kuvvetin yolda olduğu ve hetmanın emrindeki birliklerin bunu izleyeceği haberini yolladı. Sonra da 10 Ağustos'ta yeni bir mektup göndererek Karl zorda kalıp bunların derhal yola çıkmasını talep etmediği takdirde her iki birliğin de Olomouc yakınlarında kendisini bekleyeceğini bildirdi. Bu gecikme bir bakıma “eski” ordunun Kraköw'a 2 Ağustos'a kadar ulaşmamış olmasından kaynaklanıyordu. Aslında ayın 2'si ile 10'u arasında kuşku yaratacak kadar uzun bir süre vardı. Sobieski belki de hetmanı önden göndermekle aralarındaki mesafenin açılarak bağlantının kopmasından endişe duyuyordu. Leh ordusunun güçlü olması yeterli değildi; kralın bu orduya bütünüyle hâkim olması gerekliydi. En zor olan yeni birlikleri oluşturmak, en önemli olan da eski birlikler ve komutanları üzerinde güçlü bir hâkimiyet sağlamaktı. 

İzlenecek planın getirdiği sorunlar sadece Sobieski ve Lehleri değil, Silezya, Moravya ve Avusturya'daki halkı ve yöneticilerini de ilgilendiriyordu. Büyük bir ordunun bu topraklardan geçmesi, savaş nedeniyle omuzlarına zaten ağır vergiler yüklenmiş olan kırsal kesimin sorunlarına yenilerinin eklenmesi demekti. 
Bazı yöreler ve kasabalar, şansları varsa askerle gerçek temastan uzak kalabilirdi. O dönemde buralarda levazım işlerini yürütenlerin tecrübelerine göre herhangi bir yöredeki erzak, malzeme ve ulaşım imkânları, oradan geçecek yoğun asker kalabalığının 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yükünü kaldıramazdı. Dolayısıyla hayvan yemi ve gıda maddelerini mümkün olduğu kadar çok yerden temin etmek gerekiyordu. Bu gibi konular bir bakıma Breslau'daki Habsburg hükümetinin görüşü doğrultusunda, kralı Tuna'ya üç koldan inmek düşüncesine yöneltti. Sobieski kendisi için Opava (Troppau) üzerinden Brno'ya giden güzergâhı uygun görmüştü. Ordunun sol kanadı Cieszyn (Teschen) yolundan, Veliaht Hetman Yablonovskiy de sağ- dan Bohemya'ya kadar geniş bir daire çizerek Tarnowskie üzerinden ilerleyecekti.2! Sonunda Sobieski buluşma yeri olan Tarnowskie'ye gitti. Moravya'dan geçerek Viyana'ya ulaşana kadar ana birlikler ve Yablonovskiy kralla birlikte yol aldı. Sienavskiy ise Cieszyn yolundan ilerledi. 

Leh birliklerini bölerek sevk etmenin gerekçeleri —ki bu uygulama aynı zamanda hetmana bağımsız komutanlık imkânı sağlayacaktı- kralın kendi kuvvetlerinin başında olma isteği kadar önemli değildi. Passau'daki yetkililerin Karl'a anlatmaya çalıştığı gibi kral da azami güç sağlanmadan Viyana kuşatmasını kırmaya çalışmanın çılgınlık olacağını savunuyordu. Sonuçta kralın ve Passau hükümetinin bu değerlendirmesi kıl payı farkla doğru çıkmıştı. 

Kraköw'daki uzun konaklama sırasında gözlemcilerin kaydettiği başka haberler de vardı. Sobieski Thököly'ye bir elçi göndermis22 ve muhalifleri bu davranışından dolayı onu ikili oynuyor diye suçlamışlardı. Oysa düşüncesi, kendisinin ülkesi dışında olacağı dönemde Macarları Lehistan topraklarına baskınlar yapmaktan vazgeçirmekti. Halkın büyük önem verdiği bir husus da 
10 Ağustos'ta katedralde yapılan Aziz Laurentius günü kutlamalarıydı. Vatikan elçisi, kral, kraliçe, prensler, piskoposlar, saray erkânı, askerler ve halktan oluşan topluluğa papanın bu kutsal savaşa gidenlerin yanında olduğunu söyledi. Kral, aynı konuda verilen etkileyici vaazı da dinledikten sonra tahtından inerek takdis edilmek üzere sunağın basamaklarına çıktı ve Papalık elçisi tarafından kutsandı. Pallavicini sonradan İnnocentius'a yazdığı mektupta yapılan ayini, kralın sadakat duygularının yoğunluğunu ve kraliçenin ağlayışını anlatmıştı. Papa için hazırlanan kutsal belge tercüme edildi ve binlerce kopya basılarak yayımlandı.23 Karl ve Lubomirski emrindeki Lehlerin gösterdiği kahramanlık haberleri halkın coşkusunu kamçılamıştı. Artık yola çıkmanın zamanıydı, özellikle Meryem Ana'nın göğe yükseldiği 15 Ağustos'ta yürüyüşe geçmek kutsal bir önem taşıyordu. 

Sienavskiy birliklerinin ardından süratle hareket etmişti. Yablonovskiy de emrindeki kuvvetlerle Tarnowskie'ye ilerliyordu. 
Kral, kraliçe ve saray halkı Vistül vadisinin yukarısına kadar onların peşinden gittikten sonra kuzeye döndüler.24 Bu yolu kat etmek en az beş gün almıştı. Tarnowskie Czestochowa'dan yaklaşık elli kilometre uzaktaydı ve Sobieski bu mesafeyi yirmi beş günde aşabildi. Yolculuk, onunla birlikte giden Avusturya elçisine sanki hiç bitmeyecek gibi görünmüş olmalıydı. Kral sonunda tüm kuvvetlerini bir araya getirmeyi başarnuştı. “Eski” birliklerin bir kısmı yürüyüş emrini ilk olarak Podolya'da, diğerleri de Moldavya hududunda aldılar ve Kraköw'a ulaşmak için 400 kilometre yol kat ettiler. “Yeni” birliklerin çoğu da ülkenin kuzeyi ile ortalarından buna yakın bir mesafeyi aşarak geldiler. Gelmeyenler Litvanyalılar ile Kazaklardı. Sobieski hiç kuşkusuz büyük bir gayret sarf ediyordu. Gelecekte Lehistan'daki beklentileri açısından savaşta başrolü oynamaya kararlıydı. Hıristiyanlık coşkusu ve askeri alandaki ihtirası gösterdiği çabayı kamçılıyordu. Öte yandan fiziksel durumu böyle büyük bir davayı son kez üstlenmeye ancak yeterliydi. 1683'te elli bir yaşında olmasına rağmen sık sık hastalanıyordu ve aşırı derecede şişmandı. 

Kral Tarnowskie'ye yaklaşırken 19 Ağustos'ta Karl'ın karargâhından General Carafa çıkageldi.25 Çok önemli haberler getirmişti. 

O güne kadar Viyana'dan alınan mesajlarda ordunun oyalanmadan, bir an önce gelmesi vurgulanmakla birlikte böyle bir kuvvetitoplamak için yine de vakit olduğunu ima eden ümitli bir hava seziliyordu. Vakit olmaması halinde zayıf bir orduyu Lehistan'dan çok uzaklarda savaşa sürmek zaten anlamsızdı. Dönemin savaş bilimine göre güçlü bir garnizona sahip olan ve tahkim edilmiş surlarla çevrili kentler kolay düşmüyordu. Kralın ilerleyişini Lehistan'ın içinde bulunduğu şartlar yavaşlatıyordu. Yapılan hesaplar ve birbirini izleyen sorunlar haziran ortasından ağustos ortasına kadar Lehistan'daki askeri faaliyetin hızını ağırlaştırnuş ve kralın Varşova'dan ayrılışını geciktirmiş, dolayısıyla Kraköw'dan hareket edeceğini söylediği tarihten de geç kalmıştı. Kraköw’dan sonra da ilerleyiş hızı ağırdı. Orduyu bir arada tutabilmek için politik ve askeri sorunlarla giderek daha çok uğraşması gerekiyordu. Bu nedenle öncüler geri kalıyor, hafif birlikler de yavaşlıyordu. Sienavskiy'in acilen yetişmesi için Karl'dan gelen mektuplara verdiği cevaplarda bu nedenle daha ihtiyatlı davranıyordu. Hetman Yablonovskiy kralı, kral da kraliçeyi bekliyordu. Kraliçe, arabasının hızıyla kralın ilerleyiş süratini dikte eder gibiydi. Bu böyle devam edemezdi. Carafa duruma bir çare bulmak gayesiyle gelmişti. Karl'ın mektubu 15 Ağustos tarihini taşıyordu. Koltschitzky'nin Viyana'dan getirdiği ilk mesajlar da bu mektubun ekindeydi: Komutan Starhemberg hastalanmış, mühendis Rimpler ölmüş ve garnizon büyük ölçüde zayıflamıstı. Bu arada Türkler koruganlardan birine mayın döşemekle meşguldü. “Majesteleri- ne, acilen öndeki birliklerle bizzat yardıma gelmesi için yalvarıyorum...” benzeri mektuplar iki gün üst üste Hetman Yablonovskiy'e de gónderilmisti.26 

Kral, Carafa'yla birlikte Tarnowskie'ye doğru yola devam etti. 
Tarnowskie Lehistan hudutları dışındaki ilk buluşma ve konaklama yeriydi. Son hazırlıklar tamamlandı ve birlikler 22 Ağustos” ta denetimden geçti. Bir gözlemcinin anlattıklarına göre Lehler, topçu ve piyade birliklerinin yetersiz olduğunu Carafa'dan gizlemek için bunları önden yola çıkarmışlardı.27 Bir muhabir de Breslau'daki haber bültenine (Neu-Ankommender Kriegs Curirer) arazide toplanan ordunun 50.000 asker, 28 top ve 6.000 arabadan oluştuğunu bildirmisti.28 Asker sayısı çok abartılıydı, top adedi ise doğru olabilirdi. Sobieski, denetledikleri ordu hakkında Carafa'nın yapacağı eleştirilerden önce davranıp Karl'a bir kez daha yazarak kendi görüşlerini bildirdi: Ordu yeterince büyük degildi ancak her gün katılan eski ve yeni birlikler ve askerin duyduğu şevk, harekete geçmek için cesaret veriyordu. Bir gün daha her zamanki tempoyla gittikten sonra süratli yol alan bazı seçkin birlikleri önden göndermeyi kendisi teklif etti.2? 

Kral ve kraliçe muhabbetle vedalaştılar. Sonra da kraliçe, Lehistan hükümetine başkanlık etmek üzere Kraköw'a döndü. Bu ayrılık krala daha geniş bir hareket özgürlüğü sağlamıştı. Sobieski Avusturya ve Macaristan içlerinde ilerlerken duygusal ve süslü cümlelerle yazdığı bir dizi mektupla kraliçesini yalnız bırakmadı. 

Sonraki birkaç gün gerek hareket halindeki askerler gerekse geçtikleri yörelerin halkı için çok yıpratıcı oldu. Sobieski 22 
ve 23 Ağustos geceleri yolu üsündeki manastırlarda kaldı. Oder Nehri'ni Ratibor'da geçen kral burada imparator hesabına Obersdorf ailesi tarafından konuk edildi.?0 Silezya'daki karşılamadan memnun kaldı; askerinin iaşesi de yeterince sağlanmıştı. Habsburg yönetimi düşük değerli Leh parasına yasal bir değer belirlemiş ve birliklerin köyler ve kasabalar dışında konaklaması için her türlü çabayı sarf etmişti. İaşe merkezleri ve levazım işleriyle uğraşanlar yoğun faaliyet içindeydi.3! Kral ve yüksek rütbeli Leh komutanları eyaletlerdeki soylular tarafından büyük saygıyla ağırlanmaktaydı. Bir yandan diplomasi çarkı da dönüyordu. Sobieski 23 ve 25'inde kraliçeye, 23'ünde papaya ve 24'ünde Karl'a mektuplar yazdı. Danzig, Paris, Kraköw ve Karl'ın ordugâhından haberler geliyordu. Kral 24 Ağustos'tan sonra 3.000 askerle ordunun önünde yol almaya başladı ve hiç vakit kaybetmeden Opava'dan hızla geçip gitti. Tepelere tırmanarak dik ve taşlı yollardan ilerledi. 25 Ağustos akşamı kendisine Leopold ve saray erkânından resmi hoş geldin mesajları ulaştı. Kral, Marysienka'sına bu mesajları “saygısız” bulduğunu yazmıştı. Ertesi gece Olomouc'ta konakladı. Kaldığı yerden de, halkın davranışından da memnun olmamıştı. 27 Ağustos gecesini ilk kez çadırda geçirdi ve ertesi akşam Brno yakınındaki küçük bir kasabaya ulaştı. 
Güneyden gelen haberler kötüydü. Karl Viyana'nın kurtulacağı ümidini giderek kaybediyordu; garnizondan kendisine ulaşan bilgiler korkularını artırmıştı. Krala 21 Ağustos'ta Starhemberg'in 19 Ağustos tarihli mektubunu gönderdi —bu da kaybolan belgeler arasındadır. Bu mektupla birlikte kralın solunda, Silezya ve Moravya üzerinden ilerlemekte olan Sienavskiy'e kuşkusuz bir kez daha çağrıda bulunmuş olmalıydı. Sobieski'nin Starhemberg'in mektubunu ilk kez ne zaman okuduğuna dair elde güvenilir bir kanıt yoktur. Ancak ayın 25'inde Karl'in Sienavskiy e yaptığı ve Lubomirski'nin de desteklediği yeni teklifini öğrendiğin- de büyük bir telaşa kapıldı. Sobieski, kendisi Viyana'ya ulaşmadan Karl'ın kenti kurtarmaya çalışmasını ve Lubomirski ile Hetman Sienavskiy'in ellerindeki yetersiz kuvvetlerle yenilgi riski altına girmelerini istemiyordu. Ancak bütün bunlardan da önde gelen kendisinin kişisel itibarıydı ve bunu tehlikeye atmaktan korkuyordu. Kral bunu şu sözlerle ifade etmişti: “Akılsızca alelacele girişilen bir hareket (Tanrı korusun) felaketle sonuçlanabilir ya da düşmanı geri püskürtmenin onuruna başkaları sahip çıkar. 
Bundan dolayı hetmana beni kesinlikle beklemesini emrettim ve süratle ilerliyorum.”32 Aklı bu kritik sorunla meşgulken, Olomouc'taki karşılama töreninde söylenen nutukların ve topçunun salvo atışlarının kralı memnun etmeyişine şaşmamak gerekir. 
Sobieski 27 Ağustos'ta Karl'dan iki gün önce yazılmış bir mektup aldı. Sienavskiy'e hitaben yazılmış bu mektupta hetmanla o gün, ayın 27'sinde, Wolkersdorf'ta (Tuna'ya doğru oldukça uzakta) buluşmalarını teklif ediyordu. Oysa kralın daha önceki talimatına göre böyle bir buluşma söz konusu olamazdı ve yapılmadı. 
Bunun üzerine Karl Korneuburg a çekildi. Onu burada yeterince oyalayacak iş vardı: Thököly ve Türklerden temizlenen toprakların korunması, Türklerin onarmaya çalıştığı Viyana köprüleri- 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nin tahrip edilmesi ve Tulln’deki yeni köprü insaatının tamamlanması.33 Kral süratle fakat telaş etmeden ilerliyordu. Ayın 28'inde Karl'a haber göndererek kendisinin geriden gelen birliklerini beklemesi gerektiğini bildirdi ve ayrıca Yablonovskiy'e de süvarilerini öne alarak piyadelerin onları izlemesini emretti. Geçtigi toprakların büyük kısmına sahip olan Liechtenstein ailesinden bir soyluyu kabul ederek onunla görüştü. Brno’da Morayva naibi Kolowrat'la yemek yedi. Spielberg kalesinin eteklerindeki kente ve zengin ürünlerle kaplı kırsal bölgeye hayran olmuş, burası için notlarında “Ukrayna'dan dahaverimli topraklar” diye bahsetmişti. Akşam erken yatmadı; gecenin geç saatlerine kadar mektuplarını imzaladı. Kafası yoğun düşüncelerle yüklüydü. Bu arada Starhemberg'in son yazdığı çağrı mektubunun bir kopyası da eline ulaşmış, Lubomirski de bizzat yanına gelerek savaşın son durumu ve Habsburgların ileri gelenleri hakkında ilk ağızdan bilgiler vermişti. Ancak Lehistan'dan hiçbir haber yoktu. Kraliçe Kraköw'a varmış mıydı? Bunca para harcadığı Litvanyalılar ile Kazaklar nerelerdeydi? Aklı yeniden güneye takıldı. Tulln’deki köprü niçin hâlâ hazır değildi? Ordusunu Tulin'e mi, Krems'e mi yoksa başka bir yere mi götürmeliydi? Karl'la hemen (29 Ağustos'ta) görüşmek istiyordu.34 Birlikler ertesi gün Avusturya hududunu oluşturan Thaya Nehri'ni geçmeye başladılar. Askerleri soldaki inişli yokuşlu kırsal alanda Sienavskiy'in birlikleriyle temas kurmaya çalışıyordu. Ertesi gün de şafakla birlikte, güneye ve batıya giden yolu izleyerek parlak ve bulutsuz bir havada yine aramaya devam ettiler. Öğleden sonra Sienavskiy ve ardından da Karl göründü. Bir zamanlar Lehistan tahtına namzet olan dük ile Lehistan kralı sonunda bir araya gelmişlerdi. Birlikte yola çıkarak Ober-Hollabrun'a gittiler. Tuna'nın diğer yakasında konaklayan Franken birliklerinin komutanı Waldeck ve yüksek rütbeli subaylar da buraya gelmişti. Karşılıklı tanışmalar ve kadeh kaldırmalardan sonra ön görüşmeler yapıldı. Tanıkların ayrıntıları farklı nakletmelerine rağmen hepsi de bu önemli toplantının, küçük bir Avusturya köyünün tarihinde özel bir gün olmaktan ötede önemli bir anlam taşıdığının bilincindeydi. 

1683 yılında pek çok kimse dönemin bu en kritik olayını uzaktan izleyip tartışmıştı. Viyana, uzaklarda kuşatılmış bir kentti. 
Madrid ile Podolya arasındaki saraylar ve kentlerde burasının alabeti hakkında tartışmalar sürüp gidiyordu. Öte yandan Ober-Hollabrun'daki birliktelik, Habsburg hükümetinin dağınık kuvvetlerisonunda bir araya toplayarak Viyana'yı kurtaracak nitelik- 


250 


te bir ordu haline getirdiğinin simgesiydi. Sobieski, Karl ve Waldeck buluştukları zaman sanki perde bir an için aralanarak ufukta silahların kesin sonuca ulaşacak gücü belirmişti. O güne kadar Tuna Nehri, Wienerwald tepeleri ve düşman ordusunun büyüklügü başarıya ulaşmakta korkulan engellerdi. Yakından bakıldığında hâlâ korku vermelerine rağmen bu engelleri aşmak hatta onlardan yararlanmak bile mümkün görünüyordu. 


II 


Johann Georg'un Tuna'ya yolculuğu 


Savaş alanına bir diğer güçlü kuvvet de Saksonya'dan geldi. 

Osmanlı ordusu Macaristan'a girince Leopold'un bakanları Lamberg'i Dresden'de Johann Georg ve Berlin'de Friedrich Wilhelm'le görüşmeye göndermişti. Olaya imparatorluğun korunması açısından bakıyorlar ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ilerleyişi karşısında büyük Alman prensleriyle tatmin edici bir anlaşmaya varılarak daha çok Habsburg birliği temin etmeye çalışıyorlardı. 
Dresden'de sağlıklı başlayan görüşmelere, elektörün eyaletleriyle arasındaki sürtüşmeler yüzünden kısa zamanda gölge düştü. Johann Georg daha çok ikmal yapmalarını talep ediyor, onlar da giderek sayıca artan muvazzaf ordu için kendisine para ödemek istemiyorlardı. Sonra da Viyana'dan ürkütücü haberler alınmış, hemen ardından Lorraine Dükü Karl'ın özel elçisi Sachsen-Lauenburg dükü bizzat gelerek acil yardım talebinde bulunmustu.3> 

Bir felaketin muhtemelen kendi inisiyatifiyle önlenebileceği düşüncesi, Johann Georg un asker ruhunu bir anda ateşledi. Aynca, kalıcı bir Osmanlı gücünün varlığı, Moravya ve Avusturya'dan kuzeye uzanan yolları tehdit altında tutarak kendisini düşman saldırısına açık bir duruma sokacaktı. Fakat o da Franken'deki küçük komşuları gibi bir mantık yürütüyordu.56 O sırada emrinde savaşa hazır çok sayıda asker vardı ve tebaası onların masrafları için yapılan harcamalara şiddetle karşıydı. Öte yandan Türklerin Avusturya'ya taarruz etmesi durumunda bu birliklerin imparatorluk için kullanılması pek mümkün görünmüyordu, zira imparatorluk nasıl olsa Fransa'nın zorladığı barışı kabul etmek zorunda kalacaktı. Ancak (ve bu husus çok önemliydi) Habsburglar gereken masrafı üstlenirse, Viyana'ya yapılacak sefer ciddi bir 
soruna akla yakın ve geçici bir çözüm olabilirdi.37 Aslında 1683 
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krizi Dresden hükümetini, muvazzaf Alman ordusunun tarihinde önceleri rağbette olan bir taktiği uygulamaya zorladı. Birkaç yıl içinde Sakson, Brandenburg ve Hannover alayları Habsburglar hesabına Macaristan'da, Venedik hesabına da Mora'da savaşmak üzere kiralanacaktı. Bu tür anlaşmalara genelde çok sıkı pazarlıklar sonunda varılırdı ancak Johann Georg bu konuda dikkatsiz bir politikacı olduğunu kanıtladı. 

Elektör 22 Temmuz'da kararını verdiği zaman birliklerinin savaş alanındaki komutası ve iaşesi hakkında henüz kesin bir anlaşmaya varmamıştı. Sachsen-Lauenburg dükü iaşe konusunda Habsburg hükümetinin gerekeni yapacağı vaadini verdi. Elektör ordunun başında bizzat gideceği için bunun büyük bir sorun yaratmayacağı kanısındaydı. Lamberg Berlin'den bir mektup göndererek Sakson alaylarının Bohemya'dan geçişi ve iaşesi konularını ayrıntılarıyla sonuçlandırmak için derhal Dresden'e gelmek istediğini bildirdi. Elektör, Friedrich Wilhelm'in Leopold'la daha elverişli şartlarla anlaşmasından hâlâ endişe duyuyordu. Bu nedenle elçisi Schutt'a Passau'da Habsburg hükümetiyle görüşmesi talimatını verdi. Elçi, gerek yürüyüş süresince gerek savaşta askere maaş ödenmesi, iaşesi ve kış aylarında barınak temini, Bohemya ile Saksonya maden işletmeleri arasında sorun olan ormanlık bölgelerdeki hudut anlaşmazlığının çözümlenmesi konularında taleplerde bulunacaktı. Saksonya, mümkün olabildiği takdirde arazilerde bazı haklar tarınmasını istiyordu. Bunlar aşırı isteklerdi, ancak Johann Georg'un Viyana'ya gitmek konusunda daha önce aldığı kararı etkilemiyordu. 

Temmuz sonlarındaki durum buydu ve elektör 11 Ağustos'ta Dresden den ayrıldı.33 Kentteki telaşlı faaliyet son haddini bulmuştu. 4, 5 ve 6 Ağustos günleri Elbe Nehri kıyısındaki çayırlarda 7.000 
piyade ile 3.250 süvari ve dragon, Johann Georg'un 7 Ağustos'taki teftiş töreni için toplandı. Birinci sınıf bir topçu subayı ve tahkimat uzmanı olan Caspar Klengel'in Dresden silah ve malzeme depolarından seçtiği 16 top, 87 araba, 351 at ile 187 asker 10 Ağustos'ta 
denetlendi. Yola çıkıldığında elektörün saray halkı ve maiyeti 344 
kişiyi bulmuştu. Bu arada Saksonya Dieti pek de mütevazı olmayan son bir bildiriyle şikâyetlerini, endişelerini ve borçlarını açıkladı. Saksonya ve Bohemya hükümetlerinin iaşe işlerini yürüten yetkililer bir toplantı yaparak askerin yürüyüş hızını ve yolda ne kadar sık mola verileceğini belirlediler. Saksonyalılar Bohemya hududunu 13 Ağustos'ta geçmeyi taahhüt ediyordu. Avusturyalılar ise Bohemya'da gerekecek iaşe maddelerinin temini hususunda oldukça müphem davranıyorlardı. 

Sakson askerleri güneye doğru hareket etmişti. Haberleşme ve levazım konularında her bakımdan yetersiz oldukları, birlikler daha kendi topraklarında yol alırken ortaya çıktı. Bohemya hududunu aştıktan sonra “Acaba şartlar düzelecek mi?” diye birbirlerine soruyor olmalıydılar. 

Ağustos ayında geçtikleri yerlere ve bunların tarihlerine bakılacak olursa, Sakson birliklerinin muntazam ve düzenli bir şekilde ilerlediği görülür.3? Ordu 16 Ağustos'ta Teplice sırtları üzerinden Lovosice'ye ulaşarak burada iki kola ayrıldı. Süvarilerin büyük kısmı Elbe vadisi boyunca yol alıp Vitava (Moldau) Nehri'nin sağ yakasına geçtiler. Buradan Prag'ın doğusunda yer alan düzlüklerde ilerleyerek ayın son günü Güney Bohemya yaylalarına ulaştılar. 
Bu arada piyade birlikleri ve elektör 20 Ağustos'ta Prag'a vardı ve Tâbor'a uzanan yolu izleyip güneydoğuya dönerek Novâ Bystrice yakınlarında süvari birlikleriyle buluştu. Böylece Prag ile Viyana arasındaki yolun yarısını kat etmiş oluyorlardı. 

Bu kayıtlar aldatıcıdır. Aslında ordunun ilerlemesini delegelerin yaptığı zorlu yolculuklar ve hararetli tartışmalar sağlıyordu. 
Johann Georg'un Bohemya'ya girdiği gün ve ardından Teplice'ye vardığı ertesi gün karargâhını peşi sıra gelen elçiler doldurmuştu: Brandenburg, Saksonya ve Passau arasında yorulmak bilmeden at koşturan Lamberg, Saksonya birliklerine bedelsiz erzak temin etmeye yetkili olmadıklarını söyleyen Bohemya hükümetinin temsilcileri ve Passau'daki görüşmelerinden sonuç alamadıgı mesajını iletmek için Schutt'un yolladığı haberci. Gerçekten de Habsburg hükümeti Johann Georg'un başkomutanlık, iaşe temini, kışlık barınak ve arazi imtiyazı taleplerini geri çevirmiş, öte yandan sürekli olarak kendisinden yardım isteğini nazik bir dille tekrarlayıp durmuştu. Hükümet doğal olarak, elektörün bu noktaya vardıktan sonra orduyu geri çekmekte zorlanacağı görüşündeydi. Saksonyalı danışmanlar Teplice'de öfkeli tartışmalarla geçen bir toplantı yaptılar. Aralarında en etkili olan Bose'nin günlüğüne göre tartışılan konu Dresden'e derhal geri dönmekti.*0 
Lamberg araya girdi, yalvarıp yakardı ve sonunda onlardan şikâyetlerini anlatan bir mektup alarak Passau'ya doğru süratle yola çıktı. Johann Georg tatmin edici bir cevap gelene kadar Prag'dan ileriye geçmeyeceğini bildirmişti. Bu mektup daha önceki isteklerin tekrarından başka bir şey içermiyordu. Ancak Lamberg bir hususun sonucu belirleyecek derecede önem taşıdığını anlamışt: Habsburg hükümeti Saksonya ordusunun desteğini istiyorsa, 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en azından gıda ve hayvan yemi sağlamaya olumlu yaklaşmalıydı; bunların bedelini Saksonya'nın ödemesi beklenemezdi. Akıllıca bir diplomasiyle diğer isteklerden kurtulmak mümkündü. Sakson birlikleri yola devam etti. Bu arada Johann Georg biraz olsun avlanmak ve çevreyi gezmek için birkaç saat daha oyalanmıştı. 

Teplice'de olanlar Prag'da tekrarlandı. Schutt'un getirdiği mesajın ardından Leopold'dan, danışmanlarının cevabını yansıtan bir mektup geldi ancak bu yazıldığında Saksonların ültimatomunu götüren Lamberg henüz Passau'ya varmamıştı. Johann Georg Leopold'a yeniden bir haberci gönderdi. Passau'ya doğru yola çıkan Friessen olumlu bir cevap verilmezse Sakson birliklerinin Prag'dan sadece iki günlük mesafeye kadar ilerleyip daha öteye gitmeyeceğini bildirecekti. Günlüklerde Prag'ın çok keyifli bir kent olduğu ve Sachsen-Lauenburg dükünün sarayındaki eğlencelerin mükemmelliği kaydedilmişti. Johann Georg ilginç yerleri dolaştıktan sonra Leopold'un cevabını beklemeden 22 Ağustos'- ta hareket etti. 

Öte yandan elektör kendi ülkesinde para bulmak için büyük gayret gösteriyordu. Dresden'deki hükümetinden 200.000 taler borç bulmasını istemiş, Dresden ise bunun kesinlikle söz Konusu olamayacağını bildirmişti. Bu kez Yukarı Lusatia'daki büyük arazi sahiplerine başvurarak onlardan 300.000 taler talep etti.*! Her ikisinde de paranın kredi değil nakit olarak verilmesini istemişti. O sıralarda buna büyük ihtiyacı vardı. Dresden Sarayı'nda ülke ekonomisiyle ilgili görüşmeler yapılmıştı ancak tartışılan tekliflerin ek kaynak sağladığına dair elde herhangi bir kanıt yoktur. Sakson ordusu yola devam edebilmek için iaşe ihtiyacını yerli halktan temin etmekte, bunun karşılığı ise nadiren ödenmekteydi. 
10.000 asker için gereken iaşenin karşılanması, Teplice dolaylarındaki Bohemya dağlarının eşiğinde hiç de ümit verici görünmüyordu. Fakat bir hafta sonra, hasadın hemen ardından, ovalık bölgeye inildiğinde durum değişti. Dolayısıyla ordunun geri çekilme ihtimali de giderek ortadan kalktı. Johann Georg, Brandenburg elektörünün ağır davranmasına rağmen, Bavyera elektörü ile Lehistan kralının belki de büyük bir ün sağlayacak bu haçlı seferine katılmak için acele ettiklerini biliyordu. Johann Georg ve subayları şimdi Tuna'ya, savaşın kokusunu alacak kadar yaklaşmışlardı. 

Doğuda ise süvariler ilerlemeye devam ediyordu. Piyadeler ile topçular tüm ağırlıkları ve Johann Georg'un maiyetiyle birlikte Votice'den geçerek 27 Ağustos'ta Tâbor'a vardılar. Onlara iki 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kasabada Leopold'dan kaygılarını gideren güven verici mesajlar ulaştı. Bunları getirenler Peder Wolff ve Kuefstein adlarında, ilk kez ortaya çıkan iki elçiydi (Peder Wolff sonraları bir diğer Saksonya elektörünü Lehistan kralı yapmak için çok uğraşacaktı). Ardından Friessen de geri döndü. Leopold, geç de olsa Saksonların Habsburg topraklarından geçerek savaş alanına giderken karşılıksız iaşe talebini kabul etmişti. Yaklaşan savaş süresince, bedelleri ileride Saksonya hükümetinden alınmak üzere erzak vermeyi de teklif ediyordu. Johann Georg'a, Sobieski'nin muhtemel talepleri ve kendisinin nihai yetkisi mahfuz kalmak üzere birliklerine komuta haklanı da tanımıştı. Gerekirse Sakson birliklerine Habsburg topraklarında kışlık barınak temin etmeyi de prensip olarak kabul ediyordu. Ancak kuzey hududunu elektörün isteği üzerine yeniden belirlemek konusunda tek söz etmemişti. Bose, 25 Ağustos tarihinde günlüğüne “İmparatorun maiyetindeki herkes tatmin olduğunu belirtti” diye yazmıştı. Leopold'un verdiği bu zayıf güvence bile yaşanan kriz ortamında Johann Georg'un müşkülpesent danışmanlarını susturmaya yeterli oldu. Günlük tutan bir diger kişi Votice'de ağırbaşlı politikacıların üzerinde durmadığı başka olayları da kaydetmişti: Gökgürültülü ve kasvetli bir gün olan 
26 Ağustos'ta dört piyade askeri yağmacılık suçuyla askeri mahkemeye çıkarılmış ve biri idam edilmisti.42 

İki ayrı kol halinde yol alan Sakson ordusu çok geçmeden birbiriyle buluştu. Bose ve Flemming Novâ Bystrice'den o sırada Linz'de bulunan imparatora gönderildi. Sobieski ve Karl'ın seksen kilometre doğudaki Ober-Hollabrun'a girdiği gün Saksonlar da Avusturya topraklarına ayak bastılar ve Lamberg in ailesine ait Waidhofen ile Kont Hoya'nın mülkü olan Horn'dan gecerek yürüyüşe devam ettiler. Birlikler açık arazide, Johann Georg ise bu iki soylunun rahat malikânelerinde konakladı. 2 Eylül'de Homn'daki sarayın pencerelerinden Sakson ordugâhını görmek mümkündü. Askerler 3 Eylül gününü dinlenerek geçirdikten sonra Tuna'ya doğru hareket ederek 6 Eylül'de Krems'e vardılar. 
Saksonlar ile Lehler ilk kez bir araya geliyordu. Leh askerlerinin çapulculuk yaptığı söylentileri çok gergin bir hava yaratmıştı. Bunun dışında son birkaç gün olaysız geçti. Johann Georg'un birlikleri bir geceliğine Tuna üzerindeki adalardan birinde konakladı. Bavyera ve Franken kuvvetleri nehrin sağ yakasına gelmişlerdi bile. Lehler ise Tuna'nın daha aşağısında soldan yaklaşıyordu. 
Saksonlar giderek büyüyen kurtarma ordusuna, en düzenli kuvvetlerden biri olarak katıldılar. 


III 


Friedrich Wilhelm reddediyor 


İmparator Leopold'un danışmanları bu olağanüstü diplomatik başarıya karşın Brandenburg Elektörü Friedrich Wilhelm'e yaklaşma çabalarından olumlu bir sonuç elde edememişlerdi. Hiç kuşkusuz Berlin'de Habsburg çıkarlarını savunanlar da vardı ve elektör, yorulmak bilmeyen Fransız elçisi R&benac'ın tüm isteklerine boyun eğmeyecek kadar uyanık bir politikacıydı. Bu arada Lamberg'in sık sık yaptığı ziyaretler ise XIV. Louis'yi Friedrich Wilhelm'in (o yıllarda) Fransa'yla işbirliği konusundaki genel politikasına alternatif arayabileceği hususunda uyarıyordu. Elektörün çalışkan yardımcıları Fuchs ve Meinders, şimdilik Fransa'nın çıkarlanndan yanaydı ve kendilerine nakit olarak verilen mütevazı hediyeleri geri çevirmiyorlardı.43 Anhalt-Dessau Prensi Johann Georg ise farklı bir sorun yaratıyordu. Soylu, varlıklı ve Orange sülalesinden bir prensesle evli olan Georg çoğunlukla Berlin'de oturuyordu. Friedrich Wilhelm'in ani öfke nöbetlerine rağmen onunla ömür boyu bir dostluk sürdürebilecek imkâna sahipti. 1683 yılı boyunca Habsburgları coşkuyla destekledi. Elektörün en gözde komutanı olan Avusturya doğumlu Derfflinger ile Prens Friedrich, Johann Georg'un yanında yer almışlardı. İmparatoru ve imparatorluğu saldırgana karşı korumak için Brandenburg'un da imparatorluktaki devletlerin ortak görevini paylaşması gerektiğine inanıyorlar, Türkler Macaristan'dan Moravya ve Silezya'ya uzanırsa, Brandenburg toprakları için tehlike yaratacak kadar yakına gelmiş olacakları görüşünü ısrarla savunuyorlardı. Bu akla yakın bir ihtimaldi. Friedrich Wilhelm'e bazı Silezya düklükleri için veraset nedeniyle yapabileceği talepleri de hatırlatmalarına rağınen iddialarının en güçlü olduğu bu sıralarda Leopold'a destek sağlayamadılar. 
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1683 yılının haziran ve temmuzu Hohenzollem sarayı kayıtlarına sarsıcı ve çok kötü aylar olarak geçmişti. XIV. Louis'nin aralarındaki antlaşma taslağını geri çevirdiği öğrenildi. Antlaşmada Brandenburg (Danimarka’yla birlikte) Kuzey Almanya'daki İsveç topraklarını işgal ederken Fransız birliklerinin Brunswick prensliklerini kontrol altında tutacağı hususu yer alıyordu.** Bu arada Friedrich Wilhelm'in kız kardeşi ve gelini ölmüş, kendisi de böbrek taşı ve gut yüzünden ciddi şekilde hastalanmıştı. Fakat doktorların ümidi kesmesine rağmen ağır ağır sağlığına kavuştu. Rebenac'ın öğrendiğine göre elektörün Fransa kralına karşı —geçici olarak— duyduğu öfke yüzünden sarayda Fransa'yı eleştirenlerin sayısı çoğalmıştı. Friedrich Wilhelm, Lamberg'in haziran ayındaki kısa ziyaretini nezaketle kabul etti. Johann Georg, Habsburg sarayıyla anlaşmaya varılacağı konusunda iyimserdi.*° 

Leopold 7 Temmuz'da Viyana'dan ayrılmadan önce Dresden'de bulunan Lamberg'e bir mektup yazmış ve düşmanın kapıları zorladığını bildirerek yardım talebinde bulunmak üzere süratle Berlin'e gitmesini istemişti. Lamberg'in bu nedenle 16 Temmuz'da Berlin'e varışından sonra elektörün Berlin ve Potsdam sarayları yoğun tartışmalar ile entrikaların merkezi haline geldi. Friedrich Wilhelm onunla bizzat görüşemeyecek kadar hastaydı. Lamberg 200.000 taler karşılığında Viyana'ya 6.000 asker göndermesini teklif ediyordu. Fuchs nazik bir cevapla her iki rakamın da yeterli olmadığını söyledi. Elektör 6.000 kişilik bir kuvvet karşılığı en az 300.000 
taler istedi ve bu kadar acil bir durum için 12.000 askerin gerekli olduğu kamsindaydi.4© Doğal olarak Fuchs'un aklındaki hesaplara göre Fransa'nın mali desteği altında İsveç'le savaşacak ordunun bir kısmını Habsburg topraklarında Habsburg kaynaklarıyla kullanmak mümkündü. Lamberg'e Friedrich Wilhelm'in, Leopold ile XIV. Louis'nin uzlaşmaya varmalarını beklediğini söyledi. Yine de görüşmeyi ümit verici iki haberle bitirdi: Johann Georg Leopold'a gitmek üzere derhal yola çıkacak, Derfflinger de askeri hazırlıkların başına geçecekti. 

Johann Georg ayın 23'ünde Berlin'den ayrıldı. Aldığı talimatların aslı ne olursa olsun, Lamberg'e müzakereleri Leopold'un istekleri doğrultusunda yürüteceğini söyledi. Tuhaf şekilde dik başlı davranan bir elçinin yanlış anlaşılma ihtimali büyüktü. İşi daha da kötüleştiren, Rébenac'in 28 Temmuz'da XIV. Louis’ye yazdığı mektupla “Prens aldığı talimatların tahmin ettiğinden farklı olduğunu yola çıktığında anlayacaktır” diyerek onu ikna etmeye çalışmasıydı.37 Gerçekten de elektörün bakış açısı dalgalanıyordu. Güçlü bir Türk taarruzu karşısında Hıristiyan devletlerin zayıf kalmalarına üzülüyor, sonra da Viyana'dan aldığı son haberlerde durumun ilk raporlarda bahsedildiği kadar feci olmadığını öğrenip seviniyordu. Rebenac kendisiyle özel olarak yaptığı uzun görüşmede bütün ustalığını ve ikna yeteneğini kullanarak Brandenburg birliklerinin bu kadar uzağa gönderilmesine karşı olduğunu vurgulamıştı. Ve çok geçmeden Brunswick birliklerinin Kuzey Almanya'da kalacağı öğrenildi. Friedrich Wilhelm Fransa'nın maddi yardımının aksamadan yapıldığını, asıl ilgisinin kuzeyde Vistül ile Ren nehirleri arasındaki bölgede yoğunlaştığını yeniden hatırlamaya başlamıştı. Passau'daki hükümetten oldukça büyük tavizler koparamadığı takdirde imparatora yardım konusu fazla bir önem taşımayacaktı. Elektör saatte bir karar degiştirmesine rağmen genelde izlediği politikadan sapmıyordu. Eski yıllarda yapılmış bir antlaşmaya uyarak 22 Temmuz'da, Sobieski'ye destek için sadece 1.200 asker yollamayı kabul etti.48 Johann Georg'a bir mesaj göndererek 15.000 kadar askerin Silezya hududundaki Crossen'de toplanmakta olduğunu bildirdi. Ancak Almanya'da barış ve huzur sağlanmasının, Leopold'la yapılacak herhangi bir askeri antlaşmadan önde geldiğini de mesajında tekrarladı. Yaşlı Derfflinger Türklere karşı kazanılacak zaferin şerefini paylaşmayı düşlerken, R&benac Berlin'den XIV. Louis'ye art arda mektuplar göndererek Friedrich Wilhelm'in Fransız çıkarlarını gözeteceğinden emin olduğunu söylüyordu. Görüşüne göre elektör yeniden dengesini bulmuştu ve olaylar Avusturyalı komutanı değil, Fransız elçisini doğrulayacaktı. 

Johann Georg görkemli hizmetkâr kadrosu ve maiyetiyle Passau'ya ulaştı ve 7 Ağustos cumartesi günü tekliflerini sundu: Fransa'yla barış yapılmalıydı, Friedrich Wilhelm 6.000 asker vermeyi teklif ediyor fakat savaş süresince bunların iaşesinin karşılanmasını şart koşuyordu. Ayrıca, toplam 500.000 taleri bulan muhtelif parasal taleplerini de Leopold'un ödemesini istiyordu.4? 
Johann Georg görüşmenin sonunda üç gün içinde bir antlaşmanın hazırlanabileceğini, bunun kuryeyle beş günde Berlin'e ulaşacağını ve Brandenburg alaylarının derhal Tuna'ya doğru yola çıkabileceğini sözlerine ekledi. Königsegg, Stratmann ve Zinzendorf pazar günü aralarında toplandılar. Yakın geleceğe ait bu pembe tabloyu paylaşmıyorlardı; Brandenburg'un talepleri makul olmaktan uzaktı. İstenen meblağ, Leopold'un ödeme gücünün çok üstündeydi. İmparatorluğa bağlı bazı prensliklerden alınan gelirlerin Leopold'un emriyle Brandenburg'a yönlendirilmesi 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talebinden ve elektörün Silezya'daki Jâgerndorf Düklüğü üzerinde hak iddia etmesinden hiç hoşlanmamışlardı. Şimdiyse Friedrich Wilhelm 200.000 taler gibi büyük bir meblağ karşılığında bu hakkından vazgeçmeye istekli görünüyordu. Talep ettiği meblağ kısa süre önce Lehistan'a yapılan bağışa eşitti. Aslında elektörün bu düklük üzerinde herhangi bir hakkı olduğunu kabul dahi etmiyorlardı. Öte yandan yaptığı teklifte, kendi kuvvetleri Türklerle yapılacak savaşta yer alsa da, Fransa'nın isteklerine karşı koymak gayesiyle kurulan Habsburg ittifakına katılacağını belirten en ufak bir ima dahi yoktu. Brandenburg birlikleri çok yakında yola çıksa bile Viyana'ya yardımda geç kalacak ve Habsburg topraklarına ancak kışlık bannak talep edecekleri bir tarihte ulasacaklardı. Leopold'un bakanları, bütün bu olumsuz noktaları ortaya koymalarına rağmen Johann Georg'la görüşmelere devam etmeyi de uygun gördüler. Elçinin bir anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu sezinlemiş ve Berlin'deki etkisini abartmış olabilirlerdi. Öte yandan bir diğer konu da zihinlerini meşgul ediyordu. Eylülde Viyana'nın Türklere teslim olması halinde Friedrich Wilhelm'in ağustos ayındaki teklifini geri çevirmiş olmaları budalalık olarak görülebilirdi. i 

Dolayısıyla Passau”da ağustosun ikinci haftası kısmen Königsegg, Stratmann ve Johann Georg arasında yapılan görüşmelerle geçti. Bunların neler olduğunu tahmin etmek mümkündür. Üzerinde Johann Georg'un notları da bulunan bir belgede Fransa'yla uzlaşma konusunun halledilmesi için bir sonraki ekimde Regensburg'da Friedrich Wilhelm ile Leopold arasında kişisel bir görüşme yapılması belirtilmişti. Brandenburg birlikleri, eylülün ilk haftası sona ermeden Habsburg ordusuna katılmalıydı. Jâgerndorf konusu ya da bunun maddi karşılığı Türklerle savaş bittikten sonra ele alınacaktı. Johann Georg daha başka tavizler de vermişti. Sonunda bir “puncta foederis Caesareo-Brandenburgici” hazırlandı.59 Bu olağanüstü taslaktaki son madde, Türkler 12.000 
Brandenburg askerinin de yardımıyla püskürtüldükten sonra, imparatorluk topraklarının Fransa'yla birleşmesini önlemek için müştereken gayret gösterilmeyi içeriyordu. Dolayısıyla Avusturyalı bakanların 13 Ağustos cuma günü Königsegg'in evinde Hollanda, İsveç ve Hannover temsilcilerine Friedrich Wilhelm'le anlaşmak için büyük bir çaba gösterdiklerini açıklamalarına şaşmamak gerekir.”1 En azından kâğıt üzerinde diplomatik bir zafer kazanmışlardı. Bir kurye derhal Berlin'e doğru yola çıktı. Gelecekteki on gün içinde artık yeni gelişmeler beklenemezdi. 


IV 


Leopold'un XIV. Louis'ye meydan okuyuşu 


Yorgun düşen bakanlar şimdi bir diğer sorunla uğraşmaya başladılar. 

Acilen halletmeleri gereken başlıca görevleri Viyana'nın kurtarılması için gerekli adımların atılmasını sağlamaktı ama temelde yüklendikleri sorumluluk, Habsburg çıkarlarının bütünüyle gözetilmesiydi. Bunu sağlamak için de Leopold'un Almanya'daki konumunun azimle ve başarıyla korunması gerektiğine inanıyorlardı. XIV. Louis'nin elçisi Verjus 26 Temmuz günü Regensburg'da imparatorluğa bağlı soylulara yeni bir teklifte bulundu. 
Passau'daki hükümet verilecek cevapta bu hususu göz önüne almak zorundaydı. 

Fransız teklifi, Louis'ye çirkin komplolar tertiplemek uğruna Avrupa'yı sultana karşı savunmakta kayıtsız davranan Avusturya ile İspanya Habsburgları ve yandaşlarına ağır ithamlarla doluydu. 
Fransa kralı ve imparatorluk, Ren bölgesinin statükosunu otuz yıllık bir süre için açıkça tanımalıydı. 1679'dan beri Fransız işgalindeki toprakların nihai egemenliğine ait hukuki sorun ise herhangi bir karara bağlanmadan kalacaktı. Kral hakkı olan tazminattan vazgeçiyordu ve yapılan teklife 31 Ağustos'a kadar cevap verilmeliydi.52 Bunun anlamı, bir diğer ifadeyle şu demek oluyordu: Louis ve Louvois bir ay daha imparatorluğa karışmamaya karar vermişti. Bu bir aylık sürede Türklerin ve Fransa yanlısı Alman devletlerinin baskısı, çıkarı olan herkesi Osmanlılara karşı etkin bir girişim için önde gelen şartın Fransa'yla uzlaşmak olduğuna inandıracaktı. Böylece gururu kırılacak olan Leopold Fransa'nın taleplerine boyun eğecekti. Fransızlar Ren bölgesindeki tüm elektörlerin —Köln, Mainz, Trier ve Pfalz— kendilerinin müttefiki olduğunu biliyordu. Brandenburg temsilcisi Gottfried von 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Jena da”! Friedrich Wilhelm’in diette açıkça izlediği Fransa yanhsı politikadan hiçbir zaman sapmamıştı. Aslında Elektörler Kurulu'na güvenleri tamdı. Leopold'un Viyana'yı terk etmeye zorlanmış bakanları Kara Mustafa Paşa'ya, XIV. Louis'ye ve en azından beş elektöre karşı koyabilecek güce sahip miydi acaba? 

Startmann ve Königsegg sağlam ve zeki devlet adamlarıydı. 
Önde gelen hedefleri Viyana'nın kurtuluşu için gereken askeri gücü iki ay içinde toplayabilmekti. İmparatora acil destek sağlamayan tavizlere gerek yoktu. Fransa'ya karşı direnmek yıllar boyu izledikleri politikanın düsturu olmuştu. Fransızlar, süreyle sınırh taleplerini sık sık yeniliyor ve dolayısıyla bunların taşıdığı tehdit edici anlamın değeri azalıyordu. Onlar da bu taleplere kuşkuyla balayordu.54 Ancak dostlarından da güçlü bir muhalefetle karşılaşıyorlardı. Bavyera ile Saksonya'nın Regensburg'da Leopold'a karşı izlediği diplomasi Viyana ve Passau'daki kadar sıcak değildi. Passau'da bile imparatora yakın çevrelerden bazı kimseler Fransız teklifinin hiç vakit geçirmeden kabul edilmesinden yanaydı. Bunlara göre daha fazla geç kalınmamasının nedenleri ortadaydı. Hollanda ve İspanya elçileri ise haklı bir telaş içindeydiler. Zira Fransa'nın teklifi gerçekten kabul görürse, XIV. Louis gelecekte ordularını Almanya'da kullanamayacak ve ağırlığını İspanyol Hollandası üzerinde yoğunlaştıracaktı. Dolayısıyla her iki diplomat da bu önemli tartışmalara tüm yeteneklerini kullanarak katıldılar.55 Louis”nin çekişmelere neden olan imparatorluk dışındaki toprakları antlaşma kapsamına almayı kabul etmemesi halinde Fransız teklifinin kesinlikle reddedilmesini istiyorlardı. Bu topraklardan Lüksemburg ile İspanyol Hollandası'nın kalan bölümü kastediliyordu. Avusturyalılar en kötü durumda —Viyana'nın düşmesi ihtimalini göz önüne alarak- Fransa'yla uzlaşma ortamını da kaybetmek istemiyorlardı. Hollandalı Brunincx Avusturya'nın o zaman kuzeydeki müttefiklerinin çıkarlarıyla pek ilgilenmeyeceğini anlamıştı. Yaşanan sorun Passau'daki ilk haftalarda ortak bir politika belirlenmesini güçleştirdi ve yapılan görüşmeler hayli tartışmalı geçti. 

Ağustos başlarında Habsburg hükümetinin taktikleri olumsuz denecek kadar tereddütlüydü. Regensburg'da yüksek rütbeli bir görevli olan Windischgrâtz, “Deli Roland”, Verjus ve Gottfried Jena’nın?® nefret ettikleri biriydi. Windischgrâtz'a, tanınan süreyi bir kenara iterek Leopold'un ekimde elektörle ve prensler- le ortak konuları görüşmek üzere Regensburg'a bizzat gitmek istediğini Meclis'e iletmesi talimatı verildi. Johann Georg'la yapılan görüşmeler paralelinde ortaya konan tasarı buydu. Hükümet o sıralarda Viyana'dan epey ümit verici haberler aldı. Waldeck de Franken birliklerini Tuna boylarına indirdikten sonra Passau'ya gelmiş”? ve Türklerin geri püskürtüleceğine inanarak Fransa'ya hiçbir şey verilmemesini savunanlara kuşkusuz büyük destek olmuştu. Ren bölgesindeki dört elektörden gelen 21 Ağustos tarihli bir rica mektubu da Leopold'un 23 Ağustos'ta verdiği kararlı cevapla bir kenara kondu. Sonunda, bakanlar uygulayacakları politikayı belirlemişlerdi. Fransa'nın teklifine, müddetin sona ereceği 
31 Temmuz'dan önce cevap verilmeyecekti. Batı Almanya dışındaki toprakların da antlaşma kapsamına alınmaması halinde teklifi kabul etmeye hazır değillerdi. Bu şartlar ilk bakışta sanıldığı kadar olumsuz bir anlam taşımıyordu. Leopold, üzerindeki baskının en ağır olduğu zamanda bile XIV. Louis'ye boyun egmemis, İspanyollar ile Hollandalılara ise pek az şey vermiş oluyordu. 

Waldeck 24 Ağustos'ta Orange Dükü William’a bir mektup gönderdi.>8 Geçen haftanın yorucu tartışmalarında oynadığı rolü aktarmaktan mutluydu. Mektubunda imparatorun bir toplantıda Louis'yle uzlaşmaya varmaktansa topraklarının bir kısmını kaybetmeyi tercih ettiğini açıkladığından söz ediyordu. Ancak şu sırada Louis'den Leopold'u küçültücü bir davranış beklemediğini de eklemişti. Tuna'daki savaş hakkında görüşleri basit ve açıktı. 
Habsburg hükümetinin Viyana'yı terk etmemiş olması gerekirdi; kent, kurtulana kadar direnmeye devam edecekti. 

Johann Georg'un antlaşma taslağı Berlin'e ulaştığında büyük bir huzursuzluk yarattı - R&benac ise pek memnundu. Friedrich Wilhelm derhal cevap vererek Johann Georg'u talimatlarını çiğnemekle suçladı ve geri çağırdı. O sırada Linz'de bulunan Avusturyalı bakanlar, Derfflinger ile 6.000 ya da 12.000 askerden oluşan Brandenburg ordusuna Viyana savaşı için ümit bağlanmaması gerektiğini anlamışlardı. Öte yandan Tuna'da kalmayı seçerek savaşa katılmayı arzu eden Johann Georg'la görüşmelere devam ettiler. Georg bakanlara elektörün huylarını bildiğini söyledi: Berlin'den son gelen mesaj öfkenin ve uykusuzluğun ürünüydü; taslağın askeri konularla ilgili maddeleri daha yumuşatılmış olsaydı, elektörü bunların önemine ikna edebilirdi. Stratmann ve Königsegg 1 Eylül'ü Hohenzollern sarayı ile Habsburg arasındaki ilişkileri tartışarak geçirdiler. Geriye bakıldığında, gösterdikleri çaba- nın gereksiz enerji ve mürekkep sarf etmekten başka bir şey olmadığı sanılabilir. Avrupa devletlerini harekete geçirmek için ellerinden geleni yapmışlardı. Birlikler Almanya ve Lehistan'dan yola çıkarak Tuna'ya, Osmanlı ordusunun ve Viyana'nın yakınlarına ulaşmıştı bile. Uzak saraylarda aylar boyu yürütülen diplomatik çabalar ve hazırlık sona ermişti. Artık politikacıdan çok birer asker gibi davranacak olan Lorraine Dükü Karl, Kara Mustafa Paşa ve Sobieski gelecek günleri şekillendireceklerdi. 


8 


Viyana'nın kurtuluşu 


Leopold'un Tuna üzerindeki yolculuğu 


Tam bu sıralarda, ağustosun ikinci yarısında, Passau'daki saray halkı coşkulu bir heyecan içindeydi. İmparatoriçenin yaklaşan loğusalık dönemi bazılarını çok yakından ilgilendiriyordu. Hıristiyan ve İslam dünyaları arasındaki büyük düşmanlığın gölgesine rağmen doğacak çocuğun kız ya da erkek olması, dönemin hanedanlarla ilgili politikaları açısından çok önemliydi. Diğerleri ise Alman birliklerinin Tuna'ya ilerleyişinin heyecanıyla yaşıyordu. Bavyeralılar Passau'dan geçmişti bile. 6.000 Frankenli piyade nehir yoluyla 21 Ağustos'ta Passau'ya ulaştı. 2.000 süvari de karadan geliyordu. Saksonların Bohemya'ya, Lehlerin Silezya'ya vardığı, Lorraine Dükü Karl'ın da batıya doğru yol aldığı biliniyor, askeri makamlar bütün bu kuvvetlerin Aşağı Avusturya'da bir araya gelmesinden haklı olarak endişe duyuyordu. Olaylar hakkında fazla bilgi sahibi olmayanlar ise Brandenburg'dan 15.000, Brunswick'ten 5.000 kişilik bir kuvvetin de kurtarma ordusuna katılarak sayının 100.000'e çıkacağını ümit ediyordu. Hükümeti kaygılandıran husus sadece gıda, nakliye ve diğer ihtiyaç maddeleri değil, prenslerin işbirliği konusuydu. İmparatoru en çok tedirgin eden buydu. Leopold, Viyana'dan ani olarak kaçmakla kaybettiği itibarını geri kazanmak ve imparator statüsünü vurgulamak istiyordu. 
Bir diğer arzusu da vazgeçemeyeceği kadar önemli olan müttefiklerini tatmin etmek ve onları yatıştırmaktı. Kendisini (hayal kurduğu anlar dışında) babası III. Ferdinand gibi bir başkomutan olarak göremiyordu. Aslında dünyanın en şöhretli unvanına sahip olmasına rağmen birçok konuda aşırı derecede aşağılık kompleksi- nin etkisindeydi. Toplantılarda Habsburg bakanları ve İspanya elçisi, Leopold'un orduyla birlikte gitmesi için sürekli baskı yapıyorlardı. Oysa Papalık elçisi buna karşıydı: Böyle bir karar, Viyana'ya yardıma gelen ve haklı olarak itibar kazanmayı bekleyen diger prensleri rahatsız edebilirdi.! Bu husus aynı zamanda, imparatorun öncelik hakkı konusunda yapılacak anlamsız tartısmaları azaltmayacak, aksine artıracaktı (Papalık elçisi tecrübeli bir ağızla konuşuyordu, zira yaptığı yazışmalar, kendisinin imparatorluktaki prenslerden ve onların temsilcilerinden önde geldiğini kabul ettirmeye çalışan ve sonu gelmeyen çekişmelerin ayrıntılarıyla doluydu). Ordugâha sadece otuz muhafızla gelen imparatorun Lehistan kralı ve Bavyera elektörünün sergilemeyi tasarladığı ihtişam karşısında büyük bir huzursuzluk duyacağı gerçekti. Önceliğin kimde olacağı Katolik Kilisesi'ni etkilemediği sürece Buonvisi konuyu hafife alıyordu. Leopold sonunda nehir yoluyla Linz'e gitmeye karar verince tartışmayı kazandığını sandı.? Bu kararın, imparatorun ve Savaş Meclisi'nin harekâta daha yakın olma arzusuyla alındığını düşünmüştü. Aslında Leopold kesin bir karar vermemişti ve yaklaşan savaşta hangi rolü üstleneceğini henüz belirlememesine rağmen orduya katılmak istiyordu. İmparatoriçe de kendisiyle gitmeyi arzulayınca yola çıkmakta tereddüt etti. Bu olaydaki davranışı, Leopold'un yaşamı boyunca süren köldeşmiş kararsızlığının binlerce örneğinden biriydi. 

Hükümet erkânı, aralarında “Saraydan dört kıdemli subay, üç şansölye ve devletin iki büyük makamının başkanları” da olmak üzere 25 Ağustos günü Tuna üzerinde sabah sekiz buçuktan akşam yediye kadar yol aldıktan sonra Linz'e ulaştı. Leopold o günü, Alpler'i aşarak savaş alanına gelmekte olan Marco d'Aviano'ya mektup yazmakla geçirdi. Papa İnnocentius kendisini temsilen Marco'yu, bu haçlı seferine katılan askerleri kutsamak ve onlara manevi destek vermek üzere göndermişti. Leopold, mektubunda sefere katılan prens ve generallerin aralarındaki sürtüşmeleri engellemek için onlarla birlikte olmak istediğini yazıyordu. Oysa, bunu belirtmeden önce her zaman olduğu gibi, yine daha birçok kimseye danışmış olmayı da isterdi. Sonra Linz'e vardı ve saray düzeni yeniden kuruldu. Almanya'dan akın akın gelen birlikleri denetledi. Maxiinilian Emanuel de kalabalık maiyetiyle Linz'e Tuna yoluyla ulaşmıştı. Gelenlerin 600 atına yer bulunması saray teşrifatçısına büyük sorun oldu. Eski tartışma burada da devam etti. Buonvisi görüşünde ısrar ederek sonunda Viyana piskoposunu ikna edebildi. Marco d'Aviano 2 Eylül'de Linz'e geldi. O da ko- 


* Louis'nin 1682 Nisanı"nda Lüksemburg'a uyguladığı ablukayı kaldırmasına rağmen, bu büyük kenti bir yolunu bulup kazanmayı ümit ettiği ortadaydı. Burasını 1683 başlarında İspanyollara teklif etmiş ancak bunun için tanıdığı süre temmuzda sona ermişti. 
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nuyu Leopold'la konuşarak Krems ve Tulin'e doğru yola çıktı. Askeri karargâhta iyice düşünerek sağlam bir yargıya vardıktan sonra imparatora daha ileri gidip gitmemesi konusunda görüşünü bildirecekti. 

Leopold şimdilik huzura kavuşmuş görünüyordu. Ayın 5'inde Tuna yoluyla giderek orduya katılmaya niyetlendi, oysa Marco'dan henüz bir haber almamıştı. Ardından Hannover Prensi Georg Aşağı Saksonya'daki güçlü Brunswich kuvvetlerinden kalan birkaç askerle geldi. Ardından imparatoriçenin bir kızı oldu ve Maria-Anna Josepha Regina adıyla manevi babası Maximilian Emanuel'in şahitliği altında vaftiz edildi. Sonra da Marco'dan beklenen mektup Leopold'a ulaştı ancak içinde onun aklını işgal eden en önemli konudan hiç bahis yoktu. Leopold imparatoriçeyi hizmetkârlarıyla bırakarak 8 Eylül'de yola çıktı. Bu arada Marco'ya kesin görüşünü rica eden ve cevabını bekleyeceğini bildiren bir mektup göndermeyi de ihmal etmemişti.* Kendine özgü kararsızlığı içinde Tuna'yla birlikte olayların akışına kapılmış gidiyordu. Mevkiinin hakkı olan fakat bir türlü sahiplenemediği yetkileri kullanmakta daima duraksıyor, ancak kendi isteklerini de dizginleyemiyordu. Gitmek ve beklemek arasında bocalamaktaydı. Neyse ki çevresinden başkaları devreye girip kararı verdiler ve Leopold bekledi. Hükümdarlığının bu en önemli dönemindeki kararsızlığının acısını, Tuna'nın suları üzerinde, nehir Dürnstein yakınında kıvrılırken yaşadı. Surlarla çevrili küçük Dürnstein kasabası bu kıvrımın hemen aşağısındaydı. Nehre bakan tepelerin üzerinde Anglo-Norman Kralı Richard'ın (Aslan Yürekli Richard) 1193 yılında hapsedildiği kalenin harabeleri göze çarpıyordu. Burası Wienerwald'in batı ucuna kadar kilometrelerce uzanan engin bir görüntüye hâkimdi. O dönemin kaynaklarında harekâtı izlemek için birilerinin bu tepeye gönderildiğini belirten herhangi bir kayıt yoktur. Leopold 9 ile 12 Eylül arasındaki günleri gemisinde geçirdi. Ayın 11"inde Marco dan bir mektup aldı ve hemen cevapladı. Ardından 12'sinde 11 Eylül tarihli bir mektup daha geldi; buna da cevap verdi. Leopold baştan beri hep gelecek hakkında umutluydu. Tanrı'nın, tüm azizlerin, papanın Roma'da ettiği duaların ve orduda bulunan Kapuçin keşiş sayesinde bu felaketin üstesinden gelineceğine inanıyordu. Vebanın, görülen kuyrukluyıldızın ve Türklerin, kendisi ve günahkâr insanlar için ilahi bir takdir olduğunu kabul eden düşünceler- den bir an için uzaklaştı. Bu toprakların soydan vârisi ve imparator olarak müttefiklerinin arasına girmenin, onlarla bizzat görüşmenin ve kendisini halkına göstermenin zamanı gelmemiş miydi? 
Marco'dan hiç ses yoktu ve Leopold harekete geçemedi. Kuşatma ise sürüyordu. 


II 


Türkler çemberi daraltıyor 


Starhemberg'in Viyana'dan yolladığı 18 Ağustos tarihli mektup huzur ve güven vericiydi. Türkler geçmiş hafta içinde önemli bir ilerleme kaydetmemişlerdi. Bu haber gerçeği yansıtıyordu. Başvurduğumuz Türk kaynaklarında bile 14 ile 17 Ağustos arasındaki günler için övünçle bahsedilen herhangi bir başarının kaydına rastlanmamıştır. Oysa başteşrifatçı 13 Ağustos'ta iki önemli hususa değinmişti:? Tuna adalanndaki birlikler ile komutanlarının Burg'un karşısına, burada mevzilenmiş yeniçerileri ve diğer birlikleri takviye için sevk edilmesi; bütün gece yağan yağmurun yaklaşma kanallarını bir süre kullanılmaz hale getirmesi. Ayın 18'ine ait kayıtta da sadrazamın Uyvar'daki komutana derhal orduya katılmasını emrettiği yazılıdır. 

Yağmurdan Avusturyalılar da bahsetmişti. Ancak onlar daha çok Burg ve Löbel burçlarında yaptıkları yoğun hazırlıklarla meşguldüler. Türklerin içteki savunma hatlarına ulaşması halinde savunanların daha iyi korunabilmesi amacıyla yeni siperler kazılıp duvarla örülüyordu. Bu işlerle uğraşanların üzerindeki baskı büyüktü. İşçilerin çoğu hastaydı ya da ortada yoktu. Starhemberg belediyeyi gevşek davranmakla suçluyor, milis bölüklerinin yeniden organize edilmesi konusunda ısrar ediyordu. Öte yandan burçların önündeki hendek bütün bir hafta boyunca her gün tekrarlanan şiddetli çarpışmalara sahne oluyordu. Buradaki birlikler dönüşümlü olarak değişik komutanların -Souches, Württemberg, Serenyi ve Scherffenberg- emri altına giriyordu. Avusturyalılar Burg koruganı ile bunun sağında ve solundaki sığınakları ve ön tabya duvarının buradaki bölümünü elde tutmaya çabahyorlardı. Diğer kesimlerde ise ön tabyayı savunmak daha kolay oluyordu. Türkler hendeğin tabanına doğru kazarak kontrolleri 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altındaki sahayı büyük bir gayretle uzatmaya çalışıyorlardı. Önce siper ve tüneller açılıyor, sonra da kalaslar ve kum torbalarıyla takviye ediliyordu. Onlardan birkaç metre ötede Avusturyalılar da aynı şekilde, benzeri malzemeler kullanarak kazıyorlardı. 
Her iki tarafın lağımcıları da karşı lağımlar açıyor ve barut fıcılarını buralara birbirlerinden gizleyerek yerleştirmeye çalışıyorlardı. Türkler patlayan bir lağımın duvarlarda ya da toprak istihkâmlarda açtığı gedikten otuzar, kırkar hatta yüzer kişilik küçük gruplar halinde hücuma kalkıyordu. Bu saldırılar bazen gündüzleri bazen de orada burada birden parıldayan alevlerle delinen gecenin karanlığında yapılmaktaydı. 16 Ağustos gecesi Serenyi ve Scherffenberg komutasındaki Avusturyalılar yarma girişiminde bulunarak Löbel'in karşısındaki Türk dehlizlerini ateşe verdiler. Meydana gelen hasar düşmanı bu kesimde on-on iki gün durdurdu.9 Ancak Türkler yine de adım adım ilerlemeye devam ettiler. Avusturyalılar düşmanı koruganın bu köşesinden püskürtmek için 18 Ağustos'ta zayıf bir yarma hareketinde bulundular- sa da sert bir karşılık gördüler. Atından inerek çarpışmalara katılan Albay Dupigny hayatını kaybetti. Eğer Türkler bu fırsattan süratle yararlansaydı durum ciddi sonuçlar doğurabilirdi. Starhemberg’e sansı yardım etmisti. 

Ağustosun 9'u ile 19'u arasında tahkimatların inşaat işleri ve kullanılan malzeme için 12.000 florin, 13'ünde topçulara 1.000 
florin ve 19'unda garnizondaki birliklere iki haftalık ücretleri olan 32.000 florin ödendi.” Bu rakamlardan ilki aşırı derecede yüksek olup hendek ve burçlarda neler döndüğüne işaret etmektedir. 19 Ağustos'ta Kârnten Kapısı'ndan çıkan küçük bir grup Avusturyalının şansı iyi gitti: O gün Viyana'ya otuz iki öküz- le döndüler. Gamizon da bir gün önce koruganda kaybettiği kısmı 19'unda geri aldı.® 

Korugan ile hendeğin her santimi için korkunç bir boğuşma sürerken kentin yönetim çarkı aksamadan dönüyordu. Büyük ve beklenmedik bir olayın bu duruma yeni bir yön vermesinden duyulan korku ve ümitler, Türlderin kentin ana surları altından Leopold'un şarap mahzenlerine doğru tünel kazdıkları ya da Lorraine Dükü Karl'ın alayları batıya hareket ettikten sonra Türk süvarilerinin Tuna Nehri kuzeyindeki kırsal bölgeyi tamamen işgal ettiği gibi her gün yayılan söylentiler ve haberlerle beslenmekteydi. 

25 Ağustos günü Starhemberg ileri gelen komutanlarıyla Löbel 
burcunda önemli bir toplantı yaptı. Düşman son günlerde düzenli bir ilerleme kaydetmiş, Starhemberg'in görüşüne göre ciddi tehlike yaratacak kadar yakına sokulmuştu. Büyük bir çıkış hareketi yapılması kararlaştırıldı: 


ve bu görev öğleden sonra dörtte Yüzbaşı Travers'e Souches'in alayından Yüzbaşı Heneman'a ve Beck'in alayından Teğmen Simon'a resmen bildirildi; bunlar huruç kapılarından çıktılar. Kont Sereni ve Prens Wirtenberg de arkalarından hareket etti. Ve Kont Souches de buradan uzakta olmayan bir diğer kapıdan çıktı, düşman geri çekilmek zorunda kaldı ve Prens Wirtenberg onları ön tabyanın dışındaki siperlerine, orada yerleşmiş bataryalardan birine kadar yakından kovaladı. Bataryada üç top vardı. Askerlerimiz için topları saf dışı etmek çok kolaydı. Ancak Türkler toplanmaya başlamıştı, sayıları da giderek artıyordu. Kendilerini kovalayan düşmana ateş ederek siperleriniçine çekilmeyi uygun gördüler. Bu harekâtta yaklaşık iki yüz askerimizi kaybettik.” 


Bu satırlar, o günkü çarpışmaları anlatan Türklerin kayıtlarıy- la kıyaslanabilir: 


Sadrazam öğleden önce siperlere girdi, sonra da Hüseyin Paşa'yı, Yeniçeri Ağası Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa ile Kethüda Yusuf Bey'i ve diğer komutanları karagâhına çağırdı. Hepsine de ciddi ihtarlarda bulundu. Din uğruna mal ve can harcayarak bu seferin zaferle sonuçlanması için her şeyi yapmalarını emretti. Ardından istihkâmların dışındaki mekânına gitti. Eğri vilayetini Kethüda Ahmed Paşa'ya, Maraş vilayetini de Ömer Paşa'ya bağışlayarak onları en yüksek nişanlarla ödüllendirdi. Öğleden sonra Ahmed Paşa'nın bulunduğu sol kesimde (Löbel'in karşısında) bir lağım atıldı ve carpısmalardan yükselen alevler yarım saatten fazla ışıldayıp durdu. Boğuşma inanılmaz bir dehşet içinde sonu gelmeyecekmiş gibi sürüp gitti. Gönüllülerin komutanına da layık olduğu nişan verildi.? 


Türk yazarın olayı fazla önemser görünmediği dikkat çekmektedir. Öte yandan Avusturyalı günce yazarları, Viyana garnizonunun yenilgiye uğradığı çarpışmalar hakkında çok daha az kayıt düşmüşlerdi. 

Starhemberg iki gün sonra aynı taktiği tekrarladı ve hendeğin içinde, özellikle Burg burcu önündeki Türklere şiddetli saldırılar düzenledi. Ancak düşman büyük kayıplar vermesine rağmen yine 


* Bu paragraf William Nott için Pall-Mall'da ve St. Paul Kilisesi'nin avlusundaki George 
Wells Kitapçısı için 1684'te basılan İngilizce çeviriden alınmıştır, 10 
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de ana burçlara yaklaşmaya devam ediyor, nerdeyse bir harabe- den farksız hale gelen korugana gittikçe hâkim oluyordu. Hıristiyan askerler buraya kavuşan siperleri elde tutabildikleri sürece savunuyorlardı. Avusturyalılar Sankt Stephan'ın kulesinden iki gün üst üste havai fişekler atarak durumun iyice kötüye gittiğini Karl'a iletmeye çalıştılar. Dış dünyaya bir mesaj daha götürmeye gönüllü olan Michaelovitz yola çıkmaya hazırlanıyordu. 
Türkler atılan havai fişekleri garnizonun çaresizlik içinde kaldığına yorumladılar. “Yüce Tanrı kâfirleri yeryüzünden yok etsin”! ! 
diye dua ediyorlardı. 

Türkler sonunda koruganın etrafındaki çemberi daraltarak saldırıları iki burcun üzerinde yoğunlaştırdı. 2 Eylül'de, hafifçe serpiştiren yağmurun ardından güçlü bir lağım patlaması Burg burcundaki duvarın bir kısmını çökertti. Aynı gece koruganda Starhemberg'in alayından Yüzbaşı Heistermann emrinde nöbet tutan elli asker, Türklerin burayı çevreleyen kazıkları yakması sonucu ciddi kayıplar verdi. Gerektiğinde geri çekilme emri verilmiş olan Heistermann ertesi gün ikiye kadar direndi. Starhemberg, koruganı işte o zaman Türklere terk etti. Bu yenilgi sonun başlangıcıydı ve her iki taraf da bunu biliyordu. 

Savunanlar Türklerin hendek içindeki faaliyetini pek önemsememiş, aniden başlayan yeni saldırı bu nedenle onları şaşırtmıştı. 
4 Eylül'de sabah sağanak halinde yağan yağmurun ardından hava 
sakinledi. Büyük taarruz da öğleden sonra ikide basladi.!2 Albay Hoffmann istirahate çekildiği evin birden şiddetli bir patlamayla sarsıldığını anlatır. O da herkes gibi Burg burcuna koştu. Burada komutayı yeni devralmış olan Souches, askerlerini ileri savunma hattının arkasına sevk etmişti. Atılan lağım burcun sola uzanan ucunda büyük bir delik açmış, ancak Starhemberg in aldığı önlemler nedeniyle Türkler barutu saldırıya karşı en zayıf olan noktanın biraz uzağına yerleştirmek zorunda kalmıştı. Hoffmann açılan gedikten Türklerin hücuma kalkarak tırmandıklarını, sancaklarla tuğların tepelerini görüyordu. Savunma hattının on metrelik bir bölümü çökmüştü. Ön tabyanın üzerindeki bataryalardan tam karşılarındaki burçlara ve perde duvara açılan ateşin gürültüsü “Allah! Allah!” seslerine karışıyordu. Savunanlar bir an çaresiz kaldıklarını hissetmelerine rağmen kısa sürede toparlandılar. Bazı birlikler aralıksız tüfek atışını yoğunlaştırırken diğerleri açılan gediği kalaslar ve kum torbalarıyla tıkamaya çabalıyordu. 
Bunlarla yüklü arabaları (chevaux de frise) büyük bir cesaretle saldırı noktasına doğru itiyorlardı. Nöbet değişimine gelen bölükler de onları takviye ediyordu. Garnizon ön tabyadan hiç durmaksızın üzerlerine yağan gülle, taş ve ok yağmuruna, geçitlerden ve yaklaşma kanallarından son sürat koşarak hendeğe akan Türklere rağmen yılmadan savaşıyordu. İki saat süren boğuşmanın sonunda Starhemberg 200 ölü vermişti; Türklerin kaybı ise çok daha fazlaydı. Gün böylece sona erdi ve Kara Mustafa Paşa burçta tutunacak bir yer elde edemeden çekilmek zorunda kaldı. Avusturyalılar Viyana'nın korunması sırasında hiç bu kadar büyük bir korku duymamıslardı. Kenti sonuna dek sadece kendi güçleriy- le savunma ümitleri de kaybolmuştu. En çılgınca cesaret dahi bu gerçeği değiştiremezdi. 

6 Eylül sabahı saat birde Kuniz büyük telaş içinde bir mektup 
yazarak hükümetine gönderdi. Bu mektupta Türklerin, yakaladıkları “bir Ermeni doktorun uşağından” elde ettikleri bilgiye dayanarak Starhemberg'in tamamen çaresiz kaldığına, halkın ve komutanların anlaşmazlık içinde olduğuna, garnizonda ancak 5.000 
kadar savaşabilecek asker bulunduğuna ve ayın 4'ündeki saldırıda biraz daha dayatsalar belediyenin kenti teslim etmiş olacağına inandıklarını bildiriyordu.13 Bu haberlerden büyük cesaret alan sadrazamın bütün gücüyle lağım faaliyeti ve topçu ateşine devam etmeye karar vermesi Osmanlı ordugâhında bulunan Kuniz'i derin bir bunalıma sürüklemişti. 

Türkler bu kez Löbel'e yüklendi. Souches buraya yapılacak saldırıya karşı hazırlıklı olmak için insanüstü bir gayret göstermişti. Burg burcunda yaşananlardan alınan dersle her yerde barikatlar kurulmuş, kargaşayı önlemek için büyük dikkatle gereken tedbirler alınmış ve asker arasında ayrıntılı bir görev taksimi yapılmıştı. 8 Eylül günü tam öğle vakti iki lağım atıldı ve burcun ucu ile solundaki surların bir bölümü anında çöktü. Ayakta kalan surlar savunanları korumaya yeterli değildi. Türkler derhal hücuma geçti. Avusturyalılar burcun tepesindeki barikatlar ile hendegin içinde hâlâ tutundukları noktalarda düşmanı yakın menzilden ateş altına aldılar. Türk saldırısı tam bir saat sürdü. Havanın aşırı sıcak olması, çarpışmaların şiddetini biraz yumuşatmıştı. Sonunda Türkler geri çekildi. Habsburg subayları da surlarda açılan gedikleri onarmaya giriştiler. Bu çalışmalar sırasında yeni bir saldırıyı önlemek ve lağım faaliyetini engellemek için zayıf noktalara ateşler yakıldı. Kara Mustafa Paşa ile komutanlarının uyguladıkları taktiklerin ardındaki nedenler giderek kendini belli etmeye başlamıştı. Burg ve ardından Löbel burçlarına ciddi hasar vermişler, sonra da bunların arasında bulunan perde duvarı atmak için 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hendeğin karşısındaki yıkık koruganın her iki yanından buraya doğru lağım açmaya başlamışlardı. Şimdi Avusturyalılar savunma tahkimatlarırun bu kesimindeki beş ayrı noktada lağım atılacağını hesaba katmak zorundaydılar. Öte yandan Türkler burçları daha da yıpratmak için başka hazırlıklar yapıyor, Viyana'ya karşı koyulamayacak kadar büyük bir taarruza hazırlanıyordu. 

Daha da kötüsü, garnizon bezgin ve yorgundu. Hoffmann, Starhemberg'in şimdi elinde sadece 4.000 askerden oluşan bir kuvvetin kaldığını hesaplamıştı. !4 Komutan, Löbel'in zırhla kaplı geçitlerinin açılarak sadece otuz kırk adım uzakta, perde duvarın temellerine patlayıcı yerleştiren Türklere taarruz için yapılan teklifi kabule cesaret edemedi. Bunun yerine sonraki birkaç gün yukarı seviyedeki savunma mevkilerini güçlendirdi, hatta bunların arkasındaki evleri de tahkimat haline getirdi. Askerler herhangi bir tehlike anında süratle harekete geçebilmek için bu evlerde kalıyordu. Hepsi bitap düşmüştü ve çaresizlik içinde yakınıp duruyorlardı. Starhemberg bu kritik safhada komuta mevkileri ile görevlerin dağılımını yeniden düzenleyerek sorunları çözme- ye çalıştı. Ancak durumun alacağı şekil. düşmanın baskısını sürdürerek dayanılmaz hale getirebilme becerisine bağlıydı. Ancak Löbel'in arkasındaki evlerde ve Burg'da konuşlanmış askerlerin şansı vardı; Türkler bunu yapamadılar. 

Halk ise askerden daha iyi durumda değildi.!5 Gıda fiyatlarının yüksek oluşu ve temininde çekilen zorluklar nedeniyle dizanteri ve diğer hastalıklar yüzünden ölüm oranı ağustos ayında sürekli olarak tırmandı. Hükümetin fiyatları belirli düzeyde tutma çabası da çözüm getirmedi. Belediye, özellikle fırıncılar için emirler yayınlayarak gitgide yenemeyecek hale gelen ekmeğin dağıtımını düzenlemeye çalıştı. Ancak garnizonun resmi talepleri karşısında bu da sekteye uğradı. Dana etinin yerini kedi ve eşek eti almıştı. 
Bütün bunlara rağmen Viyana'da aşırı boyutta kıtlığa işaret eden kayıtlara pek rastlanmıyor. Ancak insanlar açlıktan ölmese bile büyük sıkıntı çekmiş, yasanuni yitirenler çoğunlukla yaşlılar olmuştu. Eylül geldiğinde halkın yüklendiği güçlükler ciddi boyutlara ulaştı. Starhemberg'in konumu zayıfladıkça toplum üzerindeki baskısı da artıyordu. 

30 Ağustos ile 4 Eylül arasında yayınlanan bir seri talimatla nöbet ve işçilik görevlerinde kentlilerden daha çok yarar sağlanma- ya çalışıldı. Talimatlarda bunların bitap düşen ya da azalan askerlerin yerine kullanılabileceği resmen belirtilmişti. Yarbay Balfour görevden kaçanlar ile onları saklayanları aramak için 7 ile 10 Eylül arasında evleri tek tek dolaştı ve böyle bir davranışın idamla cezalandırılacağını ilan etti. Sonuçta çağrıya gönülsüzce katılan üç bölük kentli Burgplatz'da toplandı ve derhal savunma mevzilerine gönderildi. Starhemberg bu bölüklerin nöbet görevinden kaçan subaylarını belediye meclisine şikâyet etmişti. Haftalardır hasta yatan Belediye Başkanı Liebenberg ayın dokuzunda yaşamını yitirdi. Sivil bölüklerin komutanı unvanını taşıyan ancak hiç işe yaramayan birini ölümünden önce başkan namzedi göstermişti. Bu şahıs hemen ertesi gün görevden alınarak yerine profesyonel bir subay olan Binbaşı Rosstaucher tayin edildi. Yeni komutan da gereken disiplini sağlamak için derhal birtakım sıkı tedbirlere girişti. 

Viyana'nın çevresi, bütün bu süre içinde Sankt Stephan'ın kulesinden dikkatle gözleniyordu. Karl komutasındaki süvariler tekrar kentin karşılarında görülmüş, bunlar Türkler ve Macarlarla çarpıştıktan sonra batıya doğru gözden kaybolmuşlardı. Türkler yiyecek temini için civara kalabalık gruplar gönderiyor ve bir yandan da orduyu yeni bir yerleşim düzenine sokuyordu. Bazı kıtalar kırsaldan gelerek Sankt Marx'ın dış mahallelerinde konuşlanırken, bazıları da Kanal'ı Leopoldstadt'tan geçerek sadrazamın karargâhı yakınında ordugah kurdu. Seradiy ya da Michaelovitz'in sağ salim Viyana'ya varış haberi geceleri kuleden atılan havai fişeklerle iletildi, Tuna'nın karşı kıyısından uzakta bulunan Bisamberg'den de buna aynı şekilde cevap alındı. Viyana'nın Tuna'ya bakan tarafındaki Kahlenberg’ yönünden 7 ve 8 Eyliil!® geceleri atılan havai fişekler ise kurtarma ordusunun Wienerwald tepelerine varmış olduğunu müjdeliyordu. 


* Osmanlı kaynaklarında Alamandağı olarak geçer. (cn) 


III 


Tuna'nın aşılması ve Wienerwald 


15 Ağustos'ta Gregorovitz ve Koltschitzki'nin salimen gelisiy- 
le Lorraine Dükü Karl Viyana'dan gónderilen 4, 8 ve 12 Agustos tarihli mesajları sonunda aldı. Şimdi garnizonun durumu ve beklentileri hakkında iyice bilgi sahibiydi. Thököly'nin yağmacıları Moravya'da hâlâ sorun yaratmaya devam ediyordu. Passau hükümetinin huzursuzluk yaratan suskunluğu ise batıya doğru kararlı bir hareketi engellemekteydi. Karl, Grana ve Baden piyade alaylarıru Croy prensinin komutasında Tulin'deki köprü inşaatının hazırlıkları için gönderdikten sonra Morava yakınında isteksizce beklemeye başlamıştı. Ardından Starhemberg'in altında 19'unda yazdığı not düşülmüş olan 18 Ağustos tarihli mesajını aldı. Sonunda Türkler hendeğe girmişti. Karl bunun üzerine ertesi gün, 21 Ağustos'ta, süvarileriyle hareket etti.!7 

Viyana'nın kuzeyindeki kırsal alanı doğuya ve batıya kat eden Angern —Wolkersdorf— Stockerau yolunun Viyana'ya en yakın olan noktası otuz iki kilometre mesafedeydi. Karl, Tulln'ün karşısındaki durumu incelemek üzere Stockerau'dan yola çıktı. Buradaki köprü inşaatı için gereken hazırlıklar oldukça ilerlemişti. 
Nehrin karşı yakasındaki köprübaşını ve kasabayı toplayabildiği pek az sayıda piyadeyle takviye etti.15 Ertesi sabah, 24 Ağustos” ta, Stockerau daki ordugaha dönerek bazı birlikleri kuzeye ve doguya uzanan düzlüğün savunulmasıyla görevlendirdi. Diğer alaylar ise batıya hareket için hazırlandılar. O sırada düşmanın Enzersdorf civarında görüldüğü ve yakınındaki köyleri ateşe verdigi haberi geldi.1? Gerçekten de, Bratislava”da yenilgiye uğrayan Türkler birkaç hafta dinlendikten sonra Küçük Karpatlar üzerinden bir yol bularak Tuna'nın Viyana'dan pek uzak olmayan kıyılarına inmişlerdi. Aralarında, çok olmamakla birlikte, Macarlar 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da vardı. Daha da önemlisi, Türk ordusundaki gönüllülerin Viyana'nın biraz aşağısından teknelerle nehri geçerek onlara katılmış olmasıydı. Karl birliklerini derhal ters yöne döndürüp eski ordugâha sevk etti. Düşman atlıları görüş mesafesine girmişti. Yaptıkları tahmine göre sayıları 11.000 civarındaydı. Karl komutasındaki kuvvetlerin sağında ormanlarla kaplı bayırlar yükseliyor, sola doğru daha açık bir düzlük uzanıyordu. Öğleden sonra iki sularında karmakarışık bir çarpışma başladı. Türkler önceleri her iki kanatta da galebe çalarak düşman hatlarını orasından burasın- dan yarıp Habsburg bölüklerinin ikinci saflarına kadar uzandılar. 
Ancak “ana kuvvetlerimiz iyi bir düzen içinde ilerledi” ve Türkler süratle geri çekilmeye başladı. Macarlar Morava'ya doğru kaçarken Türkler de Tuna'yı aşmaya çalışıyordu. Nehri, bulundukları yerin birkaç kilometre aşağısından teknelerle geçmişlerdi. Geriye çekilirken Tuna'nın daha yukarılarına düştüler. Buralarda kaçabilecekleri tekneler yoktu ve dövüşerek ölenlerden daha fazlası Tuna'nın sularında boğuldu. “Stammersdorf olayı” adıyla anılan bu çarpışma da böylece sona erdi. Thököly'nin askerleri yine ortadan kaybolmuştu. Ve Türkler Viyana'yı kurtarmaya gelen kuvvetlerin önünü keserek Tuna'nın kuzeyinde toplanmalarını engelleyemedi. Bunun üzerine Karl'ın altı hafta önce tahrip ettiği köprüleri onarmaya çalıştılar. Temmuzdan beri su seviyesinin büyük ölçüde alçalması işlerine yaradı ve eski ahşap temelleri kullanabildiler. Eflâk ve Boğdanlı grupların yardımıyla 30 Ağustos sabahına kadar ana köprünün üçte biri onarıldı. Ancak Karl ertesi gün bir darbe daha indirdi?? ve kendi alayı eski ordugahının istihkâmlarına kadar sokuldu. Bir top bataryasının desteği altında Türkleri püskürterek köprüyü kullanılamaz hale getirdi. 

Birliklerin büyük kısmı hâlâ Stockerau'da bulunuyordu. Karl ise Lehistan kralını karşılamak üzere yola çıkmıştı bile. 

Jan Sobieski, Karl ve Waldeck'in 31 Ağustos'ta Ober-Hollabrun deki buluşması, Türklere açılan seferin bir safhasını kapatıp diğerini açıyordu. Leh kralı ile Alman elektörlerinin Avusturya ya gelmesini sağlayan husus, Leopold”un Karlı Kara Mustafa Paşa ya karşı tek başına harekete geçmekten men etmesi olmuştu. Şimdi yapılacak iş, Viyana”nın kurtanlması için en uygun plan üzerinde karar verilerek bunu süratle uygulamaktı. Olayların ağustos sonunda aldığı şekil esas sorunu aşağı yukan çözmüştü. 
Saksonlar ve Lehler Avusturya ve Moravya'da 35.000 askerle savaşa hazır durumdaydı. 18.000 askerden oluşan Franken ve Bavyera kuvvetleri Tuna'nın sağ yakasında Krems'in karşısında konuslanmustı. Thököly'nin püskürtülmesi, Karl'ın emrindeki 10.000 
askerin Viyana'ya yapılacak sefere katılmasını mümkün kılıyordu. Oysa bu durum Morava'nın batısındaki toprakların güvenligi açısından Habsburg hükümetine sürekli endişe veriyordu. Tuna'dan geçiş konusu da hemen hemen halledilmişti. Temmuz başlarının karanlık günlerinde Aşağı Avusturya eyaletleri Krems'i Tatar saldırılarından korumak için Stein köprüsünü tahrip etmeyi düşünmüşlerdi. Şimdiyse imparatorluğun dört bir yanından gelen asker ve malzemenin geçişi için bu köprünün ne kadar gerekli olduğu anlaşılıyordu. Ayrıca, 22 ve 23 Ağustos'ta Klosterneuburg'a yapılan iki Türk saldırısı da hezimete uğramıştı. Bu nedenle Stein ve Klosterneuburg arasında yer alan Tulin'de diğer bir köprünün inşa edilmesi de mümkün olabilecekti. Bu plan, Türkler Viyana'yı kuşattıktan itibaren farklı zamanlarda farklı yetkililer tarafından tartışılıyordu. Hollandalı mühendis Pieter Rulant ağustos ortalarında gerekli malzemenin hazır olduğunu ancak işçi bulmakta zorluk çekildiğini bildirmisti.2! Karl köprünün yapılmasında ısrarlıydı. Sonunda Krems'teki komutan Leslie bu görevi, kendini çok metheden fakat becerikli bir subay olan Tobias Haslingen'e devretti. Viyana'yı kurtarmaya gelen büyük ordunun ağustos sonlarında Stein ve Tulin”deki köprülerden geçerek Tuna'nın güneyinde toplandıktan sonra Wienerwald üzerinden (mevcut yolların birini seçerek) ilerlemesini sağlamak Karl'ın başlıca hedefiydi. Sobieski bu planı genelinde zaten kabul etmisti.22 

Bu tarihi izleyen günlerde önde gelen sorunları çözümlemek için yapılan bir dizi karmaşık toplantıdan bunca yıl sonra sonuçlar çıkararak olaylara ışık tutmak oldukça güçtür.23 Le Bögue 31 
Ağustos'ta Lehistan kralının da katıldığı son ziyafeti anlatırken “hemen hemen hiç erkek yoktu ve (Sobieski) içmeye devam ediyordu” diye yazmıştı. Ziyafetin ardından Karl Korneuburg'daki ordugâhına, Waldeck de buraya yakın olan Stockerau köyüne döndü. 1 Eylül'de başlayan yağmur bütün gün ve gece devam etmiş, komutanların toplantılarını ve birliklerin ilerleyişini engellemişti. 
Waldeck ile Karl'ın özel olarak görüşmeleri için Tulln köprüsünün kuzey ucunda düzenlenen toplantı da bu yüzden yapılamadı. Jan Sobieski başkomutanlığı sahiplenebilmek için Leopold'u ordudan uzak tutmakta kesinlikle kararlıydı ve imparatorla karşı karşıya konuşmak üzere Krems'e gidip gitmemek konusunu hâlâ düşünüyordu. Beklemeyi tercih etti ve 2 Eylül'de Karl'la bir kez daha görüştü. Bu vesileyle Michaelovitz kendisine takdim edildi. Viyana'dan tehlikeli bir yolculuk yaparak gelen cesur kurye, Starhemberg ve Caplirs'in altı gün önce yazdığı mektubu Karl'a iletmişti. 
Bu mektupta süratle harekete geçmek gerektiği özellikle vurgulanıyordu. Hava şartları dışında Habsburg generalleri ve Waldeck'in başkomutanlık sorununa hâlâ bir çözüm aradıkları kesindi. İmparatorun değil orduyla birlikte Viyana'ya gitmesi, müttefikleriyle yapılan görüşmelere başkanlık etmesi bile Sobieski'yle etkin işbirliği şansını büyük ölçüde azaltacaktı. Lehistan kralı, bir ölçüde zorunlu olarak kendisine liderlik prestiji sağlamakta ısrar ediyordu. 
Öte yandan Saksonya elektörü ile Elektör Maximilian Emanuel'i temsil eden General Degenfeld de hiç kuşkusuz kendi birliklerine bağımsız komuta etmekte kararlıydılar. 

Johann Georg, müttefikleriyle buluşmak üzere Krems'te yapılacağı bildirilen toplantıya katılmak için З Eylül'de Horn dan ayrıldı. Yarı yolda, diğerlerinin toplantı yerini değiştirdiği haberini alınca Kont Hardegg'in Stetteldorf'taki şatosuna gitti. Burada arazi düzleniyor ve ortasından Tuna'nın aktığı sulak bir ovaya dönüşüyordu. Şatoya vardığında önemli bir toplantının sona erdiğini, ikincisinin de devam etmekte olduğunu öğrendi. İlk toplantı Karl, Waldeck ve Degenfeld arasındaydı. Kalabalık olan diğer toplantıya Sobieski, Hermann von Baden ve bazı generaller de katılmıştı. 
Karl, Waldeck ve Degenfeld durumun tartılarak düşünülmesi için bir dizi soru ve cevap hazırlamışlardı. Lehistan kralı ana konularda yapılan önerileri herhangi bir zorluk çıkarmadan kabul etti. Saksonya elektörü de konuşma sırası kendisine geldiğinde aynı tutumu izledi. Geçiş için Tulln’deki yeni köprüler Karl ile Sobieski'nin birliklerine, Stein köprüsü de Saksonlara tahsis edildi. 
Birlikler 6-7 Eylül'den önce Tuna'yı geçmiş, ordunun tamamı da Tulin ve çevresinde toplanmış olacaktı. Böylece bir araya gelecek kuvvetler Wienerwald'i Tuna ile Wien Nehri arasındaki arazi- den ilerleyerek kat edecekti. Bu karar Hermann von Baden'in tercih ettiği planı değiştiriyordu. Kendisi ordunun tepelerin etrafından dolanarak Osmanlı kuvvetlerine güneyden taarruz etmesini ve böylece onların Macar topraklarına geri çekilmesini önlemeyi düşünmüştü. Öte yandan Stetteldorf'taki büyükler en hassas konuya da büyük bir dikkatle değinmişlerdi. Aldıkları karara göre “Majesteleri imparator gelmediği takdirde başkomutanlık görevini majesteleri Lehistan kralı üstlenecek, prensler de kendi birliklerine komuta edecekti".24 Bu formül herkesi tatmin etmişti. Karl ve Hermann von Baden Leopold'u uzakta tutmanın önemini anlamış olmalıydılar. İmparatorun varlığı ahenksizliği gidermeyecek, aksine tahrik edecekti. Bu konudan, birkaç gün sonra Tulin'e gelen Marco d'Aviano'ya da bahsettikleri sanılmaktadır. 

Stetteldorf'taki toplantıdan sonra Johann Georg batıya, Hadersdorf köyüne gitti ve burada iki gece kaldı. Alayları da kendisine yetişerek Krems'e ulaştılar. Bunların bir kısmı 5 Eylül'de Tuna üzerindeki adalardan birinde konakladı. 6 Eylül akşamüstü nehri geçerek Bavyeralıların ve imparatorluğun diğer birliklerinin ardından Tuna'nın güney yakası boyunca yol aldılar. Tulin'de yoğun bir faaliyet vardı. Haslingen, Aşağı ve Yukarı Avusturya soylularından nasıl para sağladığını, bunu endüstri merkezi Steyr'de malzeme ve teçhizat için harcadığını ve Tulln’deki iki yüzer köprünün yapımını başarıyla tamamladığını abartılı bir dille anlatmıştı. Sonra da birliklerin süratle köprülere ulaşması için 
600 köylü ve 1.000 asker kullanarak Stetteldorf ile nehir arasındaki bodur ağaçlar ve çalılarla kaplı düzlüklerde bir yol açtı.25 
Leh ordusunun öncü birlikleri gelmeye başlamıştı. Sobieski durmaksızın sorun yaratan onanm işleriyle meşgul olmasına rağmen yapılanlara hayranlık duyduğunu belirtmekten de geri kalmıyordu. Onarım çalışmaları erzak arabalarının gecikmesine sebep oluyordu. Tuna'nın güneyindeki yağmalanmış topraklarda hayvan yemi bulmak çok güç olduğundan bu önemli bir sorun haline gelmişti.26 Tuna'ya kavuşan küçük akarsuların sığ geçitlerinden olabildiğince yararlanmaya çalışılıyordu. Bugün de görenleri hayrete düşürdüğü gibi, Tuna'daki akıntıların hızı ve yoğunluğu Sobieski'yi de ürkütmüştü. 

Birliklerin Tulin dışındaki düzlüklerde toplanması tam üç gün sürdü. Bavyera, Franken ve Saksonya'dan gelenler Wienerwald'e yakın kesimde konuşlandılar, Habsburg birlikleri de bunların arkasında yer aldı. Lehler ise köprüleri geçince sağa kıvrılarak gerilerde ordugah kurdular.27 Marco d'Aviano ise savaş ateşini körüklemek için Tulln’de büyük gayret gösteriyordu. Savas Meclisi günün sorunlarını fakat bunlardan da önemli olan yürüyüş ve savaş düzenini görüşmek üzere 8 Eylül'de yeniden toplandı. Jan Sobieski tarafından hazırlandığı sanılan “ordre de bataille”ın bir sureti de kayıtlara girdi.28 Eğer bu suret gerçekse (kralın mektuplarında belirttiği bazı düşüncelerini de kapsamaktadır), görüşmelerin ilk safhasına ait olması gerekir. Buna göre birliklerin Tulin'de konuşlanma şekli, savaş düzenine esas alınmıştı. Tuna'ya en yakın ilerleyecek olan Saksonlar, Bavyeralılar ve imparatorluk birlikleri sol kanadı oluşturacaktı. Ordugâhın gerisinde konaklayan Leh ordusuna şeref mevkii olarak sağ kanat ayrılmışti. Habsburg askerleri “corps de bataille" ise merkezde yer alıyordu. Atlı birliklerin yoğun ormanlarla kaplı tepelerden geçişini kolaylaştırmak için piyadeler ön safta ilerleyecek, Viyana'nın etrafındaki düzlüklere ulaşıldığında onların ardına geçeceklerdi. Toplar ise Habsburg, imparatorluk ve Leh birlikleri arasında eşit olarak dağıtılacaktı. Alman piyadeleri ordunun Leh kanadını takviye için sağa, Leh süvarilerinden bazıları da sola kayarak birbirleriyle yer değiştirecekti. Generaller heyeti, muhtemelen Karl'ın ısrarıy- la, bu düzenin temel ayrıntılarından birinde değişiklik yaptı. Kayıtlarda Sobieski'nin bu değişikliğe herhangi bir itirazda bulunduğuna dair bilgi yoktur. Buna göre Habsburg piyadeleri ve süvari birliklerinin bir kısmı sol kanada aktarılıyor, Saksonlar da onların yanında yer alıyordu. Bavyeralılar ve imparatorluk birlikleri merkezi, Lehler de eskisi gibi sağ kanadı oluşturacaktı. 

Wienerwald'den geçişte kullanılacak güzergâhlar da tartışılmış olmalıydı. Ancak kayıtlarda bu hususa değinilmiyor. 

Küçük bir Avusturya kasabası olan Tulln’de şimdi halkın bütün ilgisi Avrupa'nın dört bir köşesinden gelerek sefere gönüllü olarak katılan Hannover-Kalenberg Prensi Georg, Pfalz-Neuburg ve Hessen-Kassel prensleri ile İngiltere'den Lord Lansdowne gibi soyluların insanı büyüleyen görüntüleri üzerinde yoğunlaşmıştı. 
Elektör Maximilian Emanuel de birliklerinin komutanlığını üstlenmek üzere gelmiş bulunuyordu. İmparatorluk yasalarının kendisine tanıdığı Bavyera ve Franken birliklerine komuta etme hakkını kullanmak arzusundaydı. Ancak olayların bu safhasında Waldeck'in kararına uymayı kabul etti. Öncelik konusu hükümdarlar ve generaller için büyük önem taşıyordu. Oysa herkesi en çok etkisi altında bırakan, ünlü devlet adamları ile sayısız birliklerin oluşturduğu büyük kalabalıktı. Ancak bunların üzerinde başkomutanlık rolünü üstlenmenin verdiği mutluluk ve gurur Sobieski'yi hepsinden çok etkilemişti.2? 

Karl 600 dragonu Albay Heisler komutasında Klosterneuburg'a göndermiş, General Mercy de diğer atlı birliklerle keşif için Wienerwald'e gitmişti.39 Ordu,Tulin'de toplanırken bazı birlikler ordugâhtan ayrılmaya başlamıştı bile. Esas hareket 9 Eylül'de gerceklesti ve alaylar ilk günün sonunda, araları beş kilometre olan Sankt Andrâ ve Königstetten köylerine ulaştılar. Düzlük burada sona eriyor ve dik yamaçlı tepeler başlıyordu. Bu köyler sık ormanlarla kaplı, aşılması zor arazideki yolların başlangıç noktalarıydı. Karl bu arada Türklerin Burg burcunu ele geçirmekte uğradığı yenilginin haberini aldı. Mercy de yorucu bir yolculuktan sonra Wienerwald'i aşarak ona ulaşmış, keşif sırasında Türkler ve Tatarlardan fazla bir dirençle karşılaşmamıştı. Karlın kurmayları, önceleri mümkün olabildiği kadar hızlı yol almaya çalışan Sobieski'nin şimdi ağır hareket etmesinden şikâyetçiydiler. 
Ancak kral hâlâ Tuna'yı geçmeye çalışan arabalarını (ve birliklerini) beklediği için geç kalmış olabilirdi. Sonunda, Leh kuvvetleri 9 Eylül akşamı Königstetten e ulaştı. Subaylar o akşam araziyi iyi bilen ormancılarla konuştular, komutanlık da muhtelif kaynaklardan elde ettiği bilgileri inceleyerek ertesi sabah için karara vardı.?1 

Karl 10 Eylül günü komutası altındaki birlikleri Sankt Andrâ'de ikiye böldü. Süvarilerin bir kısmı (Lubomirski emrindeki Lehler dahil) tepelerin Tuna'ya yakın olan kuzey kenarından dolandı. Digerleri ise, Alman piyadelerinin muhtemelen büyük bir kısmıyla birlikte, tepeleri kat eden yolu izledi. Böylece iki koldan ilerleyen birlikler Klosterneuburg'da birleştiler. Sobieski'nin süvarileri ve onları oldukça geriden izleyen piyadeleri Königstetten'den yola çıkarak Kirling ve Kirchbach köylerine doğru tırmanmaya başladılar. Hedef Klosterneuburg'un ötesinde, Wienerwald sırtlannın en yüksek noktasının altında uzanan Weidlingbach vadisinde buluşmaktı.32 Ancak bayırların çok dik oluşu nedeniyle toplar ve arabaların çekilmesinde büyük zorluklar yaşandı. Soldan en önde ilerleyen birlikler ertesi gece Klosterneuburg'un Viyana tarafında konakladılar. Hâlâ gerilerde olan Lehler ise Kirling'den öteye geçememişti.33 Buna rağmen merkezdeki kuvvetlerle, bu kuvvetler de solda ilerleyen birliklerle yeterince temas halindeydiler. Düşman, askerlerin yol aldığı arazide karşı koymaya kalkışmadı. Sobieski kendi birliklerinden önde gidiyordu ve ordusunun tırmanmak zorunda olduğu yamacı gören bir yerde Karl'la görüştü.34 Burasını aynı gün aşmak için yapılan teklif reddedildi ve ertesi gün -11 Eylül- için yeniden planlar yapıldı. 

Hiç yorulmak bilmeden birliklerini sürekli olarak denetleyen Karl'ın aklına o gece yeni bir fikir geldi. Sabaha karşı saat ikide Heisler'e takviye birlikleri göndererek Sankt Joseph tepesindeki (bugünkü Kahlenberg) harap olmuş Camuldensian Manastırı ile Leopoldsberg'deki Sankt Leopold Şapeli'ne uzanan sırtlarda konuşlanmış Türk ileri karakollarına saldırı düzenledi. Buraları Wienerwald'in kuzeyindeki en yüksek iki noktaydı. Türkler mevzilerinden püskürtülerek sırtın arka yüzüne sürüldü. Gece atılan havai fişekler ve yakılan ateşlerin parıltıları sekiz kilometre uzaktaki Viyana'yı sevince boğmuştu. 

Birlikler şafakla tekrar harekete geçti. Ordunun dağılım düzeni 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giderek daha da belirgin bir şekil almaktaydı. Şiddetli bir fırtınay- la yağan yağmur görüş mesafesini kısıtlamış ve asker-subay herkesin moralini bozmuştu. Heisler'in dragonları sırtın kuzey ucuna varmıştı bile. Sol aşağılarında Tuna boyunca ilerleyen Habsburg ve Leh süvarileri nehre bakan tepelerin son kıvrımlarını aşıyordu. Dragonları, Hermann von Baden emrindeki Habsburg piyade alayları ve Sakson piyadeleri, onları da elektörün komutasında Sakson süvari birlikleri izliyordu. Bavyeralılar Maximilian Emanuel'in, Frankenliler de Waldeck'in komutası altında merkezde ilerliyordu. Böylece yol alan kuvvetlerin öncüleri sabah on bire kadar solda Leopoldsberg ve sağda Vogelsangberg'e uzanan tepelere ulaşarak buraları tutmuşlardı (Kahlenberg bunların ortasındaydı). Habsburg süvari ve dragon alayları ile Bavyera ve Franken süvari birlikleri daha da sağda, Weidlingbach'tan tırmanarak kısa zamanda yamacın tepesine vardılar. 

Lehler ise 11 Eylül gününü zor şartlar altında geçirdi. Baslangıçta bir hayli geride olmalarına rağmen giderek arayı kapatıp Weidlingbach'ı aştılar. Hava karardığında süvarilerin bir kısmı tepelere ulaşarak güneye doğru yayılmıştı. Bazı Leh piyade birlikleri onları izliyor ancak diğerleri çok ağır yol alıyordu. Bir Leh topçu subayı gün boyunca giderek daha çok teçhizatı terk etmek zorunda kaldıklarını anlatır. Bağlı olduğu birlik karanlık çöktüğün- de ancak tepelerin eteklerine ulaşabilmişti. Bu ve benzeri anlatılardan Leh ve Alman birliklerinin öncülerden saatlerce geç kalmış olduğunu anlıyoruz. Askerler araba ve toplarını geride bırakarak yamaçlara gece karanlığında tırmanıp diğer birliklerle dolmuş arazide el yordamıyla ilerleyerek yol almışlardı. 

Peder Marco da aynı gün erken saatlerde yamaçların tepesine varmış ve buradan (“dal monte a veduta di Vienna”) Leopold'a yazmıştı. Mektubunda askerin mükemmel düzenini, generallerin birbiriyle uyumunu ve kuşatma altındaki garnizonun dayanma gücünü överek Tanrı'nın yardımını diliyordu. Yamaçlardan inmeye başlayan Hıristiyan gönüllüler, muhtelif noktalarda süratle 
siperler kazmaya çalışan yeniçerilerle çatışmaya girmişti bile.3 5 

Marco'nun uyumlu generalleri ile prensleri şimdi önlerinde güneye uzanan engin panoramayı seyrediyorlardı. Türklerin kuşatma tesisleri ve çadırlarıyla çevrili Viyana'nın bu görüntüsü için yüzlerle kilometre yol kat etmişlerdi. Bulundukları yerin solunda Tuna Nehri, sağında ise sık ormanlarla kaplı tepeler vardı. Artık son safhalarına gelmiş bir kuşatmanın toplarından, lağım atışlarından ve ordugâh ateşlerinden yükselen dumanlar bu görüntü-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Lorraine'nin suvarileri ile Sobieski'nin ordusunun Viyana'ya doğru izlediği güzergâhı gösteren kroki. 
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nün üstüne incecik bir sis tabakası çekmişti. Komutanları endişeye düşüren başlıca husus Viyana surları ile aralarındaki arazinin şekliydi. Jan Sobieski büyük düş kırıklığına uğramıştı. Habsburg komutanları tarafından verilen haritaların kendisini yanılttığını düşünüyordu. Engebelerin, Viyana'nın bulunduğu düzlüğe yumuşak bir meyille indiğini sanmış, oysa ön planda sarp yamaçlar, derin vadiler ve sık ormanlarla örtülü dik meyillerle karşılaşmıştı. 
Düz arazi uzaklardaydı. Sobieski'ye göre komutanların bunu önceden bilmesi gerekiyordu. Ordunun son birkaç gündür izlediği güzergâhta karar hatası olduğu kanısındaydı. Şimdi ortada iki seçenek görünüyordu: Engebeli arazinin etrafını güneyden dolanmak ya da Kahlenberg'den ağır bir tempoyla adım adım “â la Spinola” ilerlemek. İkinci taktik daha çok zaman alacaktı. Sobieski'nin beraberindeki Fransız mühendis Dupont yapılan bu tartışmalara katılmış, hatta kararı muhtemelen etkilemisti.36 Generallerin Karl ve diğer komutanlarla yaptığı toplantıda ilk seçenek kesinlikle reddedildi ve Wienerwald sırtlarından topyekün taarruza geçmek üzere karara varıldı. Ertesi sabah yapılan diğer bir toplantıda taarruzun zamanlaması hakkındaki son kararın ertelendiği sanılmaktadır. Bu arada Sobieski dört Habsburg piyade alayının Leh süvarilerine destek için sağ kanada sevk edilmesi hususunda Karl'la anlaştı. Asabiyetini yatıştıran husus sadrazamın komuta yeteneğinin zayıf olduğu hakkındaki kesin inancıydı kuskusuz. Türklerin olağanüstü akılsızca davranarak Wienerwald'den geçen yolu savunmasız bırakması ve Viyana'yı kuşatan ordugâhı tahkimatlarla gereğince güçlendirmemiş oluşu dikkatini çekmişti. Karl da bu görüşe katılıyordu. Sobieski gecenin ilerleyen saatlerinde kraliçesine süslü cümlelerle dolu uzun bir mektup yazarak durumu özetledi, ümitlerini ve korkularını anlattı. Yazdığı saati sabalun üçü olarak belirtmişti. Diğer komutanlarla buluşma zamanı gelince mektubunu bitirdi.?” 


IV 


12 Eylül 1683 


Kara Mustafa Paşa neler yapıyordu? 1683 yılı boyunca pek çok hatası olmuştu. Bunların en önemlisi Viyana'yı ele geçirmek için gereken gücü ve süreyi yanlış hesaplamasıydı. Kentin direnme yeteneğini küçümsemişti. Bu nedenle ilk aydan sonra gayretini kuşatmaya yoğunlaştırmış ve ordusunun güvenliğini sağlayacak önlemleri ihmal etmişti. Sahipsiz bir arazi parçası olan Wienerwald'e gereken ilgiyi göstermedi. Klosterneuburg'u almak için daha büyük bir çaba sarf edebilirdi. Daha çok sayıda Türk ve Tatar süvarileri sevk ederek Tulin dolaylarını kontrolü altında tutması mümkündü. Dönemin Türk yazarlarından birinin bu konuda Tatar hanını suçlaması yapılan hatanın dolaylı olarak kabulü şeklinde yorumlanabilir. Anlattığına göre Leh birliklerinin Tuna'yı geçişini izleyecek kadar Tulin yakınlarına sokulan hana taarruz etmesi önerilmişti. O ise kendisini daima aşağılayan Kara Mustafa Paşa'nın hiçbir zaman destek ve cesaret vermediğini ileri sürerek bunu reddetmiş ve bu değersiz sadrazamı kurtarmak için yerinden kımıldamayacağını söylemişti.38 Ayrıca Osmanlı komutanlığı Wienerwald yamaçlarındaki gözetleme karakollarını yeterince takviye etmek gereğini duymamıştı. Bu tepelerin dogu yamaçları ile Türk birliklerine ait tüm erzak ve mühimmatın bulunduğu ordugâh arasında belirli yerlere siperler kazılması ve topların yerleştirilmesi talimatı ancak son anda verilmişti. 

Sadrazamın Wienerwald'in arkasından gelebilecek tehlikeleri ciddiyetle önemsemesi 4 Eylül tarihine rastlar. Esirlerden biri o gün kendisine Viyana'yı kurtarmaya gelen ordu hakkında abartılı olsa da ayrıntılı bilgiler vererek Leh ve Alman kuvvetlerinin toplam 80.000 piyade ile 40.000 süvariden oluştuğunu söyledi. Kara Musafa Paşa da bunun üzerine Budin Beylerbeyi Koca 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İbrahim Paşa'ya Yanık'taki tüm birlikleriyle derhal Viyana'ya gelmesini emretti. 39 İbrahim Paşa seferin planlamasını iki ay önce açıkça eleştiren tek kişiydi. Dört gün sonra esir alınan bir diğer asker de Lorraine Dükü Karl ile Sobieski kuvvetlerinin Tuna'yı Tulln’de geçtiğini ve 200 parça topla dağlık araziye doğru ilerlediğini anlattı. 40 Karahisar komutanı olan paşa haberin doğruluğunu araştırmak üzere batıya gönderildi. Bu arada İbrahim Paşa 8.000 asker ve büyük çapta malzemeyle ordugaha ulaşmıştı. 
O gece ve ertesi sabah (8 ve 9 Eylül) savaş divanı toplandı. Bazı paşalar Karl'ın ilerleyişini durdurmak için Türk kuvvetlerini topyekün kullanmayı ileri sürüyordu. Bu görüşü reddeden sadrazam bütün gücüyle Viyana'ya yüklenmekten yanaydı. 9 Eylül sabahı yapılan toplantının sonunda ikinci seçeneğe karar verildi. Aslında güçlü bir garnizon ile onun yardımına gelen güçlü bir ordunun arasında sıkışmış bir kuvvete komuta etmek gibi karmaşık askeri sorunların çözümünde Türkler Batılılara kıyasla pek deneyimli değildi. O dönemin hiçbir Hıristiyan generali bir kenti kuşatan büyük ordugâhının dış hudutlarını güvence altına almayı herhalde ihmal etmezdi. . 
Türklerin muhtemel bir saldırıya karşı Viyana'nın batısındaki tahkimatlarına ait kesin kanıtlar yoktur. Ancak Nussdorf'un güçlendirilmesi için bir şeyler yapıldığı bilinmektedir. Burası en kuzeyde, Leopoldsberg'in eteklerinde ve Tuna yakınlarında harap olmuş bir köydü. Bazı kaynaklar Nussdorf'un üç kilometre kadar güneybatısında bulunan Wâhring'de bir tabya inşa edildiğin- den bahseder. “Türkenschanz” denen bu tabya günümüze kalmıştır. Ancak bilindiği kadarıyla Türkler burasını ciddi şekilde savunmadilar.*! Arazinin diğer ucunda, Wien Nehri'nin sol yakasındaki yamaçlarda bazı noktalar siperler ve toplarla güclendirilmişti. Türkler Wâhring ile Wien arasındaki tepelerin eteklerinde bulunan üzüm bağlarının duvarları ve binalarından yararlanma- yı umuyorlardı. Bunların arkasında uzanan açık arazi muhtemelen süvarilere oldukça geniş bir hareket serbestisi sağlamak amaayla açık bırakılmıştı. Türkler savunma için 60 kadar topla yaklaşık 6.000 piyadeyi kuşatma hatlarından çektiler. Açık arazide ise 22.000 süvarileri vardı.42 Kurtarma ordusu insan gücü bakımından çok daha üstündü. Savaşta yer alan Türk kuvvetleri tahminen 28.500 kişiydi. Eflâk, Boğdan ve Tatar birlikleri bu kuvveti sadece sayı olarak artırmış fakat gerçek anlamda bir güç katmamıştı. Sadece Karl'ın emrindeki kuvvetlerin solunda ve merkezinde 40.000'den fazla asker vardı. Sobieski komutasındaki sağ 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kanatta ise asker sayısı muhtemelen 20.000 civarındaydı. Ayrca Karl ve Sobieski Türklerin elindeki sahra toplarının iki katına sahipti. 

Kara Mustafa Paşa'nın 9 ile 12 Eylül arasında ordunun düzeninde değişiklikler yaptığına dair bazı göstergeler vardır. Ancak bu değişiklikler ilerdeki günlerde Türklerin savunma gücünün zayıflamasına yol açacaktı. Esirlerden ve Tatarlardan ayın 9'una kadar alınan bilgiler, düşmana karşı koymak için acilen hazırlıklar yapılmasını en önemli konu haline getirmeye yetmişti. Sabah toplanan savaş divarının ardından sadrazam ve diğer paşalar öğleden sonra Viyana'nın batısındaki bölgeyi dolaşıp gözden geçirdikten sonra Tatar hanıyla da bir görüşme yaptılar. Süvariler ikiye aynldı: öncüler ve ana birlikler. Öncülere (5.400 atlı) Diyarbakır Valisi Kara Mehmed Paşa, ana birliklere de (23.000 atlı) Budin Beylerbeyi İbrahim Paşa komuta edecek ve bunlar Karl ile Sobieski'yi göğüsleyecekti. Sadrazam Sankt Ulrich teki karargähında kalacak, Abaza Sarı Hüseyin Paşa komutasındaki birlikler de Sankt Ülrich'in arkasındaki kırsal alanı savunacaktı. Bu kırsal alan Wien Nehri'nin sağ yakasından Viyana'nın altında Tuna'ya kadar uzanan bölgeydi. Sadrazamın karargâhı savunmanın merkezini oluşturuyordu ve güçlü birliklerle çevrilmişti. 10 ve 11 Eylül günleri hazırlıklar yoğunlaştı. Yeni gelen haberler tehlikenin doğrudan doğruya kuzeyden, Kahlenberg ve Leopoldsberg üzerinden geleceğini gösteriyordu. Bu nedenle bazı kuvvetler Kanal'ın diğer tarafından buraya sevk edildi. Aynı zamanda İbrahim Paşa'nın emrindeki birliklerin çoğu da Nussdorf ve Heiligenstadt'taki öncülerin ardında (Nussdorf'tan Viyana'ya giden yolun üzerinde) mevzilendi.43 Kahlenberg'den beklenen taarruzu karşılamak üzere Türk ordusunun sağ kanadındaki kuvvetlerin büyük kısmı kaydınlmış ve merkezde, ana birliklerin hemen önündeki savunma gücü zayıflamıştı. Bu değişikliği yapmak belki de kaçınılmazdı. 

11 Eylül cumartesi gecesi tepelerde, ordugâhta ve Viyana'da 
herhalde kimsenin gözüne uyku girmemişti. Hıristiyan komutanların başlıca meşguliyeti toplarının Wienerwald'den geçirilmesi oldu ve bu iş ordunun diğer birliklerinin ilerleyişinden çok daha uzun bir süre aldı. Marco o sabahki notlarında askerlerin toplan nasıl beklediğini ve bir Leh subayının bu gecikmeyi doğruladığını anlatir.44 Sonunda toplardan bir kısmı dağın sırtına ulaştı ve General Leslie 12 Eylül pazar günü şafaktan çok önce bazı bataryaları Leopoldsberg'den inen meylin başına yerleştirmeye başladı.45 Burada görevli subaylardan biri Türklerin Nussberg'den 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(Nussdorf'un kuzeyinde ve çok yakınındaki bir tepe) bu bataryalara doğru bir saldırıya hazırlandıklarıru görerek iki tabur askeri üzerlerine gönderdi. Bunlar az sonra çatışmaya girdi. Türkler aynı zamanda hemen sol yanlarında yer alan yüksek arazinin bir kısmını işgal etmişti ve buradan ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Dolayısıyla Karl buraya daha çok asker sevk etmek zorunda kaldı. Başka Türk kuvvetleri de iki tepenin arasında Nussdorf'tan uzanan vadiyi zorluyordu. Karl buna karşı sol kanadındaki birliklerin tümünü sabah saat beşte harekete geçirdi. Aslında Türkler hasımlarını erken bir karara zorlamıştı. 46 O sıralarda Sobieski, bir gün önce kararlaştırdıkları üzere Karla görüşmeye geliyordu. Büyük çatışmayı daha fazla geciktirmek artık mümkün değildi. Sonunda durum öyle bir hal aldı ki o dönemde yaşamış bir Türk yazanın ifadesiyle Hıristiyan ordusu dağdan aşağı kapkara bir sel gibi akarak önüne çıkan her şeyi yutmaya başladı.3” 
Dövüşenlerin çoğu için bu büyük savaş çok geniş bir alanda art arda yapılan düzensiz çarpışmalardı ve Sobieski ile Karl ancak zaman zaman tutarlı bir taktik uygulamayı başardılar. Kara Mustafa Paşa'nın bu yöndeki çabaları ise çok daha zayıf kaldı. 
Savaşanlardan biri “Arazi bazı yerlerde düz olduğu izlenimi veriyordu, ancak yaklaşınca buralarda derin su yatakları ve yüksek duvarlarla çevrili üzüm bağları olduğunu görüyorduk” demiş, bir diğeri de “bayırdan vadiye, vadiden bayıra doğru” savaştığını anlatmıştı.48 Birlikler devamlı olarak bir görünüp bir kayboluyor, düzenli safların sayıları da değişiyordu. Atlılar ile piyadeler birbirine karışmıştı. Birlikler zora düşen diğer birliklere destek vermek üzere tek bir komutanın ani bir inisiyatifiyle yer değiştiriyor, bu kez kendileri güç durumda kalıyordu.4? Öğleden önceki çarpışmaların en yoğun olduğu kesim Hıristiyanların sol kanadı ile Türklerin sağ kanadıydı. Nussberg'i almak için her iki taraf da giderek savaşa daha çok asker sürüyordu. Habsburg ve Saksonların Heister komutasındaki dragonları Leopoldsberg'in yamacından dolanıp Kahlenbergerdörfl köyüne girmiş ve Nussberg ile Nussdorf'a sokulabilmek için buradan yeni bir hat açmıştı. Bu arada Türkler Nussdorf'un çok yakınına varmış olan Grana piyade alayını geri püskürttü. Boğuşmanın içine daha da çok sayıda piyade ve atlı Sakson birlikleri sevk edildi. Sonunda Leslie toplarının bir kısmını Nussberg tepesine çıkarmayı başarmıştı. Saat sekize geldiğinde Türkler bu tepenin eteklerindeki bina yıkıntılarını ve her bir duvar enkazını kullanarak hâlâ büyük bir savunma gayreti içindeydiler. Ancak ciddi bir açmaza girmişlerdi. Sonrakibir saat içinde Karl bütün gücüyle taarruza geçti. Heister'in komutasındaki kuvvetler de Kahlenbergerdörfl’den gelip hücuma katıldı. Habsburg ve Sakson dragonları atlarından inerek yaya çarpışmaya başladılar. Sonunda Hermann von Baden'in piyadeleri harabeye dönen köye girerek Türkleri güneye sürdü. Bu başarı beş kilometre uzaktaki Viyana'ya doğru Kanal'ın kıyısından yapılacak ilerleyişin ilk olumlu adımıydı. 

Sonra da birlikler düşmanı bu kesimde hiç durmaksızın sıkıştırarak Nussdorf'un bulunduğu vadiden bir buçuk kilometre ilerdeki Heiligenstadt'a doğru sürdüler ve İbrahim Paşa kuvvetlerinin giderek büyük kısmını çarpışmaların içine çektiler. Topçu desteğinden yararlanmış ve düşman saflarında büyük paniğe sebep olmuşlardı. Türkler bu birliklerin gerideki bayırlardan inen alaylarla birleşmesini önleyemediler. Oysa, Karl aradaki açıklığı kapatana kadar kısa bir süre için bunda başarılı olmuşlardı. Böylece Heiligenstadt büyük bir dirençle karşılaşılmadan işgal edildi. Daha da iç kesimlerde ise Bavyera ve Frankenliler aşağı doğru yayılmaya devam ettiler. Öğleüzeri Karl Heiligenstadt'tan Grinzing'e, Grinzing'den Sievering köyüne kadar uzanan bir cephe oluşturmayı başarmıştı. Komuta kademesindeki kararsızlık ya da duruma hâkim olamamak yüzünden Türkler yamaçlarda ve dere yataklarında birbirinden kopuk başarısız çarpışmalara sürüklendiler. Uğradıkları kayıplar, belki de daha iyi bir savaş verecekleri düzlüklere inemeden aşırı boyutlara ulaşmıştı. 

Bütün bu olup bitenler Viyana'da Sankt Stephan'ın kulesi gibi belli başlı hâkim noktalardan büyük kaygıyla izlenmekteydi. İnsanlar, yamaçlardan yoğun saflar halinde inen piyadeleri, bunların engebeler arasında bir görünüp bir kayboluşunu seyrediyorlardı. Toplar itilerek yürütülüyor ve aralıklı olarak ateş ediyordu. 
Birlikler topların gerisindeydi. Onlara her defasında otuzar kırkar adımlık mesafeler kat ederek yaklaşıyor ve bu taktik böylece tekrarlanıyordu.50 Merkezde yer alan kuvvetlerin ilerleme hızını Türk savunmasından çok arazinin engebeleri belirliyordu. 

Yakan güneşin altındaki savaşa öğleüstü ara verildiği bütün belgelerde kaydedilmiştir. Bunun nedeni bir parça soluk almaktı. Öte yandan müttefik komutanlar, sağ kanadın Osmanlı savunmasına yüklenmesinden önce sol kanadın fazla ilerleyerek zayıf düşmesini de istemiyorlardı. Arazideki engebeler ve sık ormanlar yüzünden Leh kuvvetlerinin ilerleyişini tahmin etmek güç oluyordu; yürüyüş tempoları ağırdı. Dornbach'tan geçerek Tuna'ya akan Alsbach boyunca Hernals"e ulaşması beklenen Lehlerin 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önemini hiç kimse küçümsemiyordu. Bu yürüyüş hattıyla taarruzu Türklerin ana ordugâhı ve sadrazam karargâhının çok yakınlarna çekmek mümkündü. 

Bazı tarihçiler Lehleri ağır hareket etmekle suçlamıştı. Bu yavaşlığın nedenlerini açıklayan kanıtlar bulunsaydı çok yararlı olurdu. Bir gün önce Leh birliklerinin pek çoğu solda ve merkezdeki alayların gerisinde kalmış, yukarı yamaçlara ancak akşamın geç saatlerinde aç ve yorgun ulaşmışlardı. 11 Eylül akşamı hazırlıklarının ne kadarını tamamladıklarını belirten hiçbir belge yoktur. Sobieski'nin emrine verilen Alman alayları, öğleden sonra bu kesimde ciddi çarpışmalar başladığında oldukça ileride ve en sağda bulunan Galitzinberg'de mevzilenmişti. Ancak Almanların sabahın erken saatlerinden itibaren hazır durumda olup olmadığı bilinmemektedir.°! Bir diğer ihtimal de şu olabilirdi: 11 Eylül'deki savaş toplantısı sona erdiğinde taarnızun gün doğarken başlayacağından Sobieski'nin kesin bilgisi yoktu ve bu nedenle subaylarına hazırlık için gereken talimatı vermemişti. Nussdorf'un yukanlarındaki Türk saldırıları ve bununla bağlantılı olarak Karl'ın Viyana'yı bir an önce kurtarmak için gösterdiği sabırsızlık durumu tamamen değiştirmişti. Çarpışmalar sol kanatta bütün şiddetiyle sürerken kral bütün sabah sağ kanadı ileriye sevk etmekle uğraşmıştı. Savaş yönetmek için oldukça yaşlıydı. Ağır hareketli ve aşırı derecede şişmandı. Savaş alanındaki sorunların üstesinden gelebilecek enerjiye de sahip değildi. Emrindeki soylu süvari generalleri de diğer askeri niteliklerine rağmen gerekli disiplin ve atik davranma yeteneğinden yoksundular. 

Alsbach'ın her iki yanındaki yüksek araziyi işgal etmek oldukça basitti, ancak pek çok sayıda askerin vadiye inmesi daha büyük çaba sarf etmeyi gerektirdi.52 Bundan sonraki en çetin sorun birlikleri bu dar güzergahtan geçirerek yoğun bir Türk saldırısını göğüsleyebilecek savaş düzenine sokmaktı. Türkler mutlaka taarruz edecek ve uygulanan bu hantal ve denetimi zor manevrayı engelleyip ezmeye çalışacaktı. Leh öncüleri saat bire doğru Dornbach'a vardılar. Ormanlar ve meyilli arazi burada sona eriyordu. 
Böylece sol yanlarında uzakta heyecanla bekleyen kuvvetlerin görüş alanına girmiş oldular. Almanların onları sevinç haykırışlarıyla selamlaması düşmanı ürkütmüştü. Alsbach'ın iki yanındaki yüksek arazi artık sağlam ve dost birliklerin elindeydi. Soldaki harekâtı Sobieski yönetiyordu. Solundaki Franken birlikleri ve komutanlarıyla da temas halindeydi. Sağda ise Lehlere Hetman Yablonovskiy komuta ediyordu. Galitzinberg'e Alman piyadeleri hâkimdi. Topçu desteği de kısmen sağlanmıştı. Daha güneyde dağınık halde bulunan Tatar kuvvetleri bu kesimde hiçbir zaman ciddi sorun olmadı. Bütün bunlara rağmen Alsbach vadisini en dar yerinden aşarak gelen General Katski komutasındaki Lehlerin cesareti ve gücü, geleceği tayin edecekmiş gibi görünüyordu. 

Önce seçkin gönüllülerden oluşan hafif süvariler ilerlemeye başladı. Ancak kısa süren başarılı bir hamleden sonra Türkler tarafından geriye sürüldüler. Çatışma belirsizlik içinde ileri-geri devam etti. Alçak arazideki Lehlerin savaşmayı kararlı bir tutumla sürdürmüş olmasının mı, Galitzinberg'den inen Alman piyadelerinin gösterdiği gayretin mi yoksa Sobieski'nin soldaki tepelerden sevk ederek (Avusturya ve Bavyera süvarilerinin de takviyesiy- le) savaşa sürdüğü ilave kuvvetlerin mi sonucu tayin ettiği kesin olarak söylenemez. Korkunç bir boğuşmadan sonra Türkler bozguna uğradı. Süvarileri hızla kaçarak gerilerde, Weinhaus'un binaları ile Ottakring arasındaki alçak sırttaki piyadelerin ve topların savunma hattına sığındılar. Sobieski şimdi bütün kuvvetlerini daha düzlenmiş arazide yaymaya başladı ve birlikleri hafifçe döndürerek yüzlerini güneydoğuya çevirdi. Asker iki saf halinde dizilmişti. İlk safta oluşan aralıkları ikinci saftaki birlikler kapatıyordu. Habsburg ve Bavyera süvarileri, daha önce olduğu gibi, onların sol arkasındaydı. Sağda ise Leh atlı birlikleri ve dragonlar yer almıştı. 

Elde edilen başarı savaşın tüm veçhesini değiştirdi. Sağ kanadı oluşturan Leh ordusu da merkezdeki kuvvetlere ve sol kanada yetişerek, yoğun çarpışmalarla geçen günün sonunda güçlü bir duruma ulaştı. Şimdi sorun iki seçenek arasında karar vermekti: yeniden taarruza geçmek ya da durmak. Karl hiç kuşkusuz ilerlemekten yanaydı. Şu meşhur anekdotta muhtemelen doğruluk payı vardır: Tecrübeli bir general olan Saksonyalı komutan Goltz’a düşüncesi sorulduğunda, “Ben yaşlı bir adamım” demiş, “geceyi Viyana'da rahat bir döşekte geçirmek isterim.” Waldeck ile Sobieski de bu düşünceye katılmışlar. Komutanlar bütün ümitlerini düşman kuvvetlerinde fark ettikleri yorgunluk ve düzensizliğe bağlamış olmalıydılar. Kanatlardan birindeki birlikler Viyana surlarının üç kilometre kadar yakınına sokulmustu. Diğer kanattaki kuvvetler ile Kara Mustafa Paşa'nın Sankt Ulrich'te bulunan karargâhının arası üç kilometreden biraz fazlaydı. 

Büyük taarruz için bütün cephe boyunca hazırlıklar yapıldı ve harekât öğleden sonra güneşin kavuran sıcağı altında 3.20'de yine sol cenahtan başladı. Türkler Krottenbach'ın Viyana tarafında, 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Heiligenstadt'ın güneyinden Kanal'a uzanan hat boyunca mevzilenmişti. Öncelikle Hıristiyan ordusunun merkezindeki kuvvetler, ardından Lehler bu savunma hattının güneybatıya sapmadan önceki kesimine yüklendiler. Türkler boşuna direndi. Kısa süre sonra da süratle Kara Mustafa Paşa'nın sol kanadındaki savunma hattına doğru geri çekildiler. Habsburg birliklerinden bazılaп Viyana'ya en yakın kuşatma hatlarına doğrudan saldırırken bir bölümü de sağa döndü. Cephenin merkezinde ise aynı şey olmuştu: Saksonlar ile imparatorluk birlikleri taarruza geçtikten sonra birden sağa yöneldiler. Aynı zamanda Lehler de askeri güçleri- nin tümüyle Türklerin ana kuvvetleri üzerine yüklendi. Savaş kısa bir süre belirsizlik içinde devam etti. Ancak Degenfeld ve bizzat Maximilian Emanuel komutasındaki Bavyera birliklerinin darbesi ve bunları takiben kuzeyden gelen birlikler Türklerin bu cenahtaki direncini zayıflattı. Ardından hücuma kalkan Leh süvarileri Türkleri güneye doğru sürdü. Bazı Türk birlikleri yerlerini terk etmeden inatla dövüşüyordu;”3 sırtları Wien Nehri'ne dönüktü. Ancak bunlar da yenik düşüp düşman süvarileri arkalarında at oynatmaya başlayınca, Kara Mustafa Paşa çembere alınmak ve Macaristan'a doğru geri çekilme imkänını kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu arada sadrazamın muhafız birlikleri batıdan ordugâha giren Leh kuvvetlerine karşı umutsuz bir savaş veriyordu. Ordugâhın kuzeyinde ise yeniçeriler ve diğer kapıkulu birlikleri hâlâ kahramanca çarpışıyordu. Waldeck komutasındaki Frankenliler savaşın bu son safhasında Sobieski'ye büyük destek verdiler. Türkler tam bir çöküntü içindeydi. Hofburg'un karşısındaki siperlerde bulunan askerler, ordugâhın yardımına koşmaları emredilince kaçmayı tercih ettiler. Ardından Kara Mustafa Paşa korku ve telaş içinde geri çekildi. Bu feci şartlar altında boşuna açtığı sancak-ı şerifi ve parasının büyük kısmını yanına almayı başarabilmişti. Diğer Türk komutanlannın ve birliklerinin birçoğu savaş alanını zaten birkaç saat önce terk etmiş bulunuyordu. Ve Hıristiyanların büyük zaferlerinden, Osmanlıların da büyük yenilgilerinden biri böylece sona erdi. Saat beş buçuğa yaklaşırken savaş bitmiş, Viyana kurtulmuş ve yağma başlamıştı. 

İrlandalı bir subay o günkü olayları kısaca kendine özgü biçimde şöyle anlatır:53 


Eğer zafer ant içtiğimiz kadar mükemmel olmadıysa buna sebep, sabahtan akşama dek kovaladığımız, bulundukları yerlerden tek tek söküp attığımız halde dönüp de bizimle yüzleşecek cesarete sahip olmayan düsmanlanmızın yüreksizliğidir. Biraz cesur olsalardı onlara galebe çalamazdık. En uzun boğuşma Lehistan kralının olduğu yerdeydi. Toplanni ve askerini harcayarak onları mağlup etti ve bu onun şanına şan kattı. Düşman, ardında bütün ordugâhını, çadırlarını ve eşyalarını bıraktı. Zamanla daha pek çok ayrıntı öğreneceğiz. 


9 


Zaferin sonuçları 


Macaristan içlerine ilerleyiş 


Bu unutulmayacak günde Hıristiyan komutanların elleri tabii kalem değil kılıç tutuyordu. Çarpışmalar devam ederken sadece bir kişi, Marco d'Aviano, imparatora mektup yazarak savaşın Türkler aleyhine döndüğünü bildirmişti. Leopold'un teknesi o sıralarda nehir aşağı yol almaktaydı. İmparator Krems ile Tulin arasındayken ona umutlu ancak yine de endişeli satırlarla cevap verdi. Hava karardıktan sonra durum hakkında daha iyi bilgi sahibi olmuştu. Jan Sobieski ise karısına 13 Eylül pazartesi akşamına kadar hiçbir şey yazmadı. Sonra, Kara Mustafa Paşa'nın harabeye dönen ordugâhındaki muhteşem otağında o gece kalemi eline aldı.! Ona göre her şey bir anlık zafer ve şöhretten ibaretti. Sağ cenahı oluşturan Leh kuvvetleri son Türk taarruzunun en ağır yükünü göğüslemiş, insanı şaşırtacak güzellikte eşya ve malzemeyle donatılmış büyük ordugâha ilk girenler de Lehler olmuştu. Bunlardan dolayı zafer kendisinindi. Mektubunda, sadrazamın devekuşu ölmüş, papağanı uçup gitmiş olsa da, Lehistan kraliçesi, “Bana hiçbir şey getirmedin” diye savaştan eli boş dönen kocasına çıkışan bir Tatar prensesi gibi davranamayacak diyordu. Zira mağlup olan 150.000 (ya da 300.000?) Türk'ten geriye kum gibi hazineler, mücevherler, pek değerli eşyalar ve sancaklar kalmıştı. Öte yandan Sobieski, esas hazinenin ricat başlamadan önce kaçırıldığını ve yağmacı Leh askerlerinin Türklere ait ambarlardaki stoklara zarar verdiğini de inkâr etmiyordu; örneğin barut fıçılarını sebepsizce havaya uçuruyorlardı. Ancak bunaltan sıcak havanın, bağlarla kaplı kırsal alandaki acımasız savaşın bu cesur askerlerin moralini bozduğunu düşünüyordu. Elde ettigi büyük başarı Sobieski'nin başını döndürmüstü.? Aynı gün Papa XI. İnnocentius'a “Geldik, gördük ve Tanrı fethetti” diye yazdi.5 Bu sonuca ulaşmakta Tanrı'nın kendisini kullandığından en ufak kuşkusu da yoktu. Çevresinden aldığı övgüler bu inancını güçlendiriyordu. Sobieski bazı Alman prensleri ve komutanlarıyla 13 Eylül günü erkenden Türklerin kuşatma tesislerini inceledi. 
Sonra da hep birlikte Viyana'ya girdiler.* Starhemberg'in verdigi ziyafete katılmadan önce Augustinus Kilisesi'nin Loretto Sapeli'nde dua edildi. Sofrada mağrur ve tumturaklı konuşmalar birbirini izliyordu. Sobieski ve diğer davetliler, aralarındaki bu sağlam dostlukla sonbahar aylarında Türkleri Macaristan içlerine sürebileceklerini söylüyorlardı. Daha sonra Sankt Stephan'a gidildi. Burada toplanan kalabalık kahramanın etrafına coşkuyla üşüştü ve Sobieski de duyduğu şükranı dualarında dile getirdi. Kutsal Marco d'Aviano savaş meydanındaki cengâverlerin üstünde havada duran kumruyu görmemiş miydi? 

Lehlerin fazlaca öne çıkan bu abartılı davranışı Habsburg makamlarını şaşırtmıştı. Viyana surlarına ilk ulaşanlar Habsburg birlikleriydi. Oysa Türk ordugâhına ve savaş ganimetlerine Leh kralı sahip çıkmıştı. Öncelik, o sırada Tuna üzerinden gelen İmparator Leopold'a aitti ve kendi başkentine bütün diğer prenslerden önde onun ayak basmış olması gerekirdi. Viyana'ya ilk olarak Sobieski'nin girmesi, Habsburg sarayı mensuplarının temmuz ayında kenti alelacele terk etmesinden duyulan utancı artırmıştı. Kralın gösterişli girişi ve halkın onu doğal olarak coşkuyla karşılaması, sarayın hizmetinde olanların yüzünü kızartıyordu. Halkın coskusunu haklı bulmalarınarağmen sınırlamaya çalıştılar. Sobieski bu tür başarıların debdebeli biçimde yansıtılmasında ısrarlı olmayı kendi bakış açısından yerinde buluyordu. Pek çok düşmanı vardı, özellikle Lehistan'da. Seçimle gelmiş bir kral olarak üstün yeteneğini gerek orduya gerekse halka kanıtlamak için hiçbir fırsatı kaçırmayı göze alamazdı.” 

Zafer haberi dönemdeki koşulların elverdiği hızla savaş meydanından Batı Avrupa'ya yayılmaya başladı.” 13 Eylül akşamı Linz'e kadar bütün tepelerde yakılan işaret ateşleri etrafa zafer saçıyor olmalıydı. Fakat sarayın tedbirli diplomatları, Viyana'da bulunan Kont Souches'ten Linz'deki eşi kontese gidecek habercileri Souches alayından bir yüzbaşının gerçek bilgilerle gelişine kadar beklettiler. Oysa Sobieski yanındaki Fransız mühendis Dupont'u daha savaş sona ermeden alelacele Kraköw göndermişti. Pallavici- 


* Sobieski'nin kendine şöhret sağlama yeteneği en ilginç yanlarından biriydi. Kraliçeye yazdığı 13 Eylül tarihli mektubunu bir “gazete” olarak tanımlıyor ve “Bunu aynen böyle kullanmanı arzularım” diyordu. Bazen yayımlanmadan önce mektuplardan hangi bölümlerin çıkarılması gerektiğini bile belirtirdi. 
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ni habercinin 16 Eylül sabahı on buçukta, kraliçe katedralde dua ederken vardığını, ardından Sobieski'nin sadrazamın karargâhından yazdığı uzun mektubun geldiğini anlatır. Kral bu arada yardımcısı Talenti'yi, en değerli ganimet olarak bilinen Hz. Muhammed'in sancağı ve papa ile doçlara yazdığı tumturaklı mektuplarla birlikte İtalya'ya gönderdi. Sancak Alpler'in güneyinde kentten kente teşhir edilerek Roma'ya ulaştı. Fakat birkaç hafta sonra Lehistan kralı tarafından papaya gönderilen bu armağanın büyük önem taşımayan bir Osmanlı sancağı olduğunun anlaşılması düş kırıklığı yarattı. Talenti'nin ziyaretleri her yerde dükkânların kapanmasına, havai fişeklere, mutluluk ve şükran gösterilerine sebep oluyordu. Venedik'ten ayrıldıktan sonra yola çıktığı haberi Roma'ya kendisinden önce varmıştı. 25 Eylül'de kente girdiğinde halk onu karşılamaya hazırlanmıştı bile. Bu arada Neuburg prensi Tuna kıyısındaki Neuburg'da oturan yaşlı babasına Viyana'dan sevindirici haberleri iletti. Anhalt Kontu Johann Georg Brandenburg elektörüne (0 sırada Berlin'den uzaklarda avlanıyordu), Francis Taafe de İngiltere'deki erkek kardeşine zafer haberlerini ilettiler. Hannover'de yaşayan Ernst August'a haberi yetiştirmek için dörtnala yol alan kuryenin varınca düşüp öldüğü mezar taşında yazılıdır.9 Daha sonraları imparatora, Sobieski'ye ve savaşa katılan diğer komutanlara tebrikler yağmaya başladı. En başta Lorraine Dükü Karl'a batı ülkelerinden gönderilen kutlama mektupları kâtibi tarafından kopya edilerek sağlam bir ciltte toplanmıştı. Düzyazı ya da nazım tarzında çeşitli dillerde yazılmış mektupları içeren bu arşiv günümüze ulaşmıştır. 

13 Eylül pazartesi bütünüyle parlak bir gün olamadı. Karl Starhemberg'in verdiği ziyafete katılmamıştı. Sobieski ile arasındaki görüş ayrılığı saatler geçtikçe artıyordu.” Karl, bozguna uğramış Türk kuvvetlerinin derhal üstüne gidilmesi görüşündeydi. Sobieski ise sabah yaptıkları toplantıda bunun söz konusu olmadığını söylemişti. Askerleri yorgundu; bir gün önce diğer birliklerden çok daha uzun bir mesafe kat etmişlerdi, dinlenmeleri gerekiyordu. Karl dayattı ve sonuçta öğleden sonra hareket etmeye karar verildi. Karl sonraki birkaç saati hazırlanmakla geçirirken Sobieski Viyana'ya girmişti. Geç vakit karargâhına dönen kral harekete geçmeyi yine reddetti. 14 Eylül salı günü bu kez Karl zor durumda kaldı: İmparator Viyana'ya varmıştı. Onu karşılamak, refakat etmek, askerin denetlenmesi, kente törenle giriş ve takdim seremonilerinin hazırlanması, ziyafetlerin ve şükran duaları- nın düzenlenmesi gerekiyordu. Öte yandan Viyana surları dışında 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bekleyen Sobieski şimdiyse müttefiklerinin isteksizliği yüzünden harekâta devamının engellenmesini protesto ediyordu. Her iki tarafın başka şikâyetleri de vardı. Almanlar Osmanlı ordugahının ganimetlerine Lehlerin el koyduğunu biliyorlardı. Ayrıca Türklerin erzak ve cephane ambarlarını yaßmaladıklarının ve kullanılabilecek stoklara zarar verdiklerinin de farkındaydılar. Oysa Lehlerin de sıkıntıya düştüğü durumlar oluyor, Viyana'dan ekmek almak için yaptıkları talepleri Habsburg subayları sert bir şekilde geri ceviriyordu.® 

İmparator ve Lehistan kralı salı günü bir araya geldiler. Buluşmada uygulanması gereken protokol hakkında yardımcılarının aralarında yaptığı görüşmelere rağmen kısa süreli, nahoş bir olay yaşandı. Leopold müttefikini top atışları ve bayraklarla törensel biçimde karşılamak istiyordu, ancak ona kendi topraklarında öncelik tanıması kesinlikle söz konusu olamazdı. Jan Sobieski ise konumunun mümkün olan en mükemmel şekilde bizzat imparator tarafından kanıtlanmasında ısrar ediyordu. Leopold ve maiyeti atlarına binerek Viyana'nın doğusunda Leh birliklerinin konuşlandığı Schwechat yakınlarına gittiler. Sobieski de etrafını kuşatan muhafizlariyla at üstünde onu karşılamaya çıktı. Leh muhafızlardan hiçbiri bayrak taşımıyordu. İkisi de atlarının üstünde karşı karşıya geldiler. Böylece kıdem açısından birinin diğerinin sağında olması gibi seremonilerde büyük önem taşıyan sorun da ortadan kalkmış oldu. Şapkalarını aynı anda çıkarıp giyerek birbirlerini selamladılar. Sonra birkaç dakika Latince konuştular. Leopold minnettarlık duygularını dile getirdi. Sobieski de Karl'ı ve Habsburg askerlerini övdü. Kralın sinirleri son derece gerilmişti. Buna rağmen içinde bulundukları zor durumda iki tarafın da saygıdeğerliği korundu. Ancak Sobieski oğlu Jacob'u Leopold'a takdim etmek istediğinde imparator buna karşılık vermeyince gururu kırılan Sobieski de buluşmanın ardından Leh birliklerini denetlemeye giden Leopold'a refakat etmedi. İmparator Marco'ya o günü anlatan mektubunda memnuniyetini belirtmiş, Sobieski ise kraliçeye buluşmadan duyduğu hoşnutsuzluktan bahsetmişti. Jacob'un tuttuğu çocuksu fakat bilgiler içeren günlükte Leopold”un atına hâkim olmakla uğraştığı yazılıdır.? 
İmparatorun bu ters davranışı hakkında Alman ve Leh yazarları sonradan pek çok yorum yaptılar. Bu olayın ilerdeki gelişmeleri en ufak şekilde etkilediğini sanmıyoruz.!9 Büyük zaferin hemen ardından yaşanan bu kısa süreli sürtüşmeye rağmen aralarındaki ittifak sağlamlığını korudu. 


305 


Daha da önemli diğer bir olay Elektör Johann Georg'un aniden Saksonya ya dönmesiydi.11 Kendisi bunun nedenini ne o zaman ne de sonradan açıkladı ve herkesi şaşırtan ani bir kararla hareket etti. Birlikleri de 15 Eylül'de Saksonya'ya doğru uzun yolculuklarına başladılar. Elektör gitmek zorunda olduğunu Klosterneuburg'dan yazdığı kısa bir mektupla Leopold'a bildirdi. Alaylarından birinin verdiği büyük kayıplar, Avusturya topraklarında Protestanlara kötü davranılması, ordusu sefere çıktıktan sonra Saksonya'nın savunmasız kalması —Brandenburg birlikleri Dresden'in oldukça yakınında konuslanmıstı- Johann Georg'un Viyana'yı bu kadar erken terk etmesinin nedeni olarak gerek o dönemde gerekse daha sonraki tarihçilerin ileri sürdükleri gerekçelerdi. Linz'deki Venedik elçisinin söylediği gibi Saksonlar “dayanıksızdı”. Alaylanrın savaştaki olağanüstü başarısını izleyen kırk sekiz saat boyunca layık olduğu itibarın gösterilmemesi muhtemelen elektörün kendisini dışlanmış hissetmesine sebep olmuştu. Saksonlar ele geçirilen ganimetlerden de doğru dürüst bir pay alamamıslardı. Bunlara Sobieski el koymuştu. Karl'ın savaş meclislerindeki etkin önderliği inkâr edilemezdi. Bavyera elektörü de Habsburg sarayı mensuplarıyla teklifsiz bir yakınlık içindeydi. 
Oldukça rekabetli bu ortamda Johann Georg en renksiz ve en az etkili kişi olarak kalmıştı. 

Azim sahibi komutanlardan biri daha Viyana'dan ayrıldı. Waldeck Türklerle savaşa devam edilmesini istemiyordu.17 Ayrıca, birliklerinin Viyana'dan öteye geçmesi için Franken prenslerinin onayı gerektiğini ileri sürdü. Ardından hastalandı ve Klosterneuburg'a çekildi. İyileştikten sonra görüşlerini daha da güçlü bir ifadeyle savunmayı sürdürdü. Ona göre doğu sorunu artık çözümlenmiş, öte yandan imparatorluk ve Hollanda Leopold'un desteğine hiçbir zaman şimdiki kadar ihtiyaç duymamıştı. Türkler kesin bir yenilgiye uğrayarak ufukta kaybolup gitmişlerdi. 
Waldeck XIV. Louis'nin alaylarının Hainault'u harabeye çevirdigini ve Rhineland'i tehdit ettiğini biliyordu. Orange Dükü William ona yazdığı mektuplarda Alman kuvvetlerini doğudan batıya kaydırması için ricalarda bulunmuştu. Waldeck bu nedenle Borgomanero'ya destek vermek üzere Linz'e döndü, zira İspanya elçisi doğu ile batı arasındaki öncelik konusunu hâlâ aynı heyecanla savunmaktaydı. 

Viyana surları dışında başka uyumsuzluklar da yasanıyordu.!? 
Perşembe, cuma ve cumartesi günleri üst üste toplantılar yapıldı. 
Karl, Maximilian Emanuel'in Leopold'un bazı bakanlarından aldığı cesaretle bağımsız komutanlık peşinde olduğunu fark etmeye başlamıştı. Emanuel çok önemli bir Türk müstahkem mevki olan Uyvar'a yapılacak seferin komutanlığını üstlenmek istiyordu. Buna hırslanan Karl umutsuzluğa kapılarak görevinden ayrılmak isteyince konu unutuldu. Maximilian Emanuel de derhal Münih'e geri döneceğini açıkladığı sırada hastalandı. Emrindeki kuvvetlerin Macaristan'da kullanılmasına izin verip vermeyeceği hususu da bir süre belirsiz kaldı. Birlikleri de Tuna'nın kuzey yakasına geçmişti. Aslında prenslerin ve generallerin memnuniyetsizliği son bulmak bilmiyordu. Leopold 15 Eylül'de, uzun kuşatma süresince Viyana'yı savunan Starhemberg'e hak ettiği mareşal rütbesini verdi. Sachsen-Lauenburg dükü bunu kendi statüsüne saygısızlık kabul edip derhal itirazda bulundu ve eşyalarını toplatarak ordudan çekildi. Caplirs, Leslie, Salrn ve Aeneas Caprara da durumlarından şikâyetçiydiler. Caprara'nın söylediğine göre kendisi albay rütbesi taşırken Starhemberg henüz bir gönüllü idi. Bu arada askerlerin çoğuyla birlikte Maximilian Emanuel, Waldeck ve Karl dizanteriye yakalandılar (Karl hastalığı hafif atlatmıştı). Tuna'nın güneyindeki kırsal bölgenin Türkler tarafından talan edilmiş olması, nehri aşmak için Tulln’den aşağıda herhangi bir geçiş imkânı bulunmayışı ve kuşatmanın son gününe kadar Viyana'da yaşanan yiyecek kıtlığı, askerlerin ve atların gıda konusunu Habsburg levazımcıları için ümitsiz bir sorun haline getirdi. Akla en yatkın görüş, birleşik ordunun çoğunu yeniden sefere sürmekti. Kaçakların, savaş tutsaklarının, Yanık ve Komârom komutanlarının anlattıklarına göre Türkler bozgun halindeydi. Bu fırsat kolay ele geçmezdi. 17 Eylül'de Lehlerin başı çektiği birlikler nehrin sağ yakası boyunca ilerlemeye başladı. İki gün sonra da Leopold Viyana'dan ayrılarak Linz'e döndü. 

Zaman zaman yeni bir çatışmaya girmenin kazanılan zaferin etkilerini yok etmesinden çekinen, zaman zanıan da atılgan ve istekli olan Sobieski ilk başlarda düşmanın peşinden gidilmesini istiyordu. Kırsal alanın ürkütücü çıplaklığı karşısında -Sobieski kraliçeye “Arabistan çöllerine benziyor” diye yazmıştı— Karl'ın bu stratejiyi uygulanıanın mümkün olmadığı görüşüne giderek katılıyordu. İlk iş erzak temini için ordunun işgale uğramamış arazilerde konaklamasını sağlamaktı. Bu, en azından, Bratislava'nın aşağılarında nehrin karşı tarafındaki Schütt'e varabilmek demek- 
(1.14 Ancak bu durumda köprü inşa edilmesi sorunu ortaya çıkıyordu. Tuna üzerinde köprüler olmaması, Sobieski'nin birliklerini süratle geri çekerek Lehistan'a geri dönme seçeneğini de -bunu bir ara düşünmüştü- ortadan kaldırıyordu. 

Le Begue’nin verdiği bilgilere göre Karl kent kurtarılınca Tulin'deki yüzer köprüye ait teknelerin akış aşağı Viyana'ya getirilmesini daha 7 Eylül'de emretmişti. Aynı emir 13 Eylül'de tekrarlandı.!5 Ne yazık ki ödeyecek para olmadığından teknecilere yol verilmişti. O sırada Leh birliklerinin Moravya üzerinden Tulin'deki köprübaşına hâlâ ilerlediği tahmin ediliyordu. O ya da bu sebeple, ciddi bir gecikme yaşandı. Gerekli erzak ve malzemenin nehri geçmesi de gecikince tüm ordu 23 Eylül'e kadar Tuna'nın güney yakasında mıhlanıp kaldı. Sonunda istihkâmcılar Bratislava'nın hemen aşağısındaki köprüyü yeniden inşa ettiler. 
Ordu böylece, Lehlerin hantal yük katarıyla birlikte nehri aşarak Schütt'e doğru yol almaya başladı. Bu iş tamamlanınca tekneler de akış aşağı Komârom'a sevk edildi. 

Bir hafta sonra, 2 Ekim'de, Sobieski ve Karl Komârom'un birkaç kilometre kuzeyindeki Visvâr'da bir görüşme yaptılar. Yağışlar başlamış ve Uyvar'da Türk kalesinin bulunduğu kırsal bölge sularla kaplanmıştı. Arazi taarruz için elverişli değildi. Bunun üzerine Pârkâny'ye (Ciğerdelen) doğru ilerlemeyi kararlaştırdılar. Burası Tuna'nın kuzey yakasında, Estergon'dan karşı kıyıya uzanan Türk köprüsüne hâkim bir noktadaydı. Köprü Uyvar'ı Budin'e bağlayarak Türklere Thököly'yi ve Macarlarını baskı altında tutma imkânı sağlıyordu. 


II 


Sadrazamun ólümü 


Kara Mustafa Paşa savaştan iki gün sonra —sağ gözü sarılı olarak- Yanık civanna geldi. Çarpışmalar son safhasına ulaşmadan emir almaksızın Viyana'yı terk eden Türk birlikleri buraya kendisinden önce varmışlardı. Paşa ve onu izleyenler Râba Nehri'ni geçtikten sonra doğuya doğru kaçmaya devam etmek isteyenler ile paşanın emirlerine boyun eğenler arasında şiddetli carpısmalar başladı. Civardaki üzüm bağlarında saklanan Hıristiyan esirlerden Luigi Marsili olanları sinsi bir zevkle izliyordu. İsyan bastırıldıktan sonraki birkaç gün neler olduğuna dair elimizdeki pek az bilgiye göre büyük ümitsizliğe ve yeise kapılan sadrazam başına çöken faciayı düşünüp duruyordu.!6 Viyana'da yaşanan felaket sultanın sarayında itibarını düşürecekti. Buna karşılık IV. 
Mehmed'in devleti kendi adına yönetmesi için tayin ettiği sadrazamlarına son yirmi beş yıl boyunca güven duymuş olması belki de bu durumu telafi edebilecekti. IV. Mehmed karşı koyamayacağı zor bir durumla yüz yüze gelmeden değişiklikler yapmaya yanaşmayacak kadar asabi ve tembel bir politikacıydı. Kaldı ki bu yenilgi imparatorluğun bütünlüğüne zarar vermemişti ve Kara Mustafa Paşa Macaristan'da hâlâ rakipsiz bir güce sahip bulunuyordu. Hudutların ötesinde yapılan bu seferin yenilgiyle sonuçlanmasının nedeni ihanetti. Suçlular cezasını çekmeliydi; hepsi bundan ibaretti. Eğer girişilen seferin sonunda düşman yenilgiye uğrasaydı, kimse Tanrı'nın yardımından, onun kulu olan Osmanlı sultanının ve sultanın masum kulu Kara Mustafa Paşa'nın gücünden kuşku duymayacaktı. 

Viyana yenilgisinin sorumlusu olan hain beceriksizlerin başındaki günah keçisini seçmek kolaydı. Sadrazam hiç vakit geçirmeden Budin Beylerbeyi İbrahim Paşa ile diğer bazı komutanları Yanık dışındaki ordugâhında idam ettirdi. Yaşlı paşa aslında iki yönden suçluydu: O yılın başından beri Kara Mustafa Paşa'nın politikasına karşı çıkmakla kalmamış, bundan da önemlisi Macaristan'dan Avusturya'ya yol alırken izlediği stratejiyi de onaylamamıştı. Aynca karısı sultanın kız kardeşlerinden biri olduğu için kişisel ilişkileri de tehlike yaratabilirdi. Belgrad ve Edirne'deki politikacılar Viyana seferinin nasıl yönetildiğine dair ciddi bir araştırma yapılmasında israr ederlerse, İbrahim Paşa'nın onları etkileyeceğinden sadrazamın hiç kuşkusu yoktu. Kaldı ki savaş alanında “Ben size söylemiştim” diyebilecek önemli bir komutanın varlığına tahammül edilmezdi ve bu aynı zamanda cesaret kırıcıydı. Kanlı idamların ardından Kara Mustafa Paşa neyi niçin yaptığını güzel cümlelerle anlatarak kendini mazur gösteren bir mektup hazırladı ve Belgrad'a gönderdi. 

Sonra da iyice küçülen ordusunu yeniden düzene sokmak ve canlandırmak gayesiyle üç gün bu ordugâhta kaldı. Viyana önlerindeki Alman ve Leh birliklerinin, Türk ordugâhında bulunan 
malzeme ve erzak stoklarını ellerine geçirmelerine rağmen 12 
Eylül'den sonra yokluk çektiğini, askerin hasta ve bitkin düştüğünü biliyoruz. Türklerin ise ne durumda olduğu hakkında elde çok az bilgi vardır. Prens Anaf den Lorraine Dükü Ката ve Sobieski'ye arada bir gelen mesajlarda Osmanlı ordusunun acınacak halde olduğu belirtiliyordu.!7 Sadrazam belki de bu nedenle cephe- deki sorumluluğu artık doğrudan yüklenmemesi gerektiği kanısına varmıştı. Bu çok tehlikeli olabilirdi. Düşmanın nasıl bir yol izleyeceğini bekleyip görmek için Budin'e çekildi. Karl ve Sobieski taarruza geçer de bir yenilgiyle karşılaşılırsa komutanlar suclanacak, savaşın zaferle sonuçlanması halinde başarı onun olacaktı. 
Öte yandan Thököly Kara Mustafa Paşa'dan kendisiyle görüşmek istediğini bildiren sert bir mesaj aldı, ancak bu çağrıya gitmedi. 
Thököly İbrahim Paşa'nın idamından sonra buna cesaret edememişti. Gerçekten de cezalar ve korku sadrazamın emrindeki komuta zincirini giderek zayıflatıyordu. Yeniçeri ağasının bile idam edilme ihtimaline karşı kendisini muhafızlarıyla koruma altına aldığından bahsediliyordu. Birkaç gün sonra Türk mahkümlar da esirdüşmeyi ya da savaşta can vermeyi, sadrazamın emriyle boğdurulmaya tercih ettiklerini söyleyerek Ciğerdelen'deki asi davranışlarını mazur göstermeye çalışacaklardı.18 

Leh kuvvetleri 6 Ekim'de Ciğerdelen yakınlarına vardı.!? Alman süvari birlikleri onların bir hayli gerisinden geliyordu. Star- 


* Erdel prensi son savaştan önce sadrazamın izniyle Viyana'dan ayrılmıştı. 
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hemberg komutasındaki piyadeler ise hâlâ Schütt'teydi. Komutanlar askerin ertesi günü dinlenerek geçirmesini kararlaştırdılar. 
Buna rağmen Sobieski aniden fikrini değiştirip Ciğerdelen'deki Türk kuvvetlerine taarruz etti. Ancak hatalı sevk ve idare yüzünden Leh birlikleri tam bir bozguna uğradı. Türkler arazinin engebelerinden yararlanmasını bilmiş ve Estergon'dan köprüyü geçerek yetişen takviye kuvvetlerini de savaşa sokmuşlardı. Sobieski, oğlu Jacob ve diğer yüksek rütbeli komutanlar esir alınmak ya da ölüm tehlikesiyle burun buruna geldiler. Bozgun halinde geri çekilmeye başlayan Lehler, arkalarından gelen müttefik birliklerinin düzeni ve disiplini sayesinde kurtuldular. Piyadeler savaşa ertesi gün katıldı. Böylece 16.700 Alman ve 8.000 (ya da 10.000) Leh askeri yaklaşık 16.000 kişiden oluşan Türk kuvvetinin karşısına dikildi. Leh subaylarından çoğunun morali bozuktu ve vakit kaybetmeden kışlık ordugâhlarına dönmek istiyorlardı. Kral ise dayatıyordu; Karl ve Leopold'a hiçbir zaman bu kez olduğu kadar sadakat göstermemisti. Subaylarını azarlıyor ve aşırı baskı yapıyordu. Pek uzakta olmayan Thököly ne yazık ki Türklerin yardımına gelmedi. Nehrin karşı yakasındaki Tatarlar da yerlerinden kımıldamadı. Türkler Ciğerdelen'in elverişsiz savunma hatlarındaki siperlerinden fırlayarak kendilerinden sayıca üstün olan düşmana çılgınca saldırdılar. Hıristiyan kuvvetler Türkleri kısa zamanda çembere alarak bir saatlik boğuşmadan sonra nehir kıyısına sürdü. Savaş alanına getirdikleri toplar da köprünün ortasını çökertti. Türk askerlerinden bir kısmı tahrip olmuş köprüden geçmeye çalışırken bir kısmı da bulabildikleri tahta parçalarına tutunup yüzerek kaçmaya çabalıyordu. Savaşı izleyenler- den pek çoğu o yıl yaşadıkları en dehşet verici ve en büyük katliama tanık olduklarını söylemişlerdi. Köprü gerçek bir ölüm geçidine dönmüştü. Çöken yerleri cesetlerle doluyor, askerler bunların üzerinden tırmanarak Estergon tarafında köprüyü taşıyan teknelere ulaşmaya çalışıyorlardı. Boğularak ölenlerin sayısı giderek artıyordu. İki bin kadar Türk askeri Tuna'nın kuzey kıyısı boyunca Peşte'ye doğru kaçmayı başarmış, bir o kadarı da nehri geçerek Estergon'a ulaşabilmişti. Esir edilenlerin sayısı bin iki yüzdü, ölenler ise dokuz bin. 

Kara Mustafa Paşa gücünü hemen hemen yitirmiş durumdaydı. Tatar hanını azlederek yerine Giray sülalesinden bir başkasını geçirdi. Kendisi de ertesi gün Budin'den ayrıldı. Aralarındaki ilişkiyi koruyabilmek için sultanla yüz yüze görüşmeyi amaçlıyordu. Ne yazık ki IV. Mehmed savaştan iki gün önce Belgrad'dan 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aynlarak Edirne'ye doğru yola çıkmıştı. Sultanın gidişi, görünüşe bakılırsa, Macaristan'daki olaylarla bağlantılı değildi. Ancak bu durum Tuna boyunca sultanına yetişmeye çalışan sadrazam için çok tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bir darbe olmuştu. 

Yüzer köprünün tekneleri bir kez daha akış aşağı sevk edilerek Estergon'un biraz yukarısında demirlediler. Lehler savaşı sürdürmek istemiyordu fakat Sobieski kararından ani bir dönüşle Türklere son bir darbe indirmeyi kabul etti. 1.200 askerden oluşan bir Brandenburg birliği ve 1.200 atlısıyla gelen Maximilian Emanuel de onlara katıldı.20 Köprüler 19 Ekim'e kadar kullanılır duruma gelmişti. Üç gün sonra da Estergon kuşatıldı. Kara Mustafa Paşa kaleye kalabalık takviye kuvvetlerini boşuna göndermişti. Türkler savaşmaya istekli değildi. Kasaba çok geçmeden düştü ve içindeki müstahkem mevkiler kuşatıldı. Savunduğu kalenin yüksek ve dik bir yamacın tepesinde olmasına rağmen buradaki garnizonun komutanı kaçınılmaz sonucu geciktirmekte yarar görmediğinden müzakere teklif etti. Sonunda Türkler askerlik şerefine uygun bir törenle teslim oldular ve 4.000 savaşçı ile 6.000 
sivil kaleyi terk etti. Haber Belgrad'a ulaşınca Kara Mustafa Paşa Estergon'da bulunan birçok yüksek rütbeli subayın idamı için emir verdi. Bunların arasında ileri gelen yeniçeriler de vardı. Oysa yeniçeri ağası çoktan Belgrad'ın yolunu tutmuştu bile. 

Sultan Edirne'de divan topladı. Yapılan görüşmeler hakkında güvenilir bilgiye sahip değiliz. Ancak İstanbul'da tehlikelerden uzak, güvence altında yaşayan Fransız elçisinin anlattıklarına göre divan üyeleri içine düştükleri karanlık durumla yüzleşmek zorunda kalmıştı. Elçi notlarında “Emperyalistlerin Estergon'u ele geçirdiğini az önce öğrendim. Huzursuzluk, tahrik, kargaşa ve şiddet her geçen gün artıyor. Hedef ise sadrazam ile sultanın bizzat kendisi” diye yazmıştı.2! Bizzat sultana karşı olmak! 
Hükümette değişiklik yapılmasının ve sert kararlar almanın zamanı gelmişti. Haberciler Belgrad'a at koşturdu. Burada yeniçeri ağasıyla planlar yapıldı. Sonra da, 25 Aralık'ta sadrazamın huzuruna çıktılar. Sultanın emriyle kendisinden yetkisini temsil eden mühr-i hümayunu, sancak-ı şerifi ve Kâbe'nin anahtannı iade etmesini istediler. Kara Mustafa Paşa boyun eğmiş ya da eğmek zorunda kalmıştı. Sordu: “Bana ölüm var mı?” “Olmak gerek” cevabını alınca, “Allah nasıl emrettiyse” dedi. Cellat elinde kemendiy- le öne çıktı. Sadrazam Kara Mustafa Paşa Hıristiyan dünyasının Noel gününde can verdi.22 

Bütün bu olaylar, Estergon'un ele geçirilmesi ve sadrazamın 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ölümü, ülkelerarası Habsburg politikasındaki gelişmelerde dönüm noktaları oldu. Viyana kurtarıldıktan sonra sadece ihtimal olarak görülen bir husus, kazanılan zaferlerden sonra zorunluk haline dönüştü: Bu cephede saldırgan bir politika izlemek ve Türk Macaristanı'na sefer ya da bir seri seferler yaparak bölgeyi yeniden fethetmek. Leopold hükümeti Rheinland'ı savunmak uğruna bu zorunluğu geçmiş yıllardaki gibi bir kenara itemezdi. 
Olaylar böylece batıda barış yanlısı, doğuda ise askeri bir stratedinin uygulanmasına yol açarak Habsburg politikasındaki dengeyi bütünüyle değiştirdi. Bu nedenle 1683 yılı Avrupa tarihinin akışında yeni bir dönem açmış oldu. 


III 


Thököly ve Sobieski 


Habsburg ve Lehistan orduları 1683 Ekimi'nde Macaristan'da sadece kati bir zafer kazanmış olmadılar. Sonu gelmeyecekmiş gibi görünen muhaberata ve tartışmalara yol açan sorunlara rağmen iki hükümet arasındaki işbirliği giderek gelisti.23 Jan Sobieski'yle yaşanan sürtüşmeler Habsburg bakanlarını Viyana'nın kurtuluşundan hemen sonra büyük ölçüde rahatsız etmeye başlamıştı. Türklerden kalan ganimetlerin adil dağıtılmaması, Sobieski'nin kişisel itibarına verdiği aşırı önem ve Leopold'la buluşması, şimdi ise askeri açıdan izlenecek yol ve bunun nasıl uygulanacağı, birliklerin temel ihtiyaç maddelerinde çekilen sıkıntı bu huzursuzluk için yeterli nedenlerdi. Ancak hiçbir şey Sobieski'nin Thököly'ye davranışı kadar sinir bozucu olmamıştı. Lehler, Leopold'la aralarındaki antlaşmaya göre Macaristan'ın fethinde işbirliği yapmak zorunda değillerdi. Kaldı ki Thököly'yi hem Türklere hem de Habsburglara karşı desteklemenin Lehistan çıkarlarına daha uygun olduğu da şüpheliydi. Dağların ötesinde, Kraköw'da, kraliçenin çevresindekiler oğlu Jacob'u Macarların, Thököly'nin yardımı olsa da olmasa da, soydan bir Macar prensi olarak kabul edeceklerini boşuna düşlüyorlardı.24 Kral 1683 yılının ilk yarısında Hermann von Baden ve arkadaşlarının tercih ettiği yatıştırma taktikleri benimsemişti. Fakat Habsburgların bakış açısından önem taşımasına rağmen, Linz'de bulunan Baden'in çevresi şimdi Sobieski'yi bu konuda destekleyecek kadar güçlü değildi. Aksine, kralla birlikte Macaristan'a ilerleyen Leopold'un elçisi Zierowski'ye Lehlerin Thököly'yle görüşmesini engellemek için defalarca talimat verilmişti. Lorraine Dükü Karl Zierowski'yi destekliyordu. Linz'de bulunan Buonvisi krala yazdığı mektuplarda onu izlediği politikanın saçma ve tehlikeli bir entrikaya 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sebep olacağı hususunda önemle uyarmış, aynı zamanda papadan da duruma müdahele etmesini istemişti. Bunun üzerine XI. 
İnnocentius Sobieski'ye ciddi bir ikaz mektubu gönderdi. Hatta, Kraköw'da bulunan Pallavicini mevcut antlaşmanın esas metnin- de Türklerin “ve asilerin” müşterek düşman kabul edildiği hususunda Leh senatörlerini ikna etmeye çalıştı. 

Yapılan bütün bu eleştiriler Sobieski'yi hiçbir şekilde etkilememişti. En mantıklı görüşü benimseyerek Thököly'yi kazanma- nın Lehler için önemini savunuyor ve bunun gerçekçi bir politika olduğuna inanıyordu. Saksonyalı Johann Georg'un savaş meydanını alelacele terk etmiş olmasına bile üzüntü duyuyordu. Johann Georg Macar Protestanlar konusunda Leopold'un dikkatini çekecek konumdaki en uygun kişiydi. Estergon'un ele geçirilmesinden sonra Thököly'nin elçileri Sobieski'nin karargähına giderek taleplerini kendisine ilettiler.2> Bunlar yılın ilk aylarındaki taleplerden aşağı kalmıyordu. Sonraları Karl'ın da katıldığı görüşmeler ayrılıkçı Macarlar ile Avusturyalıların hiçbir zaman anlaşmaya varamayacaklarını göstermişti. Avusturyalılar kazandıkları zaferin gururu içinde Esterhâzy gibi kendilerine sadık kalmış Macarları dışlamak istemiyorlardı. Bir taraftan da ülkesinde kendisini eleştirenlere karşı değişik bir savaş açmış olan kralın sabrı taşmaya başlamıştı. Ordusunun büyük bir kısmı 12 Eylül'den beri Lehistan'a geri dönmek istiyordu. Son zaferlerin Sobieski taraftarlarına aşırı bir güç sağlamasına ülkede öfke duyanlar vardı. Yönetime tek bir ailenin el koymasından ya da onlara bu hakkın tanınmasından hoşlanmayanların kıskançlık duyguları kabarıyordu. Sobieski kraliçeye gönderdiği etkileyici ve fırtınalı mektuplarında Lehistan'ı askeri masrafların yükünden ve kendisinin de kabul ettiği gibi perişan olmaktan korumak, ayrıca 1684 başlarındaki sefere en iyi şekilde hazırlanmak için ordusunu Macaristan'da konuşlandırmayı düşündüğünü bildirmişti. Bu mektuplar her ne kadar kraliçeye yazılmışsa da aslında daha geniş bir kitleye hitap etmek gayesiyle kaleme alınmıştı. Yapılan savaş ve savaşın başarıyla devanunın bin yılda bir ele geçecek bir fırsat olduğunu, böyle bir şansın aziz ülkesinin geleceğinde tekrarlanmayabileceğini yazıyordu.29 Thököly sorunu kısa sürede Macaristan'da kışlık barınak sorunuyla iç içe girdi.27 Sobieski düşüncelerinde ve doğru kararlar almakta büyük hatalar yapıyordu. 
Leh birliklerinin ilerdeki ayları Macaristan'da geçirmesi halinde Thököly'nin egemen olduğunu iddia ettiği bu topraklarda kendisine karşı çıkmayacağına inanıyordu. Bu varsayıma dayanarak 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Yukarı Macaristan'da konaklama mekânlarının Habsburg ve Leh alayları arasında bölüştürülmesini Karl'la görüşerek bir anlasma- ya bağlamak istedi. Yürüyüşe geçtikleri tarih kasım ortasıydı. Aslında kale ve kasabaların kapıları ayrılıkçılar tarafından Lehlere kapatılmıştı. Çatışmalar çıktı. Sinirler gerildi ve insanlar öldü. Ortam bütünüyle anarşiye dönüştü ve Sobieski'nin politikasının bu safhası çöküntüye uğradı. Bu sonuç iki önemli gelişmeye yol açtı: Leh ordusunun büyük bir kısmı, kral da dahil olmak üzere, hududu aşarak Lehistan'a geçti ve Sobieski Habsburglarla ittifak yapmak zorunda kaldı. 

Bu arada Linz'deki bakanlar Macarlara karşı izlenecek politikayı gözden geçirip bazı kısmi değişiklikler yaptılar. Ocak ayında Bratislava'da kurulan komisyona 1683'te Thököly ya da Türk hâkimiyetini kabul eden ancak şimdi Leopold'a sadık kalmayı —komisyonun da tatmin olacağı şekilde— kabul edecek Macarları affetme yetkisi verildi. Fakat tahmin edilebileceği gibi, bazı sorunlar ortaya çıktı. Habsburg makamları orduya erzak sağlamak gayesiyle bu kimselerin arazi ve mülklerine el koymuştu ve askere konaklayacak başka yerler sağlamak da kolay olmuyordu. Kaldı ki kıdem gereği Macaristan Pfalzı'na, asilerin mülklerini ve topraklarını kullanmak hatta daimi olarak sahiplenmek hakkı da tanınmustı. Pal Esterhâzy'nin kişisel zaran çok büyüktü. Esterházy bu zararın karşılanmasını talep edince hükümet onu yatıştırmaya çalışmak zorunda kaldı, komisyon da elinden geleni yaptı.28 Thököly ile ona yakın cevredekileri dışlarken Drašković ve Batthyâny gibi yandaşlarını bağışladı ve ülkenin Habsburg çıkarlarına yaklaşımı daha ılımlı bir şekle dönüştü. Bu değişiklikte kısmen Sobieski'nin de payı vardı. En azından 1684 seferi Macaristan'daki huzursuzluktan pek fazla etkilenmeyecekti. 


IV 


Kutsal Ittifak (1684) 


Oldukca genis kapsamlı bir diger sorun daha bas gösterdi. Viyana’nın kurtulusundan sonra on binlerce kisi savas alanını, Avrupa'nın ortasındaki bu küçük arazi parçasını terk etmeye baslamıştı. Franken ve Bavyera'dan gelenler Almanya'ya geri döndüler. Habsburg birliklerine kış aylan için Bohemya ve Macaristan'da askeri bannaklar tahsis edildi. Lehler de önce doğuya, sonra da kuzeye yol aldılar. Türkler ise geri çekiliyordu. Kara Mustafa Paşa Tatarlar ile Eflâk, Boğdan ve Erdel'den gelerek Osmanh ordusuna katılmış takviye birlikleri uzaklardaki ülkelerine geri göndermişti. Savaşa katılmakta geciken tek kuvvet Litvanya birlikleriydi ve bunlar Lehistan'dan geçerek Moravya ile Macaristan topraklarında dolanıp duruyorlardı. Devlet adamları bu yeni koşullar altında gelecekteki ihtimalleri bir kez daha değerlendirmeye çalıştılar. Onları düşündüren bir konu da yenilgiden kaynaklanan sarsıntının Osmanlı İmparatorluğu'nun yapısında çözülmelere yol açıp açmayacağıydı. 12 Eylül'deki savaştan sonra Eflâk Prensi Şerban Kantakuzenos'un doğuya doğru geri çekilmesine rağmen kuşatma sırasında Kuniz'e zaman zaman yardımcı olması bu yönde ümit veren bir işaretti. Erdel Prensi Apafi de Budin civarındaki Hıristiyan komutanlarla temas halinde olmaya özen göstermişti. Türklerin Ciğerdelen ve Estergon'da uğradığı kesin yenilgiyle Osmanlı egemenliğinin tam bir çöküntüye yaklaşması halinde bu prenslerin cesaretlenerek taraf değiştirmek için fırsat kollayacakları düşünülebilirdi. 

22 Ekim'de Linz'de Kuniz ve Caprara'nın da katıldığı önemli bir toplantı yapildi.2? İmparator, Zierowski'yi Moskova'ya góndermeye çoktan karar vermişti. Şimdi de yardım için Rus çarının yanı sıra Tuna boylarındaki prenslere ve İran şahına başvurulması düşünülüyordu. Balkanlar'ın politikasında büyük tecrübeye sahip Erdelli bir Katolik olan Kont Czâky Lehistan üzerinden Eflâk'a gidip Kantakuzenos'la gizli bir görüşme yapmakla görevlendirildi. Bu arada Pallavicini Sobieski'nin Kazakları da harekâta katmak istediği haberini Kraköw’dan Roma'ya iletti. Kralın Podolya'daki Kamaniçe'yi geri almak isteği yeniden alevlenmişti. Bir zamanlar Boğdan voyvodası olup sonraları Türkler tarafından azledilen Petrescu'nun yönetimi tekrar ele geçirmek istediğini biliyordu. Öte yandan Tatarların Macaristan üzerinden ülkelerine dönerken Lehistan topraklarını yağmalamasından da korkuyordu. Onları engellemek için hem Petrescu'yu hem de Kazakları kullanmak iyi bir fırsattı. Yakın zaman önce yaşadıkları acı olaylardan sonra yüzlerce kilometre doğudaki Tatarlara taarruzu hedefleyen geniş kapsamlı bir stratejide Avusturyalıların da çıkarları vardı. Ekim sonlarına doğru Papalık'ın yorulmak bilmeyen elçisi Roma'nın vaat ettiği ek maddi kaynağın önemini heyecan içinde anlatıp duruyordu.?0 Sobieski, Lvov'dan ötede para ve malzeme yardımını sabırsızlıkla bekleyen Kazakların toplanıp hazırlanmasını şimdi hızlandırabilirdi. 

Aralık ayında Besarabya ve Boğdan'da çarpışmalar yeniden başladı. Petrescu ve Kazak önderleri Dinyester ağzında kayda deger bir zafer kazandılar ve bu başarı kısa süre sonra Kraköw'da ayrıntılarıyla yayımlandı.?1 Ancak kral yakın bir gelecekte Karpatlar'ın kuzeyine, doğusuna ve ardından prensliklere uzanacak büyük Leh taarruzu için ümit besliyordu. Hatta gözlerini çok daha uzaklara dikmiş, üç koldan yoğun bir hamleye girişmeyi düslemekteydi. Lehler ve Kazaklar doğuda, Habsburg ordusu da bu geniş cephenin merkezinde savaşırken Venedik kuvvetleri Yunanistan ve belki de Çanakkale üzerine yürüyebilirdi. Bu düşünce misyoner papazların Balkanlar'da, Papalık elçilerinin de Avrupa saraylarında tartıştığı eski bir tasarıydı. Venedik”i bunun içine çekmek konusu 1682-1683 yıllarında Leopold ile Sobieski arasında yapılan antlaşmadan önceki muhaberatta ve müzakerelerde yer almıştı. Şimdi ise adım adım gelişerek Mart 1684'te Linz'de karara bağlanacak Kutsal İttifak'la ilgili görüşmelerin temelini oluşturuyordu. Venedik de böylece kral ile imparator arasında sultana taarruzu hedefleyen antlaşmaya katıldı. Bu da bir diğer önemli zaferdi. 

Venedik'teki bazı siyasi çevreler, daha büyük sorumluluklar taşıyan ve Cumhuriyet'in zayıf yönlerini iyi bilen yetkililerin 1669'da Girit'in kaybından sonra Osmanlı İmparatorluğu'na karşı izledikleri tavizkâr tutumu eleştiriyorlardı.32 Bunlar Girit'in geri alınmasını arzuluyordu. Ayrıca, eğer sultan imparatoru mağlup ederek onu barışa zorlarsa, bu kez hiç kuşkusuz çok daha zayıf bir hasmın üstüne gideceği kanısındaydılar. Viyana XIV. Louis'yle uğraşabilmek için sultanla anlaşırsa, tehlike daha da geniş bir boyut kazanacaktı. Venedik hükümeti yine de 1683'ün kritik yaz ayları boyunca herhangi bir girişimde bulunmadan olayları izlemeye devam etmişti. Dalmaçya'daki başıbozuk kuvvetlerin Türk topraklarına akınlar düzenlemesi ve Türklerin de misillemede bulunması krizin belirsizliğini artırıyordu. İstanbul karşılık olarak büyük miktarda tazminat talep edince Venedik buna uysallıklaboyun eğmişti. Nihayet birtakım asılsız söylentilerin ardından Viyana'nın kurtuluş haberi Venedik'e ulaşmış, sonra da Sobieski'nin kâtibi Talenti Roma'ya giderken zaferin ganimetleriyle çıkagelmişti.33 
Elde kanıt olmamasına rağmen kendisine, düşmana karşı planlanan büyük sefere Venediklileri davet etmesi talimatı verilmiş olmalıydı. Talenti Roma'dan döndükten sonra papanın kalkanı altında gelişen Kutsal İttifak bazı zihinlerde daha da belirgin bir şekil aldı. Leopold o sıralarda Linz'deki Venedik elçisi Contarini'ye de gayri resmi yaklaşımlarda bulunuyordu.34 

Estergon zaferi Venedik'teki savaş yanlılarını güçlendirmişti. Diğerleri ise Balkan halkları Osmanlı yönetimine başkaldırmadan önce herhangi bir girişimde bulunulmaması görüşünü savunuyordu. Almanya ve Flandre’da meydana gelen olaylar ve bu olayların Linz'deki saray politikasına yaptığı etkiler onları endişelendirmekteydi. Tam bir vatansever olan Contarini bu son durumu en iyi değerlendirecek kişiydi ve imparatorla taarruza yönelik güç birliği için sürekli baskı yapıyordu. Königsegg bu konuda ittifak yapılması teklifini aralık başlarında resmen acıklayarak ortak düşmana açılacak savaşa Moskova ile İran'ın da katılabileceğini söyledi. Öte yandan Leopold'un Venedik'teki elçisi de buradaki toplantılarda büyük çaba gösteriyordu. Venedik dini yetkiler ve imtiyazlar konusunda XI. İnnocentius ile aralarındaki uyuşmazlığı sonunda halletti ve Roma'daki Venedik elçisi ile Venedik'teki Papalık elçisi ayrıntılar üzerinde hararetli görüşmelere başladılar. Marco d'Aviano da güç birliği konusunda destek veriyordu; ne de olsa Venedik kendi ülkesiydi. Kutsal İttifak'ın sağlayacağı çıkarları savunanlar aralık ve ocak aylarında birbirine kenetlenmiş komitelerde muhaliflerine galebe çaldılar (bu komiteler ünlü Venedik anayasasının temel niteliklerinden biriydi). Kısa aralıklarla yapılan seçimler sonucunda komitelerde meydana gelen üye değişikliklerinin yarattığı sorunları çözümlediler. Contarini'ye Linz'deki görüşmeleri yürütme yetkisi tanındı. Buraya Lehistan'dan da bir temsilci gelmişti. Papalık elçisi de aralarındaki görüş ayrılıklarını gidermeye çalıştı. Sobieski ve Leopold'un bakanları Venedik Cumhuriyeti'nin doğrudan Çanakkale'ye taarruz etmesini ve Türklerle savaşacak Venedik kuvvetlerinin antlaşmada gemi ve asker adediyle belirtilmesini istiyordu. Ayrıca Macaristan kralının Dalmaçya üzerinde eskiden beri süregelen hükümranlık talebiyle ilgili sorunlar da vardı. Venedik doğal olarak buraya tekrar hâkim olmak arzusundaydı. Ancak Contarini ve Buonvisi bir yolunu bulup bu talepleri dikkate almaktan kaçındılar. Lehler ve Avusturyalılar da konunun üstüne gitmediler ve ittifak imparator ile Lehistan arasındaki esas antlaşmanın onaylanmasından on iki ay sonra, 5 Mart 1684'te tamamlandı. O yıl kazanılan büyük zaferler Lehistan, Macaristan ve Akdeniz üzerinden Osmanlı İmparatorluğu'na ortak bir taarruzun düzenlenmesine yol açtı. Son iki yüz yıl boyunca doğrudan tehdit altında bulunan üç Hıristiyan ülke ortak bir girişim için ilk kez olumlu bir anlaşmaya varmış oluyordu. Kısa zaman sonra da birçok Alman prensliğinin kaynaklarını kullanmaya başladılar. Osmanlı İmparatorlu-Éu'na açılan 1683-1699 savaşını son haçlı seferi olarak tanımlamak pek abartılı olmaz. 

Moskova'yı bu sefere katmak için yapılan girişimler başanlı olmadı. 1681 öncesinde sultan ile çar arasında Ukrayna'da yapılan savaşların etkisi akıllı kişiler için apaçık ortadaydı: Bu savaşlar Osmanlı kuvvetlerini batıdan uzak tutmuştu.3 Lehlerin Türklerle savaş istemesi ve yeteneği Rusya ile Lehistan arasındaki dostça ilişkilere de bağlıydı. Eğer Leopold bu iki ülke arasında barışın devamını sağlayabilirse bunun Hıristiyan ittifakına önemli katkısı olacaktı. Ne yazık ki Rusların Lehlerle sürdürdüğü görüşmeler, Zierowski daha Rus hududuna varmadan çok önce çöküntüye uğradi.56 Olumlu bir işbirliği artık söz konusu değildi. Ancak elçi yine de Moskova'ya gitti. Maiyetinde profesyonel diplomatlardan başka kendisinin sağlık konularıyla ilgilenen Johann Schmidt adında bir Cizvit de bulunuyordu. Schmidt, Habsburg politikasının farkh bir yönünü temsil ediyordu. Litvanya'da faaliyet gösteren Cizvitler Roma'dan yardım isteğinde bulunmuşlardı. Moskova'da yaşayan bir avuç Katolik için -sartlar uygun olduğu takdirde- bir şeyler yapmak ve misyonerlik faaliyetinde bulunmak istiyorlardı. 
1684 Haziranı'nda Zierowski ve Schmidt'e çok daha nüfuzlu biri 
katıldı: Peder Carlo Vota. Son derece kurnaz bir müzakereci olan 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Vota, Moskova'nın önde gelen devlet adamlarından Galitzin'i kendi tarafına çekmişti. Sonuçta, yapılan siyasi görüşmeler hiçbir yere varmadı ancak Zierowski dönerken Moskova'da bir misyoner delegasyonu bıraktı. Delegasyonun başlıca sorumluluğu kentteki küçücük Katolik topluluktu ve masrafları da Habsburg hükümeti tarafından karşılanıyordu.?” Viyana zaferinin mümkün kıldığı bu önemsiz girişimden belki de çok etkin sonuçlar alınması mümkün olabilirdi. Ateşli Katolik yanlıları XVI. yüzyıldan beri Rusya'ya nüfuz etmeye çalışmamışlar mıydı? Ancak yapılan hesaplar yanlıştı. 
Ve nitekim Büyük Petro kuşağı Ruslar, Kuzey Avrupa Protestanlarının teknolojilerini Roma'nın din anlayışından daha kolay öğrenebileceklerini kısa zamanda gösterdiler. 

İran'ın Nahçıvan kentindeki Katolik piskoposu Dominiken Sebastian Knabb 1683'te Lehistan'da bulunuyordu.38 Yanına XI. 
İnnocentius'un Süleyman Şah'a yazdığı 12 Haziran tarihli mektubunu da almıştı. Papa mektubunda, şahın bu kritik dönemde Türklere karşı kendilerine destek vermesini diliyordu. 12 Eylül'- den sonra Sobieski ve Leopold, Knabb'dan şaha başka mektuplar da götürmesini istediler. Bu mektuplarda sultanın uğradığı son büyük bozgundan yararlanmak için onlarla birlikte ortak taarruza katılması için başvurulmuştu. Knabb sonunda Moskova'ya geldi?? ve buradan şahın sarayına ulaştı. İran'daki Avrupalı Katolikler Hıristiyan elçilerin şahı Türklere savaş açmak konusunda ikna edemeyeceğini biliyorlardi.*? Kutsal İttifak hiçbir zaman şahın desteğini kazanamadı. Aynı şekilde Habeşlerin sultana karşı Mısır'a saldırması için kışkırtılabileceği konusundaki beklenti de sonuç vermedi. Bütün bu hayal ürünü tasarılar döneme âit politikalann bir özelliği olarak kaldı. 

Sobieski benzeri bir yaklaşımla Hollandalı ve İngiliz kaptanlann Papalık bayrağı altında Türk limanlarına ve gemilerine taarruz etmeleri için İnnocentius'a teklifte bulundu.41 Papa bunu kesinlikle reddetti ancak XIV. Louis'nin Roma'daki elçisine daha önceleri de çok kez söylediği bir öneriyi tekrarladı: Hıristiyanlığa en derinden bağlı olan Fransa kralı büyük donanmasını ortak düşmanın üzerine góndermeliydi.4? Kral ise bu teklifi geri çevirdi. 


V 


Lüksemburg'un düşüşü 


XIV. Louis sahip olduğu deniz gücüyle sultanı etkisi altına almak istiyordu. Amiral Duguesne'nin 1681 ve 1682'de Ege'ye gönderilmesinin nedenlerinden biri buydu. 1683'te Türklere karşı Leopold'a destek vermek uğruna Batı Avrupa'daki çıkarlarını feda edemezdi. Buna karşılık ticari ve ideolojik nedenler Batı Akdeniz'deki korsanlara acımasız saldırılarda bulunmasını haklı kılıyordu. İşte XIV. 
Louis'nin haçlı seferi bu saldırılardı ve Hıristiyanlık uğruna savaşıldığı için hem kendisi hem de Fransız halkı tatmin edilmiş oluyordu. Oysa Tunus ve Cezayir gibi Müslüman kaleleri İstanbul'dan çok uzaklardaydı ve buralara yapılacak saldırılar sultanın gücünü hiçbir şekilde yıpratmayacaktı. 

Duguesne'nin savaş gemileri 1680'den beri korsanlarla savaşıyordu.43 1682'de Cezayir'i topa tuttuktan sonra Haziran 1683'te buraya tekrar gelmişlerdi. Fransız donanması çok güçlü olmasınarağmen Cezayir karşı koymaya kararlıydı. Bu direniş, kentteki Fransız konsolosunun vahşice idamıyla doruk noktasına ulaştı. 
Louis 25 Temmuz tarihli mesajında Duguesne'ye düşmanın tamamen imha edilmesi talimatını verdi. 10 Ağustos tarihli bir diğer mesajında amirali kenti ele geçiremediği için başarısız olmakla suçluyor, elinde bol miktarda bulunan yeni ve çok güçlü havanlarla acımasızca topa tutmasını emrediyordu. Bu toplar o ay içinde Viyana'ya saldıranların ve savunanların kullandıklarına kıyasla teknik açıdan görülmemiş bir yenilikti. Cezayir'in akıbeti daha dört hafta belirsizliğini korudu ve sonunda Fransızlar geri çekilmek zorunda kaldılar. Viyana'da savaş doruk noktasına yaklaşırken Louis hâlâ ses getirecek bir zaferi ümitle bekliyordu. Aynı sıralarda, ağustos ayı ortalarında, birliklerini İspanyol Hollandası'na sevk etmeye karar verdi. Hiç kimse Brüksel'deki Genel Va-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Letters of Gold, 


UPON THE 


GATES of VIENNA: 


In Honour of thoís Illuftrious Hero’s, and in perpetual Memory of the late Famous Vi&ory obtained over the TURKS, before the Walls of Vienna. 


ea Y the Sanctity aod Liberality of Pope INNOCENT the XI. 


Xİ) By the Counlel and foduftry of the Auguft Empetour Leopold 1, 


7 By the Happy Succefs and Expedition of JOHN 
the Ш. Kiog of Poland. 


3 By the Induftry of —— Duke Ele&or of Zevaria. 
eer ol ee ne cor ыш 
By Ge Vigilance of CHARLES Duke of Lorrain in the Field: By the Conftancy and Courage of £raefler, Count Staremberz, within the Walls, In fine, by the United Strength 
Of the Fighting Empire, and Praying Priefthood. 
By the admirable Concord of all in the beft Can&. 


VVith the Help of JESUS CHRIST, 
Without the Help of the Moft Chriftian 3 
Againft the Моќ Anticbriftian 

VIENNA ftands Freed. 
The Tarkib Power Totters. 
Rebellion Fails. 
The Gatcs of Sirigonime open. 
Happy AUSTRIA (for which GOD always doch Wonders againik the Turks and Frexch ) Arifes from her Afhcs, and (after Devaflation) TRIUMPHS. 
You therefore, that are Enemies, Fear GOD , Fighting for Leopold. 
You that are Subjetts , love Leopold, Fighting for GOD. 
You that are Rebells, expe the utmaft Ruine. 
You that are Loyal, hope for a perfet VICTORY. 
For though the powcrs of the Ayr, Earth and Hell be moved, at laft 


The Chrifli Саф will Trixmpb. 


LONDON, Printed by 7. м, for W. Davis , MDCLXXXIV. 


MON ARCH. 


Türklerin Viyana önlerindeki yenilgisini bildiren, orijinal kırmızı mürekkeple 1684'te Londra'da basılmış bir İngiliz afişi. 
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li Grana'run yardımına koşacak durumda değildi. Leopold'un girişimde bulunması da kesinlikle söz konusu olamazdı. Eğer İspanyollar Flandre'da yenilgiye uğrarsa, Passau ya da Linz'deki elçilerine Leopold'un sarayında gösterilen ilginin devamı imkânsızdı, zira saray, imparatorlukta ve Hollanda'da Louis'nin şartlarına uyan bir uzlaşmaya hâlâ karşıydı. Halbuki Louis o sıralarda Cezayir fatihi ve Kuzey Afrika'daki Hıristiyan tutsakların kurtancısı olarak tüm Avrupa'yı etkileyeceğini düşlüyordu. 

Ancak bu karmaşık dönemde Louis'nin hesaba katması gereken birtakım daha kişisel sorunları da vardı.** Temmuz sonlarında Fransa kraliçesi aniden öldü. Kendisi yaşamı boyunca krala “hayır” dememiş, bu nedenle (Louis'nin de kabul ettiği gibi) onun büyük saygısını kazanmıştı. Şimdiyse kral, çok daha güçlü irade- ye sahip ve üzerindeki etkisi son yıllarda giderek artmış olan Madam de Maintenon'la anlaşmak zorundaydı. Louis onunla kurallara aykırı bir beraberlik istediğinde “hayır” diyebilirdi. Madam de Maintenon'un 1683 yılının ağustos, eylül ve ekim aylarında yazdığı mektuplardaki üstü kapalı dokundurmalar, kralla ilişkilerinin geleceğini belirlemeye çalıştığını göstermektedir. Bu olağanüstü bir ilişkiydi “sur l’article de Louis et Françoise” 12 Ağustos'- ta (Türklerin Viyana'nın ön tabya duvarını aştıkları gün) Madame de Maintenon sırdaşı Madam de Brianon'a “Kral için hiç durma- dan dua etmesini, eğilimlerinin ve alışkanlıklarının aksine hareket edebilmesi için Tanrı'nın lütfuna her zamankinden çok ihtiyacı olduğunu” söylüyordu. Fontainebleau'de ikisi arasında sürekli bir savaş vardı. Louis eylül başlarında kolundan yaralandı ve hükümeti sonbaharda Touraine'e taşımak için yaptığı plandan vazgeçti. Eylül ortalarında gizlice evlenmeye karar verdiler. Tören ekimin ikinci haftasında gerçekleşti. Sarayla ilgili bir diğer değişiklik de aynı zamana rastladı. Colbert 6 Eylül'de ölmüş ve işgal ettiği makamları elde etmek için birbiriyle yarışan namzetler arasında seçim yapmak gerekmişti. 

Louis'nin kişisel sorunu ile Fransa'nın 1683 yazında ve sonbaharında izlediği dış politika arasında kanıtlanmış bir ilişki yoktur. Ancak Fontainebleau'de kralın aklı, imparatorluğa müdahalede bulunmak için yapılan önerileri önemsemeyecek ve bazı tavizler elde etmek için birliklerini derhal Tuna'ya sevk etmeyi düşünmeyecek kadar başka şeylerle meşguldü. Birkaç yıldan beri Türklerin Habsburglar üzerindeki baskısını Leopold'dan tavizler koparmak gayesiyle bir kaldıraç gibi kullanmıştı. Viyana kuşatması bu baskıyı doruk noktasına ulaştırmış, Louis de bunu 1683 
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Ağustosu'nda hiç duraksamadan sürdürmüştü. Passau'daki elçisinden aldığı mesajlarda -en azından ay sonuna kadar- kentin düşmesine pek ihtimal verilmiyordu. Aynı zamanda İstanbul'da bulunan Fransız elçisinden gelen uzun raporlar Osmanlı ordusunun askeri becerisini şiddetle eleştiriyordu. Bu bilgiler Leopold'a yardımı reddederek onun direnme gücünü zayıflatmak ve papanın tüm Hıristiyan devletlere yaptığı çağrıyı geri çevirmek için geçerli bir neden oluşturuyordu. İmparatorlukta bir anlaşma sağlanması hedeflenerek sadece kırk gün süreli*? bir teklifle Regensburg Dieti'ne gözdağı vermek Louis'nin amacına uygundu. 
Öte yandan imparatorluğa birlikler sevk ederek anlaşmaya varılmasını zorlamak, papayla ciddi sürtüşmelere girmekten kaçınan Fransız din adamları ile soylularını büyük ölçüde rahatsız edecekti. İnnocentius 1682'de Louis'nin dini politikasını genelde kınamıs, o yıla ait Gallikan Yasaları'ndaki temel ilkeleri de dolaylı olarak eleştirmişti. 

Bu nedenle Fransız Kilisesi, Katolik halk ve kral Hıristiyanlığa bağlılıklarını etkin biçimde kanıtlayacak kararları desteklediler. 
Donanmanın Akdeniz'deki harekâtı bu kararlardan biriydi. Bir di- geri de Protestanlara düşmanca davranmaktı. Bu politikanın uygulamasına Mayıs 1681'de Huguenot: ailelerin üstüne asker yollamakla başlanmıştı. 1683 Temmuzu'nda Vivarais ve Dauphine'de silaha sarılan Protestanlara karşı da birlikler gönderildi. 

Fransızların Leopold'a duyduğu husumet bu nedenlerle yumuşamıştı ve kriz ortamında sultanla açıktan açığa bir anlaşmaya gir mek söz konusu olamazdı. Madam de Maintenon Louis ve Louvois'ın politikasını doğrudan etkileyememiş olsa bile Paris'teki Papalık elçisi Ranuzzi'nin ağustos ayında ona değerli armağanlar vermesi, Maintenon'un da papaya şükranlarını iletmesi manidardır. 
Roma'yla bağları tümüyle kopartmak Maintenon'un dostları ve çevresi tarafından nefretle karşılanacaktı. Bossuet'nin 1 Eylül'de Marie-Therese için Saint-Denis'de yapılan cenaze töreninde gür 
sesiyle yaptığı konuşmayı buna örnek göstermek mümkündür. 46 
Bossuet “Uyuşmazlık, hatta bu kelimenin gölgesi dahi kraliçe ve bütün dindarlarda nefret uyandırdı” diyordu. “Sakın hataya düşmeyelim: Papalık makamı Fransa'yı hiçbir zaman dışlayamaz, Fransa da Papalık makamına karşı görevlerini göz ardı edemez. Bunların saygıyla kabul edilip gereğinin büyük bir itaatle yerine getirilrnesi zorunludur.” Ardından görkemli cümlelerle Türklerin Macaristan ve Avusturya'yı işgalinin dehşetini vurgulamış ve onlara Girit ve 


* XVI. ve XVII. yüzyıllardaki Fransız Protestanı. (ç.n.) 
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Râba'daki (1664) büyük kahramanlıkları anımsatarak, “Louis düşmana, Fransız silahlarının galebe çalacağını bir kez daha hatırlattı ve cesur girişimleriyle bir zamanlar korkulu rüyası olduğu Avusturya'nın koruyucusu oldu” demişti. Bossuet bu konuşmayı yaptığı gün Mareşal d'Humières komutasındaki Fransız birlikleri savaş ilan etmeden İspanyol Hollandası'na giriyordu.47 

O günlerde, Türkler Viyana kapılarıru zorlarken doğru olan politika imparatorluğa taarruz etmemek ve ona bağlı devletler üzerindeki Türk baskısını kullanarak bir diğer ülkeyi —İspanya'yı— köşeye sıkıştırmaktı. İmparatorluğa bağlı devletler İspanya'nın yardımına koşamayacak kadar meşguldü. Kuzey Almanya prenslikleri ise, kısmen Fransız politikasının da etkisiyle, Baltik’ta süregelen kriz yüzünden şaşkın haldeydi. 48 Louis, Louvois ve Colbert de Croissy gerçekten de durumu inceden inceye değerlendirerek karar almışlardı. Grana sert bir bildiriyle meydan okumasına rağmen direnecek güce sahip değildi. D”Humieres önce Courtrai'yi ardından Diksmuide'yi ele geçirdi. Meslektaşı Crequi Lüksemburg'u topa tutarken Hainaut ve Flandre'ın bazı yerleri vahşice tahrip ediliyordu. İspanyollar güçsüz kalmıştı. Hepsinden önemlisi, kendi halkının tepki duyduğu koruyucuları Orange Dükü William'ın uzun hükümdarlığında önceki ve daha sonraki dönemlerine kıyasla gereken desteği vermemesiydi. 

William'ın güçsüz kalışının nedenlerinden biri yardımcısı Waldeck'in Leopold hükümetinden gerçek bir destek sağlamaktaki başarısızlığı oldu.49 

Lorraine Dükü Karl'ın ordusuyla Macaristan'a girmemesi için Viyana'da sarf ettiği çabalardan olumlu bir sonuç alamayan Waldeck ardından Linz'e gitmişti. Burada Habsburg danışmanlarını ve Bavyera ya dönmek üzere olan Maximilian Emanuel'i imparatorluğu acilen harekete geçirmek için ikna etmeye çalıştı. Elektör 17 Kasım'da, Westfalen ve Nijmegen antlaşmalarını prensipte korumakla yükümlü olan devletler “birliğine” katıldı. Waldeck 
18 Kasım'da Habsburg bakanlarının yaptığı bir toplantıda hazır bulundu. Görüşmelerde, 1684 başlarında Lahey'de yapılacak toplantıya diğer heyetlerle birlikte Leopold'un temsilcisinin de gönderilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda Fransız tehdidi altında bulunan Flandre ve diğer bölgelerdeki acil durumla ilgili ortak bir politika belirlenmesi hedefleniyordu. 50 Kısa süre sonra imparator Lahey görüşmeleri için kendi sözcülerinden biri olarak Waldeck'i tayin etti. Tatsız eleştirilere hedef olabileceği için bu görev Waldeck'in canını sıkrusü. Belki de Leopold'un danışmanları kendilerinin yürütmeye yanaşmadıkları bir politik sorumluluğu kasten onun omuzlarına yüklemek istemişlerdi. Waldeck 1683 sonlarına doğru Lahey'e hareket etti. William onun gelişini endişeyle bekliyordu. 

Doğu Avrupa'daki durum, Macaristan'ı yeniden fethetmek ve Balkanlar'da ayaklanma hareketleri başlatmak için Habsburg hükümetine giderek daha uygun bir ortam hazırlıyordu. Hükümet bu fırsatı ele geçirmek istiyor ve batıdaki olaylara Waldeck, William ve Grana kadar yakın ilgi duymuyordu. Yıl sonuna do$- ru Borgomanero Leopold'la yaptığı kişisel görüşmede yardım talep ederek aksi halde İspanya'nın XIV. Louis'yle anlaşacağını bildirdi. İmparator İspanyolların kendilerini kurtarmak için ne çapta bir kuvvet tahsis etmeyi düşündüğünü iğneleyici bir dille sordu.5! Linz dek hükümet Madrid'in aralık ayında resmen savaş ilan etmesinden hoşlanmamıştı. Bu durum pasif bir politika sürdürmeyi daha da güclestiriyordu. Leopold'un danışmanları, William ve Waldeck'in aksine, Brandenburg ve Saksonya'nın İspanya'ya ait topraklarda XIV. Louis'ye karşı koymayı düşünmemesinden memnundular. Bu husus 1684 ilkbaharında bir kez daha Dresden ve Berlin'e giden Lamberg tarafından doğrulanmıştı. Öte yandan Hannover ve Brunswick prensliklerinin bu sıralarda Fransa'yla bir savaşa katılacak durumda olmadıklarını da biliyorlardı. Ernst August ve Georg Wilhelm'in büyük masraflara rağmen kış ayları boyunca Danimarka ve Brandenburg'a karşı hazır durumda tuttuğu birleşik kuvvetleri ürkütücü bir güçtü. Ancak etrafları düşmanla çevriliydi ve Emst August politikasını degiştireceği ve Louis'yle uyum içinde olması gerektiği hususunda 
1683 Temmuzu başlarında Leopold'a imada bulundu.>2 Aralık ayı 
geldiğinde imparatorluğun Fransa'yla barışçı bir anlaşmaya varmasında ısrar etti ve Orange Dükü William ve İspanya'yla birleşme cesaretini göstermedi. Lahey'deki toplantıya Hannover'den bir temsilci göndermenin zamanı geldiğinde kendisine verilen talimatlar herhangi bir olumlu taahhüt altına girmesini engelleyecek şekilde düzenlendi. 

Toplantı kararlaştırılan tarihte başladı. Konuşmalar sürerken William Hollanda'da düşmanlarıyla savaşıyordu.53 İspanya'ya yardım için diğer güçlerin vereceği sözün onları tatmin edeceğini ümit ediyordu. Ancak dış ülkelerdeki Hollanda elçilerinden gelen raporlar İspanyolların zayıf durumda olduğuna ve sevilmediğine işaret ediyordu. Lahey'deki yabancı gözlemciler de, Flemenk ülkelerinde yaşanan gerilimin XIV. Louis ile İspanya kralının uyuşmazlığı konusunda Hollanda'nın etkin bir girişimde bulunma şan-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Sum ortadan kaldırdığını kısa zamanda fark ettiler. Waldeck, valisi olduğu Maestricht'teki silah ve cephane depolarını çoğaltırken, William Gelderland'a asker yığmaya çalışıyor, Groningen ve Friesland eyaletleri ise kendi birliklerini geri çekiyordu. 54 Amsterdam Belediyesi uzlaşmaya yanaşmayan tutumundan vazgeçmedi ve William'ın müttefikleri muhtelif hudutların savunma planları üzerinde saatler harcadıktan sonra giderek ilgilerini kaybetmeye başladılar. 18 Mayıs'ta Louis sağlam surlarla çevrili fakat yetersiz bir garnizonla savunulan Lüksemburg'u kuşattı. Vauban kente yaklaşmakta en ustaca taktiklerini uyguluyordu. Kusatmanın hızla gelişmesi Grana ile William'ın umutlarını söndürmüştü. Çaresizlik içinde son bir girişim daha yapıldı ve Waldeck bir diğer görevle Almanya'ya doğru yola cıktı.°° Maximilian Emanuel'in iyi niyetine güveniyor ve Ernst August'un beklenmedik bir davranışla hâlâ müdahale edebileceğini düşünüyor, hepsinin ötesinde, imparatorluğun geleceğinin çok nazik bir safhada olduğuna Habsburg sarayını inandırmak istiyordu. 

Waldeck Macaristan'da kazanılacak bir zaferden sonra ordu birliklerinin Fransa'ya karşı bir harekâta yönlendirilmesi için Leopold'un bakanlarını bir yıl önce ikna edebilirdi. Şimdiyse böyle bir girişim hâlâ fevkalade bir önem taşıyor muydu? 

XIV. Louis o zamandan beri ordusunun büyük bir kısmını Flandre ve Lüksemburg seferlerine yönlendirmişti, böylece bu bölgede Avusturya Habsburglannın müttefiklerinin güçsüz ve bölünmüş olduğunu eskisinden çok daha açık biçimde gözler önüne sermişti. İmparatorluğun korunması ve Alsace ile Strasbourg'un yeniden ele geçirilmesi, Hollanda ve Kuzey Almanya ya da Bavyera ve Avusturya'dan gelecek kuvvetlerin kullanılmasıyla mümkündü. Hollanda, İspanya ve Kuzey Almanya Aşağı Ren ve Meuse arasındaki bölgeyi bile korumaktan âciz görünüyordu. Avusturya ve Bavyeralılar ise Tuna boylarında daha kolayca kazanılacak başarıların peşindeydi. Türklerin saldırılara karşı zayıf olduğunu üst üste uğradıkları ciddi yenilgiler ortaya koymuştu. Sonuçta ve XIV. Louis'nin eskiden beri Strasbourg (zaten ele geçirmiş bulunuyordu) ve Lüksemburg'dan başka isteği olmadığı varsayılarak Habsburg sarayında Hermann von Baden ve Borgomanero'nun temsil ettiği görüşe duyulan ilgi azalmaya devam etti. Karl (Viyana ve Estergon'da kazandığı zaferlerden sonra) ve Maximilian Emanuel, Buonvisi ile XI. İnnocentius'a gittikçe artan bir yakınlık duymaya başlamışlardı. Leopold, Hermann von Baden ve Waldeck'ten ziyade, bir haçlı seferi düzenlenmesini isteyen Marco d'Aviano'ya kulak veriyordu. 1683-1684 kış döneminde imparatorlukta sadece 10.000 kişilik bir Habsburg kuvveti mevcuttu. 
Batıya daha çok asker sevki için de hiçbir girişimde bulunulma- 
42.56 Hükümet Venedik'i Osmanlılara karşı ittifakın içine çekme- ye çalıştı ve Macaristan'a yapılacak bir sonraki seferin hazırlıklarını yürüttü. Karl 8 ve 24 Şubat tarihlerindeki askeri toplantılara başkanlık ederken Leopold Hermann von Baden'in itirazlarını bertaraf etmekle bizzat uğraşıyordu. Bu toplantılarda strateji üzerindeki sorunlar ayrıntılı olarak ele alınıyor ve Türklerle savaşın birkaç yıl süreceği varsayımından hareketle Habsburg kuvvetlerinin Tuna ve Drava vadilerine ineceği düşünülerek planlar yapıhyordu. Buonvisi cesur bir girişimle Habsburg topraklarında Kilise'yi vergilendirdikten başka papanın diğer yerlerden topladığı dini vergilerden de yararlanarak Habsburg gelirlerindeki açıkları azaltmaya çalışıyordu. Papa ve Papalık elçisi Fransa'yla mevcut uyuşmazlıkların giderilmesinde ısrar ediyorlardı. Yaptıkları talepler sonunda Avrupa politikasının gerçekleriyle uyum sağladı. 

Eğer XIV. Louis aniden ölse ve Lüksemburg'daki askeri harekât beklenmedik bir şekilde Fransa'nın aleyhine dönseydi. Alman ve Habsburg saraylannın izlediği politikalar yön değiştirebilirdi. Maximilian Emanuel -ernrindeki birliklerin acil bir durumda batı cephesine hareket için son birkaç aydan beri hazır durumda beklemesine ve onların Tuna'dan Macaristan'a ilerlemesi için müsaade vermeyi reddetmesine rağmen- söyleyeceği son sözün Habsburg hükümetinin kendi alaylarına vereceği emre bağlı olduğunu Waldeck'e bildirdi. Buna karşılık Leopold da Orange Dükü William ve diğer prenslerden kesin bir destek sözü almadan hiçbir şey yapamayacağını acikladi.57 Durum içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Lüksemburg 7 Haziran'da düştü ve Hollanda eyaletlerinin komutanı Louis'nin şartlarına boyun eğdi. William ile Grana ve İspanya hükümeti tam bir yenilgiye uğradıklarını kabul etmek zorunda kaldılar. Sonunda Leopold XIV. Louis'nin eskiden beri süregelen anlaşma teklifini görüşmeyi kabul etti. Bu teklif 1679 ile 1681 yılları arasında Fransa'nın ilhak ettiği imparatorluk toprakları ve Lüksemburg üzerindeki egemenliğiyle ilgili soruna açıklık getirmeyen, ancak buraları uzun yıllar işgal altında tutma hakkını tanıyan bir formüle dayanıyordu. Regensburg'daki pazarlıkta “mütareke” süresi yirmi yıl olarak tespit edildi ve görüşmeler 24 Ağustos 1684 tarihinde sona erdi. 


* İnnocentius Marco'yu özel olarak Münih'e göndermiş ve Osmanlılara karşı açılacak seferi her şeyin üstünde tutması ісіп Maximilian Emanuel'i ikna etmesini istemişti. 
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Louis'ye boyun eğmek hususunda verilen karar, Macaristan'dan gelen tatsız haberlerle aynı zamana denk geldi. Budin'in kuşatılması iyi gitmiyordu. Şimdi çok önemli bir noktaya gelinmişti zira Türklerle savaşmaktan artık vazgeçilemezdi. Budin'in fethi Leopold ve bakanlarının çoğu için Strasbourg, Freiburg ya da Lüksemburg'un geri alınmasının önüne geçmiş ve süratle üstüne gidilmesi gereken diplomatik ve askeri bir hedef haline gelmişti. Batı cephesinde aylarca süren dalaşmalardan sonra Tuna boylarındaki 1683 zaferlerinin, Habsburg devlet yönetiminin geleceğine köklü katkıları olmuştu. Osmanlı sultanına karşı, 1699'da Karlofça Antlaşması'yla son bulacak bir dizi sefere girişilmesi, bu zaferlerin yarattığı bir yükümlülüktü. XIV. Louis zaman kazanarak 1688-1714 yıllan arasında ülkesine karşı kurulan ittifakların yol açtığı savaşlarda Fransa'yı koruyacak o mükemmel savunma düzenini geliştirebilmiş, İmparator Leopold ve halefleri de yeni bir Macar imparatorluğunun sahibi olmuşlardı. 


VI 


Kuşatmadan sonraki Viyana 


Orduların Tuna aşağı ilerleyişi XVII. yüzyıl tarihindeki en önemli gelişmelerden biriydi. Bunu birkaç yıl sonra Büyük Petro döneminde Rusya'nın yayılışı izledi. Avusturya Habsburgları, Rusya ve Kraliçe Anne'in İngilteresi Fransa Krallığı'nın gücüne ulaştılar ya da en azından savaş alanlarında kazandıkları zaferler sayesinde Fransa'yla güç dengesini sağladılar. Budin, Lorraine Dükü Karl'ın komutasındaki kuvvetler tarafından 1686'da alındı. 
Maximilian Emanuel de 1688'de Belgrad'ı ele geçirdi. Habsburg kuvvetleri Erdel ve Macaristan ovaları üzerindeki hâkimiyetlerini her yıl biraz daha artırdılar. Bütün bu zaferlerin ilki olan Viyana'nın kurtuluşunda en büyük bedeli kentin halkı ödemişti. Bu nedenle bir imparatorluğun büyümesinden bahsederken —herhangi bir zaman dilimindeki karmaşık olayların ve kişilerin gerçek portrelerini yansıtmak istiyorsak— kuşatmayı izleyen yıllardaki Viyana'ya, buranın halkına ve onları çevreleyen kırsal kesime son kez bir göz atmak yerinde olur. 

Bu konuda faydalı istatistik bilgiler bulmak zordur. 1689 yılındaki kanıya göre Türk istilası sonunda Avusturya'da yarım milyon insan yaşamını yitirmişti. Bu inanılması güç bir sayıdır. Ancak hiç kuşkusuz 1679-1680'deki veba salgınları tüm yörenin çalışan insan nüfusunda ciddi kayıplara yol açmıştı — sadece Viyana'da ölenlerin sayısı 50.000'nin altında değildi. Sonra da toplum bu felaketin yaralarını henüz sarmadan 1683'te yaşananlar Tuna'nın güneyindeki Aşağı Avusturya kasaba ve köylerine ikinci darbeyi indirmişti. Ancak bu kez Viyana'da sivillerin uğradığı kayıp, 1679-1680 felaketinde ve kentin kırsal kesiminde yaşayanların 1683'te verdiği ölü sayısından azdı. Wienerwald nüfusunda- ki azalma öyle büyük boyutlara ulaşmıştı ki, bir tarihçi burasının 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“yeniden kolonileştirilmesi” gereğinden bahsediyordu. 58 Bu faaliyet uğranan kayıpları ancak yirmi beş yılda karşılayabildi. Aynı tarihçi kilise kayıtlarını gözden geçirerek Wienerwald'e yerleştirilen göçmenlerden muhtemelen beşte birinin Aşağı Avusturya dışından ve en çok Styria ile Bavyera'dan geldiğini anlatmaktadır. 
Harap olmuş bağlarda çalışan bu yabancıların gerekli tecrübeden yoksun oluşu Viyanalılar için sorun yaratmıştı. Daha kötüsü 1713'te yeniden yaşanan bir veba salgınıydı ve yine büyük kayıplar verildi. Uzun ve masraflı savaş yıllarından daha çok vergiye ihtiyaç duyan hükümet, vergiden muaf olmak isteyenlerin bombardımanına tutuldu. Oysa köylerdeki evlerin pek çoğu yıkılmış, arazilerde çalışan işçi sayısı azalmıştı ve halk eski değerlere göre belirlenmiş vergileri ödeyemiyordu. Yeniden yapılanma işleri son derece ağır yürüyordu. Aşağı Avusturya ve Rheinland Pfalzı bu dönemde orduların en çok tahrip ettiği bölgelerin arasındaydı. 

Kuşatma kalktıktan hemen sonra bazı konular aciliyet kazandı. 
Türkler geri dönebilirdi. Müttefiklerin ordusunu oluşturan birlikler çözülüyor, birbirlerine rakip liderler, aralarındaki kıskançlıkları halletmeye uğraşıyorlardı. Türk ordugâhından geride.kalanların sökülmesi ve işe yarayan malzemelerin Viyana'ya taşınması gerekiyordu. Daha da önemlisi, Türk istihkämlannın ikinci kez kullanılmaması için yerle bir edilmesiydi. Ancak işe başlanmadan önce mühendis Suttinger ile Anguissola bunların eksiksiz çizimlerini yaptilar.5? Ardından, kazılan siperleri ve yaklaşma kanallarını doldurmak ve şevi, askeri yetkilileri tatmin edecek şekilde temizlemek için yeterli bir işçi gücü faaliyete geçti. Belediye meclisinden 1.000 işçi temin etmesi istenmişti. Her ev bir işçi verecek ya da ücretini sağlayacaktı. Aynca, dağılmakta olan milis bölüklerinden 870 usta ile piyadelerin bir kısmı da bu işçilere katıldı. Yapılan itirazlara rağmen Aşağı Avusturya'daki arazi sahibi soylular kırsal kesimden zorunlu işçi gönderdiler. Bu arada Türk esirler Viyana sokaklarını temizlemekle görevlendirildi. Her açıdan önemli olan bir onarım işine de kış aylarında başlanarak Kanal ve Tuna üzerindeki köprüler yenilendi. Bozulan ekonomik düzenin iş sahaları yaratma imkânı uzun yıllar son derece kasıtlı kaldıysa da bu tür bayındırlık işlerinin ihtiyaca önemli ölçüde destek olduğu sanılmaktadır. 1683 Eylülü”nde yaşanan yiyecek kıtlığı ve konut sıkıntısı, hükümetin yerleşmek üzere Viyana'ya dönüşünü geciktirmişti. Hofburg'un ciddi hasar görmüş olması nedeniyle Leopold yaptığı kısa ziyaretinde beş gece Stallburg'da konakladı. Saray ve mensuplarının Ağustos 1684'e kadar Linz'de kalması Viyanalıları hiç kuşkusuz en değerli müşterilerinden mahrum etmişti. Hocke'nin başkanlığında bir sivil heyet haziran ayında Linz'e giderek Leopold'u ziyaret etti ve kendisine sundukları bir yazıyla Viyana'daki genel durumun çok kötü olduğunu bildirdi.60 
Ekonomik sıkıntı öyle boyutlara ulaşmıştı ki, kurumlar da, imtiyazlı sınıflar da ortak yükümlülüklerden kurtulma çareleri aramaya başladılar. Vergiler ödenmemiş, halk esnaf birliklerinin haklarını gözetmez olmuştu. Kentte aşırı bir huzursuzluk yaşanıyordu. 

İmparatorun kuşatma sırasında olumlu katkılarda bulunanları terfi ettirmeye başlamasına rağmen kurtuluştan sonraki rahatlama dönemi kısa sürdü. Belediye meclisi üyeleri “imparatorluk” üyeleri oldular. Savaş Meclisi ile Hazine'de görev almış kimselere (Hazine'yi kuşatma süresince başarıyla yöneten Belchamps gibi şahıslar) “Freiherren” statüsü verildi. Subaylardan büyük bir kısmının rütbelerinde terfiler yapıldı. Para ödülleri dağıtıldı ya da söz verildi. Starhemberg, Viyana garnizonundaki alaylara 21 Eylül 1683'te ek ödemeler yapılmasını sağladı. Viyana Belediyesi kenti Türklere karşı savunmuş albaylara ve diğer komutanlara armağanlar verdi. Onlar da daha küçük armağanlarla kendi görevlilerini ödüllendirdiler. Örneğin hazinedar ve yargıç kendilerine yapılan 
300 florin gibi mütevazı ödemeleri reddetmediler. Gösterilen başarılar böylece ödüllendirildikten sonra şimdi sıra herkesin üst üste yığılan sorunları yüklenerek hem kendileri hem de başkaları için ellerinden gelen çabayı göstermesine gelmişti. Piskopos Kollonics Türk ordugahında bırakılmış yüzlerce kimsesiz çocuğu toplayarak onları Leopoldstadt'ta barınaklara yerleştirdi. Genç soyluları eğitmek gayesiyle bir akademi kurmayı üstlenenler 1682'de aynı semt- te temin ettikleri binanın enkazına kederli gözlerle bakarak yeni bir yer aramaya başladılar. 1683'te haritacı olarak görev yapan Anguissola yönetimindeki bu akademi askeri mühendisler için sonraları önemli bir okul haline geldi. Ele avuca sığmayan Koltschitzki Leopoldstadt Belediyesi'ni ikna ederek vergiden muaf bir ev temin etti. Viyanalılara burada yepyeni bir içecek tanıtan kişinin Koltschitzki olduğu söylenir. Kusatmadan hemen sonra Yunanlılar ve Sırplar Viyana'da kahvehaneler açmışsa da bu konuda şöhret her nedense Koltschitzki'nin olmuştu.61 

Viyana'nın normal yaşama dönüşü hakkında ayrıntılı bilgiler vermek kolay değil; bunun da nedeni basittir. Kriz süresince ve hemen ardından bu unutulamayacak tarihi yazan ya da günlük tutanlar, Türkler gittikten sonra bunu sürdürmeye gerek görmemişlerdi. Avrupa'da, 12 Eylül 1683'ten sonraki Viyana'nın tarihine ilgi duyulmadı. Buna karşın okuyucu kitlesi, kentin iki ay boyunca Hıristiyan dünyasıyla bağlantısının kesik olduğu dönemde surların içinde olup bitenleri, kurtarma ordusunun nasıl toplandığını ve Lehlerin, Saksonların, Bavyeralıların bu görkemli zaferin kazanılmasında oynadığı rolü büyük merakla öğrenmek istiyordu. Devletlerin, alayların ve komutanların onuru üzerinde tartışmalar yapılmaktaydı. Yayınevleri şunun ya da bunun şöhretini savunmaya ya da yüceltmeye çalışan yazarlara (adı meçhul yazarlar da dahil) gösterilen ilgiden yararlanmak gayesiyle harekete geçti. Başlarda en yoğun ilgi Koltschitzki'ye yönelikti. Kılık degiştirerek giriştiği tehlikeli maceralar giderek süslü bir nakış gibi işlendi ve muhtelif dillerde yayımlandı. Ardından kuşatmayı tümüyle kapsayan anlatılar ortaya çıktı.92 Leopold'un resmi tarihçisi olan ve Türklerin ilerleyişi karşısında Viyana'da kasılıp kalarak yazdıklarıyla geleceğin tarih yazarlarına ışık tutan Johann Peter Vaelckeren'in kayıtlarını, Starhemberg'e belediye meclisiy- le olan ilişkilerinde yardım eden vergi memuru Reuss'un anıları izledi. Kuşatma sırasında sivil gönüllü olarak çalışan yayıncı Johann Ghelen, son aylarda Viyana'da “olup biten her şeyi”.Relazione compendiosa ma veredica'da yazdı. Yargıç Hocke -diğer anlatıların çoğu kuşatmanın daha ziyade askeri yönü üzerinde durduğundan- belediye meclisi üyelerine ait başarıların unutulmaması için 1685'te kendi “Kısa Açıklamaları”nı kaleme aldı. Ancak bu yazarların anlatıları Türklerin kaçışından birkaç gün sonra son buluyordu. Kurtuluşu izleyen kış ayları boyunca Viyana hakkında bize çok daha fazla bilgi aktarabilecek yabancı diplomatlar ise saray erkânıyla birlikte bir yıl daha Linz'de kalmışlardı. 

Ve olay, önceleri kitapçıklar ve duvar gazeteleri, ardından bir sonraki kuşakların anlatılarıyla giderek geçmişin malı oldu. Bu kuşaklar, Macar asilerinin Wienerwald'i yeniden 1704'te yakıp yıkmasına rağmen, ХУШ. yüzyılın büyük bir kısmını sakin ve düzenli geçiren bu yörede bir zamanlar hüküm süren dehşetin boyutlarını iyi biliyorlardı. Askeri yetkililer dış mahallelerin etrafını bir savunma duvarıyla çevirdiler ve eski surların dışındaki şevin iskân edilmesini büyük ölçüde önlediler. Burçları ve dış savunma hatlarını, Viyanalılara 1683 kuşatma yılını hatırlatacak tarzda onardılar. Kent, şevin ötesine de taşarak gelişti. Bir zamanlar acımasız çarpışmalara sahne olan, şimdiyse Ring'de ve banliyölerin- de trafiğin sürekli aktığı Viyana sonunda görkemli binalarıyla giderek büyüyen Habsburg İmparatorluğu'na layık bir kent haline geldi. 
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Mittelalter (Innsbruck, 1909). 

24. H.Voltelini, “Die Wiener Stadt-und Stadtgerichtsordnung Ferdinands | von 1526”, Mitt. des Vereines für Geschichte der Stadt Wien, ix-x (1929-1930), s. 105-129. 

25. Renner, s. 133-140, 349-357; Geschichte der Stadt Wien, iv. 41 | vd. 

26. A.T. Leitich, Vienna Gloriosa (Viyana, 1947), s. 98-99. 

27. Geschichte der Stadt Wien, iv. 389'de alıntılanmış. 


3. Avrupa'da Habsburg çıkarlarının savunulması 


1. P. Dirr, Zur Geschichte der Reichskriegsverfassung ... (Münih, 1901), s. 
25. 


343 


2. Österreichische Staatsvertrdge. Niederland, der. Н. Srbik (Viyana, 1912), s. 199. 

3. R. Fester, Die armierten Stände und die Reichskriegsverfassung 1681- 
1697 (Frankfurt, 1886), s. 41. 

4. M. Strich, Das Kurhaus Bayern im Zeitalter Ludwigs XIV... (Münih, 1933), ii. 291. 

S. Srbik, Wien und Versailles, s. |4; P. Vidal de la Blache and L. Gallois, Le Bassin de la Sarre (Paris, 1918), s. 21. 

6. W. Platzhoff, "Ludwig XIV, das Kaisertum und die europäische Krisis von 1683", Historische Zeitung, cxxi (1920), s. 377-412; fakat kars. Strich, ii. 299. 

7. Wentzcke, Feldherr des Kaisers, s. 184. 

8. Srbik, Niederland, s. 200. 

9. B. Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte (der. 1955), ii. 33- 
34. 

10. U. und A, xiv, 905 vd. 

11. a.g.e., s. 1026. 

12. a.g.e., 1043, 1052. 

13. Strich, ii. 148. 

14. a.g.e., ii. 35 vd., 293, 303. 

15. U. und A. xiv. 915. 

16. B.Auerbach, La diplomatie française et la cour de Saxe 1648-1680 (Paris, 1888), s. 480-484. 

17. W. Thenius, Die Anfönge des stehenden Heerwesens in Kursachsen... 
(Leipzig, 1912), s. 7. 

18. B.Auerbach, s. 485. 

19. G. Schnath, Geschichte Hannovers ... 1674-1714 (Hildesheim, 1931), i. 171-180. 

20. P. L. Muller, Wilhelm II von Oranien und Georg Friedrich Waldeck (Lahey, 1873, 1882), i. 154-182. 

21. Karş. s. 78 yukarıda. 

22. K. Koehler, Die orientalische Politik Ludwigs XIV, s. 74 vd. 

23. Srbik, s. 21 1. 

24. Koehler, s. 88, 97, 102, 123. 

25. A. Sorel, Receuil des Instructions Données ... Autriche (Paris, 1884), s. 
95-96. 

26. Renner, s. 107, 468; Newald, i. 3-19. 

27. Söz konusu düzenleme bu tarihe kadar ufak bir değişikliğe ugramıştı, şöyle ki Bohemya eyaletleri toplamın üçte ikisinin biraz altında, Avusturya düklükleri ise bu fark kadar fazla ödüyorlardı. 

28. M.1.6.G., xiv. 602-618. 
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29. Newald, i. 5. 

30. Newald, i. 10-11. 

31. Bojani, s. 603-617; Renner, s. 104-105. 

32. Renner, s. 91-98; A. Wrede, Geschichte der K. und K Wehrmacht (Viyana, 1898-1905), ii. 152 ve iii. 540. 

33. Wrede, i. 163, 187, 232, 256, 529; iii. 182. Philippsburg cevresin- de konuşlanmış eski alaylar asker temininde sıkıntı cekmediler ve böylece silah altına alınanlar yeni alaylara sevk edildi. Bohemya ve Silezya'da da yeni birlikler oluşturuldu; Avusturya düklüklerinde ise pek az yeni birlik kurulabildi. 

34. Kendisi Savoia Prensi Eugene’nin ağabeyiydi. Onun 7 Temmuz 1683'te ölmesi, Eugene’nin Paris'ten ayrılma kararını ve imparatorun sarayında yüksek bir mevki edinme isteğini güçlendirdi. Ne de olsa ağabeyinin albaylık makamı artık boşalmıştı. M. Braubach, Geschichte und Abenteuer. Gestalten um den Prinzen Eugen (Münih, 1950), s. 22-23, 97-99. 

35. Wrede, iii. 646. 

36. G.A. Kittler, “Georg Rimpler... im Türkenkrieg 1683”, Zt. für die Geschichte des Oberrheins, xcix. (1951), s. 174-175. 

37. Yanık'taki savunma tesislerinin Haziran 1683'e kadar modernize edildiği hususunda eldeki verilere göre karar verebilmek mümkün değildir. Kittler (M.1.6.G. Ixiv [1956], s. 32-33) Atlante Veneto'da V. M. Coronelli'den verdiği örnekte, Rimpler'in 1681-1683 yılları arasında Yanık'ta yaptığı işleri gösteren bir plan mevcuttur. Planda burçların, koruganların ve benzeri tesislerin kompleks görüntüleri yer almıştır. Yanık tesisleri muhtemelen modernize edilmiştir ancak bu husus kesin değildir. 

38. Londra'da dışişleri bakanıyla temasta olan bir bülten yazarı bu teftişin | Şubat'ta başlayacağını tahmin etmişti (aynı zamanda General Rabatta daha güneydeki hudut boylarını teftiş edecekti). Oysa Baden “yanında birçok mühendis ve pek az parayla” ancak 28 Mart'ta Viyana'dan ayrıldı. B.L. Additional MS. 41838, f. 105. 

39. Autobiografia di Luigi Ferdinando Marsili, der. E. Lovarini (Bologna, 1930) s. 39; E. Lovarini, La schiavitù del generale Marsigli, s. 11,59 vd. 

40. Ble. s. 51. 

41. A. Winkler, Die Zisterzienser am Neusiedlersee (Mödling, 1923), s. 
85-89, Draskovic ailesi ile Habsburg hükümeti arasındaki sürtüşmeyle ilgili olarak başka nedenler de vermektedir. 

42. KJ. i. vd. 

43. N.Q., s. 12-13. 

44. Newald, i. 32-33 ve bölüm. ii passim; Renner, s. 157-167. 
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45. Kittler, a.g.m., s. 179. 

46. A. Schachinger," Das kaiserliche Waldamt... 1683”, Jb. für Landeskunde von Niederósterreich, N.S., xxix (1948) icinde 170-173. 

47. Renner, s. 161-163. 

48. B.L. Additional MS.41838, fos. 34-36, 53, 77-81. 

49. Newald, i. 41 -43, 264-268. 

50. A.ö.G., xxxvii (1867), s. 371-372.Aslını bir parça kısaltıp basitleştirdim. 

51. Е Магеѕсћ, “Das Jahr 1683", Historisches Jahrbuch, v (1884), s. 183- 
191. 

52. Maresch, s. 191-193; Bojani, s. 601-602. 

53. Öte yandan XI. İnnocentius tehlike karşısında Habsburg topraklarında Kilise emlakinin vergilendirilmesi ve devlet gelirlerinden muhtelif nedenlerle Kilise'ye devredilen vergilerin imparator tarafından kullanılması için yetki vermeye hazır olduğunu kısa süre içinde belirtmişti. Bojani, s. 608-632. 

54. U. und A., xiv. 1049 vd. 

55. M. Doeberl, Entwickelungsgeschichte Bayerns (Münih, 1928), ii.108- 
109. 

56. S. Riezler, Geschichte Baierns (Gotha, 1913), vii. 272. 

57. Schnath, Geschichte Hannovers, i. 189-192. 

58. Karş. A. Lossky, Louis XIV, William Ill, and the Baltic Crisis of 
1683 (Berkeley, 1954). 

59. Renner, s. 169-182. 

60. Eyaletlerin seçtiği en üst düzeyde kişiye “Pfalz lordu” makamının iade edilmesi 1681 Sopron Dieti'nde varılan uzlaşmanın bir parçasıydı. Bu makama Pal Esterhâzy (1631-1705) tayin edildi. 

61. Bojani, s. 157, 569; Acta historica res gestas Poloniae illustrantia, vii (der. K. Waliszewski, 1884), s. 249, 255, 573, 579; Acta, s. 2-3; Newald, і. 63-76. 

62. O.Forst de Battaglia, Jan Sobieski (Einsiedeln, 1946), 157 vd. 

63. Lehistan daki Fransız elçisi de Vitry, lavvarövv ve Stryy'e katılmış olmasına rağmen, tamamen geri planda tutulmuştu. XİV. Louis başka kaynaklar tarafından daha iyi bilgilendirildi. Acta Historica, vii. 240, 275, 277, S. Rubinstein, Les relations entre la France et la Pologne de 
1680 à 1683 (Paris, 1913), s. 102-117. 

64. Bojani, 633 vd Acta, s. 18-87, 47-49. 

65. Bojani, 588 vd. 

66. Bojani, 619 vd. 

67. Acta, s. 13. 

68. Acta, s. 22-23, 93, 156-159.Verilen meblaglar Avusturya para birimi 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cinsinden ödendi. Bkz. s. 103-105. 

69. Acta, s. 32-43, 105-110. 

70. Bkz. s. 117-118 ve s. 345'teki 53. not. 

71. Acta, s. 124. 

72. Acta, s. 141, Bojani, s. 673. 

73. Bojani, s. 636-637, 653-655, 682; Acta, s. 68. 

74. Acta, s. 80-86. 

75. Ayrıca, taraflardan her ikisinin de kendisini koruyucu ve garantör olarak belirlediği antlaşmanın sonuçlanması, XI. İnnocentius'u tehdit altındaki devletlere destek sağlama konusunda daha aktif bir rol üstlenmeye yöneltmisti. 12 Mayıs tarihli mektuplarına bkz.A. Sauer, Rom und Wien im Jahre 1683 (Viyana, 1883), s. 3-6. 


4. Viyana tehdit altında 


1. K Jas. 13-18. 
2. KJ., s. 14,31. 
3. Newald, i. 88. 
4. Bkz. s. 108, 109. 
5. NJ. s. 11; Kİ, s.25-28; Newald, i. 88. 
6. KJ.s. 28-32; N.Q., s. 11-13, 55-60; Bojani, s. 669-671. 
7. N.Q. s. 14, 60. 
8. KJ., s. 36. 
9. N.Q. s. 14-15,61-67. 
10. H. H.S. Lothringisches Hausarchiv, MS. 50, folyo 227-234. 
11. NQ., s. 62-63. 
12. Hatta Le Beque Rimpler'in “hastalık numarası” yaptığına inanıyordu. MS. 50, f. 234. 
13. KJ., 48 vd., N.Q., s. 15, 70. 
14. N.Q. s. 71-75, 15-17, KJ., s. 52. 
15.“Tre guadi che esigono defesa particolare”ye atıf yapmaktadır. Lovarini, La schiavitü, s. 11-14, 60-62, L. F. Marsili, L'état militaire de l'empire ottoman (Lahey, 1732), ii. 49-50. 
16. N.Q., s. 17-19, 75-77. 
17. Nevvald, i. 90, 94 ve ii. 18-19; N.Q., s. 19-20, 77-78. 
18. Flucht und Zuflucht Das Tagebuch des Priesters Balthasar Kleinschroth aus dem Türkeniahr 1683, der. P. H.Watzl (Graz, 1956), s. 17-32. 
19. Codex Austriacus (Viyana, 1704), i. 394-396 ve il. 360-361. 
20. Auffiauff Ihr Christen!’in başlık sayfası 8 Temmuz 1683 tarihini taşımaktadır. Yazar Graz'da olmasına rağmen kitap John Gehlen tarafından Viyana'da basılmıştır. 
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21. Newald, ii. 20-22. 

22. 7 Temmuz'dan sonraki olaylar için bkz: L. Baur.“Berichte des hessendarmstâdtischen Gesandten Justus Eberhard Passer an die Landgrafin Elizabeth Dorothea ... von 1680 bis 1683”, A.ö.G., bocxvii (1867), s. 385-409, F Mencik, “Ein Tagebuch wâhrend der Belagerung von Wien im Jahre 1683”, A.6.G., booxvi; J. P. Valcaren (Vaelckeren), A relation or diary of the siege of Vienna (Londra, 1684), Latince orijinali Vienna a Turcis obsessa ... sive Diarium obsidionis Viennensis (Viyana, 1683) ve döneme ait diğer günlükler. 

23. Newald, ii. 96-107. 

24. Savaş Meclisi'nden Viyana'da kalanlara geçici olarak bütün kıdemli subayları ve Baden'in sadık mühendisi Georg Rimpler'i dahil etmiş olması önemliydi. 

25. Caplirs için bkz. J.A. Helfert, Der Chef der Wiener Stadtvertheidigung, 1683, gegen die Türken (Prag, 1883). 

26. Newald i. 107-111 ve ii. 35-53. 

27. J. Maurer, Cardinal Leopold Graf Kollonitsch (Innsbruck, 1887), s. 140- 
157. 

28. Hocke, s. 14-18. 

29. Lorraine Dükü Karl'ın Tuna'dan geri çekilişi için, ayrıca bkz. s. 145-46. 

30. Bojani, s. 689; A.ö.G., booxvi. 213. 

31. Nevvald, i. 97 ve ii. 26-27; F. Porsch, “Gregor Schinnerers Erlebnisberichte über den Türkeneinfall des j. 1683”, Unsere Heimat, xxvi (1955), s. 160-169; Helfert, s. 20-21. 

32. A.6.G., xxxvii. 386. 

33. Acta, s. 166-168. 

34. Acta, s. 172, 177-179, 199. 

35. VV. Pillich, “Die Flüchtigung der Schatzkammer, des Archives und der Hofbibliothek aus VVien in lahre 1683”, Mitt. des österreichischen Staatsarchivs, x. (1957), s. 136-147. 

36. Flucht und Zuflucht, 55. 

37. J. Zahn, “Das Jahr 1683 in der Steiermark”, Mitt. des historischen Vereines für Steiermark, xxxi. (1883), s. 67-117. 


5. Kuşatma 


1. Kreutel, Kara Mustafa vor Wien, 24 vd. 

2. Kreutel, Im Reiche des goldenen Apfels, s. 53, 216-217. 

3. Bkz. s. 96-103. 

4. Kreutel, 30 vd. 

5. Tam bu tarihte Batı Avrupa'da Türk dili hakkında derlenmiş ilk çalışmalardan biri olan Mesgnien Meninski'nin Thesaurus Linguarum Orientalium'u Rossau'da basılmaktaydı (1680-1687). 

6. Bir görgü tanığı sonradan şöyle bir açıklamada bulunmuştu: "Her. 
kes bilir ki yetenekli bir generalin ordugâhı aynı zamanda bir savaş düzenidir. Ancak eski uygulamaya göre kurulmuş olan Türk ordugâhı yarım daire şeklinde karmakarışık bir çadır ve malzeme yıgınıydı. Dolayısıyla ordugâh taarruza karşı kentten çok daha savunmasızdı.” Marsili, L'état militaire de l'empire ottoman, s. 75, 120. 

7. G. Jacob, “Türkische Urkunden", Der Islam, vii. (1917), s. 269-287. 

8. Kreutel, s. 32. 

9. Geçmişte Dominiken Burcu'nun insan gücünü sağlamak belediyenin hakkıydı (ya da göreviydi). 

10. Kuşatma sırasında kentin içindeki olaylar için başlıca kaynak: A. Camesina, Wiens Bedrängnis im Jahre 1683.Ayrıca ekler: Renner, bölüm iii. ve iv., ve Newald, i. bölüm I I. 

11. N.Q., s. 20-22; Kreutel, s. 36-40; Hammer, s. 401; J. G.W. Reuss, Wahrhaffte und grundliche Relation ... Wien (Viyana, 1683), s. 13-14. 

12. L.A[nguissola], Assedio di Vienna .. 1683 (Modena, 1684), 81. 

13. Bir okka ağırlık 3 poundun az altındadır. M.M., s. 675, 693. * 

14. "Relation du siege deVienne par un officier de la garnison”, N.Q.,s. 
128-138. Bahsi geçen subay muhtemelen Albay Hoffman'dı. Kendisini Thököly'yle yapılan görüşmelerde tanımıştık. Bkz. s. 125. 

15. KJ., s. 146-148. 

16. Camesina, s. 19-70, Newald, passim'deki düzeltmelerle. 

17. KJ., s. 143-145, Newald, i. 114-115. Türkler garnizonun büyüklügünü ve içindeki alayların isimlerini tam olarak biliyorlardı. Mitt. des Vereines für Geschichte der Stadt Wien, C. 40. 

18. Renner, 341 vd. 

19. N.Q. s. 131. 

20. Camesina, s. 31, Kreutel, s. 42, 58. 

21. Ailenin üçüncü ferdi, aldığı yaralar yüzünden birkaç gün sonra öldü.Valcaren, s. 52. 


6. Kentin dışında 


1. V. Kraus, “Herzogenburg und Umgebung während der Türkennoth”, Blâtter für Geschichte von Niederösterreich, ii. (1866), s. 186-200. 

2. Hanns Tschânys Ungrische Chronik 1670-1714, der. |. Pâur (Peşte, 1858), 69 vd. 

3. H. Kunnert, “Das Burgenland im Türkenkrieg, 1683”, Burgenländische Heimatblötter (1922), s. 157-167. 
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4. K. Holter, “Türkische Urkunden für Bruck an der Leitha aus dem Jahre 1683, i Unsere Heimat, ix. (1936), e 268-279 içinde. 

5. Kleinschroth, Flucht und Zuflucht, s. 206-209, 222, 234. 

6. Franken birlikleri iki ay sonra Viyana’ya dogru ilerlerken Zinzendorf arazilerine büyük zarar vermişlerdi. M. Kroissmayr, “Geschichte der Herrschaft VValpersdorf”, Jb. für Landeskunde von Niederösterreich, ili. (1904), s. 159-226. 

7. Karş. Unsere Heimat, xxvi. 160-169. 

B. N.Q., s. 21-28; 80-93; KJ., s. 160; Acta, s. 175, 178. 

9. Nevvald, ii. 94. 

10. KJ., s. 81, Асо, s. 181-185. 

11. Acta, s. 180, 192, 201-202; Newald, i. 124-125. 

12. K. Thaly, Késmárki Thököly Imre Naplói (Budapeşte, 1868-1873), ii. 
5-9, 38-40, 60. 

13. Kreutel, s. 147-148; M.M., s. 677-679. 

14. KJ., s. 82-92, Acta, s. 202-210. 

15. KJ., s. 88-92; Acta, s. 267-268. 

16. Nevvald, i. 175-176; Acta, s. 275. 

17. Bu görev için bkz. s. 228. 

18. N.Q., s. 26, 28. 

19. Renner, s. 404-407. Bu yerlerin özelliği hakkında bilgi edinmek için bkz: J. М. Korabinsky, Geographisches-Historisches und Produkten Lexikon von Ungarn (Bratislava, | 786). 

20. N.Q., s. 87. 

21.VV.Sturminger, “Die Kundschaften zur Zeit dur zweiten Türkenbelagerung Wiens im Jahre 1683”, Festschrift zur Feier des 200-jâhrigen Bestandes des Haus-, Hof- und Staatsarchivs, ii. (1951), s. 349-369. 

22. Hocke, s. 53, K. J., s. 165-166; Newald. i. 135; Kreutel, s. 47. 

23. K.J., s. 176, Nevvald, i. 141-142; Hocke, s. 91. 

24. Maurer, Kollonitsch, s. 158. 

25. N.Q..s.27,91. 

26. Duncker, “Drei Berichte aus der belagerten Wien, 1683”, Mitt. des K.K. Kriegs-Archivs, 1893, s. 265-272. 

27. Віс. ѕ. 78, 174, 175. 

28. Аста, ѕ. 218-223; Klopp, ѕ. 233-235. Karş. True Сору of a Letter from 
Count Starhemberg to the Duke of Lorraine — 18th August, 1683 
(Londra, 1683). 

29. Klopp, s. 239-241. 

30. Sturminger, a.g.m., s. 361. 

31. Bojani, 694 vd. 

32. A.G. boxxvi. 219-239. 
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33. Nevvald, ii. 53-62. 

34. Daha 21 Temmuz tarihinde komutanına “Macaristan'daki” sefer için gereken talimatları vermişti. C. Staudinger, Das K. Bayerische İl Infanterie-Regiment “Kronprinz” 1682-1882 (Münih, 1882-1887), i. 
Appendix 8. 

35. |. G. Rauchbar, Leben und Thaten des Fürsten Georg Friedrich von Waldeck (Arolsen, 1870-1872), іі. 247-250, P. Hassel ve Vitzthum v. 
Eckstâdt, Zur Geschichte des Türkenkrieges im Jahre 1683 (Dresden, 1883), s. 138-139. K.J., s. 234, toplam 7.000 piyade ve 2.500 süvari olarak verir. 

36. A.6.G., xxxvi. 226, 229, 232;Acta, s. 199-200. 

37. N.Q., 81 vd; Camesina, Ek, s. 194-200; Newald, i. 125-126, 175 ve ii. 
56; Klopp, s. 283-284. 

38. Newald, i. 124. 

39. Camesina, Ek, s. 197-198. 

40. Klopp, s. 283. 

41. N.Q..s. 95. 

42. A.6.G. boocvi. 236. 

43. Klopp, s. 281-282: j. Kukuljevic, Jura regna Croatiae, Dalmatiae, et Slavoniae, i. (Zagreb, 1862), s. 350-357. 

44. Newald, i. 149 vd.; ii. 28. 

45. Klopp, s. 235-236; MS. Relatione particolare (s. 341 not 48'e bkz.), f. 105. 

46. O sıralarda Passau'da bulunan bir İngiliz bülten yazarı Caprara'yla 
15 Ağustos'ta görüşinüş ve Caprara ona imparatorun askerlerinin 
kendisini Tuna'dan geçirdiğini söylemişti. B.L.Additional MS. 41838, f. 215. 


7. Varsova, Dresden, Berlin ve Regensburg 


1. Acta historica, vii. 370-372. 
2. Bojani, s. 675-679, 682-683; M. Kukiel, “Polski wysilek zbrojny roku 1683”, Kwartalnik historyczny, xlvii. (1933), s. 164. 
3. Acta, s. 150; Acta historica, vii. 369. 
4. Acta, s. 161-162; Acta historica, vii. 361-368. 
5. Bkz.s. 132-133, 139-141. 
6. Bojani, s. 685. 
7. Acta,s. 164. 
8. Bojani, s. 696-697, 703; Acta, s. 176-191, 233-234. 
9. Acta, s. 294. 
10. M. Kukiel (a.g.m., s. 163) Leopold”un aldığı mali desteğin 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1683-1684”teki Lehistan ve Litvanya askeri bütçeleri toplamının yüzde yedisini geçmediğini tahmin ediyor. Mali destek hazır paraydı, vergiler değildi. 

11. Acta, s. 151-152, 176-179. 

12. a.g.e., s. 168. 

13. a.g.e., s. 187-189. Bu Lorraine Dükü Karl'ın ilk mektubuna verdiği cevaptır. Muhaberatın bazı kısımlarının birkaç kopyası yapılmış olmasına rağmen Karl'in bu mektubunun günümüze ulaşmamış ol-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Osmanlı İmparatorluğu'nun 1683 yılında Viyana'yı kuşatması hem Avrupa hem de Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından biridir. Batı Hıristiyanlığı için son büyük tehdidi yaratan Osmanlıların uğradığı yenilgi, batıdaki büyük toprak kayıplarının da başlangıcı oldu. 


En başta küçümsenen ancak ciddiyeti kısa zamanda anlaşılan Osmanlı tehlikesi karşısında Avrupa ülkeleri aralarındaki düşmanlığı bir yana bırakıp Osmanlı ordularını ve müttefikleri Tatarları püskürtmek için el ele verdiler. Kritik taktikler ve garpısmalarla yaklaşık iki ay süren kuşatma Osmanlı İmparatorluğu'nun geri çekilmesiyle son buldu. 


Tarihçi John Stoye, Türkiye'deki tarih kitaplarında 11. Viyana Muhasarası olarak anılan, Osmanlı İmparatorluğu'nun zafere çok yaklaştığı kuşatmanın öyküsünü kaleme alıyor. Viyana Kuşatması, Sadrazam Kara Mustafa Paşa, Kont Starhemberg, Jan Sobieski gibi etkileyici kahramanlarıyla renkli ve doyurucu bir tarih anlatısı. 


Thukydides ya da Herodotos'un kalemine denk. 
Times Literary Supplement 


Müthiş... Stoye kuşatmayı ustalıkla tasvir ediyor. a Wall Street Journal 


Ze 
1917'de doğan ve Avrupa tarihi üzerine yazdığı kitaplarla tanınan John Stoye, emekli olmadan önce Magdalen Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyordu. Stoye'un diğer eserleri şunlardır: English Travellers Abroad 1604-1667, Wien 1683, 


Europe Unfolding 1648-1688 ve Marsigli's 
Europe 1680-1730. 
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